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Toplumlara yön veren, ulusların geleceklerini değiştiren önder ve kurtarıcıların herkesten farklı ve üstün yanları vardır. Onları sıradan insanlardan ayıran, lider yapan faktörler bu hasletlerinde gizlidir. 

Askeri dehası, büyük devlet adamlığının yanında, ATATÜRK'ün hareket ve düşünce yönüyle yüz yılımızın en büyük insanlarından biri olmasında, yaşamı boyunca çok zor koşullarda bile elinin altından, gözünün önünden eksik etmediği “kitap"ların önemli rolü olmuştur. 

ATATÜRK, yaşamının her döneminde okumakla bütünleşmiş bir liderdir. O'nun. elleri, vatanını müdafaa uğruna kullandığı yeryüzünün en şerefli kılıcının kabzasından çok, kitapların cildini tutmuştur. Kitap, hangi konuda olursa olsun ATATÜRK'ün fikir hayatı için vazgeçilmez bir öğe olmuştur. 

Okuduğu kitaplardan edindiği bilgilerin ışığında, yüzyıllarca karanlıkta kalmış bir halktan, yepyeni bir Türk ulusu yaratan ATATÜRK, kitaba verdiği değeri, kurduğu Cumhuriyetin temelini kültüre dayandırmakla göstermiştir. 

Tarihi bir belge niteliği de taşıyacak olan bu çalışma, ATATÜRK'ün kendi düşünce yapısını oluştururken hangi yazarların eserlerini okuduğu ve esin kaynağının neler olduğu konusunda da sizlere ışık tutacaktır. 

Anıtkabir Derneği Başkanı Emekli Tümgeneral Turhan Olcaytu'nun gayretleri ve Başbakanlık Tanıtım Fonu'nun katkılarıyla hazırlanan bu eserin, özellikle ATATÜRK ve O'nun kurduğu Cumhuriyet konusunda araştırma yapan kurum ve kişilerin çalışmalarında faydalı olacağına yürekten inanıyorum. 


Yaşar BÜYÜKANIT 
| 


Orgeneral cf 
Genelkurmay Il. Başkanı 


HI 


yüz v0 2019 ur veitird vegan vi sür Me eee ed Sig fesi saft Ku Md vö'y <ğeiğie 


tayyi vw ij oğtşağ 


> veii iğibemeee önde ekimi Ğİ 


4 , 
ri N iki oslomldo #zrdapeaiite vifi 
« e 
| e 
ğ ATA N 


#ewrasi> uğulmaf Siigele 


7 Vi iç Aoyogişi ie 
krş Tanca! very tpyliği t um ağası ele 


hal raci leşi 
. AFİLİ atana 


Oğuş 


ATATÜRK; yok edilmek istenen Türk toplumunun, çöküş yıllarında başına geçerek mucizeden de öte yeniden bir dirilişin, derlenişin ve çağdaş uygarlık yolunda şahlanışın tek sözcük ile anlatımıdır. 

O, yıkılan Osmanlı İmparatorluğu'nun yerine yepyeni bir Türk Devleti kurarak onu insanlık aleminin onurlu, saygın ve eşit haklara sahip bir üyesi düzeyine yükselten seçkin bir kişiliktir. 

O, dünya tarihinde tek bir tümceyle anlatılmak istenirse; modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olarak anılacaktır. 

Dünya Türklüğü'nün tüm tarihi boyunca bir eşi daha bulunmayan bu denli seçkin kişiliğini ve kimliğini ATATÜRK nasıl kazanmıştır? O, binlerce yıllık Türk tarihi içerisinde soy üstünlüğüne ya da kılıç gücüne dayanmadan Türk Ulusu'nun Devlet Başkanlığına getirilen ve Türk ordularının Başkomutanlık görevini ulusal irade ve TBMM'nin özgür kararıyla üstlenen ilk Türk Başkomutanıdır. 

O, 1789 Fransız İhtilali'nden sonra filizlenen milliyetçilik düşüncesini, evrensel değerlerle yoğurarak 1920'lerde Türk Ulusu'na uygar boyutlarıyla kazandıran ilk kişidir. 

O, Türk Ulusu'nun, egemenlik hakkını kullanarak demokratik usullerle seçtiği ilk Cumhurbaşkanıdır. 

O, dünyanın bütün mazlum uluslarına, sömürgecilerin insafsız kıskacından kurtuluşun ilk örneğini göstererek; onlara bağımsızlaşma yollarını açan ilk önderdir. 

O, yirminci yüzyılın ilk çeyreğinde bile, hâlâ ortaçağın mistik ve skolastik düşünce ortamında hiç kıpırdamadan yaşamakta olan Türk toplumunu, çağcıl uygarlık platformuna çekip çıkaran ve geri kalmış uluslara bu yolda da rehberlik eden ilk ulusal devrimcidir. 

O, yeryüzünde ırk, dil, din, mezhep, cinsiyet, renk ayrımı gözetmeksizin, dünyanın bütün ulusların ve toplumlarını, insancıl (hümanist) bir düşünce düzleminde buluşturup kaynaşmalarını öneren ve bunu uygulayan bir dünya önderidir. 

O, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Birleşmiş Milletler'in gerçekleştirmeye çalıştığı dünya barışı çabalarına, çok yıllar öncesinden “Yurtta Barış, Dünyada Barış” ilkesiyle öncülük eden ve bu ilkeyi insanlığa armağan eden ilk ve tek kişidir. 


O, marksizm ve kapitalizmin bütün sakıncalarını gideren bir sentez sonucu ortaya koyduğu Kemalizm ile gelişmekte olan bütün uluslara yepyeni bir siyasal rejim sistemi önermiş ve Devletçilik ilkesi olarak anılan bu sosyo/ekonomik modelin başarılı ilk uygulayacısı olmuştur. 

O, İslâm ülkeleri arasında lâik dünya görüşünü ilk kez uygulamaya koyan 


© ve yaşama geçiren ilk ve tek liderdir. 


O, Batılı birçok ülkeden önce Türk kadınına seçme ve seçilme hakkını kazandırarak uygarlık alanında ve İslâm dünyasında onu hak ettiği şerefli yerine yükselten büyük bir devlet adamıdır. 

O, ölümünün 25. yılında (1963) ve doğumunun 100. yılında (1981) Birleşmiş Milletler örgütünün aldığı bir kararla bütün dünya ülkelerinde anılan tek devlet adamıdır. 

O, “Düvel-i Muazzama"nın (en büyük devletlerin) yıktığı, silahını elinden aldığı koca Osmanlı İmparatorluğu'nun, ana yurdunu da yer yer işgal ederek SEVR'i imzalatıp tamamen çökerttiği bir ulusun başına geçmek suretiyle; “Ben bu Düvel-i Muazzama'yı yenerim” diyerek ortaya atılan ve bu mucizevi başarıyı da gerçekleştiren en büyük komutandır. 

O, Türk Bağımsızlık Savaşı'nı, hemen hemen tek başına projelendirerek 

planlayan ve bu planı Erzurum ve Sivas Kongreleriyle ulusal iradeye dönüştüren ve giriştiği savaşı TBMM ile birlikte kesin zafere ulaştıran büyük bir siyasetgidir. 
* O, Batılılarca Türk rönesansı (aydınlanması) diye nitelendirilen ve “ATAÇAĞ” döneminde katıksız uygulanan “ATATÜRK devrim ve ilkeleri” ile yeniden yaratılan Türkiye Cumhuriyeti'ni; tümüyle çağcıl ve uygar uluslar modeline uygun olarak yeni baştan yapılandıran bir dehadır. 

O, Osmanlı İmparatorluğu'nda son kez temsil edilen “İslâmda halifeliği” kaldırarak “ruhani iktidara son vermiş ve böylece Türkiye ufuklarını aşan bir devrimle evrensel etkiler göstermiş kişidir. 

O, Doğu aleminde demokrasiyi ilk kez kuran, onu yaşatan, demokratik seçimlerle lâik, katılımcı, sosyal bir hukuk devletinin ilk örneğini veren, dünyanın en büyük siyaset ustası ve-devlet adamıdır. 

O'nun Bağımsızlık Savaşı ve devrimler döneminde Türk toplumunun içinde bulunduğu sorunlara getirdiği çözümler; ulusal sınırlarımızın çok ötesinde bütün dünya ulusları içinde geçerli olabilecek evrensel çözüm yollarını da kapsamıştır. 

O, ortaya koyduğu “Devrimcilik ilkesiyle” Türk toplumuna kazandırdığı tüm çağcıl değerlerin donuklaşmasını önlemiş, çağın değişen koşullarına göre kendi özgün yönünde gelişebilmesini önceden kabul etmiş tek devrimcidir. 


ATATÜRK'ü 20. yüzyılın yetiştirdiği en büyük dahi düzeyine çırakan etmenleri inceleme ve araştırmaya kalkıştığımızda şu noktaları saptamak olasıdır; 

ATATÜRK, çağının ilerisinde bir dünya görüşüne, kültürüne ve derin bir sezgiye sahip sıra dışı, olağanüstü bir şahsiyettir. Onun görüş ve olayları süratle kavrayışı, karşılaştığı sorunları üç boyutuyla değerlendirebilmesi, sağlam bir muhakeme, kendisine sonsuz bir güven duygusu, olaylara bakışı, ufuk ötesine taşan olağanüstü uzak görüşlülüğü, insanları ilk anda etkileme yeteneği, çeşitli topluluklar ve kişilerle bire bir ilişkilerde kurduğu çok güçlü diyaloglar, insanları ikna (inandırma) gücü, temasta bulunduğu kişi ve toplulukları derhal etkileyerek onları yönlendirebilmek, örgütleyebilmek, isabetle seçtiği hedeflere yöneltebilmek, sarsılmaz bir azim (istenç), kesin kararlılık ve daha nice nitelik ve yetenekleri O'na kazandıran tılsımlı güç, bütün yaşamı boyunca hiç ara vermeksizin okuması, okumayı bir tutku, bir hırs haline getirmiş olmasıdır. 

Bir söz vardır; “Çok yaşayan mı, çok gezen mi, çok bilir?” derler. Kuşkusuz, çok yaşamanın ve çok gezmenin “bilme'ye” etkisi vardır. Ama günümüzde ve ATATÜRK'ün yaşadığı çağda “çok bilmenin yolu çok okumaktan” geçtiği gerçeğidir. ATATÜRK'ün düşünce yapısına maya veren O'nun okuduğu kitaplar olmuştur. 

İnsanların bir kısmı “bilgi üretir”, bir kısmı da “üretilen bilgileri öğrenmekle yetinir.” Buna malümat sahibi olmak denir. Bazı husüslar hakkında malümat sahibi olanlar arasından şimdiye kadar hiçbir devrimci çıkmamıştır. 

ATATÜRK'ün yaşadığı çağın koşullarının da ötesinde büyük bir siyaset bilimcisi; sosyal, politik ve ekonomik konularda bilimsel bilgi üretebilecek yetenekte olduğunu; ortaya koyduğu ilkelerinde, icratında ve bütün uygulamaların- da görmek mümkündür. O'nun düşüncelerinin bugün hâlâ geçerliliğini korumakta olduğu da bu saptamamızın en büyük delilidir. Bu saptamadan sonra diyebiliriz ki; ATATÜRK'ü ATATÜRK yapan en önemli husus, O'nun okuma, araştırma ve inceleme aşkıdır. Yaşamı boyunca ATATÜRK'ün elinden geçen kitap sayısı tespit edildiği kadarıyla 3997 adettir. Bu çalışma, ATATÜRK'ün okuduğu kitaplardan sadece satır altları ve yanlarını çizdiği, işaretler koyduğu, notlar yazdığı, sayfa kenarlarında kendi görüşlerini belirttiği kitaplar dikkate alınarak hazırlanmıştır. 

Yukarıda sıraladığımız ATATÜRK'e özgü -insanüstü- yetenek ve nitelikleri kazandıran ve sıradan insanların düşünemediklerini ve hele hele bu düşüncelerini uygulama alanına koymaları mümkün olmayan işleri, ATATÜRK'ün yapmış olması, O'nun sosyo/ekonomik ve politik konularda “uygulamalı bilimlere” de ne derecede hakim olduğunun göstergesidir. — 

ATATÜRK'ün yaşadığı çağa ışık tutan, O'nun yolunu aydınlatarak, analitik 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düşünce alışkanlığını geliştiren çok çeşitli kitaplar, O'nun beyin yapısını şekillendirmiştir. 

Doğuştan çok üstün bir zekaya sahip olduğu anlaşılan ATATÜRK; çağında- ki bilgileri özümsemiş, tüm bilgileri zihninde yoğurup, kendine özgü sentezler- 


> leonları ilmik ilmik dokuyarak beyninde örgütlemiş, bu bilgi demetlerini zama- 


ni geldikçe uygulama alanlarına koymuştur. 

ATATÜRK'ün yaptıklarını kavrayabilmek için O'na bu beyin gücünü kazandıran “OKUDUĞU KİTAPLARI” ANITKABİR DERNEĞİ olarak tek tek inceleyerek her kitabın kapağını, ön sözünü ve ATATÜRK'ün işaretlediği sayfaları, okuyucularımızın ve özellikle araştırmacıların dikkatine sunmuş bulunuyoruz. 

ATATÜRK'ü sadece duygusal olarak sevmek çok önemli değildir. O'nun fikirlerini ve düşüncelerini anlamaya çalışmak, sevmekten çok daha önemlidir. 


«Çünkü O'nu anladıkça, ülkemize ve ulusumuza kazandırdığı değerlere daha 


“bilinçli olarak sahip çıkarız ve O'nun ilke ve devrimlerinin temel felsefesini kav- 


radıkça, O'nu bütün kalbimiz ve beynimizle sevdiğimizi anlarız. ATATÜRKÜ anlamaya çalışmak; O'nun çağdaşlaşma yolundaki engelleri niçin yıktığını, ulusumuzu çağcıl uluslarla aynı kulvarda yarıştırabilmek için hangi devrimleri niçin yaptığını öğrenmekle mümkündür. Bu eserin, ATATÜRK'ün dünya görüşünü oluşturan düşünce zemininin örgü iplikleri hakkında sizlere yardımcı olabileceği inancındayız. 

< Bu kitabın hazırlanmasındaki katkılarından dolayı ANITKABİR Komutanı Albay Erdem Çoşkun'a, Yayın Koordinatörlüğünü" yürüten Recep Cengiz'e, ANITKABİR Müze Müdürlüğü Personeli Bora Öncü ve Kenan Bal'a, Cumhurbaşkanlığı bölümlerindeki çalışmalarda yardımlarını esirgemeyen Cumhurbaşkanlığı Personel Başkanı M. Hikmet Yavuzyiğit, Genel Evrak Arşiv ve Kütüphane Müdürü İlker Demetoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Müze-Köşk Şefi Mustafa Balçık'a, İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı Personeline, Samsun Gazi İl Halk Kütüphanesi Müdürü Atila Çakıroğlu'na, Arapça ve Farsça metinlerin çevirisinde yardımları olan Hakkı Suçin'e, noktalama ve yazım kuralları açısından katkıda bulunan Eğitimci İlyas Küçükcan'a, ayrıca katkılarından dolayı Başbakanlık Tanıtım Fonu Başkanlığı'na teşekkür ederiz. 


Turhan OLCAYTU 
Emekli Tümgeneral 
ANITKABİR Derneği Başkanı 
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KİTABIN HAZIRLANIŞI HAKKINDA BİLGİ 


Mustafa Kemal ATATÜRK kısa süren yaşamı boyunca, bir insan ömrü- ne kolay kolay sığmayacak kadar büyük işler başarmıştır. Başarıyla sonuçlandırdığı Kurtuluş Savaşı ve Türk Devrimi ile dünya tarihi içerisindeki onurlu yerini çoktan almıştır. 

ATATÜRK'ün yaşamı ve yaptığı işlerle ilgili yerli ve yabancı araştırmacılar tarafından kütüphaneler dolusu eser yazılmıştır. Çeşitli dillere çevrilen bu eserler sayesinde ATATÜRK dünyanın her tarafındaki entelektüel, asker, bilim ve siyaset adamları tarafından çok iyi tanınmaktadır. Eylem ve düşünceleriyle bütün insanlığı etkileyen ATATÜRK'ün, düşünce yapısını tarihi süreç içerisinde hangi olaylar, düşünürler ve yazarlar etkilemiştir? İşte, bu sorunun yanıtlanmasına katkı niteliği taşıyan ve Gürbüz Tüfekçi tarafından hazırlanan “ATATÜRK'ün Okuduğu Kitaplar” adlı eser istisna tutulursa bu amaca yönelik ayrıntılı bir çalışma henüz yapılmamıştır. 

O'nun düşünsel alt yapısını araştırmak isteyenler için, satırlarının altını çizdiği, özel işaretler, uyarılar koyduğu, notlar düştüğü veya bazı açıklamalarda bulunduğu eserleri Türkçe'ye çevirerek 20 cilt halinde sunmayı planladığımız bu çalışma da yukarıdaki sorunun yanıtlanması amacına yönelik küçük bir katkı olarak algılanmalıdır. 

Bu çalışmanın ortaya çıkarılabilmesi için ATATÜRK'ün okuduğu kitapların hepsine ulaşılmaya çalışılmışsa da, bu ana kadar ANITKABİR ve Çankaya'daki ATATÜRK Kitaplığı ile İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi ve Samsun Gazi İl Halk Kütüphanesi dışındakilere henüz ulaşılamamıştır. Ulaşılamayan kitapların sayısı mevcut kitap sayısı içerisinde çok önemli bir miktar olmamakla birlikte, yapılacak çalışmaya bütünlük sağlaması açısından önemlidir. 

ATATÜRK'ün Askeri Ateşe olarak Sofya'da görev yaptığı sırada okuduğu kitapların Sofya Büyükelçiliği'mizde olduğu konusunda alınan duyum üzerine elçilik görevlileri ve orada olduğu söylenen kitapların uzmanlar tarafından araştırılması için ATATÜRK Araştırma Merkezi Başkanlığı ile gerekli koordineler yapılmıştır. Bu çalışmanın sonucu daha sonra basılacak cililere yansıtılacaktır. 
« — Ankara Halkevi'ndeki kitapların bir kısmının ANITKABİR'e verildiğini biliyoruz. Verilenler dışında ATATÜRK'e ait kitap olup olmadığının araştırılması amacıyla Kültür Bakanlığı ile gerekli yazışmalar yapılmıştır. Bu çalışmanın da sonucu beklenmektedir. 

Bu güne kadar tespit edilen ATATÜRK'ün okuduğu kitapların sayısı; 174V'i Çankaya'da, 2151'i ANITKABİR'de, 102'si İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nde ve 3'ü Samsun Gazi İl Halk Kütüphanesi'nde olmak üzere 3997'dir. Cilt sayıları ile, dergi, harita, atlas ve nota albümleri bu sayının dı-Şındadır. 
© Hazırlanan 20 ciltlik eserde; ATATÜRK'ün okuyup satır altlarını çizdiği, sayfa kenarlarına notlar aldığı, özel işaretler koyduğu, açıklamalar yaptığı kitap ve dergilerin bu bölümlerinin tamamına yer verdik. 

Yalnız bu işaretli yerlerin çok az bir kısmının ATATÜRK dışındaki kişiler tarafından çizilmiş olması olasılığı üzerinde duranlar da vardır. Başkaları- nın işaretlediği birkaç eser, diğerlerinden, bu konuda araştırma yapan ki- 
.şiler tarafından kolaylıkla ayırt edilebilir. 

Yabancı dilden tercüme edilen metinlerin bugünkü dile aktarılışında özgün niteliklerinin korunmasına özen gösterilmiştir. Ancak; bu yapılırken yazım kurallarında ve noktalama işaretlerinin kullanımında özellikle Türk Dil Kurumu'nun yayımladığı “İmlâ Kılavuzu” ve Milli Eğitim Bakanlığı'nca benimsenen ilkeler esas alınmıştır. 

Eserlerin Türkçe'ye çevrilmesinde şöyle bir yöntem izlenmiştir. 

* Çeviride ATATÜRK'ün altını çizdiği, işaret koyduğu veya bir açıklama yaptığı cümle, paragraf ve sayfalar dikkate alınmıştır. 

* Aynı konuya ilişkin iki yer işaretlenmiş ya da çizilmişse daha ayrıntılı olana öncelik verilmiştir. 

* Bütünlüğü ve anlamayı kolaylaştırmak için bir veya iki kelimesi çizili cümlelerin tamamı, bazen de bütün paragraf çevrilmiştir. 

» Altı çizili sözcük, cümle ve paragraflar koyu olarak gösterilmiştir. 

* ATATÜRK'ün el yazılarının çevirisi orijinal sayfanın yanına verilmiştir. 

» Kitap ve dergilerdeki Önsöz, Giriş, Özelsöz ve Açıklamalar planlanan 


cilt sayısını aşmaması için çoğunlukla özet halinde verilmiştir. 

* Köşeli parentezler çevirenlerin müdahalelerinde kullanılmıştır. 

« Özellikle Osmanlıca çevirilerde okumayı ve anlamayı zorlaştıracak kelimelerin bugünkü kullanılışları tercih edilmiş ve daha çok okuyucu kitlesine hitap edebilmek amacıyla da o dönem kurum ve kuruluşlarına günümüz terminolojisine yakın bir karşılık verilmiştir. 

* Değişik konulardaki yüzlerce özel isim doğrusuna ulaşıldığı ölçüde günçelleştirilmiş, ulaşılamıyanlar da ise Osmanlıca okunuşları esas alınmıştır. 

* Yine Osmanlıca çevirilerde metnin dili sadeyse kesinlikle müdahale edilmemiş yazarın ifade şekli esas alınmıştır. 

* Kitap ve dergiler konularına göre (Tarih, Edebiyat, Hukuk vb.) ayrılmış ve her cilt aynı konuda fakat farklı alanlarda yazılmış ve okuyucuyu sıkmıyacak hacimde ve konu yelpazesi dikkate alınarak hazırlanmıştır. 

Ayrıca kitabın teknik özelliklerini açıklayan bir bölüm hazırlanmıştır. Eserin, bu konuda çalışma yapacak araştırmacılar için temel kaynak olacağı inancındayız. 


Recep Cengiz 
Yayın Koordinatörü 
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Yayın ve Çeviri Komisyonu Tarafından Kabul Edilmiştir 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TARİH-İ UMÜMİSİ 


Cilt 2 


Yazar Çeviren 
Deguignes Hüseyin Cahit 


İstanbul 
Tanin Matbaası-1923 


Anıtkabir Atatürk Kitaplığı Bilgileri 


Envanter No : 1933 


Yazar : Joseph De Guignes (Çeviren: Hüseyin Cahit) 
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Sayfa 120 


Bunları düzenli bir zincir halinde birbirine bağlamak mümkün olmuyor. 
Öyle olmakla beraber yine bu olay, Hun milletini bütünüyle yok saymamak için yeterlidir. Bu olaya bakarak Hunların Avrupa'nın çevresindeki bölgelerde, yani Volga nehrinin suladığı ve büyük Macaristan (Grand- Hongrie) adı verilen ülkelerde ne kadar büyük kuwet sahibi olmuş olduklarını anlayabiliriz. Hunlar bu bölgelerden daha güney ülkelere, Kıpçak ovalarına, Kaşgar şehrine kadar yayıldılar. Kuzeye yani Rusya'ya ve diğer çevre kazalara girip girmedikleri hakkında elimizdeki belgeler bize bir şey söylemiyor. 
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Sayfa 121 

O zaman Yayık nehri kaynağına doğru birleşmiş olan bu Hunlar, batı yönünde bir takım bölgeleri ele geçirdiler. Yen-tsay denilen Tatsin ülkesinin sınırları üzerinde bulunan bir bölgeye sahip oldular. Çinliler, Roma İmparatorluğu'na bu adı verirler. Yen-tsay ülkesi o zaman Alannalara bağlıydı ki Alanlarla aynı şeydir. Bu ülkenin kralını öldürdüler. Alannalar çok eski zamanlardan beri burada oturmuyorlardı. 


Alanlar, eskiden daha çok kuzeyde, Yayık nehrinin (Sayfa 122) kaynağının üstünde, hemen hemen Ufa ve Solamskoy (Solamskoi) ülkelerinde oturuyorlardı. Bütün bu ülkeler, hatta Sibirya'nın başkenti olan Tobolsk şehri ozaman Tanzuçiçi'nin yönetimindeydi. Dağlarda oturduklarından dolayı dağ alamına gelen Alin kelimesinden türemiş olduğundan Alan adıyla anılan bu kavimler, bunun üzerine daha güneyde, Çerkezistan'ın ve Derbend'in kuzeyindeki ovalara indiler. M. S 73 senesine doğru İrkani (Hircanie) kralı ile barış anlaşması imzalayarak Derbent Boğazı yoluyla Medi (Medie) kıtasına girmek is-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Sayfa :124 AE 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tedikleri görülüyor. Parslar Kralı Pakur (Pacor), bunların geçişlerini önlemeye 
cesaret edemediği için Alanlar isteklerini gerçekleştirebilmişlerdir. M. 5. 134 
tarihlerine doğru Adriyan (Adrienjin yönetimi zamanında buraya tekrar girdiler ve Adriyan tarafından uzaklaştırıldılar. Sonraları batı yönünde akınlar yapmaya cesaret ettiler. Gordien bunlarla Makedonya'da Filip ovalarında karşılaştı. Fakat bu Babarlar onun ordusunu yendiler. 

Alanların kuvvetleri ve büyüklükleri o kadar arttı ki yönetimleri altına aldıkları çevre kavimler onların isimlerini aldılar. Onlarla karıştırıldılar. Nuri (Neuri)ler, Vidiniler, Celon (Gelonsl'lar, Atires(Agathyrsesller işte bu kabiledendir. (sayfa 123) Daha başka bir çok kavimler de kendileriyle karışmıştır. Sarmatya ovalarından Palus Meotides'den Hindistan'a ve Ganj nehri kaynaklarına yakın olan dağlara kadar yayılıyorlardı. Yani buralardaki farklı kavimlere hep Alan adı veriyorlardı. İhtimal ki aynı sebepten, hep aynı ülkede yerleşmiş olduklarından ve aralarında bir çok yönden benzerlikler bulunduğundan dolayıdır ki Çinliler, Alanlarla Hunları aynı kavim olarak kabul etmişlerdir. Gerçekten, Alanlar hep bunlar gibi çadırlar altında sürülerine en uygun diye kabul ettikleri yerlerde yaşarlar, dolaşırlardı. Bütün servetleri bu hayvan sürülerinden ibaretti. Atlarını yerler, sütlerini içerlerdi. Çadırlarının altında kadınlar, çocuklar ve ihtiyarlar otururlardı. Silah taşıma- ya kudreti olanların hepsi, çevre kavimlerin ülkelerine akın yapmaya giderlerdi. En büyük uğraşları savaşmaktı. Bütün gurur kaynakları bu idi. Bundan dolayıdır ki daha çocukluklarında ata binmeye alışırlardı. Ailesi içinde rahat rahat yaşayıp ihtiyarlamak ayıptı. Savaşta düşmanlarından birkaçını öldürdükten, başlarını kestikten, atlarına süs yapmak için saçlarını kopardıktan sonra ölenler mutlu sayılırlardı. Bu kavimler bize pek zalim ve öldürücü görünürlerse de Ammien, onları Hunlara oranla daha yumuşak huylu, daha iyi yapılı, daha (sayfa 124) uzun boylu, daha çevik ve hafif bulur. Bütün dinsel inaçları, toprağa saplanmış yalın bir kılıca karşı gösterdikleri saygıdan ibaretti. Bir takım değneklerle geleceğe yönelik öngörüler sunarlar ve olaylar hakkında hükümler verirlerdi. 
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Sayfa 125 


Batı tarafına geçerek yerleşmeden önce çok uzun zaman şurada burada dolaştılar. Sonunda Tuna taraflarında yerleştiler. Oradan Milatan sonra 406 yılına doğru Suevesler ve Vandallarla beraber gidip Germanya'yı yağmaladılar. Belçika'yı geçtiler, Pirena dağları eteklerine kadar geldiler. Bu sıra dağları aşamadıklarından dolayı bütün Gol kıtasına yayıldılar. 
Orada, Roma imparatorlarının zayıflıklarından faydalanarak birçok şehirleri yağma ettiler. M.S. 409 tarihinde Pirene geçitlerini korumakla görevli kavimlerin isyanı Alanların İspanya'ya serbestçe girmeleri fırsatını verdi. Orada birçok yeri yakıp yıktılar. M.S. 411 tarihinde İspanya'da yerleşerek bu zengin illeri aralarında paylaştılar. Vandallarla Suevesler, Galice ve Betigve illerini, Alanlar ise Lusitanie ile Carthagene (Kartaca) illerini aldılar. Fakat bunların bir çoğu Gol kıtasında ve özellikle Normandiya ile Biritanya'da kalmışlardı. 
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İşte ta kuzeyden ve Tobolsk çevresinden gelen bir kavmin birkaç yüzyılda, çok büyük ve geniş ülkeleri geçerek Akdeniz ve Okyanus sahillerinde duraklayıp, eskiden yerleşmiş oldukları bölgelerin iklimlerinden farklı bölgelerde yerleştiği görülüyor. Hunlar ise daha büyük yol almışlardır. Bunlar Çin'in ISayfa 1261 kuzeyinden Germanya'ya, Gol ve İtalya ülkelerine kadar ilerlediler. 


Bütün Hunlara daha sonra Te-le yahut Tie-le adı verilmiştir. Maveraünnehir'de Oksus nehri kıyılarında oturan Hunlara verilen Haiatheles yahut Abtelites (Eftalitler) adı bundan gelmiştir. Bu Hunlar, Teoh-yen tarafından yenilgiye uğratıldıktan sonra kuzeye doğru kaçan milletin arkasından gide- 


- meyerek Aksu ve Kaşgar yönlerinde yerleşmek zorunda kalan aşiretlerin 


soyundan geliyorlardı. Hunların böyle darma dağınık olmalarına rağmen tarih bize onların yine Turfan ile Hazar Denizi arasındaki ülkede çok güçlü 


olduklarını haber veriyor. Arada sirada Çinlilerle bazı savaşa giriştiler ki şimdi bunları anlatacağız. 
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Sayfa 137 

Hatta bu barbarlardan bir çoğu o kadar kuzeye de çıkmayarak Avrupa'ya daha kestirme bir yoldan girmişlerdir. Fakat, Romalılar gözünde barbarların tamamı kuzeyden geldikleri için kuzey bölgelerinden hareket ettikleri ve oradan çıkdıkları fikrindeler. Bu büyük göçten sonra bütün kuzey Avrupanın boşalmış olması gerekliydi. Halbuki sonraki göçlerde de görülüyor ki özellikle Kuzey Avrupa'da yerleşim vardı ve kalabalık idi. Bu ise ancak birbirleri arkası sıra Doğu milletlerinin oraya gelerek yerleşmeleri sayesinde mümkün olabilmiştir. 
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Sayfa 170 

Atilla ile beraber bir sürü kral ve prens de vardı ki emirlerine uymak için bekliyorlardı. Ona bir esir gibi bağlıydılar. İçlerinden ikisine Atilla saygı gösterirdi. Birinin iyiliği ve samimiyeti, diğerinin bağlılığı Atilla'nın ilgisini çekmişti. Çünkü (Sayfa 1711 Atilla üstün değerlere, erdeme saygı göstermesini bilirdi. Ancak düşmanlarına karşı barbardı. Düşmanlarına karşı gururlu ve kibirli davranır, fakat halkı arasında gayet uyumlu ve alçak gönüllü hareket ederdi. Büyüklük ve gösterişten nefret ederdi. Servetini kadınlarına ve kumandanlarına verirdi. Halkını çok severdi. Onların şikayetlerini dinler, adaletin yerine gelmesini sağlardı. Halkının mallarının zorla ellerinden alınmasına, fakirlere zulüm edilmesine izin vermezdi. Affetmekten yana çok cömert davranırdı. Yönetimi altındaki halkı ağır vergilerle ezmezdi. Yabancıları korkutmaktan ve onları dehşete düşürmekten hoşlanırdı. Bunda da başarılı olmuştur. Büyük bir aşk ile sevdiği savaşta Atilla çok cesur hareket eder, fakat çılgınca işlere kalkışmazdı. Büyük projeler düzenler ve bunları uygulama- da başarılı olurdu. Kendisinden çok korkan, hakkında âdil bir karar vermeyen yabancıların gözünde, Atilla bir canavar olarak düşünülmektedir. 
Roma'da yahut İstanbul'da bir imparator olsa idi bir kahraman diye düşünülürdü. Fakat çadırlarda yaşadığı için düşmanları kendisini bir barbar olarak kabul etmişlerdir. Fiziksel görünüşüne gelince, Atilla bir Kalmuklu'ya benzerdi. Güneşten yanmış bir rengi, büyük bir başı, yassı bir burnu vardı. Gözleri küçük, sakalı azdı. Geniş göğüslü, kısa boylu idi. 


Atilla birçok gemi yaptırtmıştır. 


Sayfa :173 ma. — 
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Sayfa :174 
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Sayfa 173 


Bazı yazarların söylediklerine inanmak gerekirse Aetyus hileci bir adamdı. Bir taraftan Teodarik'e kendisine katılması halinde Gol kıtası- nın bir kısmını vereceğini söylerken, diğer taraftan Atilla'ya, Gotlarla savaşırsa aynı şeyi ona da söz veriyordu. Böyle olmakla birlikte mümkün olduğu kadar çok asker toplamaktanda geri kaldığı yoktu. 

Bütün bu farklı halklar, Roma generalinin bayrağı altında toplandığı sırada Atilla, Orleon kuşatmasına şiddetle devam ediyordu. Orleon'a yardim gelmeden önce orayı ele geçirdi. Barbar kavimlerin saldırı ile ele geçirdikleri şehirlere (Sayfa 174) gösterdikleri baskının tamamı burada da bütün şiddetiyle uygulanılıyordu. Böyle olmakla beraber Orleon uzun süre barbarların elinde kalmadı. Aetyüs ile Teodorik bu şehre doğru süratle yürüdüler; Atilla'ya boş bulunduğu bir anda saldırdılar. 


Sayfa :178 
A İZ teki Gb. siye İysyi ŞI — 
SALİM Jesad e ya MU » sasi şe Ul İİ 


v5 


Şe Sie İN SALAN MEL gn iy. 
Maze! » Gozlliğiai aile ği pF, ro 


vi SR Öl ge DARE 47 gü Sözblael 
ASIP SANS Na ye sal lay, sileğale 


- 5903541 4 3 > a“ 3d db > AI 
# 


ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR * Tarih-i Umümi 2 


Sayfa 178 


Atilla yeni ordular topladı. Panoni ülkesinden ayrılarak İtalya tarafına yürüdü. İtalya'nın her tarafı hemen telaş içinde kaldı. Atila'nın böyle bir sefer yapacağını düşünmedikleri için ülkede asker yoktu. Sınırlar iyi korunmuyordu. Aetyus ile imparatoru İtalya'yı terk etmekten alıkoyan tek şey utanma duygusuydu. Roma sarayında gereksiz ve boş yere görüşmeler yaptılar. Bütün bunlar olurken Atilla bir tarafdan ilerliyor, her yeri yakıp yıkıyordu. 


Sayfa :181 
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Sayfa 181 


Yüzlerini bıçaklarla yardılar. Böyle bir hükümdarın ölümüne, kadınların sağladığı gibi ağlanamayacağını, kan yaşlarıyla ağlamak gerektiğini söy- 
“ediler. Sonra ordu merkezinin ortasına ipekten bir çadır kurdular. Atilla'nın cesedi altından bir tabuta, sonra gümüşten bir tabuta, en sonunda da demirden bir tabuta koydular. Bir takım süvariler Atilla'yı öven methiyeler (övgü dolu sözler içeren ağıtl okuyarak çadırın etrafında dolaştılar. Sonra büyük bir ziyafet verildi. Atilla geceleyin gizlice toprağa verildi. Silahlarını, kullandığı eşyasının tamamını da birlikte gömdüler. 
Tatar geleneği gereğince bu törende hazır bulunan hizmetçilerinden bazılarını da kestiler. Romalıları titreten ve kendisinin Romalıların belası olduğunu söyleyen adam işte bu dünyadan böyle gitti. Atilla ile beraber Hun imparatorluğu da söndü. Gerçekte diğerlerinden daha çok güç sahibi olmuş bir aşiret başkanı olan Atilla'nın hükümetine imparatorluk denilip denilemeyeceği bile tartışmalıdır. 
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Sayfa 199 


Su'lar, Yüeçiler, Wusunlar birbirini takip ederek burada yerleşmişlerdir. 
Jetler adı da verilen Yüeçiler, özellikle bu bölgelerin en güçlü yönetimini oluşturmuşlar ve Hindistan'a kadar genişlemişlerdir. Bunlar, Avrupa'da yaptıkları bir takım akınlarla bilinen jetlerin ataları olmaları gerekir. Bazı Su kavimleri de Avrupa'nın kuzeyine geçmiş olmalıdır. 
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Sayfa 216 

Bu yeni başarısızlık Tulu'nun cesaretini artırmaya yaradı. Bütün Tataristan'ın en güçlü prensi oldu. İlk Kaoça ülkesini yani Onan ve Selenga nehirleri bölgesini ele geçirdi. Orada yerleşti. Sonra bir sürü Tatar aşiretlerini yönetimi altına alarak, Kura ile İrtiş'in batısındaki İli nehri arasında 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bulunan bütün o geniş toprakları ele geçirdi. Kuzey'de Sibirya'nın bir kısmı ve bütün Tataristan, Şomu çölüne kadar onun yönetimi altındaydı. Hatta ,ele geçirdiği yerler, Avrupa sınırlarına kadar bütün bölgeyi kapladı. 
“Yupan veya Yuepo ülkesini yönetimi altına aldı. Burası Başkır ülkesi idi. 
O zaman Hunlar burada oturuyorlardı. İşte bu kavimi yönetim altına aldıktan sonra Hakan ya da Han adını aldı. O zamana kadar Tataristan hükümdarlarının taşıdıkları Tanju ünvanını kaldırdı. 


Sayfa :266 
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Sayfa :266 


SA İY Eğ İİ gele yiye 
4! Kaian g6 Je 


Sayfa 266 

Onlar Hunları ancak Türk adı ile tanırlardı. Bizanslı yazarlar da Türklerle Hunları aynı kavim olarak düşünürler. 

Sayfa 266 


Moğol İmparatorluğu'nun yani kuzey Hun hükümetinin yıkılışından sonra, son imparatorun oğlu Kayan ile yeğeni Nogos, Tatarların Moğollara yaptıkları baskılardan kurtulmuşlardı. 
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Sayfa :267 
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Sayfa 267 

Bu o kadar dar bir yoldu ki ancak bir adam geçebilirdi. Her iki tarafında müthiş uçurumlar vardı. Kaçak Türkler bu yolu tuttular. Gide gide çok güzel bir ovaya geldiler. Her tarafından çaylar akıyordu. Kimsenin gelemeyeceği bu noktada yerleştiler. Kışın burada et ile, yazın süt ve meyve ile yaşadılar. Bu bölgeye Ergenokon adını verdiler. 
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Sayfa 269 


Çin tarihinin eski Hunların yok oluşu ve Türklerin ortaya çıkışı hakkında > verdiği bilgi ile bu hikaye karşılaştırılınca bu kavimlerin kökenleri hakkında söylenen sözlerin hangi yönlerinin doğru olduğu kolayca ortaya çıkar. 
Türkler, M. S. 545 yılında ortaya çıkmışlardır. Bundan 450 yıl düşülecek olursa M.S. 95 yılına gelinmiş olur ki Çin tarihine göre, şüphe yok ki eski Moğollardan ibaret olan kuzey Hunlarının da yıkılışının zamanı M. 5. 93 tarihidir. Bu eski Hunlar yıkıldıkları zaman farklı bölgelere kaçışmışlardır. İçlerinden büyük bir kısım Altay dağlarını geçti. Ergenokon vadisi Altay dağlarındadır. Demek oluyor ki Kuzey Hunları ile eski Moğolların devletlerinin yıkılışı aynı olaydan ibarettir. 


Sayfa :272 
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, 
Sayfa :273 
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Sayfa :274 
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Sayfa 272 

İşin en güzel kısmı bir tarafa bırakılacak olursa bu gelenek, bu kavimlerin tarihi hakkında bildiğimiz şeylerle pekâlâ yazılabilir. Avrupa'da yenilgiye uğratılan Hunlar, Volga nehri ve Hazar denizi boyunca yerleşmişlerdir. Çinliler Hazar denizine Batı denizi adını verirler. Bunların içinden en son tahmine göre Tataristan'a gelmiş olanlar, Altay dağlarına gitmiş, orada yerleşmişlerdir. Olası ki dişi kurt hikayesini de, çocuklarının çevredeki kavimlerin kızlarını kaçırma gelenekleri de oraya Avrupa'dan götürülmüş olabilirler. Çünkü bu masal, dişi bir kurt tarafından büyütülen ve Roma'nın kuruluşundan sonra halkına Sabin kızlarını kaçırmalarını emreden Romulus'un hikayesinden kopya edilmişe benziyor. Bu (Sayfa 273) hikaye, Ebul Gazi Han tarafından hikaye edilen şeklinden hiç farklı değildir. Diğer tarafında verimli bir ova bulunan dağ, bu yazarın eserinde gördüğümüz Ergenokon'dur. 

Yine Çinliler tarafından hikaye edilen üçüncü bir anane daha kalıyor. Türkler, eski Hunlar ülkesinin batısında bulunan Şu adındaki bir krallıkta yerleşik olan Hunlardan ibarettir. Kopampou (Apangpu|) adındaki bir aşiret başkanının 17 kardeşi vardı. Birinin ismi Ytchenisaitou (İchihnishihtu) idi. Bütün bu kaba ve ahmak Hunlar mahvedildiler. Yalnız Yichenisaitou (İchihnishihtu) kurtuldu. Zaten o üstünlüklerle donatılmış bir şekilde dünya'ya gelmişti. Hikaye olarak anlatıldığına göre rüzgarlara, yağmurlara sözü geçerdi. Biri yaz perisi, diğeri kış perisi olan kişilerin kızlarıyla evlendi. Bunlardan dört çocuğu oldu. İçlerinde en büyükleri olan Natoulouche (Natulu Şad) kral ilân edildi. 


Bu kral halkına Türk adını verdi. Farklı on eşinden olan ve hepsi 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annelerinin Gile isimlerini alan çocukları arasında özellikle Ohienche (Ahisen Şad) adında bir tanesi meşhur olmuştur. Bu zena yani dişi kurt lakabını taşıyordu. Bütün bu ananeler Türk milleti- nin bir dişi kurttan yani bu (Sayfa 274) isimle adlandırılan bir kadından meydana geldiği konusunda hemfikirdir. 
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Sayfa 276 

Bu girişim Çin tarafında bir süre barış sağladıysa da Tataristan'da büyük zararlara neden oldu. Bunun acısını da en çok Juan Juanlar çektiler, Onlardan sonra da Çinliler zarar gördüler. Türklerin başkanı kendisini dünyanın en güçlü ve yetkili hükümdarı zannetti. 


Sayfa :344 
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Sayfa 344 
Çin imparatoru, Türklerin aleyhine isyan etmek şöyle dursun, halkın fenalığından dolayı âdeta büyük Han'ın arzularına boyun eğmek zorunlu- 
“ luğunu hissediyor, düşmanlarına sağladığı yardımları görmemezlikten geliyordu. 
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Sayfa 419 

Türk imparatorluğunun karşı karşıya kaldığı karışıklıklar esnasında Ta- te, (Tardu) Apuhan'a (Aphan) yardımda bulundu. Apuhan o zaman bu Süfur şehrine saldırdı. Apuhan, Batı Han'ı olmuş fakat Şapuliyu Han kendisini bu makamından alıkoymuştu. Sonra zaferi o kazanınca Türkistan'ın en güçlü hükümdarı oldu. Milletin diğer kısmından ayrılabilecek bir hale geldi. 
Eski Wusun ülkesinde İli nehri boyunca uzanan bölgede yerleşti. Orada Batı Türklerinin ilk Han'ı o olrnuştur. Doğu tarafında Doğu Türkleri ile ihtimal ki İrtiş nehri ile sınırlı olan hükümeti, Batı tarafından Louchouhai adı verilen bir denize kadar uzanıyordu. Bu Palus Matutid'den başka bir yer olamaz. Çünkü Romalılardan alınan bu Süfur şehri, Batı Han'ına bağlı idi. 
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Sayfa :491 an — 

laik disi delay, ür ar İK) 
dal ib » Alie by 7 iş a el gl Şe il A 7 AR ls öl 
İÇ İİİ del 6373 İlin al ŞE 
İzi fiya M3 kiz cal biriz Di 
Neces Jİ İAJSİ 30 Aİ ze $7, gzl 
<Tarians SL be Ourtugermat #55031 ehli | 
. Aas Caces 4-6 e Care J>ö e Genach Jİ 
AYO3 İLE. kal özen le iy e hi 
sie) ais sU Gal 17 
de sai > SU zi 

e e Gİtkels e Dy 


O e YA e Vilçel iye 


4 


Sayfa 491 

Bunların hepsi aynı milletten doğmuş olmakla beraber her zaman birbirlerine bağlı değillerdi. Ortaya çıkan iç çekişme ve savaşlarda bir kısmının ayrılıp adeta yeni milletler oluşturmalarına neden oldu. Asıl Türklerin yanına çekilen Kabarlar işte bu kabiledendir. Bunlar sonra Patzinasların ele geçirdikleri yerlere yerleşmişlerdir. Arkalarından Neseler, Macarlar, Urtugermatlar, Tariyanlar, Jenaklar, Karlar, Kaslar geldiler. 
Bunlar hep Hozar milletine mensup idiler. Fakat diğer Türklerle birleştiler. Onlara kendi dillerini, daha doğrusu lehçelerini verdiler. Çünkü bütün bu Türkler hatta Tataristanda bile bir millet iseler de farklı taraflara dağılmaları, yabancı milletlerle ilişkiye girişmeleri dolayısıyla dillerinde farklar meydana gelmiştir. 
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Sayfa :502 


ni 


Sayfa 502 


Sonraları Türkler ya da Macarlar İmparatorluk topraklarına yayıldılâr, bütün Trakya'yı yakıp yıktılar. 


— lp — 
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Yayın ve Çeviri Komisyonu Tarafından Kabul Edilmiştir 


HUNLARIN TÜRKLERİN MOĞOLLARIN VE 
SAİR DİĞER TATARLARIN 
TARİH-İ UMÜMİSİ 


Cilt 3 


Yazar Çeviren 
Deguignes Hüseyin Cahit 


İstanbul 
Tanin Matbaası-1923 


Anıtkabir Atatürk Kitaplığı Bilgileri 


Envanter No : 1933 


Yazar : Deguignes (Çeviren: Hüseyin Cahit) 
Gild : Gri 
Ebadı 

En :18 cm. 

Boy :20.cm 


Sayfa Adedi : 446 
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Yedinci Kitap 
HOEYİKA TÜRKLERİ 


Tataristan'da Hunların ortadan kalkması, bu milleti mahvetmek şöyle dursun daha çok yayılmalarına yardımcı olmuştur. Bu geniş ülkelere hatta Avrupa'ya dağılarak birçok önemli kavimlerin ataları oldular. Bunlar da çok büyük imparatorluklar kurdular. Türklerin kurduğu imparatorluğun Çin'i ve Avrupa'yı titretmiş olduğunu yukarıda görmüştük. İşte şimdi, yeni bir Türk İmparatorluğundan daha bahsedeceğiz ki Çinliler için yukarıda sözedilenden daha az kudretli olmamıştır. Bu imparatorluğu kuran ve hemen hemen bütün Tataristan'ı elinde bulunduran Hoeyikalar doğrudan doğruya Hunların neslinden geliyorlardı. Diğer Tatar ulusları gibi -hatta medeni kavimler gibi- bunların tarihi de bir takım efsanelerle başlar. 
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Sayfa 56 

Bu Han, ülkelerini akrabalarından Buğra Han, Doğan Han ve Uluğ Tekin arasında'bölüştürdü. Selçuk Türkleri Buğra Han zamanında kendilerini göstermeye başlamışlardır. 


30 


ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR * Tarih-i Umümi 3 


Sayfa : 5 
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Sayfa 57 
Müslümanlarla çok sıkı ilişkide bulunan ilk Tataristan kavimleri Ho- 


“ eyikalar olmuştur. Bunlar, Arap ve İran yazarları tarafından Maverdünne- 


hire gelip yerleşmiş olan diğer Türklerle karıştırılmışlardır. Bütün bu Türkler halifelerin imparatorluğuna akınlar yapmışlardır. Sonraları Batı yönüne doğru daha fazla sokuldular. Birçok sülaleler meydana getirdiler. Bu sülaleler, halifelerin elinden birçok ili almışlardır. Esir Türkler Mısır'ı ele geçirerek orada Tulunlar ve İhşidiye adlarını aldılar ve oraya yerleştiler. Gazne- 


liler adı verilen bir takım Türkler de Horasan ve Hindistan'ın bir kısmını ele 


geçirdiler. Bunlardan sonra Selçuklular ortaya çıkarak birkaç kola ayrıldılar. Bir kol İran'da yerleşerek, Bağdat'ı aldı. Ele geçirerek yönettikleri bölgelerin sınırları Antakya'dan Türkistan'a kadar uzanıyordu. İkinci kol Kirman'da ve İran'ın Hindistan'a yakın diğer illerini ele geçirerek yönetmeye başladı. Üçüncü kolun hareketini ancak İstanbul Boğazı tutabildi. Bunlar bütün Anadolu'yu Rumların elinden aldılar. Sonuç olarak; dördüncü bir kol Halep'te ve Şam'da yerleşti. Aynı zamanda birçok Türk gurupları Ermenistan'a ve bütün yakın bölge illerine dağılarak oralarda küçük prenslikler kurdular. 
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Sayfa 169 


Geriye kalan askeri toplayarak savunmaya hazırlanmanın daha uygun olacağı görüşünde idiler. Prenses dedi ki: "Oğlum, tahtı elinden alınmış bir ailenin talihsiz bir üyesi, bugün imparatorluk iddiasında bulunabilir mi? Bundan doğacak sorumlulukların tamamı size ait olacaktır." Prenses, kumandanlarının görüşlerine rağmen bu fikrinde ısrar etti. 


Sayfa : 204 
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Sayfa 204 

Bu kavimler tarımla uğraşırlardı. Pek çok hayvan beslerler ve hükümdarlarına da pek bağlıdırlar. Haitalarda garip bir âdet vardır: Usemeyilerin bir çocuğu dünyaya gelince bu çocuk bütün köylerde dolaştırılır. Her kadın kendisine süt verir. Babasının evi- ne ancak sütten kesilecek bir yaşa geldiği zaman geri getirilirdi. 
Bundan dolayı bütün halk kendisini bu genç prensin akrabası gibi görerek, onun uğrunda varlarını yoklarını ve hayatlarını feda ederlerdi. İşte Kitanların bu günkü halleri budur. Buna bakarak Çin ile Tataristan'ın dünyada büyük yenileşmeye sebep oldukları 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(sayfa 205) sonucunu çıkarmak gerekir. Yeterince güç kazanmış olan Tatar kavimlerinin büyük çoğunluğu, Çin'in kuzeyinde kalmışlar, Çinliler kendilerini oradan atabilecek kadar güçlenince Batı tarafına çekilmişlerdir. Roma İmparatorluğu bu barbarların çoğalması sonucunda yıkıldı. İran bir süre onların yönetimi altında kaldı. Arap İmparatorluğunu da yönetimi ve etkisi altına aldılar. Deniz dalgalarına benzeyen Tatarlar, devamlı birbirlerini sürüp dururlar. 
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Sayfa : 207 
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Sayfa 207 
Tulunoğlu Türkleri 


Türkler, bütün Tataristan bölgesini ele geçirdikten, Araplar da Maveraünnehir'de ve Türkistan sınırlarında büyük zaferler kazandıktan sonra, bu iki güçlü millet birbirlerine düşman kesilmek- te gecikmediler. Birbirleriyle uzun süre savaştılar. Birbirlerinden birçok esirler aldılar. Arapların ellerine esir düşen Türkler halifele- 

* rin imparatorluğu içine dağılarak, başlıca emirlerin esiri oldular. 
Birçokları da halifelerin sarayında görevlendirildiler. En barbar insanlar bile eğitilebileceğinden, bu Türkler de İslâmi anlayış çerçevesinde Arap prensleri ve asilleri tarafından eğitilmişler; bilim, teknik ve siyasetle uğraşmışlardır. 
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Sayfa 210 

Bundan dolayı Arap İmparatorluğu için daha tehlikeli olmuşlardır. Sürekli bağımsızlık fikrinde olan bu Türkler, illerde yönetim işleriyle uğraşmaya başlayınca oralarda tek yetkili olarak davranma- 


ya başladılar. 


Sayfa : 211 
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Sayfa 21 

Bizim krallarımızdan birinin cesareti olmasaydı, Fransa ve onunla beraber daha başka kuzey ülkeleri de Müslümanların boyunduruğu altına girmek durumunda kalabilirlerdi. Fakat bu kadar sınırsız güç ve nüfuz, Araplar için kötü bir sonuç getirdi. 
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Sayfa : 215 
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Sayfa 215 


Hazreti Muhammed'in ölümünden sonra henüz Taif ve Arabistan'ın bazı bölgelerini içine alan imparatorluğu uzun süre devam edemeyecek gibi görünüyordu. Fakat kendisinin ardılı olan Ebubekir Müslümanlar arasında anlaşmazlık olmasına engel oldu. Peygamberin planlarını uygulamaya devam etti. Asileri ve özellikle, peygamber olduğunu söyleyen ve arkasına birçok Arap toplayan birini etkisizleştirdi. Çok geçmeden Suriye ve Filistin'e ordu gönderebilecek hale geldi. Müslümanlar Romalılarla savaşa başladılar. Ebubekir'in ardılı Ömer zamanında İran'a girdiler. Uzun bir süreden beri var olan Sasani İmparatorluğu yenilgiye uğratıldı. Bu yüzden yıkılışı daha hızlı oldu. Suriye'de Şam, Humus, Kudüs daha başka şehirler Müslümanların eline geçti. Oradan Mısıra girdiler. 
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Sayi 20 
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Sayfa : 219 A 
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Sayfa 216 


Müslümanlar İmparatorluğu'nun, başlangıcında zaferleri o kadar seri ve birden bire olmuştu ki; Yunan İmparatorluğu'nu mahvetmeden, Tataristan'da ve Hindistan'da daha ileriye gitmeden artık yeni zaferlere girişemezlerdi. Buraları ise halifelerin yaşadıkları şehirden çok uzak ülkelerdi. Yalnız, İspanya yeni bir zafer kazanma bölgesi oldu. Böyle olmakla birlikte Yunanlılarla savaşıldı. Dökülen kanların karşılığı olmak üzere bazı yerler ele geçirildi. Emeviler de diğer bütün imparatorluklar gibi yıkıldı. Bir prens İspanya'ya kaçtı. Ümeyye ailesinin şanını yüceltti. Doğu'da Emeviler İmparatorluğu'ndan sonra Abbasiler Devleti kuruluyordu. 


Araplar Türkistan'da da bazı yerleri ele geçirmeyi başarmışlardı. Büyük bir orduyla İli nehrine kadar ilerlemişlerdi. Maveraünnehir'e yakın bir yerde yerleşmiş olan birçok Türk, yukarıda söylediğimiz gibi Araplar tarafından esir edilmişlerdi. Arap İmparatorluğu dahilinde yoğun bir esir ticareti vardı. Halifeler bu Türk esirleri arasında parayla esir satın aldılar. Sonraları kendi halkının yönetime etki yapmasından korktukları için onların yerine, bu Türk esirleri yerleştirmeyi uygun gördüler. İlk halife Mutasım, bu esirlere çok önem verdi ve bunları ordularında görevlendirdi. Hükümdar tarafından korunma ve kollanmalarından dolayı bu yabancı askerlerin küstahlığı (sayfa 217) arttı. Bu durum, Bağdat halkı için dayanılmaz bir hale geldi. Bu olaylarla ilgili şikayetleri dinlemekten bıkan halife Türklerin küstahlıklarına son veremektense, Sarmanray'a çekilmeyi tercih etti. Halife Mütevekkil zamanında bu esirlerin halifeye karşı bir suikast düzenledikleri görüldü. Müstansır onların yardımıyla tahta çıktı. Müsta'yen tacı onların elinden aldı. Sonunda o kadar etkili oldular ki imparatorluk yönetimi içerisinde başına buyruk hareket etmeye başladılar. Halife en büyük ve en güzel illeri bunlara bırakmak z0- runda kaldı. Bunlar öyle küstah bir halk idiler ki kendilerine bağlı olanları titretiyorlardı. Rütbe ve yetki görünüşte halifeye verilmiş gibi görünmesine rağmen, gerçekte Türkler bu yetkileri kullanıyorlardı. 


Halifeler imparatorluğu içerisinde, yönetim iddiasına cesaret etmiş olan ilk Türk, Ahmet Bin Tulun'dur. Aslında Bağargar yahut Şato Türkleri soyundandır. Bunların kökenleri yukarıda açıklanmıştır. Babası Tulun, Halife Memun'un kölesi idi. H.220 ve M. 835 Bağdat'ta doğmuş olan Ahmet'in birçok yeteniği vardı. Türklerin güvenini kazanmıştı. Zihninde büyük fikirlerlSayfa 218) beslemeye başladı. Milleti de kendisine sürekli yardımcı oldu. Babasının taşıdığı bütün yetki ve ünvanları, Halife Mutevekkil ona da verdi ve Şam valiliğine atandı. Kur'an-ı Kerim hükümlerine bağlılığı, iyiliği, adaleti ve bilimsel çalışmalara karşı duyduğu ilgi sayesinde bütün Müslümanlar arasında ve cesaretinden dolayı da Türkler arasında şöhret kazandı. 


Bir zamanlar Amr adında bir Arap kumandanı tarafından Romalıların elinden alınan Mısır, o zaman halifeler imparatorluğunun en güzel illerinden biriydi. Halife Mutaz'a büyük hizmetler yerine getirmiş olan Ahmet bu ili ele geçirdi. Mutaz'ı hilafetten yoksun bırakmak istediği Müstain'i, Ahmet'in öldürdüğüne dair bazı dedikodular ortaya çıktı. Ahmetin güç ve nüfüzu yalnız Mısır'la sınırlı değildi. Halife, Fırat nehrine kadar Suriye'yi de onun yönetimine vermişti. Bu validen başka Mısır'da doğrudan doğruya halifeye bağlı ve vergi toplamakla görevli büyük bir memur daha vardı. Gayet zengin olduğundan dolayı orada büyük bir güç ve nüfuz kazanmıştı. Ahmet ondan, çok kiymetli hediyeler aldı (Sayfa 219) Böyle olmakla beraber aralarında düşmanlık ortaya çıktı. Her ikisi de birbirlerini halifenin gözünden düşürmeye uğraştılar. Muhtemelen Ahmet yenilmiş olmalı. Fakat o sırada Mutaz'ın ölümü ile bu kavga son buldu. Ahmet yine Mısır valiliğiyle görevlendirildi. 
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Sayfa : 220 
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Sayfa 220 
Türklerin yaptıkları devamlı saldırıların sonucunda sarsılmış olan Arap imparatorluğu gerilemeye başlamıştı. 


Sayfa : 227 
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Sayfa 227 


Ahmet'in ölümünden sonra Ebul Ceyş Humaruye asker tarafından hükümdar olarak kabul edildi. 15 yaşındaydı. 
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Sayfa 232 

Bu hükümdar tahta çıktığı zaman Mısır şehrinde öyle binalar yaptırdı ki ihtişam ve büyüklükleri, Müslümanları güzel sanatlara önem vermez barbarlar olarak kabul eden kimseleri hayrete düşürdü. Yaptırdıkları muhteşem sarayın etrafında büyük bahçeler vardı. Mısırın aşırı sıcaklarından burada korunulabilirdi. (sayfa 
2331 Doğu hükümdarlarının tembellik ve miskinlik duygularını 
memnun edebilecek herşey burada vardı. Bölmeler, yaseminler- den ve daha başka çiçeklerden yapılmıştı. Bunlar Kur'an surelerini gösterecek şekilde düzenlenmişti ve bu çiçeklerden yazıları okumak mümkündü. Hurma ağaçlarının etrafı yaldızlı bakırla çevrilmişti. İçlerine kurşun borular döşenmişti. Uçları dışarıya doğru yönelmişti. Ağacın etrafında bu şekilde birçok çeşmeler vardı. Bir tarafta türlü türlü kuşlarla dolu büyük bir ahşap kule vardı. Biraz uzakta bir salon görülüyordu ki duvarları maviye boyanmış ve altınlarla yaldızlanmıştı. Hükümdarın ve bütün eşleri- nin ağaç üzerine boya ile yapılmış resimleri burada görülüyordu. 
Bu heykellerin başlarına elmaslarla donatılmış taçlar konulmuştu. 
Kulaklarına küpeler takılmıştı. Üzerlerine en zengin kumaşlardan yapılmış elbiseler giydirilmişti. Bağlı olduğu dinde resim günah olmakla beraber bu hükümdarın böyle şeylere merakı vardı. 
Onun döneminde güzel sanatlar çok ilerlemişti. 


' 


Sayfa : 235 
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Sayfa 235 
Güzel elbiseler giyinen ve çok iyi bir şekilde donatılmış askeri bir birlik de oluşturmuştu. 
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Sayfa 2737 
53 
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Sayfa 257 
Samani sülalesi Horasan ve Maveraünnehir gibi Hazar Denizi'nin çevresinde olan illeri halifelerin elinden almış idi. Burada yaklaşık M. 
874 yılından bu yana hüküm sürüyordu. O bölgenin bir bölümüne yayılmış olan Hoeyika Türklerine mensup bir aileden olan Alp Tekin , bu ailenin ikinci hükümdarı İsmail'in kölesiydi. 
259 
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Sayfa 259 


Çarpışmaya başlamadan önce düşmanlarının başarılarını bilen Alp Tekin, askerlerinin fikrini öğrenmişti. Bu kadar az bir askerle başarı kazanmanın mümkün olamayacağından başlarının çaresine bakmalarını, çünkü kendi yanında kalmanın onlara ölümden başka birşey getirmeyeceğini, Mansur'un kumandanı ile görüşmelerinin kendileri için daha iyi olacağını söylemişti. 
Hepsi birden kendisinin mutluluğuna katıldıkları gibi felaketine de katılmaya kararlı olduklarını, kendisinin karşılaşacağı her türlü tehlikeye karşı yanında yer alacaklarını söylediler. 


Alp Tekin bu zaferden sonra o bölgenin tek hakimi oldu. 


Sayfa : 264 
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Sayfa : 265 


Vadi! 


A 


v3? 


e 


A > gial o Le > ONA, goy, ge v-s)l3l nis ta Mk ge JUL “7 ii, 


m 2 doll ol GüL € 34535 


pe MKE Gİ Go) mkli ği sl a gazan Rİ 
İLE İR İNİ Sair 7 ŞE İNİ, 
GEY sl yal <.4W Bactouroun 


LE İS el ŞEN İİ 


Heal iy sala Eb aaYV 3 A anl 
İes3 Gİ lü30 GAL siya El el 
ZE Ye EŞ ll Gl Eğil 
Mz» Aliş GE Şilas Öliy ak il ŞALT ğe Şe sai) geye A EN my 
May İLE My OYA El Öle e 632320 kö ali ir İl Şia II 

Ek Mya Aİ sisle p saa li es İnEKLİ v8. 602 NN 
Je» dyesb SAS bell SİZ il gl 


İ 


ZE MAR NİN a 9 sa 


eke e. Rİ İŞE 
ZE ee Yİ gi! La. Şiş 2 
———— 


ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR * Tarih-i Umümi 3 


i 
Sayfa : 266 
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Sayfa 26 
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Sayfa 264 

Muiniddin Devle lâkâbıyla anılan Mahmuft'u ilk Gazneli Hükümdarı olarak kabul etmek lazım gelir. Samanileri dikkatle gözlüyordu. 
Isayfa 265) Onlardan daha kuwetli olduğu düşüncesiyle günün birinde Samaniler hükümetinin kendi yönetimine geçeceğini umuyor, Samani sarayındaki bazı emirlerin güç kazanmamaları için çalışıyordu. Alp Tekin ile Sebük Tekin'in güneyde Hindistan taraflarında yaptıkları gibi kuzeyde bir valinin bağımsızlığını ilân etmesi Mahmuf'un arzularını engelleyebilirdi. Onun için Faik ve Bektorun adında başka bir emirin Samani sarayında çıkardıkları kargaşaya katılmayı uygun gördü. Yukarıda bahsettiğimiz Hükümdar Nuh, M. 997 
ölünce tacı oğlu Mansur'a bırakmıştı. Bektorun ile Faik ve daha başka emirler bu hükümdarı tahttan indirdiler, gözlerine mil çektirdiler. Küçük yaşta bulunan Abdülmelik'i tahta çıkardılar. Bunun çocukluğu esnasında imparatorlukta tek yetkili olmayı ümit ediyorlardı. Gelişmeleri haber alan Mahmut, bu iki emirin davranışını onaylamadı. Fakat, sözünü dinletemediği için ordusunun başına geçerek Horasan üzerine yürüdü. Faik ile Bektorun yeni Samani Hükümdarı ile birlikte onun üzengilerini tutarak bu şekilde Mahmuf'un karşısına çıktılar. Mahmut, talep ettikleri barışa razı oldu. 
Fakat çok geçmeden tekrar savaş (Sayfa 266) başladı. Mahmut, savaşta bu emirleri yendi, bunları takip ederek kaçmak zorunda biraktı. Faik ile Abdülmelik Buhara'ya, Bektorun Nişabur'a, oradan Cürcan'a gittiler. Mahmut, Herat'a girdi. Horasan'ı ele geçirdi. Orada artık Samaniler adına hutbe okunmadı. 


Bu sırada Bektorun ile Faik Buhara'da birleşmişlerdi. Orada bütün kuwetlerini toplayarak tekrar Mahmut'a karşı saldırıya geçtiler. 
Fakat bu esnada Faik'in ölümü Samanileri çok zayıf düşürdüğü için artık hiç bir şeye cesaretleri kalmadı. Diğer taraftan Türklerin hanı İlig İlhan, Mahmut'a ve daha başka emirlere karşı Abdülmelik'e yardım bahanesiyle önemli bir ordunun başında Buhara üzerine 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yürüdü. Bektorun'a ve hareketine engel olmak isteyen diğer emirleri esir ederek Buhara'ya girdi. Abdülmelik esir edildi. Zincire vurulu olarak öldü. Yönetimde bulunduğu sırada, kendisinden önce emirlerin düzenlediği bir oyunla tahttan indirilmiş olan Mansur da hapse konuldu. Samani ailesi tamamiyle söndü. Artık bu aileden İbrahim isminde bir şehzadeden başka kimse kalmamıştı. O da yanında bir miktar askerle birkaç yıl ilden ile dolaştı. Sonunda Mahmut'un askerleriyle meydana gelen bir çarpışmada öldü. Böylece Samanilerin sahip oldukları yerlerin tamamı yani (Sayfa 267) Horasan ile Transaksan bölgesinin bir kısmı Mahmut'un yönetimine geçti. O zaman Bağdat'ta yönetimde bulunan Halife Kadirbillah bütün bu geniş ülkelerin hükümdarlığını ona verdi. Bir hilat giydirdi. Muinüddin Devle (Dinin yardımcısıl ve Eminü"-melle ünvanlarını verdi. Fakat Mahmut bu ünvanları dikkate almadı. Onları kendi nüfuz ve iktidarının çok altında gördü. 


Mahmut, devletini ve topraklarını güney taraflarına doğru genişletmek istiyordu. Fakat herşeyden önce Türklerin Hanı'ndan emin olmadan bu savaşa girişemezdi. İlig İlhan ile bir anlaşma yaptı. Kızını aldı. Artık Horasan ili ile Gazne hakkında bir korkusu kalmayınca da Hindistan'a girdi. Hindistan'ın en güçlü hükümdarı Cibal idi. 
Bu Hint Hükümdarı'nın 300 fili vardı. Bu seferin ayrıntıları bilinmemektedir. Yalnız şu kadarını biliyoruz ki birçok savaş yaptılar. Cibal iki kere esir düştü. İki defada da büyüklük örneği olarak serbest birakıldı. Fakat tekrar Mahmut'un eline düşünce; memleketinin kanunları gereğince Tacioğlu'na buraları bıraktı. Günahlarının cezası olmak üzere kendi kendisini yakmak zorunda kaldı. (Sayfa 268) Mahmut, bu ülkeden büyük savaş geliri elde etti. İslâmiyeti Hindistan'a yaydı. Sonra Hindistan'ı bıraktı. Bütün o büyük ülkeyi geçerek Harezm'e girdi. Harezm'i de yönetimi altına aldı. Oradan, bir ordu ile Belh'e yaklaşmış olan Türk Hanı'na karşı yürüdü. 
Han'ı yendi ve Ceyhun nehrinin diğer tarafına geçti. Ceyhun nehri iki imparatorluk arasında sınır oldu. 


Mahmut, Gazne'ye Gazi ünvanı ile döndü. Gazne'de ancak yeni bir sefere hazırlanacak kadar kaldı. Gazne'nin yanındaki Sucistan'ın valisi Halef, sanki bağımsız bir hükümdar gibi hareket etmeye ve Tat kalesine yığınak yaparak sağlamlaştırmaya başlamıştı. 
Mahmut bu asiye karşı yürüdü. Halef, savaş için değil bağlılığını bildirmek ve kalenin anahtarlarını vermek için hareket etti. Mahmut'u, kendisinin sultanı olarak tanıdı. O zamana kadar bilinmeyen bu ünvan, sonraları müslüman hükümdarları tararfndan kullanılır oldu. 
Mahmut'un hoşuna gitti. Bu ünvanı ilk defa o taşımıştı. Vaktiyle hükümdarlar, Melik ünvanını alırlardı. Sonraları bu ünvan kıymetten düştü, Sultanlara bağlı ve haraç veren hükümdarlara verilmeye başlandı. 


Halef, görevine döndü. Hemen sonra (Sayfa 269) Mahmut'un iyiliğini unutarak silaha sarıldı. Türklerin Hanı'na güvenerek onu yanına çekmeye çalıştı. Mahmut derhal buraya gitti. Âsiyi yendi. 
Cürcan iline gönderdi. Orada dört yıl alıkoydu. Sonra Nişabur'un güneyindeki Cerdin kalesine yollayarak ölümüne kadar burada tuttu. 
Biz, Halef'i hapiste birakarak Mahmut'un seferlerini takip edelim. 
Mahmut tekrar Hindistan'a dönerek Moltan'ın öte tarafında İndus nehri yakınındaki çok iyi bir yerde kurulmuş olan Bahatya kalesini ele geçirdi. Bütün o geniş Moltan iline hakim oldu. Bida isminde bir kralı oradan kaçırttı. Talicar Kalesi'ne kaçmak zorunda bıraktı. Sonra bu kaleyi kuşatarak kralı esir aldı. Hazinelerini, hükümdarlık elbisesi ve kuşağını aldı. Bu başarının sonrasında ülkesine döndü. İlig Han'a karşı koymak üzere alelacele Maveraünnehir'e gitti. 


Türklerin Hanı, bu fırsattan istifade ederek kumandanlarından Sepaş Tekin'i ve Cafer Tekin'i birer ordu ile Horasan'a göndermişti. Mahmut'un, Herat valisi olan Arslan Cazib Tekin, derhal bu durumdan hükümdarını haberdar etti. 
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Sayfa 270 

Alelacele Türklerin üzerine yürüdü. Türklerle karşılaşarak onları hemen Horasan'ı terk ederek, Oksus nehrinin öte tarafına çekilmek zorunda bıraktı. Bu suretle püskürtülmüş olan İlig İlhan, Kader adındaki diğer bir Han'dan yardım istedi. Bu Han elli bin süvari kuvveti ile onun yanına geldi. İki Han Oksos nehrini geçerek Belh önünde ordugâh kurdular. Mahmut namaz kıldıktan, Allahın lütuf ve yardımını diledikten sonra beyaz bir file binerek Türk ordusuna karşı saldırıya geçti. İlig Han'ın bulunduğu bölgeyi kuşattı. 
Mahmut'un fili bu Han'ı atının ayaklarının altından çekip aldı. Yanında savaşanlar ise bu hayvanın ayakları altında ezildi. 
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Sayfa 271 

Hindistan'ın bu krallar kralı, Sultan Mahmuftan barış için ricada bulundu. Elli fil ile çok büyük oranda bir vergi vermek şartıyla barışı sağlayabildi. Bu barış Hindistan'da ticaretin gelişmesi yönünde çok yararlı olmuştur. Artık Müslüman tüccarlar Hindistan'a ülkelerine daha güvenli bir şekilde gidip gelmeye başladılar. 


Gazne'nin kuzey doğusunda Gur yani ova yahut (sayfa:272) Çukuryer denilen küçük bir ülke vardı. Hind ile bunun arasında Ravre ülkesi bulunuyordu. Eski İran hükümdarları soyundan bir takım prensler buraya çekilmişlerdi. Orada görünüşte bağımsız olarak yaşıyorlardı. Hazar Denizi ile Ganj Nehri arasındaki bütün ülkelere sahip olan sultan, bu kadar geniş bir ülkeyi yönetimi altına almak arzusundan geri duramadı. Çoktan beri burayı yöneten Mehmet, 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Suriye'ye saldırıya geçti. Gaznelileri mahveden Gurlular bunun soyundan gelirler. Sultanın eline esir düşen Mehmet, gizlediği bir yüzük ile kendisini zehirleyerek esirliğine son verdi. Mahmut oradan batı yönüne doğru yürüdü. Gurşistan'a kadar girdi. Şar ülkesini ele geçirdi. 
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Sayfa 274 


Mahmut da başkentine dönmek zorunda kaldı. Oradan Harezm bölgesine doğru ilerledi. Mahmut'un buraya hareket etmesine damadı Memun'un isyanı sebep olmuştu. Harezmşah ünvanını alan Memun, bu ilin valisiydi. Bagal Tekin ile bazı memnun olmayanlar onu sultana karşı isyana kalkışmaya zorladılar. Mahmut Harezm'e ulaşınca asileri kendisine bağlı bir hale getirdi. Harezm'in yönetimini Altıntaş'a verdi. 

Hindistan o kadar geniş bir ülkeydi ki Mahmut gücünü göstermek için yeni bir olay meydana getiriyordu. Zaten bu Hind seferlerini bir dinsel görev gibi kabul etmekteydi. Amacı İslâmiyeti orada mümkün olduğu kadar çok yaymaktı. 
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Sayfa 275 

Bunu takip eden birkaç yıl bu büyük fatihin ne şekilde vakit geçirdiği hakkında tarih bize hiçbir bilgi vermiyor. Sonra, tekrar Hindistan'a savaşa gitti. Burada elde ettiği ganimetten bir kısmını halifeye gönderdi. Bir süre sonra Hindistan'a tekrar bir sefer düzenlemek fikrindeydi. Bundan halifeyi de haberdar etti. Mahmut, Bagdat'daki Abbasi halifesine çok bağlı idi. Mısır'daki Fatımi halifesine hiç tahammül edemiyordu. 
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Sayfa : 277 
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i 
Sâyfa : 278 
EAA EEE 
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Sayfa 276 

Hindistan'ın bütün bu zenginliklerine sahip olan Mahmut, (Sayfa 277) Müslüman hükümdarlarının en güçlü ve en zengini haline geldi. Samsumenat ülkesinde Dabeşelim neslinden bir kral bıraktı. Bunlar Hindistan'da uzun süre yönetimde bulunmuş eski bir ile idi. Fakat haklarında yeterli derecede bilgimiz olmadığı için kendilerinden burada bahsedemeyeceğiz. 
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Mahmut, Gazne'ye gelince camilere bağışta bulundu. Bütün bu büyük zaferlerden, halifeyi bilgilendirdi. 


Şimdiye kadar bu hükümdarın kuzeydeki Türklerle yahut Hindistan'da Müslüman olmayanlarla savaştığını gördük. Güç ve nüfuzları ta Bagdat'da halifeleri etkileyecek derecede büyük olan Alboya'ya saldırdığına dair herhangi bir bilgiye rastlamıyoruz. Alboya, birkaç kola ayrılmış idi. Mahmut bunların Irak'ta yönetim sahibi olan kısmıyla karşı karşıya geldi. Fahrüddevle ölmeden önce ülkesini oğlu 13 yaşında ki Mecidüddevle Rüstem'e bırakmıştı. Melike Seyyide gayet güçlü bir kadın idi. 
İmparatorluğun yönetimini eline aldı. Oğlu adına yetkileri kullanmaya başladı. Mahmut'un arzusunu biliyordu. Bütün gayretiyle onunla iyi geçinmeye çalıştı. 

Mecidüddevle IDevletin şerefil de biraz büyüyünce kendisi yönetimi eline almaya çalıştı. Veziriazamlığa meşhur filozof Ebü Ali İbni Sina'yı atadı. Annesinin elindeki yetkileri alarak onu bu güçten yoksun bıraktı. 
Bu prenses, (Sayfa 2781 Laristan'da bir kaleye çekilmek zorunda kaldı. 
Kale kumandanı kendisine hizmet edeceğini bildirdi. Bir ordu düzenledi. Prenses bu ordu ile Rey yakınındaki bir yerde oğluna saldırı düzenledi. Mecidüddevle ile İbni Sina esir düştüler. Seyyide yönetimin iplerini tekrar eline aldı. Kötü günlerinde gösterdiği cesaret ve güven kadar mutluluk döneminde de adalet ve ilim yönleri belirgin bir şekilde ortaya çıktı. Bütün halkına kendisini sevdirdi ve saygı duyulacak bir kişilik olduğu hissini verdi. Bir perde arkasından bütün meclislere başkanlık ederdi. Fakat sofrayı yüzü açık olarak kabul ediyordu. Çok geçmeden oğlunu affederek tekrar tahtına çıkardı. Yalnız, ona nasihat vermek ve hükümdarlık gibi zor bir meslekte rehber olmak ile yetindi. Sultan Mahmut bunların ülkesini ele geçirmek arzusundaydı. Hiç değilse sultan olarak tanınmak, yani paranın kendi adına basılmasını, hutbelerde isminin okunmasını istiyor, vergi almak fikrini güdüyordu. Bunlardan birini talep için Seyyide'nin sarayına elçiler göndermişti. Seyyide Mahmut'a şu cevabı verdi; “Merhum eşimin hükümdarlığı zamanında sizlerin güç ve nüfüzunuzdan sürekli korktum. Cesaretinizin, sizi gayet cesur bir hükümdara saldırıya yöneltebileceğini düşünüyordum. Şimdi eşim öldü. 
Ben dul bir kadınım. Bir çocuğun vasisiyim . Hükümette de naib ivekili makamında bulunuyorum. Artık sizden hiç korkum kalmamıştır. Çünkü bağışlayıcılığınızın çok büyük olduğuna emin olduğum için benimle silahlarınızı ölçmeye kalkamazsınız. Akıl ve dirayetimiz çok derin olduğu için bir savaşın olması bizim elimizde ise de sonucun daima belirsiz olduğunu takdir edersiniz. Bana karşı ümit ettiğiniz başarıya ulaştığınız 


, taktirde bir dul kadına ve küçük bir çocuğa karşı zafer kazanmış olmak 


acaba şan ve şerefinizi artıracak mıdır ? Yenildiğiniz zaman o kadar büyük ülkelerin yönetimini ele aldıktan sonra, bir kadının önünden kaçmak zorunda kalan bir hükümdara herkes ne diyecek?" 

Bu mektup, prensesin ümit ettiği sonucu getirdi. Mahmut, düşüncesinin uygulamasını başka bir zamana erteleyerek, zaten ihtiyar bulunan Seyyide'nin ölümünü beklemeye karar verdi. Çok geçmeden de Seyyide öldü. 
Ortaya çıkan durum, Mahmut'un beklentilerine uygun bir hal aldı. Genç hü- 


“ kümdar sürekli bir zevk ve eğlence içinde yaşıyordu. Zekası kıttı. Hüküme- 


te göz dikmiş olan emirlerin birbirleriyle olan mücadeleleri ülkeyi kargaşaya düşürdü. Hirbiri bir yöne çeken başlıca üç emir, birbirleriyle savaşıyorlardı. 
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s : 286 
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Sayfa 285 

Bu kadar ülkelerin fatihi olan Mahmut, halifeye bir elçi heyeti gönderdi. İslâmiyet uğrunda yerine getirdiği hizmete karşılık olmak üzere yalnız bir ünvan istiyordu. Bunları ancak halifeler verebiliyordu. Bunu alabilmek için birçok ricalarda bulunmak lazımdı. Bu doğulularda olan garip bir siyasi gelenektir. 

En kuvvetli hükümdarlar bile her türlü güç ve nüfuzdan yoksun kalmış bir halifenin bile önünde yürürler, atının dizginlerini veya üzengilerini tutarlardı. Sultanlar halifeye karşı bu görevi yerine getirirlerdi. Fakat bu dinsel bir şey olmaktan çok, halka hoş görünmek içindi. Çünkü halk, halifenin aciz ve zayıfına tahammül eder de halife sıfatıyla saygı gösteri! - memesine tahammül edemezdi. Mahmut, kuru bir ünvan için boş yere yalvarıp durdu. Sonunda halife, Mahmut'un Bağdat üzerine yürümesinden korkarak arzusunu yerine getirdi. Böyle olmakla birlikte (Sayfa 286) yine kurnazlık yolunu denedi. Mahmut bir kölenin oğlu idi. Halife, Mahmut'a veli diye iki anlama gelen bir ünvan verdi. Bu dost, sahip, kadim, uşak anlamına gelen bir ünvan idi. Halifenin maksadını anlayan Mahmut, yüz bin altın sikkeden oluşan hediye sunarak bu kelimeye bir harf ilavesini rica etti. Halife, bundan dolayı sırf âdet yerini bulsun diye verilen beratı düzenletti, verdiği ünvana bir harf ilavesi ile onu vali şekline soktu. 

67 


ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR * Tarih-i Umümi 3 


Sayfa : 287 
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Sayfa 287 
Mesut, babasının ülkesinin tamamına hakim olunca Mahmut'un henüz nüfuz etmemiş olduğu memleketlere giderek oralarda... 
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Sayfa 290 

Bu büyük kumandan savaşa girişeceği sırada gözüne bir ok isabet etti. Çekilmek zorunda kaldı. Bu Yanaelein öldü. Oğlu Harun babasının yerine valiliğe tayin edildi. 

Tarihlerinden bahsedeceğimiz Selçuklular, Transaksonya (Maveraü'n-Seyhun) bölgesinde kendilerini göstermeye başlamışlardı. 
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Sayfa : 290 
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Sayfa : 291 
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Sayfa 290 


Mesut bu zaferle ile diğer bir takım şehirleri ele geçirmek (Sayfa 291) ile meşgul olduğu sırada Selçuklular, Horasan'da büyük ilerlemeler kaydettiler. Mesut, Hindistan'ı terk ettikten sonra bu ilin yardımına koşmak zorunda kaldı. İlk defa bazı başarılar elde edildi. Türklerin reisi Tuğrul Bey hezimete uğradı. Eşyasından bir kısmı Gaznelilerin ordusu tarafından yağma edildi. Fakat biraz sonra iş değişti. Tuğrul Bey, Nişabur'a girdi. Mesut yenildi. Gazne'ye çekildi. 
Hemen bütün ordusu dağıldı. Horasan ili elinden alındı. Bu ilin kaybı, Mesuf'u o kadar kızdırdı ki sinirini kimden alacağını bilemediğin- den, kendisi Hindistan seferi ile meşgul olduğu sırada yönetim ile görevlendirdiği kumandanlarını tutuklattı. Durum tehlikeli bir hâl almıştı, Bunu gidermek üzere yeniden ordu topladı. Kumandasını 0ğlu Mevdud'a verdi. Belh sınırlarını korumak ve Selçuklu beylerinden biri olan Davut'u kovmak üzere oğlunu oraya gönderdi. 


€blle 46 )Al 3 sbs Oyla “lü “a j ssladole .v Şal 3 11631 “e, di j“ “Fil. SA| Le PIRIDA > s.0 lol 


$u celal cebe e lal e vb 
Ke £ 41 ŞE IN <İ ley 16503517 fu “E.U. Arroukhadjeze> 41 i 


sal e e) pp di) Dye ; 
» . © 


70 


ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR * Tarih-i Umümi 3 


Sayfa : 29 
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Sayfa 293 
Her sene fakirlere bir milyon dirhem para bağışlardı. Bilim 
5 — adamlarını her zaman destekler ve korurdu. Cesur idi. Savaş ko- 
” — nusunda çok yetenekliydi. Yönetimde büyük bir güç sahibi idi. 
Irak'a, Taberistan'a, Mazenderam'a, Cürcan'a, Horasan'a, Harezm'e, İran ülkesine, Sicistan'a, Kirman'a, Megran'a, Sind'e, Zabelistan'a hakimdi. Gazne'ye, Gur ülkesi Zaberistan da dahil idi. 


Mevdud, Harezim'de Selçuklulara karşı savaşırken babası Mesuf'un ölüm haberini aldı. Alelacele Gazne'ye gitti. Orada kendisini sultan ilân ettirdi. Sonra Gazne'den Hindistan'a yürüdü ve amcası Mehmet'e saldırarak, Ahmet ve isyanın sorumlularından Emir Anuş Tekin'i esir aldı. Mehmet'in bütün çocukları ve taraftarı (Sayfa 294) olan emirler hep katledildiler. Yalnız Mehmet'in oğlu Abdürrahim'e bir şey yapılmadı. Çünkü oldukça küçük olduğu için Mesuf'a karşı olan bu isyan hareketine katılmış olamazdı. Bu zafer, Mesut'u bütün Gaznelilerin yönetimine sahip bir hale getirdi. 

» Başkent"e döndü. Selçuklular kendisini çok endişelendiriyordu. 
© Hergün yeni bir ili ele geçiriyorlardı. 
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Sayfa 298 


Arslan, birçok filler ve büyük bir ordu ile Sencer'in karşısına çıktı. Gerçekleşen savaşta yenildi. Bunun üzerine Sencer, Gazne'ye girdi. Orada Hindistan'ın bütün ganimetlerini ele geçirdi. Behramşah'ı tahta çıkardı. 
Yalnız hutbelerde öncelikle Selçuki Sultanı Muhammet'in sonra Sencer'in daha sonra Behramşah'ın adının okunmasını şart koştu. İşte, Gazne sultanlarının önceleri önemsemedikleri bu Selçuk Türkleri, böylece onların saltanatlarını almış oldular. 


* 
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Sayfa 298 : 

Behram Şah imparatorlukta tek yetkili kalınca ataları gibi Hindistan'a sefer düzenlemeye karar verdi. Orada büyük başarılar kazandı. Fakat çok geçmeden zaferlerini yarım bırakarak Gurilerin tehditlerine karşı asıl ülkesini koruma çarelerini düşünmek zorunda kaldı. Bu cile, yeni bir imparatorluğun temelini atıyor ve Gazneliler aleyhine olarak yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyordu. Bunların kurucusu olan Hüseyin, eski İran şahları soyundan geldiği iddiasında idi. Böyle meşhur bir aileden olmakla beraber, büyük bir sefalet içinde kalmıştı. 
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“Sayfa :300 sl 5 
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Sayfa 299 

Kendisini (Sayfa 300) görmek istemiş olan Sultan İbrahim ona birçok iyiliklerde bulundu. Yüksek makamlara" tayin etti. İbrahim'in ardılı olan Mesut, Belh'in güneyinde bulunan Kur yahut Gur iline onu vali yaptı. Hüseyin'in oğlu ve varisi (veliahtı) olan Muhammet, Behram Şah ile anlaşma imza edebilecek derecede güçlü bir duruma gelmişti. Gazne'ye geldi. Fakat göstermiş olduğu saygı görünüşte idi. Sultandan nefret ediyor, onu aldatmaya çalışıyordu. Bu davranışı meydana çıkınca idam edildi. Küçük Guri hükümeti, kardeşi Suri'ye kaldı. O, da Muhammet'in düşüncelerini takip ederek uygulamaya koymak için Gazne'ye girdi. Bunları zor kullanarak uygulamaya koyabilecek hale geldi ve sultanla çarpıştı. Fakat, bundan sultan kesin zafer kazanarak çıkmayı başardı. Suri öldürüldü ve askerleri perişan oldu. Bundan sonra hükümdar olan Alaüddinü”-Hüseyin adındaki kardeşi önemli bir ordu ile Gazne'ye doğru yürüdü. Sultanı yendi. Gaznelilerin başkentini ele geçirdi. Burasının yönetimini kardeşi Seyfettin Sam'a verdi. Böyle olmakla beraber, Seyfettin çok uzun süre tutunamadı. Behram Şah'a bağlı olan Gazne halkı, onu davet ettiler. Behram Şah Gazne'ye girdi. Seyfettin'i bir öküzün üstüne bindirerek sokaklarda (Sayfa 301Jaşağılayıcı bir şekilde dolaştırdıktan sonra idam ettirdi. Bu hakaretten dolayı çok kızan Gur Hükümdarı, kardeşinin intikamını almaya hazırlanıyordu. Fakat yolda Behram Şah'ın ölüm haberini duydu. Behram Şah 36 sene ülkesini yönetti. Bilim ve fenni severdi. İlim adamlarını daima korudu. Pipai adı altında tanıdığımız Hintçe bir eseri, Farsça'ya tercüme ettiren odur. Yerine oğlu Nizamettin Hüsrevşah çıktı. 


Gazne sultanlarına düşman olan Gur Hükümdarı Alaüddinü!- Hüseyin sefere devam etti. Gazne önüne geldi. Fakat kuşatılmaktan korkmuş olan Hüsrev Şah alelacele Hindistan'da Lahor 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şehrine çekilmişti. Gazne ele geçirilerek üç gün yağmalandı. Alaaddin orada sultanlığını ilân etti. Bir sultana layık olan bütün resmi törenleri düzenledi. Gazne'de yeğenleri Gıyasettin Mehmet ile Şehabettin Mehmet'i bıraktı. Sonra bunlarla arasında bazı anlaşmazlıklar çıktı. Yapılan savaşta yeğenleri kendisini yendiler. Esir düştü, Ancak yeğenleri amcalarını tahta çıkardılar. 1161 tarihinde ölümüne kadar tahtta kaldı. Bu tarihten sonra Gazne hükümdarlarının gelecekleri şüpheli (Sayfa 302) bir şekil almıştır. Bazı yazarlara göre Hüsrev Şah Lahor Sultanı olarak ölmüş , ülkesini oğlu Melik Şah'a bırakmıştır. Diğer yazarlara göre de Hüsre Şah Gurilerin elinde hapiste ölmüştür. Mir Hund, bunun ardılı olarak Hüsrev adında bir oğlundan söz ediyor. Bu iki ismin benzeyişi bir takım hatalara yol açmaktadır. Hüsrev de Melik Şah gibi babasına Lahor'da ardıl olmuştur. Gazne o zaman Gurilere bağlı idi. Alaüddinü"!-Hüseyin'in ölümünden sonra tahta Gıyasettin Muhammet çıktı. Maveraünnehir'e yeni gelmiş olan bir takım Türkler, Gazne'yi bu hükümdarın elinden aldılar. Bu Türklere Guz diyorlardı. Roma İmparatorluğu'nun bazı illerini ele geçirmiş olan ve Avrupa'da Uz'lar diye bilinen kavim ile bunlar birdir. Bu Türkler 15 sene kadar Gazne'de kaldılar. Gıyasettin'in kardeşi Şehabettin bunları mağlup ederek Gazne'yi ellerinden aldı. Kirman'ı, Şevran'ı, Hindistan'ın bir kısmını ele geçirdi. Hüsrev Şah'ın bulunduğu Lahor şehri üzerine yürüdü. 
Gazne Sultanı hayatına dokunulmamak şartıyla teslim oldu. Şerafettin buna saygılı davrandı. (Sayfa 303) Fakat iki ay sonra Şehabettin, Hüsrev Şah'ı çağırdı. Hüsrev Şah ona teslim olmamış olduğunu boş yere iddia ettiyse de Şehabettin, onu oğluyla beraber Gur'a gönderdi. Gur'a vardıkları zaman Hüsrev Paşa ile oğlunu bir kaleye kapattılar. İşte Gazneli ailesi bunlarla söndü. Bu aile, 213 sene yönetimi ellerinde tutmuşlardır. M. 976'da yönetimi ele geçirmişlerdi. 


Guriler, Mahmut'un ailesi enkazı üzerinde işte bu sekilde devletlerini kurduktan sonra Horasan'ın birçok önemli yerlerini ele geçirdiler. Şehabettin de Hindistan'a sefer yapmış, Hindistan'ın büyük bir kısmını ele geçirmişti. Fakat Ağra'da yenildi. Sonra Hintlilere karşı büyük bir zafer kazandı. Çocuğu olmadan ölen bu hükümdar, birçok köle yetiştirmiştir. Bunlar, hep Türk idiler. Ondan sonra tahta bunlar çıktılar ve Hindistan'da yeni bir hükümet kurdular. İçlerinde en önemli üç kişi vardı. Biri Taçyıldız'dır ki Gazne'de hüküm sürmüştür. Diğeri Nasirüddin'dir ki Moltan ilinde devletini kurmuştur. Üçüncüsü de Kutbettin İpek dir ki Delhi'de Saltanat sürmüştür. Kutbettin, Çin'e kadar bütün Hindistanı ele geçirdi. Bu hükümdarın soyu çok kalabalık oldu. Bunların elinden yönetimlerini Timurleng almıştır. Soy cetvellerinde bu hükümdarın ismini kaydettim. Fakat kölelikten bir devlet kurarak hükümdar olan bu Türklerin tarihini ortaya çıkaracak belgeler elimizde yoktur. 


Sayfa : 316 
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Sayfa 316 


Tuğrul Bey o dönemlerde, kendisine karşı silahlı mücadeleye girişen akrabası İbrahim Yinal'ın isyanını bastırmakla uğraşıyordu. Devam eden mücadelede Tuğrul Bey, İbrahim Yinal'ı Zem Kalesi'ne çekilmek zorunda birakmış ve orada ele geçirmişti. O tarihte İstanbul'da yönetimi elinde bulunduran Konstantin Monumak, bütün Asya'yı titreten bu hükümdarla işbirliği yapmak istedi ve barış önerisinde bulunmak üzere elçiler (Sayfa 
317) gönderdi. Tuğrul Bey barış önerisini kabul etti. Tuğrul Bey o tarihlerde Diyarbakır'ın yönetimini yeğeni Kutalmış'a bırakmıştı. Kutalmış'ın Diyarbakır'da bulunması Arap Beylerini endişelendiriyordu. Bu Beyler, o kadar güçlenmişlerdi ki halifeyi Bağdat'ta ellerinde esir bulundurabiliyorlardı. 


Sayfa : 322 
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Sayfa 322 

Liparif'in esir olduğunu öğrenen İstanbul İmparatoru, buna verilecek olan fidye ile ilgili görüşmelerde bulunmak üzere Isayfa323) Corc Drosus'u doğrudan Tuğrul Bey'e gönderdi. Türk Hükümdarı fidyeyi kabul etmeyerek esir kumandanı serbest bıraktı ve bir daha kendine karşı silahlı mücadeleye girmemesini tavsiye etti. Sonra, imparatorla barış anlaşması imzalamak düşüncesiyle İstanbul'a Şerif ünvanı taşıyan bir elçi gönderdi. Tuğrul Bey Bizanslıların kendisine vergi vermesini istiyordu. Bu isteği çok ağır bulan Konstantin Monumak, savaşı tercih etti ve bu yönde hazırlıklara başladı. Tuğrul Bey de bütün İran ve Irak askerlerini topladı. Konstantin'in ordusuna kendi beylerinin kumandası altında on beş bin Peçenek de katılmıştı. Konstantin Adrulanus bunları deniz yoluyla İberya'ya götürmekle görevlendirildi. Fakat Peçenekler, Malatya'ya geldikleri zaman isyan ettiler ve Bizanslıların hizmetinden ayrıldılar. Tuğrul Bey, bütün kuvvetleriyle imparatorluk topraklarına girmiş, Komiyum IComiuml'a kadar ilerlemiş, fakat bu topraklarda önemli bir başarı kazanamamıştı. Çünkü halk yanlarına erzaklyiyecek-içecek| alarak İberya bölgesinde sayıları az olan kalelere çekilmişlerdi. Bizanslılar, başka yerde saklandıklarından dolayı daha fazla ilerlemeye cesaret edemediler ve Besfercan ülkesine girdiler. Çevredeki kaleler çok iyi korundukları için, hiçbir başarı kazanamadılar. (Sayfa 324) Malazgirt önüne geldiler. Büyük bir ovada bulunan bu şehrin etrafında üç kat sur vardı ve halk da uzun bir kuşatmaya dayanabilecek kadar erza- ka sahipti. Burada kumandan bulunan Vasil, otuz gün Tuğrul Bey'in saldırılarına direndi. Tuğrul Bey kuşatmayı kaldırmaya hazırlandığı sırada Harezm askeri kumandanı Alkan, bir gün daha beklemesini rica etti. Bu kumandan iki müfreze oluşturarak, birisini kuşatılmış yerin üzerinde silah atılabilecek bir tepeye yerleştirdi. Diğerinin de surları yıkmak üzere gerekli olan malzemeyle birlikte kaleye doğru ilerlemelerini sağladı. Askerleri, üzerlerinde derilerin örtülü olduğu kamıştan yapılmış bir çeşit çadırda koruyorlardı. Bu çadırlar tekerlekler üzerine yerleştirilmişti. Vasil, kale surlarından ok dışında, taş ve kütükler attırarak Alkan'ın bütün askerini ezdi. Alkan da iki asker tarafından yakalanarak şehre götürüldü. Vasil bunun başını kestirerek, Türk askerlerinin bulunduğu yere attırdı. Bu kayıptan sonra Tuğrul Bey, kuşatmaya devam etmedi. Fakat gelecek baharda yine gelmeye kararlıydı. Türklerin bir daha gelmelerinden korkan Bizanslılar, İstanbul İmparatoru'nu bu kaleye yeni askerler göndermeye mecbur ettiler. Gelen askerler Tavaşi'den Nisefor'un kumandası altında idi. 
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Sayfa 325 

Bu arada Tuğrul Bey İran'ın başkenti olan İsfahan'a doğru yürümüştü. O zaman bu şehir, Ebu Mansur Alaüddevle'nin yönetimi altındaydı. Bu hükümdarı yenerek İsfahan'ı ele geçirdi ve burayı başkent yaptı. Kendisini Bağdat'a davet eden halifenin emirlerini yerine getirmek istemiyor; çevre ülkeleri de yönetimi altına almak istiyordu. Çünkü, Bağdat'a yöneldiği zaman, o bölgedeki Müslüman hükümdarlardan kendi aleyhinde birlik oluşturabilecek kadar güçlü bir hükümdar bırakmak istemiyordu. Sonunda bütün Irak'ın içinde bulunduğu karışıklıkları görerek harekete geçmişiH.4471, Basra, Anbar gibi bir takım (Sayfa 3261 şehirleri ele geçirmişti. Artık Bağdat'ı ele geçirmeye hazırlanıyordu. Halife Kaim Biemrillah, esir düşmekten korktuğu için, Rey yakınlarında bulunan Tuğrul Bey'e barış teklifinde bulundu. Tuğrul Bey Müslümanların başkentine yaklaşmış ve El-Şemasiye karşısında ordugâh kurmuştu. Uzun zamandan beri Bağdat'a sahip olan El-Büveyh tarafında yer alan halk, Tuğrul Bey'e karşı koymak istediyse de, Tuğrul Bey'in Bağdat şehrine girmesine engel olamadılar. Bu olayla Tuğrul Bey büyük bir güç ve nüfuza sahip oldu. Hutbede halifenin isminden sonra onun adı söylendi. El-Büveyhi'nin son hükümdarı olan Rahimi tutuklandı ve hapsedildi. Besasiri, Rahbe'ye çekilmişti. Oradan, o zaman Mısır'da yönetimde bulunan Halife Mustansır'a mektup yazarak, yalnız onu halife olarak tanıdı ve onun adına hutbe okuttu. 


Tuğrul BeylH. 448) Bağdar'ta kaldı. Kız kardeşi Hatice'yi halifeye verdi. Fakat Besasiri'nin Mısır halifesi nezdindeki girişimlerinden haberi olur olmaz Musul ve Diyarbakır'a doğru Isayfa 327) yürüdü. 
Besasiri'nin yanında Kutalmış ve Musul Meliki Kariş'de bulunması- na ve yardım etmelerine rağmen, dört ay süren kuşatmadan sonra Musul'u ele geçirdi. Tuğrul Bey buranın yönetimini kardeşi İbrahim Yinal'a verdi. Direnişte bulunduğu için Tuğrul Bey'in tepkisini çeken Sancar şehri de ele geçirildi. İbrahim Yinal merhamet etmemiş olsaydı, şehir halkı son derece şiddetli bir ceza ile karşı karşıya kalacaktı. 
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Bu zaferden sonra Tuğrul Bey, Bağdat'ın yolunu tuttu. Dicle üzerindeki göleklerelbir tür sall binerek nehir yoluyla Rakka'ya gitti. Orada ata bindi ve Bağdat'a girdi. Halifenin sarayına gelince atından indi. Önünde Müslüman olmayan emirler bulunduğu halde yaya yürüdü. Halife siyah bir perdenin arkasında oturmuştu. Omuzlarında berde olarak adlandırılan siyah renkli bir giysi vardı. Elinde de peygamber asası bulunuyordu. Tuğrul Bey halifenin tahtına yaklaşınca yeri öptü ve bir süre ayakta durdu. Sonra önünde halifenin veziriazamı ile bir çevirmen olduğu halde tahta doğru yürüyordu. Kendisi de başka bir tahtın üzerine oturdu. Bir ferman okundu. Halife, bununla Tuğrul Bey'i Allah'ın ona bahşetmiş olduğu bütün ülkelerin sahibi ve bütün Müslümanlarin hakimi olarak tanıyordu. (sayfa 328)Tuğrul Bey'e üst üste yedi hilat giydirildi. Halifelerin imparatorluğunu oluşturan yedi değişik yöreye ait köleler hediye edildi. Başına misk (kokul döküldü ve türlü altın işlemeli bir kumaş örtüldü. Sonra biri Arabistan, diğeri Acemistan için başı- 


« naiki taç giydirildi. Halife, Tuğrul Bey'e altınla süslenmiş bir kılıç ver- 


di. Bu törenden sonra Tuğrul Bey yerine döndü. Yeri öpmek istedi. 
Fakat izin vermediler. Halifenin elini iki defa öptü. Kaim bi-emrillah ona ikinci bir kılıç daha hediye etti. Tuğrul Bey ikincisini de beline bağladı. Bu, iki devletin kendisine verildiğine işareti. Sonunda Tuğrul Bey Doğu'nun ve Batı'nın hükümdarı ilân edildi. 


Halife böylece kendisine bir otorite tanımış oluyordu. Bir emirü'-ümera (Emirlerin Emiri| atanmış olduğu tarihten beri halifeler bu makama gelen sultanlar lehine olmak üzere bütün nüfuzların- dan arınırlardı. Adeta bütün önemleri bir maaş almayla sınırlanmış gibiydi. İslâm dininin halifesi sıfatıyla, halkın kendisine gösterdiği saygı ile yetinirlerdi. Tuğrul Bey El-Büveyhi'yi mahvederek onların yerini almıştı. 
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Sayfa : 332 


sy SPA Ak. dsl ıl TENE 

oYAl 37 Şal sal yea El Diş esl 
NE 3, 

İYİ Şİ ASE MEİN İğ asal 

solyal . Evİ gl >» aslan dak.) e öle 


yes Ge? 53): KOEAİİ klan yay dsi e süte seyi Mİ İN a a ye dö 


o lsinlai İle ân) Coal ce5 Nd 03 ol 4l ği çal ob JA lan 203 AST iğ Gia 
AŞ sl 635 geliş yele! uYs> da» 
«-uböphrygiesi. i İ03 Sar - Ale 


———— mam e 
30! yale di . 616! çi Mi ) - 


Sayfa 332 


Horasan'da yöneticilik yapan sultanın kardeşi Davut, 70 yaşında iken ölmüş ve arkasında birçok evlat bırakmıştı. Bunların içinde Alparslan onun ardılı oldu. Vasıt'tan, Bagdat'a gelen sultan, orada halifeden bazı hediyeler aldı ve veziri Amidül Mülk'ü bu şehirde bırakarak Cibal'e gitti. Türklerin Gürcistan'da, Fırat civarındaki bütün ülkelerde, Ermenistan'da ve Besfercan bölgesinde yaptıkları akınlar bu tarihe rasilamaktadır. Türklerin fetihlerinden telaşa düşen ve Fe- 


ilerlemesini durdurmak için bir ordu gönderdi. Fakat İmgraler or- 
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Sayfa : 334 
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dusu (Sayfa 333) genellikle niteliksiz askerlerden oluştuğu için Türkler daha cesur hareket ediyorlardı. Ermenistan'ın korunmasın- dan sorumlu olan Pankras'ın gerekli önlemleri almaması, Ani şehrinin elden çıkmasına sebep oldu. Sultanın ordusu Bizanslılara hiç bir zarar vermeden Ani şehrinin civarından geçiyordu. Fakat bazı Bizans kumandanları sultanın dümdarlarına (ordunun geri hizmetleriyle görevli askerler) saldırıp çok sayıda Türk'ü öldürdüler. Bunun üzerine sultan geri dönerek Ani'yi kuşattı ve birkaç gün içinde de şehri ele geçirdi. Bölge halkının tümünü yönetimi altına aldı. 


Sultan, içeride bozulmuş olan düzen ve huzuru yeniden sağladıktan sonra Bağdat'a gitti. Orada halifenin kızıyla evlenmeyi düşünüyordu. Fakat bu evliliğe izin vermediler. Bütün yıl (H. 453), görüşmeler ve tehditlerle geçti. Sonunda, sultan halifenin gelirlerine el koydulH. 454). Bunun üzerine sultanın arzusunu yerine getirmek için izin verildi ve nikah işlemleri Tebriz'de yapıldı. Halifenin yüksek rütbeli görevlileri de birçok hediyeler verdiler. Sultan ile beraber gelmiş olan (sayfa 334) Türk askerleri şehirde birçok karışıklık çıkardıkları için, Tuğrul Bey Cibal'e gitmek üzere eşiyle birlikte Bağdat'tan çıktı. Fakat Rey şehrine gelince hastalanarak 72 yaşında öldü. Arkasında yumuşak huylu, bilgili, tedbirli bir hükümdar imail bıraktı. Düşmanları kendisinden çok korkarlar ve saygı gösterirler, halkı da onu çok severdi. Oğlu olmadığı için yerine Davut'un oğlu olan yeğeni Alparslan geçti. 


Tuğrul Bey'in vekili olarak 10 yıldan beri Horasan'ı yöneten bu hükümdar, ilk önce halifenin kızını Bağdat'a gönderdi. Orada kendi adına hutbe okunmasını istedi/H.456). Halife genel bir danışma meclisi toplayarak bu öneriyi kabul etti ve ona Cihadeddin IDin için savaşan) İzzüd-devle (Devlete değer veren, devletin değeril lakabını verdi. Tuğrul Bey'in veziriazamı bulunan Amidül Mülk (H.456) büyük güç sahibi (Sayfa 3351 olmanın saltanat değişince ne kadar zararlı bir şey olduğunu anladı. 
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Sayfa 345 

Fakat, Biryen ile Vasilaki'yi uzaklaştıran Türklerin, bizzat sultanın kumandasında olduklarını bilmiyordu. İşte içinde bulunduğu felaketin sebebi bu yanlış harekettir. Romen Diyojen ordusunun başında olduğu halde orduğahından (Ordu merkezi) çıktı. Akşama kadar dağlarda bekleyerek, oradan düşmanın hareketlerini gözlüyordu. Akşam üzeri çekilmek istediği zaman Türkler bağrışarak, oklar atarak bir süvari saldırısı yaptılar. Rumlar bütün geceyi korku ve telaş içinde geçirdiler. Ertesi gün, Uzlardan bir grup Bizans ordusundan ayrılarak Türklere teslim oldular. İmparator artık diğer Uzlara güvenemediği için Ahlat'ta bulunduğunu zannettiği askeri derhal çağırdı. Fakat bunları boş yere bekleyecekti. 
Çünkü Tarkanyot ile Rusliye, sultanın geldiğini haber alınca Mezopotamya yoluyla imparatorluk arazisine çekilmişlerdi. Romen Diyojen'in cesareti bu olumsuz şartlara rağmen kırılmadı ve emrindeki askerlerin azlığına rağmen savaşa girmeye hazırlandı. 
Eğer Türkler saldırsalardı ki böyle yapmaları daha doğru bir hareket olurdu. Ancak sultan teklif ettiği barışınlsayfa 346) sonucunu görmek istiyordu. Romen Diyojen ise barış teklifini, Türklerin savaştan korktuğuna yorarak Türk elçisine oldukça mağrur davrandı. Ve Selçuklu İmparatorluğu'nun başkenti olan Rey şehrinin kendisine rehine olarak teslimini istedi. Bu isteğe hiddetlenen sultan, bir Cuma günü namazını kılarak savaşa hazırlandı. Biraz sonra dökülecek Müslüman kanını düşünerek ağlamaktan kendini alamadı. Savaşmak istemeyenlerin gitmesi için bir emir yayınladıktan sonra, okunu ve yayını bırakarak kılıcını ve kalkanını aldı. Atının kuyruğunu kendisi bağladı. Bütün ordu da sultana bağlılıklarını bildirdiler. Sultan beyaz bir elbise giydi, koku süründü. 
“Eğer yenilirsem burası bana mezar olacaktır” dedikten sonra Rumlara karşı yürüdü. Her iki tarafın iyi mücadele ettiği savaşta, taraflar uzun bir süre birbirlerine üstünlük sağlayamadılar. Türkler yavaş yavaş geriliyor, başarıyı Rumlara bırakıyorlardı. Ordugâhı korunmasız olan imparator, sultanın gelip burasını yağma etmesinden korkuyordu. Akşama doğru savaşa ara verdirerek askere geri (sayfa 347) çekilmeleri emrini verdi. İmparatorun yanındakiler bulundukları konumu korudular. Ancak karargahın uzağın- da bulunanlar imparatorun askerlerinin firar ettiğini zannettiler. Romen Diyojen'in gizli düşmanı olan Sezar'ın oğlu Andronik, firar haberini bütün orduya yayar yaymaz, ordu darma dağınık olarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine Türkler tekrar gelerek imparatora saldırdılar. İmparator büyük bir cesaretle savunmaya devam ediyordu. 
Etrafındakiler öldükten, atı yere yıkıldıktan, kendisi de yaralandıktan sonra Şadi isminde bir köle tarafından İmparator esir alındı. Bir zamanlar İstanbul' da bulunmuş olan ve imparatoru tanıyan bu köle, onun ayaklarına kapanarak kendisini sultanın huzuruna gönderdi. 
Alparslan, imparatorun esir düşmüş olacağına inanmak istemiyordu. Yine bir zamanlar elçilik göreviyle İstanbul'da bulunmuş olan bazı Türkler de sultanı inandırmaya çalışıyorlardı. Vasilaki'nin de ağlayarak imparatorun ayaklarına kapandığını görünce artık inandı. 
Rum tarihçilerinin iddiasına göre, Alparslan imparatoru yerde görünce Türklerin esirlere karşı yaptıkları gibi ayağıyla İmparatorun üzerine basmış, sonra yerinden kaldırarak yenilgi ve esir düşmesi konusunda tesellide bulunmuştur. Arap Isayfa 3481 tarihçileri bu ayrıntıdan bahsetmiyorlar, fakat sultanın imparatoru görünce atından inerek dostluk göstergesi olmak üzere üç defa eline vurduğunu, teklif ettiği barışı reddettiğinden dolayı serzenişte bulunduğunu ifade ediyorlar. Tarihçilerin hepsi Alparslan'ın eğer kendisi esir düşmüş olsa idi Romen Diyojen'in kendisine ne yapacağını sorduğunu ve İmparator'un da "kamçılatırdım" cevabını verdiği konusunda görüş birliği içindedirler. Bu cevabı aldıktan sonra sultan, İmparatora şu soruyu yöneltti: "Size ne yapacağımı zannediyorsunuz?" İmparator, "Ya öldürteceksiniz ya da bir esir olarak bütün ülkelerinizi dolaştıracak veya çok zayıf bir ihtimal olmak üzere de özgürlüğüme karşılık fidye ve rehineler aldıktan sonra serbest bırakacaksınız." diye karşılık verdi. Bu kibirli cevap sultanın canını sıkmadı. Fidye olmak üzere bir milyon altın sikke vermek ve Rum İmparatorluğu dahilindeki bütün Müslüman esirlerini teslim etmek şartıyla serbest bıraktı. Bu anlaşma iki tarafça da imza edildikten sonra, Alparslan; imparatoru kendi tahtına, yanına oturttu. Sonra bir çadıra gönderdi ve hizmetine askerler verdi. 
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Isayfa 349) Ayrıca İmparatora on bin altın sikke hediye vermişti. Esir düşen soyluların tümüne Doğu geleneği olan hilatler 

< (giydirildi ve hepsini imparatora teslim etti. Sonra, memleketine - — kadareşlik etmek üzere emrine askerler verdi. 


Bu talihsiz imparatorun ülkesine döndüğünde başına gelenler bilinmektedir. Yenildiğini haber alan Rumlar, İstanbul tahtına Mişel Parapinas'ı çıkarmışlardı. Her türlü güç ve etkiden yoksun kalan Romen Diyojen, ödemeyi taahhüt ettiği bir milyon sikke yerine ancak iki yüz bin sikke toplamış ve sultana göndermişti. Tahttan uzaklaştırıldığı için fidyeyi tamamlayamadığı haberini göndermişti. Romen Diyojen'in İstanbul'a geldiğini haber alan Ermenistan kralı, kendisini tutuklatarak gözlerine mil çektirmiş ve bir manastıra göndererek orada hapsettirmişti. Manastıra kapatılmasından kısa bir süre sonra İmparator ölmüştü. 


Sultan bu olayları duyunca, imparatora yapılanları anlaşma- 

« nın bozulması olarak yorumlamış, Rum İmparatorluğu arazisine 

” yeni ordular göndermişti. Bu ordular daha önce olduğu gibi yalnız akın ve yağma yapmakla yetindiler. İstila ettikleri şehirleri ele geçirerek orada yerleşmeye çalıştılar. j 


Sayfa : 350 
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Sayfa 350 

İşte, Türklerle Rumlar arasındaki bu savaş sırasında, Alparslan bütün Gürcistan'ı fethetmiş ve Gürcüleri hürriyetlerinden yoksun bırakmıştı. 
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Sayfa : 351 
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Sayfa 351 

sultan o zaman atalarının vatanı olan Türkistan'ı fethetmek düşüncesindeydi. Rumlara karşı kazandığı şanlı başarıdan sonra, Rum İmparatorluğu'na yakın olan diğer ülkelerde korkacak bir askeri güç birakmamak istiyordu. Bu amaçla Suriye'ye bir seyahat yapmış, Diyarbakır'da hüküm süren Nasır ile Halep Hükümdarı Mahmut'un bir şey yapmamalarını garantiye almıştı. Bir süre önce de, Mekke'de (sayfa 352) hutbenin yine halife ve kendi adına okunmaya başlandığı haberini almıştı. 
Bağdat'a yeni bir vali tayin ettikten sonra iki yüz bin süvari ile Türkistan fethine gitti. Ceyhun nehri üzerinde bir köprü yaptırdı. Bütün ordusunu karşı sahile geçirmek için yirmi gün gerekti. Alparslan, önce bu nehir civarında bulunan Berzem ismini taşıyan bir hisarı zaptetmek istedi. Fakat, hisarın korumasını Yusuf Kutval adında cesur bir kumandan yapmaktaydı. Kutval, hisarı birkaç gün savundu fakat kalabalık karşısında bir şey yapamayarak hisarı teslim etmek zorunda kaldı. Kendisi de esir düştü. 
Sultan, uzun süre direnmiş olan Yusuf Kutval'ı o kadar küçük düşürücü 
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Sayfa : 358 
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bir şekilde azarladı ki mağrur bir şekilde cevap vermek zorunda kaldı. 

- Hemen dört sırığa çakılarak idam edilmeye mahkum oldu. Bunun üzerine Yusuf, hançerini çekerek tehdit dolu sözlerle Alparslan'ın üzerine atıldı. Çok güçlü ve ok atmakta da büyük yeteneğe sahip olan Alparslan, Yusuf'u tutuklamalarına izin vermedi. Kendisi ona bir ok atmak istedi. Fakat ok isabet etmedi. Yusuf saldırmaya (sayfa 353) devam ederek, Alparslan tahtından inerken kalbine hançerini sapladı. Yaralanan sultan başka bir çadıra nakledildi. Yusuf ise muhafızlar tarafından hemen orada öldürüldü. 


Alparslan'ın aldığı yara ölümcüldü. Öleceğini anlayınca etrafındakilere dedi ki: "Akıllı bir ihtiyar tarafından verilmiş olan iki nasihatı hatırladım. Nasihatın birincisi kimseyi küçük görmemek, ikincisi de kendi nefsine çok büyük bir kıymet vermemek ve özellikle kuvvetine güvenmemekti. Hayatımın son gününde bu nasihatleri ihmal ettim. Yüksek bir tepenin üzerinden seyrettiğim askerlerimin çokluğu bana her istediğimin olacağına inandırmıştı. Bugün, güç ve yeteneğime çok fazla güvenerek kendim öldürmek istedim. Onun için Berzem valisinin tutuklanmasını engelledim. Şimdi anlıyorum ki hükümdarların kuvvet ve yetenekleri Allahın takdirine karşı pek âcizdir. Kendi kabahatim yüzünden ölüyorum." 
Oğlu Melik Şahı, veziri Nizamülmülk'e tavsiye etti ve kumandanlarını Isayfa 354) bu şehzadeye biat (bağlılığını kabul etmel ettirdi. Alparslan öldükten sonra Horasan'da Merv şehrine nakledildi. Mezar taşına şu sözler yazılmıştır: "Semâvata (Göklere| kadar yükselen Alparslan'ın azametini /büyüklüğünül görmüş olanlar, gelin şimdi onu mezarda bir avuç toprak altına gömülmüş görünüz." 
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Saadetdevle lakabıyla anılan Alparslan, sultan ünvanını dokuz sene altı ay taşımıştı. Bu büyük hükümdar cesur, alicenap, adil, iyi huylu bir Müslüman'dı. Dini görevlerini eksiksiz yerine getirirdi. Fakirlere pek çok yardımda bulunurdu. Uzun boylu, cesur bakışlı idi. Bundan dolayı bütün tebasının sevgi ve saygısını kazanmıştı. Başına taç şeklinde sıradan bir sarık sarardı. 
Bütün Asya'da o kadar kudretli bir hükümdar idi ki bağlılığını bildiren hükümdar ve şehzadelerin sayısı bin iki yüzü bulmuştu. 


Alparslan'ın ölümünden sonra veliaht olarak vezir Nizamülmülk'ün atattırdığı Melik Şah, sultan ilân edildi. Melik Şah kendisine yapılan bu büyük hizmetin karşılığı olarak bu vezirin sahip olduğu yerlere Horasan'daki Tus şehrini de eklediği gibi, ona, Atabey, yani hükümdarın babası ünvanını da verdi. Diğer taraftan Melik Şah'a bir ferman gönderen halife, ona sultan ünvanının yanında (sayfa 355) Emirü'l-Müminin (Müslürnanların emiril sanını da verdi. O zamana kadar halifelerden başka hiçbir hükümdar bu ünvana sahip olmamıştı. Sonunda, buna Celalü'd-Devlet ve'd-Din ünvanı eklendi. 


Melik Şah gerek halife gerek halk tarafından sultan kabul edilmiş olmakla beraber, amcası Kirman Valisi Kavurt bu durumu kabullenmemiş ve sultanlık iddiasıyla silahlı mücadeleye girişmişti. Kalabalık bir ordu ile Gürce yakınlarına kadar ilerleyen Kavurt'a karşı bütün Horasan ordusu harekete geçerek, İran'da o zamana kadar olmuş savaşların en büyüklerinden birisi gerçekleşmişti. Kavurt yenilerek esir düşmüş ve Horasan kalelerin- den birine hapsedilmişti. Bu zafer sultanın konumunu güçlendirmişse de Horasan askerlerinin şımarmasına neden oldu. Kumandanları vezir Nizamülmülk'e gelerek, askerlerin aylığının artırılmasını istediler. Hatta istekleri acil olarak yerine getirilmeyecek olursa Kavurt'u tahta çıkaracaklarını söyleyerek, taht değişikliği tehdidinde bulundular. Veziriazam, onların bu çıkışlarını yatıştırarak isteklerini kabul etmesi için sultana tavsiyede bulanacağı sözünü verdi. Komutanlar çekilir çekilmez herhangi bir taht değişikliği ihtimalini ortadan kaldırmak için Kavurt gizlice öldürüldü. Bu şekilde olası bir isyanın önüne geçilmiş oldu. (sayfa 356) Ertesi gün veziriazam komutanlara sultanın amcasının ölümünden dolayı çok üzgün olduğunu, bu nedenle de askerlerin maaşının artırılması konusundaki isteklerini iletemediğini söyledi. Böylece askerlerin istekleri de yerine getirilmemiş oldu. Bağdat'ta hutbe, artık rakibi kalmamış olan Melik Şah adına okunmaya başlandı. 


Bir süre sonraj|H.467) Halife Kaimbiemrillah ölmüştü. Fakat yerine geçecek halifenin Bağdat'ta güç ve nüfuzu olan sultanın onayını alması gerekiyordu. Yeni halifeyi kararlaştırmak ve kendisine sultanların biraktıkları sınırlı nüfuz ve yetkiyi vermek için ulema ve Bağdat ileri gelenleriyle görüşmek üzere veziriazamın oğlu Müidülmülk görevlendirildi. 
Yapılan görüşmeler sonucunda Mükendibillah halife ilân edildi. Aynı tarihte Melik Şah'ın yeğeni Süleyman, o ana kadar tutundukları noktalardan Rumları kovmak üzere Suriye'ye gönderildi. O arada Nisefor Botanyat imparatorluğa göz dikmişti. İmparatorluğu ele geçirmek için Mişel Parapinas ile mücadele ediyordu. Süleyman, Parapinas'a karşı Nisefor'u destekledi ve kendisine yardım etti. Antakya'ya kadar olan bütün bölgeyi ele geçirdi. Süleyman, Rumları Suriye'den uzaklaştırmak için uğraşırken sayfa 357) Melik Şah da takvimi yenileştirme işiyle uğraşıyordu. Rasathanesine Asya'nın en ünlü bilim adamlarını topladı. Bunların tümü, Nevruz'u yani Yıl başını güneşin oğlak burcuna girmeye başladığı an olarak kabul ettiler. 
Önceden yılın ilk günü balık burcunda başlıyordu. Bu yeni başlangıç noktasına Sultan Celalettin Melik Şah'ın adına atfen Celali ya da Meliki denilmiştir. 


Süleyman Anadolu'da ilerlediği tarihlerde (H. 468) Melik Şah'ın kumandanlarından Atsız Harezmi, Mısır'a hakim olan Fatımilerin idaresindeki ülkelere saldırıyordu. Şam şehri uzun süre kuşatıldı ve halk açlığa dayanamayarak teslim olmayı kabul etti. Suriye'nin büyük bir kısmı da Humus ile birlikte Selçukilerin idaresine geçti. Atsız'ın Kahire'ye yaklaştığını duyan Halife Mustansırbillah geceleyin kaçtı. Fakat şehir halkı birleşerek Melik Şah'ın kumandanına karşı yürüdüler ve onu yenilgiye uğrattılar. Bunun üzerine Atsız, Remle ve Kudüs yoluyla Şam'a dönmek zorunda kaldı. 
Dönüş yolunda da Kudüs'ü yağma etti. Yenilgiyi haber alan Melik Şah, kumandanının öldüğüne (sayfa 358) inanarak derhal kardeşi Tacüddevle Tekeş'i Suriye'ye göndererek oraların fethinin tamamlanması emrini verdi(H. 470). 
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Sayfa 358 

Bütün bu küçük hükümdarlar Melik Şah'ı sultan olarak tanıyorlardı. Bu bölgede onun üstünlüğü ve nüfüzu altında hüküm sürüyorlardı. Fakat çoğu kere sultanların komutanları, bu küçük hükümdarların yerine geçmek için onlara saldırıda bulunurlardı. 
Selçukiler döneminde yönetim bu şekilde idi. Emirler, sultana bağlılıklarını sunarlarsa ve gerektiğinde de (sayfa 359) asker ve para yardımında bulunmayı taahhüt ederlerse, yöneticisi oldukları bölgelerde özerk olmalarına izin verilirdi. Bunlar savaş yapmakta bağımsızdılar ve sultan bu savaşlarda taraf olmazdı. 


O tarihte Suriye'nin her tarafında savaş vardı. Musul Hükümdarı Şerifüddevle Müslim Merdasi, İbni Muhammet'e âit olan Halep şehrini kuşatmak ve almak için yıllık üç yüz bin altın akçe ödemek şartıyla sultandan izin almıştı. Bu tarihte Melik Şah, kızını halife Muktediribillah'la evlendirdi (H. 474). Kızına çeyiz olarak elli bin altın sikke verdi. Fakat bu çeyiz halifenin başka bir eşi ve cariyesi olmaması şartıyla verilmişti. Sultanın halife üzerinde bu derece güç ve etkisi vardı. Bağdat'ta bile Melik Şah'ın kumandanlarına bir hükümdar gibi davranılmaktaydı. Veziriazamın oğlu Müeyyidülmelik Bağdat'ta olduğu zaman kapısının önünde mızıka nevbet çalardı. 

Horasan'a gitmiş olan Melik Şah, oradan Suriye'ye döndülH.477). Ve Musul'a hakim olan Şerifüddevle'ye karşı savaşmak üzere vezir Fahrüddevle'yi Diyarbakır'a gönderdi. Daha başka kumandanlar da sultanın askerlerine katıldılar. Bunlar arasında Türkmenler ve özellikle Emir Artuk vardı. 


Sayfa :361 
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Sayfa :364 
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Sayfa 361 


Daha sonra Melik Şah o ana kadar hiç görmediği Bağdat şehrine girdilH. 478). Kızı da halife ile evlenmek üzere diğer bir yoldan Bağdat'a gidiyordu. Bu esnada Melik Şah'ın bir kumandanı, Mayyafarikin ile Cezire-i Amr'ı ele geçiriyor, bu memlekette Mervanilerin yönetimine son veriyordu. Burada hakim olan son hükümdar Mansur bin Nasr'dır. Fakat bu felaketden diğer küçük 

« hükümdarlar etkilenmediler. Muhammet İbni Şerifüddevle, sul- 
© tandan Rahbe, Heran, Seruc, Rakka, Habur şehirlerinin yönetimiyle beraber kız kardeşi Zeliha'yla evlenme izni de almıştı. 


Melik Şah Bağdat'ta bir seneden fazla kaldı. Orada (sayfa 362) yalnız avla vakit geçirdi. Bağdat'tan Isfahan'a gitti. Oradan ertesi sene Mekke'ye giderek hac görevini yerine getirdilH.481). Bu hac ona çok büyük masraflara mal oldu. Çölde köyler yaptırdı, kuyular kazdırdı. Hacca gelenlerin ihtiyacı için pek çok yiyecek götürdü. Fakirlere sadakalar dağıttı ve hacıların vermekte oldukları vergiyi kaldırdı. 


Melik Şah bu dini görevini yerine getirdikten sonra, memleketin bir ucundan diğer ucuna gitmeye alışkın olduğu için büyük bir ordu ile Maveraünnehir'e gitti (H.482). Ceyhun'u geçerek Buhara'ya ulaştı. Yol üzerinde rastladığı yerlerin tümünü ele geçirdi. 
Semerkant'ı da ele geçirerek şehri yöneten Ahmet Hanı esir aldı ve yine yerinde bıraktı. Oradan Uzkent'e geçti. Kaşgar Hükümdarı'na kendi adına para basılması ve hutbe okunması için emir verdi. Kaşgar Hükümdarı bu emre uyarak Uzkent'e Melik Şah'ın yanına geldi. Traz, Balasagun, İsficab hükümdarları Melik Şah'a vergi vermeye mecbur oldular. Bu savaş esnasında veziriazam Nizamülmülk, Ceyhun nehrinin diğer tarafına orduyu nakle memur olan kayıkçılara (sayfa 363) Antakya şehrinin gelirini ayırmıştı. 
Bu kayıkçılar ya da daha doğrusu veziriazamın gizli düşmanları bundan dolayı sultana şikayette bulundular. Kayıkçılar imparatorluğun öbür ucunda bulunan Antakya şehrini çok uzak buluyorlar ve teminat verilen yerin geliri konusunda bazı itirazlarda bulunuyorlardı. Sultan, bu şikayetleri dinledi ve haklı gördü. Veziriazama bahsetti. O da şu cevabı verdi: "Antakya şehrinin gelirinin kayıkçılara vermemin sebebi kayıkçıların alacaklarını ertelemek değildir. Tam tersine yönetiminizin büyüklük ve genişliğine hayran kalmaları içindir." Bu akıllıca cevap sultanı çok memnun etti ve şikayetlerin arkası kesildi. Kayıkçılar da vaktinde paralarını aldılar. Tarihçilerin aktardıkları bu tür örnek olaylar, bu veziriazamın büyüklüğü hakkında önemli fikir veriyorlar. Bu seferden sonra Melik Şah Horasan'a, oradan da Bağdat'a geldi. Orada bütün hükümdar ve yöneticiler kendisine bağlılıklarını bildirdiler (H. 484). Bağlılık bildirenler arasında Şam'da olan kardeşi Tökiş (Tekiş) ile Halep'te olan Ak Sungur da vardı. Melik Şah Bağdat'ta muhteşem bir cami yaptırdı. 


İmparatorluk barış dönemi yaşarken saraydaki entrikalar bir takım karışıklıkların çıkmasına neden oldu. Melik Şah'ın eşi Türkan Hatun,Isayfa 364) oğlu Mahmuf'u veliaht ilân ettirmeye çalışıyordu. 
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Sayfa :365 
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Sayfa 365 


Bu tarihte hükümdar Bağdat'a gitmek üzere İsfehan'ı terk etti, Kafileyi arkadan takip eden Nizamülmülk, Nihavend'e ulaştığı sırada bir Batıni'nin hançerli saldırısına uğradı. Ölümcül şekilde yara almış olan (H. 485) bu büyük adam, son dakikalarında sultana şu sözleri yazdı :"Ey hükümdar-ı muazzam Ibüyük|, hayatımın bir kısmını, sizin hizmetinizde sahip olduğunuz ülkelerdeki adaleti sağlamak için harcadım. Sizin hizmetinizde bulunduğum esnada kazandığım şöhreti, sadakatimin delillerini, idaremin hesabını kendimle beraber götürüyorum. Kainatın gerçek sahibinin huzurunda hesap vereceğim.” 


İşte Melik Şah'ın şan ve şerefinin büyük bir kısmını borçlu olduğu bu Nizamülmülk, aynı zamanda asrın en bilge adamıydı. 
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Sayfa 368 

Hasan Sabbah, emrindekilerden birini huzuruna çağırdı ve intihar etmesini emretti. Emri derhal yerine getirildi. Yine emrindekilerden başka birine kaleden aşağıya atlaması emrini verdi. Bu adam tereddüt etmeden kendisini aşağıya attı. Sonra Melik Şah'ın elçisine dönerek emrinde bu gördüğü adamlar kadar yetmiş bin kişi bulunduğunu ve sultana vereceği cevabın da bundan ibaret olduğunu söyledi. Melik Şah bu kadar korkusuz adamlara saldırmak istemedi. 
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Sayfa 368 

Bu akıllı vezirin ölümünden sonra sultan da çok yaşamadı. Halifeyi başka bir şehre göndermek amacıyla Bağdat'a gitmişti. Bu fikrini Halife Muktedi'ye söyledi. O da on gün süre istedi. Bu esnada Melik Şah da yakın bir bölgeye gitti. Fakat şiddetli bir hazım bozukluğu onu Bağdat'a dönmeye sayfa 369) mecbur etti. Birkaç gün sonra gelen hastalık nöbetiyle de hayatını kaybetti. Yirmi yıl hükümdarlık yapan Melik Şah öldüğünde otuz dokuz buçuk yaşındaydı. Asya'nın en büyük hükümdarlarından biri olmuştur. Barışcıl, adaletli ve dindardı. Sahip olduğu ülkelerde bolluk ve refahı sağladı. Yolları eşkiyadan temizledi. Halkın şikayetlerini istisnasız dinler; suçluları şiddetle cezalandırırdı. Ulaşımı kolaylaştırmak için birçok köprü, kanal ve yol yaptırdı. 
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Hastaneler kurdu. Avı çok severdi. Fakat vurduğu hayvanlara fiyat takdir ettirerek bedelini fukaraya dağıttırırdı. Rivayet olunduğuna göre bir gün Tus'ta evliyadan birinin mezarını ziyarete gitmişti. Bu sırada biraderi Tökiş (Tekiş) saltanat iddiasına kalkışmıştı. Veziriazamı Nizamülmülk'ün ne dua etmiş olduğunu anlamak istedi. Veziri Allah'ın kendisine zafer bahşetmesini dilediğini (370. sayfa) söyledi. Melik Şah ise şu cevabı verdi. "Ben de, eğer kardeşim Müslümanlar üzerinde hükümran olmaya benden daha layık ise, mağlup olayım diye dua ettim" dedi. Melik Şah'ın imparatorluğu oldukça büyüktü. Çin sınırlarından Kudüs'e, Yemen'den kuzey bölgelerine kadar olan yerlerde hep Melik Şah adına hutbe okunuyordu. Öldüğü zaman arkasında Mahmut, Muhammet, Berkiyaruk ve Sencer isminde dört evlat bırakmıştı. 
İmparatoriçe Türkan Hatun bir süre Melik Şah'ın ölümünü sakladı. Dört beş yaşındaki oğlu şehzade Mahmut'u, tahta çıkarmak üzere taraftar topladı. Birçok ümerayı da ikna etti. Halife Muktediri'den, Bağdat'ta hutbenin Mahmut adına okunması iznini aldı. Bu genç hükümdar, kılıç kuşanma ve taç giyme töreninde dikkatleri çekti. Hazır bulunanların hepsi kendisini çok sevdiler. Annesi sonra onu İsfahan'a götürdü. Beraberlerinde Melik Şah'ın naaşını da götürdüler. Melik (sayfa 3711 Şah'ın çocuklarının en büyüğü olan ve Rükneddin lakabıyla anılan Berkiyaruk İsfahan'da idi. Türkan sultanın gelmekte olduğunu haber alınca Nizamülmülk'ün taraftarlarıyla beraber şehirden çıktı, Rey üzerine yürüdü. Türkan Sultan arkasından takip ettirdi. İki taraf arasında bir savaş oldu. Türkan Hatun'un ordusu yenilgiye uğradı. 
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Sayfa 372 

Berkiyaruk derhal Bağdat'a gitti. Orada meydana gelen yeni bir olay, Mahmut'un işini bir kat daha zorlaştırdı. Halife Muktedibillah vefat etmişti. Halefi Müstezhirbillah hilafetde kalmak için Sultan Berkiyaruk'a başvurdu. Bunun üzerine Berkiyaruk başlıca ümerayı topladı ve Halife Müstezhirbillah'ın hilafeti onaylandı. O da imparatorluğu Berkiyaruk'a verdi. Bundan dolayı Bağdat'ta hutbe Berkiyaruk adına okundu. 
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Sayfa 373 
z Berkiyaruk için hiç kurtuluş ümidi kalmamıştı. Tam bu sırada Mahmut çiçek çıkardı, birkaç gün içinde de öldü. İşte Berkiyaruk bu sayede kurtuldu. Serbest bırakıldı ve yeniden sultan ilân edildi. 


Berkiyaruk veziriazamlığı Nizamülmülkün oğlu Müeyyedülmülk'e verdi. Fakat sadakatinden şüphelendiği için görevden alarak yerine Nizamülmülkün diğer oğlu Fahrülmülk'ü atamak zorunda kaldı. Devletin devamı için gerekli önlemleri aldıktan sonra amcası Tökiş (Tekiş)'e karşı yürüdü. Büyük bir zafer kazandı. Amcasını, oğlu ile birlikte suda boğdurdu. Tutuş'u da yenilgiye uğrattı. 
Diğer bir Selçuki şehzadesi olup kuvvetli bir ordunun başında Horasan'da hakim olan Arslan Şah'ı da yenmezse bu zaferin Isayfa 
3741 yeterli olmayacağını düşünüyordu. 
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Sayfa 379 

Berkiyaruk, kardeşi Muhammet'e saldırmak için Bağdat'ı terk etmesini bekledi. İki ordu savaşa tutuşacakları esnada bazı barış teklifleri ileri sürüldü. Bu tekliflere göre Berkiyaruk, sultan ünvanını koruyacak, Muhammet yalnız Melik ünvanıyla yetinerek Azerbaycan, Diyarbakır, Cezire ve Musul vilayetlerine hakim olacaktı. Fakat bu teklif kabul edilmedi. 
İki kardeş Rey yakınlarında dördüncü kez savaştılar. Kötü bir yenilgi alan ve bütün hazinesi yağma edilen Muhammet İsfahan'a kaçtı. Çok geçmeden orada da kuşatıldı.lsayfa 380) Erzak ve mühimmat yokluğun- dan dolayı savunmada yetersiz kaldı. Bilinmeyen bir yere çekilerek saklandı. Birkaç gün İsfahan'da kalan Berkiyaruk, sonra Hemedan'a gitti. 
Oradan Tus kapılarına kadar ilerleyerek kardeşi Muhammet ile beşinci bir savaş yaptı. Savaştan galip çıkmış olan Berkiyaruk, Cibal'e giderek Mirağa ile Tebriz arasında ordugâh kurdu. Oldukça güzel bir yerde bir süre dinlendi ve oradan da Zincan'a gitti. Muhammet ise önce savaş bölgesinden kırk fersah uzaklıktaki Erciş'e, oradan da Ahlat'a çekilmişti. O kadar vakitten beri birbirleriyle savaşan bu kardeşler, nihayet barış yapmayı ciddi şekilde düşündüler. Berkiyaruk, Rey şehrine çekilmişti. 
Cibal'de, Taberistan'da Fars vilayetinde, Diyarbakır'da, Cezire'de, Mezopotamya'da, Mekke'de, Medine'de hutbe onun adına okunuyordu. 
Horasan ve Maveraünnehir'de ise hutbe Muhammet adına okunmaya başlandı. İki taraf birbirlerine elçiler yolladılar. Sonunda Berkiyaruk, Muhammet ve Sencer arasında barış anlaşması yapıldı. Birbirlerinin ülkelerinde, hutbelerde diğerlerinin (sayfa 381) isminin söylenmemesi, birbirleriyle doğrudan doğruya haberleşmede bulunmayıp vezirler aracılığıyla iletişimin sağlanması ve orduların serbestçe çekilmesi barış şartlarının gereklerindendi. Bu anlaşma gereğince Berkiyaruk, sultan olarak tanındı. Namaz vaktinde sarayının önünde nevbet çaldırmaya hakkı olduğu kabul edildi. Cibal, Hemedan, İsfahan, Rey, Bağdat ve çevresinin korunması onun sorumluluğundaydı. Espidaz nehrinden Derbent'e kadar olan bütün bölgeler ile Diyarbakır ve Suriye Muhammet'in hissesine düştü. Sencer, Horasan'a sahip oldu. Halife Müstehzir bu anlaşmadan haberdar olunca Bağdat'ta hutbeyi Berkiyaruk adına okutmaya başladı. İl Gazi ibn Artuk o zaman Selçukiler adına Bağdat valiliği yapıyordu. 


Berkiyaruk bu barıştan uzun süre faydalanamadı. Çünkü Bağdat'a gitmek üzere İsfahan'dan çıktığı zaman tehlikeli şekilde hastalandı. Son dakikanın yaklaştığını hissettiği için Berucerd'e gelince ordusunu topladı. O zaman dört yaşını sekiz ay geçmiş olan oğlu Melik Şah'a biat ettirdi. Genç şehzadeyi idare etmek üzere Emir Ayaz'ı, Atabey ilân etti. Yeni sultanı Bağdat'a götürmesi için ona emir verdi. Bu arada Berkiyaruk'un rahatsızlığı gittikçe artıyordu. 
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Sayfa 382 

Berucerd'te vefat etti. Naaşı İsfahan'a nakledilerek gözdelerin- den biri tarafından yaptırılmış olan bir türbeye defnettirildi. Sonra bu gözde de buraya defnolunmuştur. Berkiyaruk yirmi yaşında idi. 
On iki sene hükümet sürmüş, hemen bütün zamanını kardeşleriyle savaşmak için harcamıştı. Her türlü rekabet ve felakete sabır ve cesaretle tahammül gösterdi. Yumuşak huyluluğuyla halkına kendisini sevdirmişti. 

Berkiyaruk ölür ölmez Melik Şah, Atabey'i Ayaz ile birlikte Bağdat'a girdi. Orada hutbe onun adına okundu. Babasına karşı o kadar uzun süre saldırılarda bulunmuş olan Muhammet, İslâm dünyasının en önemli beldesi olan Bağdat'ı Melik Şah'a bırakmak istememişti. Derhal hareket ederek Bağdat'ın batı tarafında yerleşti. Melik Şah ile Ayaz ise doğu tarafında bulunuyorlardı. 
Halife, Bağdat şehrinin bir meydan savaşına sahne olacağını görecekti. İki taraf da savaşa hazırlanıyordu. Fakat vezir Ayaz bazı barış tekliflerinde bulunduğu için bütün ümera ve ulema iki tarafı barışa ikna etmeye çalıştılar. Ümera ve ulemanın huzurunda barış yapıldı. Anlaşmaya göre yalnız Muhammet (sayfa 3831 sultan ünvanını taşıyacaktı. 
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pi Sayfa :383 
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Sayfa :384 
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Sayfa 383 

Hükümdarların sürdürdüğü bu mücadele ve savaşlar arasında Batiniler, Selçuklu İmparatorluğu içinde istedikleri gibi hareket etmeye başlamışlardı. Batıniler Selçuklu İmparatorluğu'nun merkezinde ayrı bir imparatorluk haline gelmişlerdi. Ele geçirdikleri kalelerin çokluğundan dolayı bunları ezmek mümkün değildi. 
Kervanlar, artık yola çıkmaya cesaret (sayfa 384) edemez bir hale gelmişlerdi. 
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p :386 
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Sayfa 386 

(Çekermiş'in ölümü üzerinel Bunun üzerine taraftarları, Konya Sultan'ı Kılıç Arslan'a yöneldiler. Çok geçmeden Kılıç Arslan Musul'a sahip olmak üzere bir ordu ile geldi. Mağraka'ya kadar kendisine eşlik eden Zengi'ye hilat giydirdi. 


Sayfa :389 


/ 
S3 GİS İN yi ssl 
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Sayfa 389 


Ülke içindeki küçük hükümdarların çokluğu, güç ve etkilerinin genişliği, birçok olumsuzluklara ve savaşlara neden oluyordu. 
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Sayfa :390 
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Sayfa 390 
Fakat daha önemli bir olay Selçukluların Suriye'deki işlerini tamamen kötüleştirmişti. Çünkü; Franklar, Kudüs'ü ele geçirmişler 


ve orada Fatımi halifeleri ve çevredeki Selçukluların emrinde hü- 
— kümeteden küçük meliklerin zararına olarak güçlü bir krallık kur- 


muşlardı. 
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Sayfa 391 

Halifenin Bağdat'ta hiç güç ve nüfuzu yoktu. İran'a aşırı bağlı olan sultan da Suriye işlerini aksatıyordu. Şurası kesindir ki Selçuklular biraz çaba sarf etselerdi, İran'ın, Horasan ve Maveraünnehir'in bütün askerlerini toplayarak bunların başına da İslâm aleminin kahramanları olan Sultan Sencer ve Muhammet geçselerdi, Franklar hiçbir zaman Suriye'de yerleşemezlerdi. 


Sayfa :392 
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Sayfa 392 


Haçlıların büyük başarılar kazandığı Suriye bölgesine yardım göndermesi gereken Sultan Muhammet, tam tersine Müslümanlar aleyhine asker gönderiyordu. O zaman oldukça güçlü olan bütün emirleri ve yönetimi altında bulunan bütün küçük hükümdarları ortadan kaldırmak istedi. Bunda da başarılı olmuştu. Fakat bu işten en çok Müslümanlar zarar görmüştür. 
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Sayfa :393 
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Sayfa 393 


Bunun üzerine Selçuklu ordusu Mara bölgesine döndü. Orada 

Hristiyanlar üzerinde hiçbir başarı kazanamadan dağıldı. Hristiyan- 

« lar, Müslüman hükümdarları arasındaki anlaşmazlık sayesinde ” Suriye'de tutunabiliyorlardı. 
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Sayfa :395 zy 


GK A 3 ll YA  Ö$ 3 Gül gal 


la vi, Sizi ise 871151 gal 3 çel 0! 


saz! 
. » ze . > . “|.“ e azmeiiüdedi sağla ice $ ye gb dali) mr 


m 


Sayfa 394 


Bir süre sonra sultan, İsfahan'da tehlikeli bir şekilde hastalandığından oğlu on dört yaşındaki Ebul Kasım Mahmuf'u yanına getirterek onu halef ilân etti. Gözlerinde yaşlarla evladını kucakladı, başına tacı koydu. Kollarına bilezikleri taktı ve tahta çıkmasını emretti. Mahmut, sultanlığa başlamak için o günün uğurlu gün olmadığını söyleyerek bu emre uymadı. (sayfa 395) Sultan, "Bugün benim için uğurlu değilse senin için uğurludur" cevabını verdi. Biraz sonra da vefat etti. 


Vefatından birkaç gün sonra, Mahmut adına hutbe okunmaya başlandı. 


Sayfa :396 
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Sayfa 396 


5 Mahmut, babasının bıraktığı tahtta pek güvende sayılmazdı. Meşhur 
“ Melik Şah'ın oğlu olup kardeşleri Berkiyaruk ve Muhammet'in idarelerinde yirmi seneden beri Horasan'ı yöneten Sencer, kardeşinin öldüğünü du- 


yunca sultanlığını ilân etti ve kuwetli bir ordu ile Irak-ı Acem üzerine yürüdü. 


Sayfa :39 
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Sayfa 397 


Bu isyanı en kısa sürede bastırmak gerekmekteydi. Kuzeyde Ebülfe- da tarafından büyük bir barbar ordusu ilerliyordu. Bu ordu Isayfa 398) Gürcülerden, Hazarlardan, Kıpçaklardan oluşmakta idi. Hazarlarla Kıpçaklar Gürcistan'ın kuzeyinde yaşamaktaydılar. Hazar Denizi'nin kuzey sahili boyunca doğuya ve Yayık nehrinden ötelere doğru yayılmışlardı. 
Gürcistan yoluyla Müslümanların arazisine girdiler. Mezopotamya'da; geçtiler. Telbaşer'e kadar ilerlediler. 
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Sayfa :398 
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Sayfa 398 


Savaş başlayacağı sırada iki yüz Kıpçak ordudan ayrılarak Müslümanlara yaklaştılar. Kıpçakların teslim olacaklarını zanneden Müslümanlar, ilerlemelerine izin verdiler. Fakat, Kıpçaklar teslim olmak yerine savaş safları arasına girdikten sonra, her tarafa ok atmaya başladılar. 


Sayfa :402 
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Sayfa 402 

Sultan Mahmut Bağdat valiliğini Berinkeş'e vermişti. Fakat Berinkeş Halife Müsterşid ile aralarında bazı sorunlar çıktığı için Bağdat'ı terk ederek şikayette bulunmak ve Müsterşid'in kendisini Irak'tan uzaklaştırmak amacıyla bir ordu topladığını (sayfa 403) ve bu isyanın çıkmasına engel olamayacak olursa, Irak'ı kaybedeceğini haber vermek üzere Sultan Mahmut'un yanına gitti. Mahmut, derhal Bağdat'a gitmeye karar verdi. Bunu haber alan halife yazdığı bir mektupta Bağdat'a gelmemesini rica ile savaştan dolayı şehirde yiyecek bulunmadığını bildirdi. Aynı zamanda önemli bir miktar para vaadinde bulunuyordu. Fakat Mahmut, hareketlerinden şüphe duymaya başladığı halifenin sözlerine inanmadı ve yola çıkmaya hazırlandı. Müsterşid bunu haber alınca, bütün aile fertlerini ve kumandanlarını toplayarak Bağdat'ın batı tarafına çekildi. Halk bunu yeni bir savaşın başlangıcı olarak algıladıkları için korku ve endişeye kapıldılar. Mahmut, halifeyi şehre gelmeye ikna etmek için elinden gelini yaptı. Fakat Mahmut'un kumandalarının bu yolda halifeyi uyarmaları hiçbir sonuç vermedi. Halife açıktan açığa sultanın aleyhinde yer aldığı gibi, Vasıt şehri üzerine de AfiPin kumandasında bir ordu gönderdi. Bu şehrin yardımına koşan İmadeddin Zengi, önceleri halifenin ordusuna karşı savaşmak istemedi. Çekilmesi ve halifenin felaketine neden olacak bir savaşa girişmemesi için Afif'e ricada bulundu. Fakat, Afif söz dinlemeyerek Vasıt'ın batısında ordu kurdu. 
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« Sayfa :404 
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Sayfa 404 
Zengi, Dicle'yi geçti. Savaşa başladı. Afif'in askerlerinden bir çoğunu yok etti. Halife, Dicle üzerinde bulunan bütün kayıkları geri çektirdi. Sarayının kapılarını kapattı. Yalnız Nevbe kapısı açık kalmıştı. 
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Bu arada Sultan Mahmut Bağdat'a ulaşmış ve Babüşşemasi'de or- 
< dugâh kurmuştu. Emrindeki askerlerden bir kısmı şehre girerek evlere - gizlendiler. Şehirlerde bazı karışıklara neden oldukları için sultan askerini çekmeye mecbur oldu. Şehre dönmesi ve barış yapması ricasıyla halifeye tekrar mektup yazdı. Fakat hakaretler içeren bir cevaptan başka şey elde edemedi. Bunun üzerine, askerlerinden bir kısmı Bağdat'a girerek halifenin sarayını yağma ettiler. Bu hareket bütün halkı galeyana getirdi. Herkes silahlandı. Bu arada halife trampet çaldırıyor, isyana teşvik ediyordu. Her tarafta "Yaşasın Haşimiler" tezahüratlarından baş- 
-ka bir şey işitilmiyordu. Halifenin pusuya yatırdığı bir miktar asker ile saraya girmiş olan sultanın askerleri arasında bazı çarpışmalar meydana geldi. Halk, Mahmut'un vezirinin sarayı ile ona sadık olan kimselerin evlerini yağma etti. Sokaklarda birçok kişi öldü. Sonunda halife (sayfa 
405) otuz bin askerle Dicle'yi geçti. Şehrin doğu kısmına gelerek orada ordugâh kurdu. Sultanın hücumlarından korunmak için geceleyin geniş bir hendek kazdırdı. Bütün bu karışıklıkta bir de kıtlık tehlikesi baş göstermişti. Sarayda, şehir kapısında ve Dicle sahillerinde her gün çatışmalar meydana geliyordu. Kendisine saldırılacağını haber alan sultan, İmadeddin Zengi'ye, Vasıt şehrine gemilerle mümkün olduğu kadar çok asker göndermesi için emir verdi. Zengi, şehre ulaşır ulaşmaz bütün gemiler Dicle tarafından, askerler de kara tarafından şehri kuşattılar. Hazırlıkları gören halk ve halife büyük bir felaketle karşı karşıya olduklarını anladılar. Sultan genel bir saldırıya hazırlandığı sırada, Müsterşid barış talebinde bulundu. Her zaman barıştan yana olan sultan teklifi kabul ederek Bağdat'a girdi. Halifeden yüklü miktarda bir para talebinde bulunarak, aynı zamanda Müsterşid'in sahip olduğu bütün silahlara ve savaş malzemelerine de el koydu. 


Mahmut bir süre Bağdat'ta kaldı. Musul'da bir camide bir Batıni tarafından öldürülmüş olan Aksungurül Berseki'nin oğlu İzzeddin Mesut, babasının sahip olduğu Musul'un yönetiminin kendisine verilmesini rica etti ve bu isteği kabul edildi. Sultan, Irak'ın yönetimini de İmadeddin Zengi'ye verdi. 
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Sayfa :413 


Sayfa 412 
Bazı sorunlar nedeniyle, Mesut'un sarayındaki bir grup ümera sarayı terk ederek halifeye katıldılar. Halife bunları kabul etti ve Mesut'un -adına hutbe okunmasına da son verdi. Bu ümera halifeye yardım vaadinde bulunmuşlardı. Bunun üzerine halife, Bağdat'tan çıktı ve savaşa hazırlandı. Fakat iki ordu karşı karşıya gelir gelmez, halifenin sol tarafı Mesut'un tarafına geçti. Müsterşid'in askerinin tamamı kılıçtan geçirilmişti. Başlıca kumandanlarla beraber halife de esir düştü. Mesut, bunları Zincan yakınlarında Sercihan kalesine gönderdi ve halifenin bütün mallarına da el koydu. Bundan dolayı şehirde büyük karışıklar çıktı. Bu zaferden sonra Mesut, Müsterşid'le bazı temaslarda bulunan yeğeni Davut'a karşı yürüdü. Halifeyi de birlikte götürdü. Mir Ağa'dan iki fersah mesafede ordugâh kurdu. Müsterşid'in özel bir çadırı vardı. Kurtuluş parası olarak sultana bir miktar para vermesi ve Bağdat'tan dışarı çıkmaması kararlaştırıldı. Bu arada Sencer'den bir elçi geldi. Sultan ile bütün askerler Sencer tarafından gönderilen elçinin yanına gittikleri sırada, on Batıni halifenin çadırının girişi (sayfa 413) önünde nöbet beklediler. 


Sayfa :413 
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Sayfa 413 

Mesut, derhal Bağdat'taki valisi Emir Bey'e, Müsterşid'in oğlu Ebu Cağfer Mansur'u halife ilân etmesi için emir verdi. Halife ilân edilen Ebu Cağfer Raşidbillah ünvanını aldı. 
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Sayfa :414 
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Sayfa 414 


Bütün halk halifenin ordusundan yana tavır alınca, Mesut'un askerlerini Bağdat'tan çıkarmayı başardılar. 


Sayfa :414 
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Sayfa 414 


Halifenin ordusunu yöneten emirler arasında anlaşmazlık baş göstermeye başladı. Davut, Azerbaycan'a döndü.Sayfa 415) Raşit, İmadeddin Zengi ile birlikte Musul'a çekilerek Bağdat'ı Mesut'a terk etti. Mesut Bağdat'a girerek kadıları ve bütün ulemayı topladı. Yapılan anlaşma gereğince, halife bir daha kendisine karşı asker toplamayacak, Bağtaf'tan çıkmayacak, sultanın emirlerinden hiçbirine karşı çıkmayacak, bu şartlara uymazsa da hilafetten ayrılacaktır. Hazır bulunanların tümü halifenin etkinliğinin bittiğini kabul ederek yeni bir halife atanmasını görüşmeye başladılar. Nihayet, Halife Müstehzir'in oğlu Muhammet'i tercih ederek Muktaziül Emrillah ünvanı ile halife ilân ettiler. Aynı zamanda Mesut, Raşit'i Bağdat'a göndermesi için İmadeddin Zengi'ye emir verdi. Zengi, bu emri yerine getirmeye hazırlanıyordu. Fakat o zaman Musul'da bulunan Erbil sahibi Zineddin Ali buna engel oldu. Halifeyi teslim etmektense öleceğine da-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Sayfa :416 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ir yemin etti. Sultan'ın hiddetini üzerine çekmek istemeyen İmadeddin Zengi, halifeyi geri gönderdi. Zineddin Ali, bir miktar Kürt ile, halifeyi yolda kaçırdı ve Raşidi Mir Ağa'ya götürdü. Bu talihsiz halife, orada babasının türbesinde bir süre kaldıktan sonra Rey şehrine gitti. Rey'e yakın bir bölgede (sayfa 416) Batınilerle çatıştı. 
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Sayfa :417 
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Sayfa :418 
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Sayfa :418 ” j y e 3 
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Sayfa 417 


Selçuklu hükümdarlarının, çevre hükümdarlarla özellikle halifelerle yaptıkları savaşlar, bütün Müslümanların hacca gittikleri Kabe'nin ihmal edilmesine neden olmuştu. Kabe'nin üstü ve duvarlarını oldukça güzel işlenmiş bir örtü ile kaplamak gelenek haline gelmişti. Bu örtüleri de hükümdarlar gönderirlerdi. O zaman saltanat süren hükümdarlar, oldukça zengin olmalarına rağmen, halifeye hürmet ettikleri ölçüde Kabe ile ilgilenirlerdi. 
Hindistan'dan dönen bir Acem tüccarı, Mekke'ye örtülmesi için değeri Mısır parasıyla on bin altın sikke olan bir örtü hediye etmişti. 
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Sayfa 2419 
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Selçuklu hükümdarlarının Bağdat'taki valileri, adeta şehrin sahibi gibi davranırlar ve halifenin bütün hareketlerini kontrol altında bulundururdu. Fakat, halife yalnız bu kumandanın pençesinde bulunmazdı. Halifenin bütün vezirlerini de sultan atardı. Halife sultanın onayı olmaksızın bunları görevden alamazdı. O zaman halifenin veziri Şerifüddin Ali idi. Halife Muktazi'nin her hareketini bu vezir kontrol altında bulundururdu. İş o dereceye varmıştı ki vezir, (sayfa 418) sultanlarının sarayına çekilerek orada korunmaya başlamıştı. Kendisini göreve davet için halifenin bütün ısrarları sonuçsuz kaldı. Bu sorun Bağdat'ın henüz kurtulduğunu zannettiği sorunu tekrar yaşatabilecek nitelikte idi. Halife, bu müdahalelerden dolayı sultana şikayette bulunmuş ve Şerifüddin Ali'yi görevden almayı başarmıştı. Bu vezirin neden olduğu gerginlikler engellenmiş oldu. Mesut, Halife Muktazi'nin kızıyla evlendi. 


Bu tarihte Bağdat'a Sultan Sencer'in gönderdiği bir elçi geldi. Elçi, Halife Müsterşid'in Batıniler tarafından öldürüldüğü zaman ondan alınmış olan peygamberin hırkası ile asasını getirdi. Sultan Sencer, o zaman Maveraünnehir'de savaşıyordu. Semerkant şehri valinin hastalığını fırsat bilerek isyan etmişti. Sencer, bu şehri altı ay kuşatma altında bulundurmuş ve herhangi bir şart kabul etmeden şehri teslim almıştı. Şehir halkını bağışlayarak şehrin valiliğini hastalığından dolayı görev yapamayacak duruma gelen valinin oğluna verdi. Fakat, bu bölgede Sencer daha müthiş düşmanlarla karşılaştı. Üre'nin kuzeyindeki memleketler- den Türemiş ve Niyuçe Tatarları tarafından oradan sürülmüş olan Hitanlar, Kaşgar ve Aksu taraflarına gelip (sayfa 419) yerleşmişlerdi. Maveraünnehir ve çevresinde güç kazanmaya başlamış olan Harezm sultanları, fetihlerinde her zaman Sencer ordularının engellemesi ile karşılaştıkların- dan, Sencer'i engellemeleri için Hitanları Mavergünnehir'e çağırmışlardı. 
Sencer, bu vilayeti barbarların akınlarından korumak için onlara karşı hareket etti. Fakat bütün ordusu yok edildi. Eşyaları yağmalandı. Eşi Türkan Hatun'un oturduğu saray düşmanlarının eline geçti. Her taraftan kuşatılmış olan Sencer, ordusunun içinden üç yüz cesur asker seçip Hitanların arasından geçerek, Termend'e gitmek istedi. Oraya ulaştıklarında ancak on beş-on altı süvari hayatta kalmıştı. Orada ordusunun enkazını topladıktan sonra, Ceyhun'u geçerek Horasan'a gitti. O zamana kadar hiç yenilgi almayan hükümdarın cesareti ve ordularının gücüyle ilgili halkının yaptığı yorumlardan üzüntü duymaktaydı. Hükümdarı teselli etmek için Feridüddinül Kanib şu şiiri yazdı. “Ey büyük hükümdar, mızrağınız şimdiye kadar bütün dünyayı (sayfa 420) kaldırdı. Kılıcınız kırk sene bütün düşmanlarınızdan intikamınızı aldı.” 
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Sayfa 421 

O kadar çok yardımda bulunurdu ki hazine bomboş kalırdı. Onun ölümüyle Irak'ta Selçukluların eski güç ve büyüklükleri de sona ermişti. 
ölüm haberi Bağdat'a ulaşınca, vali Mesut Bilal, Tekrit'e çekildi. Halife Muktazi sultanların sarayını ele geçirdi ve hutbede ismini okutturmaz oldu. Halife eski güç ve nüfuzunu yeniden kazandı. Hamedan'da Mesut'un yeğeni Melik Şah, onun yerine geçmişti. Fakat vaktiyle Mesut'un kölesi olduğu halde, imparatorluğun tek hakimi haline gelmiş olan Has Bey adındaki bir Türkmen, Melik Şahı hapsettirdi. Mesut'un o zaman Huzistan'da bulunan diğer yeğeni Muhammet'i çağırarak, sultan ünvanını ona verdi. Amacı onu da tutuklatarak kendi sultanlığını ilân etmekti. Fakat Muhammet gelir gelmez ondan daha çabuk davrandı ve Zengiül Candar ile birlikte onu da öldürdü. Has Bey'in ortada bırakılan cesedi köpekler tarafından yendi. 
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. Sayfa :424 
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Sayfa 423 

. Bu büyük zaferden sonra bütün Uz emirleri toplandılar, sultanın ayaklarına kapandılar, huzurunda yeri öptüler ve emirleri olduklarını söylediler. Saygıda kusur etmemelerine rağmen sultanı her zaman gözaltında tutuyorlardı. Hatta bir söylentiye göre, geceleri sultanı demir bir kafese kapatıyorlardı. Sultan ile beraber başkenti olan Merv şehrine kadar geldiler, en yaşlı emirlerinden biri olan Bahtiyar, bu şehri kendisi için istedi. 
Sencer, başkenti olan bir şehri ona veremeyeceğini söyledi. Uzlar bu cevapla dalga geçtiler. Eskiden gösterdikleri hürmete devam etmediler. 
Sencer'in yiyip içeceğine bile karıştılar. Sencer, Merv'de bir sofu tekkesine çekildi. Uzlar ise bütün bölgeye yayıldılar. Bütün Horasan'ı tahrip ederek Nişabur'u aldılar. Yalnız, Herat ile Zihistan şehirlerinin (sayfa 
424) kaleleri bu saldırılardan kurtulabildiler. 
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Sayfa 427 

Bazen, Sencer Seyhun sahillerine ava giderdi. Yine ava gittiği bir gün Seyhun sahillerinde beklettiği gemilerden birine binerek Termed'e gitti. 
Oradan hızlıca başkenti olan Merv şehrine geçti. Fakat oraya ulaşır ulaşmaz gelen bir sancı ile hastalandı. Öldüğünde yaklaşık yetmiş üç yaşındaydı. Halk kendisine yaptığı önemli fetihleri nedeniyle İkinci İskender sanını vermişti. 
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Sayfa 428 
p Kumandanlarının çoğu birer melik idiler. Harezm Sultanı Kutbettin, - Sencerin kilercibaşısı idi. Bir yıl gelir Sencerin yanında hizmet eder, ertesi yıl oğlu Atsız'ı gönderirdi. Sonra sultan bu olmuştur. Bütün İslâm İmparatorluğu'nun sahip ve hakimi idi. Fakat Bağdat'ta sebepsiz yere hutbede onun ismini söylemekten vazgeçtiler. Horasan gibi daha doğu vilayetler- de halk kendisini çok sevdiği için ölümünden bir sene sonraya kadar onun adına hutbe okumakta devam ettiler. İmparatorluğu kız kardeşinin oğlu Mahmuf'a bıraktı. Hemşiresi, Türklerin hanı Mahmut ibn Buğra'yla “evlenmişti. Mahmut Horasan'a gittiyse de Sencer'in güç ve büyüklüğüne ulaşamadı. 


Sencer'in ölümüyle İran Selçuklular dağıldılar. 


Sayfa :429 
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Sayfa 429 

Muhammet arkasında küçük yaşta bir çocuk bırakmıştı. Ordularının bu çocuğa itaat etmeyeceklerini tahmin ediyordu. Çocuğunu Aksungurül Ahmedili'ye emanet etmiş ve memleketi olan Mir Ağa'ya götürmesi- 


Nİ... 
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Sayfa 431 

Süleyman Şah'ın ölüm haberi duyulunca İldeniz yirmi bin kişiyi aşkın bir ordu ile Arslan Şah'ı Hemedan'a götürdü. Şerifüddin kendisine eşlik ederek saraya götürdü. Orada tahta oturdu. Sonra Arslan Bey adına hutbe okunması için gönderildi. Fakat Halife Müstencid artık Selçukluların güç ve nüfuzundan korkmadığı için bu emri yerine getirmedi. İsfahan valisi (sayfa 
432) Kiymaz, Rey valisi İnbanc'da Arslan Şah'ı tanımayarak isyan ettiler. 
Sultan ünvanını yeğenlerinden Muhammet Selçuk Şah'a verdiler. Büyük bir ordu ile Hemedan'a doğru ilerlediler. Fakat, Arslan Şah bunlara karşı Kazvine kadar yürüdü. Bu şehir civarında onları yenilgiye uğrattı. Yeni sultan hayatını kaybetti. İki asi ise Rey şehrine kaçtılar. 
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, Sayfa :439 
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Sayfa 439 


Bu hükümdar ile İran Selçuklular sülalesi devri sona ermiştir. 
İran Selçukluları güç ve kudreti ilk sultanlar zamanında Türkistan sınırlarından Anadolu'ya kadar yayılmıştı. İran Selçukluları 158 yıl yönetimde bulunmuşlardır. Tuğrul Bey'in ilk seferlerini de hesaba katan bazı tarihçiler, bunların hüküm sürdükleri tarihi daha fazla göstererek, Selçukluların ortaya çıkmaya başladıkları andan dağıldıkları zamana kadar geçen (sayfa 4401 süreyi 215 yıl olarak hesap ederler. İran Selçukluların dağıldıktan sonra hakim oldukları yerlerin büyük kısmını Harezm sultanları ele geçirdiler. Halifeler kazandıkları özgürlükten uzun süre yararlanamadılar. Bütün Suriye Harezmilerin akınlarına uğradı. Eyyübi Hükümdarı ile Konya Selçukluları için bir felaket haline geldiler. Fakat bu fırtınayı daha büyük bir fırtına dağıttı. Moğollar, Harezm kıtasını ele geçirmekle yetinmediler, İran'a ve Suriye'ye de girdiler. Bağdat halifelerini Mısır'a kaçmak zorunda bıraktılar. 


Asya'nın batısında kurulmuş olan bütün Selçuklu şubeleri Moğolların istilası sonucunda dağıldılar. Selçuklular İran'da, Suriye'de, Ermenistan'da, Anadolu'da büyük fetihler yaptıktan sonra çeşitli kollara ayrılmışlar, bu şekilde oldukça kuwetli yeni imparatorluklar kurmuşlardır. Şimdi, Kirman bölgesinde hükümet sürmüş olan Selçuklulardan bahsedeceğim. Bu, önemli bir sülale değildir. Aşağıda- ki kitaplarda Halep'te saltanat sürmüş Selçukluların tarihi ve İstanbul kapılarına kadar uzanan Konya Selçuklularının tarihi görülecektir. İstanbul'da hüküm süren Osmanlı Türkleri, bu Konya Selçuklularından gelmektedir. 
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Yayın ve Çeviri Komisyonu Tarafından Kabul Edilmiştir 


HUNLARIN TÜRKLERİN MOĞOLLARIN VE 
SAİR DİĞER TATARLARIN 
TARİH-İ UMÜMİSİ 


Cilt 4 


Yazar Çeviren 
Deguignes Hüseyin Cahit 


İstanbul 
Tanin Matbaası-1923 


Anıtkabir Atatürk Kitaplığı Bilgileri IT 


Envanter No : 1933 


Yazar : Deguignes (Çeviren: Hüseyin Cahit) 
Cild :Gri 
Ebadı 

En :138 cm. 

Boy :20 cm 


Sayfa Adedi : 512 
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Sayfa eg) 
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Sayfa : 10 — No. 
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Sayfa 8-9 

ağ memleketleri ele geçirmesi için emir vermişti. Ele geçireceği bu vilayetler Süleyman'a ait olacak ve İran sultanlarına bağlı bir Selçuklu imparatorluğu meydana getireceklerdi. Önceleri Halife'nin askerlerinin sık sık yaptıkları akınlarda, sonra da bir takım Türk çetelerinin yakıp yıkmaların- dan perişan hale girmiş olan bu Rum imparatorluğu toprakları bu yeni orduya uzun süre karşı koyamadı. Süleyman büyük bir zorlukla karşılaşmaksızın İznik (Nice)'e kadar ilerleyerek, burasını ele geçirdi. Vaktiyle Hristiyanların orada toplanan kutsal meclislerinden dolayı gayet meşhur olan Bitinya kazasının merkezi durumunda olan bu şehir, Türk imparatorluğunun başşehri oldu. Kiliseler camiye çevrildi. Türk uç kuvvetleri buradan çevre vilayetlere dağıldılar. Hatta İstanbul'un karşısına, deniz kenarına kadar ilerlemeye cesaret gösterdiler. İstanbul'da hüküm süren Aleksi Komnen, buralara gelişinden telaşa düşerek bunlara karşı bir ordu gönderdi. Rumlar galip gelerek Türkleri Bitinya kazasını terk etmek zorunda bıraktılar. Süleyman anlaşma istemek zorunda kaldı. Batı tarafında yeni bir (sayfa 9) savaş tehdidi altında bulunan Rum imparatoru da anlaşmayı arzu ediyordu. Her iki tarafın da isteği ile barış anlaşması imzalandı. Fakat, Türkler buralarda yerleşmek fikrinde oldukları için imzaladıkları anlaşmanın kurallarına uymaktan yana değillerdi. Bundan dolayı anlaşmaya ancak kuwvetlerini düzenleyene ve ihtiyaçlarını giderene kadar uydular. Daha sonra savaşa tekrar başladılar. İşte bu tarihten itibaren bu kavimlerin ele geçirdikleri memleketlere yazarlar, Türkiye adını vermişlerdir. 


Bizans İmparatorluğu hakkında geniş bilgi veren çağdaş yazarlardan biri bu devletin gayet büyük olduğunu, bol mikdarda gümüş, demir, bakır, şap madenlerine sahip olduğunu, bol ve çeşitli meyve, şarap, her türlü hayvan ve bilhassa gayet iyi yük hayvanı yetiştirildiğini söylüyor. Doğu tarafında büyük Ermenistan ile Gürcistan krallığının bir kısmı ile sınır idi. Batı yönünde sahil kenarında bulunan Antalya şehrine kadar uzanıyordu. Kuzey yönünde ise sınırı Karadeniz'den ibaretti. Güney'de küçük Ermenistan ve Kıbrıs adasının karşısında Yunan denizine kadar (sayfa 10) Kilikya'nın bir kısmı vardı. 
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Sayfa : 10 
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Sayfa 10 
- İmparator Romen Diyojen, Sultan Alparslan tarafından Isayfa TI) mağlup edildikten sonra Süleyman, Anadolu'dâki fetihleri sonucunda imparatorlukla ilişkisi kesilmiş olan Antakya valisi Filarud, imparatora karşı isyan cesaretini kendinde bulmuş ve kafirler arasında istiklalini koruyabilecekleri ümidine kapılmıştı. 
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Yayın ve Çeviri Komisyonu Tarafından Kabul Edilmiştir 


HUNLARIN TÜRKLERİN MOĞOLLARIN VE 
SAİR DİĞER TATARLARIN 
TARİH-İ UMÜMİSİ 


Cilt 5 


Yazar Çeviren 
Deguignes Hüseyin Cahit 


İstanbul 
Tanin Matbaası-1923 


Anıtkabir Atatürk Kitaplığı Bilgileri 


Envanter No : 1933 


Yazar : Deguignes (Çeviren: Hüseyin Cahit) 
Cild : Gri 
Ebadı 

En :18 cm. 

Boy :20cm 


Sayfa Adedi : 418 
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Sayfa 9 

Eski Türklerin soyundan gelen Moğollar, Tataristan'ın özel bir kabilesiydi. Bu eski Türk kabilesiyle ilgili bilgiler daha önceki kaynaklarda verilmiştir. 
Daha başka bazı kabilelerle birlikte Moğollar, oldukça önemli bir milleti oluşturuyorlardı. Bu kabilelerin birincisine ika Moğol yani Büyük Moğollar denirdi. 
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Sayfa 18 


: Bir hayvan kaybolduğu zaman sahibi bulunur ya da hiç dokunulmazdı. 

4 * Paylaşımcı olup, tutsaklara büyük merhamet gösterirlerdi. Birbirlerini hiç 
kıskanmazlar ve birbirlerine dava açmazlardı. Eşlerini severler ve eşleri de kendilerine sadıktılar. Açlığa, sıcağa, soğuğa olağanüstü bir sabırla katlanırlardı. Misafirperverdiler fakat kendileri de aynı şekilde kabul edilmek isterlerdi. Yalandan aşırı derecede nefret ederler. Suç işleyen hemen suçunu itiraf ettiği gibi, hiç kimse yapmadığı şeylerle övünmezdi. İşte Tatarlar kendi aralarında böyledirler. 
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Sayfa 18 

Tatarlarda meşru olmayan ilişki halinde yakalanmış evli erkek ve kadınlarla; bir kız ile erkeğin yaşadığı ilişki ölüm cezasını gerektirdiği gibi, Isayfa 19) hırsızlık yapmak da aynı cezaya tâbi idi. Planlarıyla ilgili düşmana bilgi verenler ve büyüğüne saygısızlık edenler sopayla dövülürdü. Bir Tatar, kanunun kendisine tanımış olduğu haktan faydalanarak birkaç kadınla evlendiği zaman hepsine ayrı bir ev açmak zorundaydı. 
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Sayfa : 19 
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Sayfa 19 
Ata binmek ve ok atmakta, kadınlar da erkekler kadar yetenekliydi. 


Sayfa : 20 
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Sayfa 20 
Fakat ele geçirilen bir ülkeye giden en sıradan bir Tatar bile oranın sahibi gibi hareket ederdi. 


Sayfa : 20 
“3 P33 0033 dl) AN çi EN 
SİNMİŞ A NE Y33 İS SAN Gal ös 7 
235 Be daa ya iz SİNT öl Gl 
Eki Ayas İEÜ. 
iz Şilaleği » İas0ye e İ30g sale güle e D 
KALIN SA ia ille İzle el 


gile. İzak dee 3 AS aaa pal vale il ÜALL> 5 Yy! Pİ BA: BS) 
EHİL İ 5 lassa pl 6 İliş Eri. pe 
» İkiye gen SENİ öl5 

di ” 


ATATÜRWÜN OKUDUĞU KİTAPLAR * Tarih-i Umümi 5 


Sayfa 20 
Tatarlar savaştıkları zaman aynı anda birçok ok atabildikleri için çok - kan dökücü olurlardı. O kadar kuwetli ok atarlardı ki bu oklar her türlü ko- 
“ruma engelini delip geçerdi. Takımlar halinde hareket ettiklerinden Tatar ordusu pek kalabalık görünmezdi. Cesur olan Tatarlar, kumandanlarının emrine de bağlılık gösterirlerdi. Kumandanlar emrindekileri işaretlerle yönlendirirdi. Tatar askerleri aylık almadıkları için av veya düşmandan alınan ganimetlerle geçinirlerdi. Şehirleri ve kaleleri ele geçirmede yetenekli idiler. Zor durumda kaldıklarında da kaçmakta tereddüt etmezlerdi. 
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- Sayfa 21 
n Cengiz Han ve oğullarının yönetiminde bütün Asya'yı ele geçirenler işte böyle bir millettir. 
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Sayfa 25 


Bütün Asya'ya sahip olan bu hükümdar, başlangıçta böyle bir kabilenin reisi ve bizim çiftlik sahipleri gibi kırlarda yaşayan bir çobandı. Cesaretinden dolayı diğer milletlerin reislerinden daha üstün olan Cengiz Han, Tatar reislerini emrinde topladıktan sonra milyonlarca asker çıkarabilen, bilim ve teknikte oldukça ilerlemiş bulunan ve modern kanunlarla yönetilen büyük imparatorluklara da savaş açtı. 


Sayfa : 45 


ET öğ EYS dala el zebil 53 
DAS e e iy . İŞ e e ak SE EŞ İ gez Dual dal ls 
Vİ çil e Ör seal ali sik 
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Sayfa 45 


Cengiz Han'ın geldiğini haber alarak kaçanlardan Tokta Bey, yakalanarak Cengiz Han tarafından öldürüldü. Kışluk, Karahıtay'da yani Kaşgar ük kesinde hükümdar olan Gür Han'ın yanına kaçtı. 
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kal ME e olajal DİA SEX 


. Sayfa 47 


Uygurlar o zaman kalabalık bir milletti. 


ge hal özele çal EDI Rİ vaz 
SMA 8 İN İL gazi il elle 
MP3 APİ da > ŞA. AS dal yüz giz dagi das gs Aİ ZU lil 


SAZI UY öl e ab. bay «nie deal ie. İS İİ güle « alis eş 
Esir sise e İlik e e ğa 
Jig e NE Büz ök5 Al es 

İri AN lde z 757 Se 
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Sayfa 48 


Uygurlar Tataristan'da eskiden beri meşhur idiler. Bilim ve tekniğe önem vermişlerdir. Tatarlar, alfabelerini onlardan öğrendiler. Çinliler gibi yukarıdan aşağıya doğru yazarlardı. Tatarlarla aynı dinden olmakla beraber başka bir mezhepten idiler. Rahiplerinin ya da lamalarının başları ve sakalları tıraşlıdır. 
Sarı elbise giyerler, temiz kalmaya yeminlidirler. Bir tür manastırlarda yaşarlar. Adetleri yüzü geçer. Dua ettikleri zaman ellerini çırparak kuzey yönüne dönerler; bir dizlerini yere ve ellerini de alınlarına koyarlardı. 


Sayfa : 414 

Bep 

Selin İp3i90 kl eş ai gel çi 
GİS sase 6307 e öl 6) 6 aliş el ye 305 ŞE İS a ee sişle eiis 3 ole 


İli pi ALİS ai A eli iple ali Yö b 23) Aile İS gi? 
sisl cye Vİ55e > gali Gi J>ak e pl K si iel Gr İk al G7 OE 
E JSME ..z o 
# “ 
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Sayfa 414 


Moğolların büyük çoğunluğu kısa boylu fakat gürbüzdürler. Yüzleri geniş 


“ ve yassı olup, yanık tenlidirler. Burunları yassı, gözleri siyah ve dolu, saçları 


ise siyah ve yük hayvanlarının kılı kadar serttir. Saçlarını kısa keserek tepelerinde perçem bırakırlar ve bu perçemi hiç kesmezlerdi. Sakalları ise seyrekti. Gayet kaba olan Moğollar namuslu ve iyi kalpliydiler. 


Sayfa : 415 


pe 


4 Say Me isede MA 
» Jak 


Ba ir e ei 


Sayfa 415 


Yaratılış olarak yalnız bilim ve teknikte değil, en zor işlerde bile oldukça yetenekliydiler. 


— sie —— 


180 


ATATÜRW'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR * Van Tarihi 


ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR * Van Tarihi 


VAN TARİHİ 


KÜRDLER HAKKINDA TETEBBUAT* 


Matbaa-yı Ebuzziya 


İstanbul 1928 


* Kürtler hakkında araştırma 


Anıtkabir Atatürk Kitaplığı Bilgileri 


Envanter No : 2003 


Yazar :-- 

Cild : Bordo 

Ebadı 
En :15 cm. 
Boy :23 cm 


Sayfa Adedi : 96 
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Sayfa : 4 


Mur ize öl ğe Şİ e KL Z ağ ver Gb vE sellem 
EZ çel 3 daziyi Glee za iz slm Yağa ae Za 


SAGİ ooo ki İY Şe İZ A Hz 


«Ji 


Sayfa 4 

Tendürek Dağı 3313 metre yüksekliğinde, iki tepeden oluşan sönmüş bir yanar dağdır. Yöre halkı ara sıra duman çıkardığı ve bir tandır gibi sıcak olduğu için, bu ismin verildiğini söylemektedir. Çevresi tek bir insanın bile geçemeyeceği lav engelleriyle kaplıdır. Etekleri ise otlaktır. 


Sayfa : 5 


ENİNE SE Gila sal GET A Eb 3 üs 


3 İğ saz lale ,öT İşi z Seal M3) sale) 555 iza 
EPS eği Sp İğ Şi SEK Ee e Şİ va va e zall el İşl Gül ölüp de 

e JALEİ al KE ssub)gi peri 


ME. 


Sayfa 5 
Kışın bu dağ, büyük zorluklarla ve ancak yaya geçilebilir. 
H.1260/M.1844/1845 tarihinde Bedirhan ayaklanması sırasında, Kürt Bey adındaki bir kolağası kumandasında bulunan bir taburumuz, iki top ile kışın Çoh gediğinden geçerek Çölemeriğe kar getirmeye gitmiş, Çölemeriğin ağası baskına uğrayarak tek başına kaçabilmiştir. Hiç kimse böyle bir kışta, fırtınada askerin gelebileceğini ümit etmemiştir. 
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MY 4236 stlslep Bb vey4 e ASYA fi GE Vi ELYT 
JEL, SENi İnseğlam yad öze doya İLEN 4x5) yi 
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Sayfa 5 
Aladağ sıradağlarının en yüksek tepesi 3519 rakımlı "Muratbaşı'dır. Diğer belli başlı tepeleri de üç bin metreden çok fazla olup, çevre aşiretlerin yaylağıdır. İlhanlılar- dan Argun Han, Aladağ yaylağında bir saray yaptırmıştır. İhanlıların bu bölge ile olan sık ilişkilerine bakılırsa "Abağa” ovası denilen yaylanın adının da Abağa Han'dan alinmış olma ihtimali vardır. Aladağ'ın yüksek tepesine çıkan yol üzerinde ve bir geçit dvanında bulunan köyün ismi de "Dâvân"dır. Dâvân, Türkçe'de geçit demek olduğundan, Dâvân isminin de tesadüfen bu köye verilmiş olduğuna pek ihtimal veri- 


lemez. 


Sayfa : 7 


gisi 1g FA İV İSİNİ dal 5 İla öl öl İz 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eN, “li ör bj eu. | 
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Sayfa 7 

Sonbahar kurak geçer. Eylül, Ekim aylarıyla Kasım ayının birinci yarısı en iyi seyahat zamanıdır. Kasımda kar yağmaya başlar. Şubat ayı ise soğuğun ve karın en yoğun olduğu zamandır. 
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Sayfa :8 


dale İyİ Ek Şel çi dl ii ela lal» — 
Get 5 22, örülü 4353 Fadil çe 005080531 g7 ç ui vb Sy İT öl eee 


w Me. 


Sayfa 8 

Bu bölge, göç eden kavimlerin izlediği belli başlı iki büyük yoldan birisi üzerindedir. Bilindiği gibi bu yollardan birisi Hazar Denizi'nin kuzeyindeki steplerden, diğeri de İran-Anadolu büyük yaylalarından geçer. 


< 


Sayfa :8 izi b Is za$ <A) gel A İş el hi İs ğe Jb ği Lik di DE LA İİ sil iy (4 


<i SY 6 ei 033 Je. iki İYİ çar 535 çk 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vi iy 


Sayfa 8 

Bu dağın büyük yaylalar yolu üzerinde geçilmez büyük bir dağ yığını şeklinde bulunması da ayrıca önemini artırır. Bu dağ yığınının kuzey ve güney tarafı çok eski zamanlardan beri bilinen kervan yollarıdır. Kaçanlar bu yollardan kaçar, kovalayanlar yine bu yollardan gelirdi. İkinci derecede önemli bir yol da bu dağların ortasından geçmektedir. 


185 


ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR * Van Tarihi 


Sayfa :10 
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; # " z <i 
Sayfa 10 


İncelemek istediğimiz Van ve çevresi, tarihin en eski zamanlarında, kısmen Urartu denilen bölgeye, kısmen de Girhular memleketine ve Nayiri'ye dahildi. Urartu bölgesi, Van ve Rumiye gölleri arasıyla, bu bölgenin kuzeyi idi. Van Gölü'nün batı ve güneybatı kısmı Girhular memleketi ya da Nayiri adını taşıyordu. İsrailliler, Urartu'ya Ararat derdi. Bayezid'in kuzeyindeki meşhur dağ, hâlâ bu adı taşımaktadır. 


Asur kitabeleri bu bölgede Lohordu adlı bir Türk hükümetinin bulunduğunu ve Asurileri sıkıştıracak kadar da kuwetli olduğunu kaydetmektedir. 
Lohordu kelimesiyle Urartu kelimesi arasındaki benzerlik dikkat çekicidir. 
Bazı tarihler Urartu, bazısı da Lohordu yazmaktadır. Bu fark, bir dilden ötekine geçerken yanlış telaffuzdan kaynaklanan şive farkından ortaya çıkmıştır. Lohordu ve Urartu kelimelerini birbirinin aynı kabul etmek zorunludur. 
Britanika Ansiklopedisi ise bu ismi daha başka şekilde kaydetmiştir. Adı geçen İngiliz ansiklopedisinin 1910-1911 yılı baskısının on beşinci cildinde Kürtlerin tarihi hakkında aynen şunlar yazılıdır. 
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Galeseke Jİ BL Se a İsSOYAİ eler yalla sağl vi) ia SEE BE a ge Sel üz OYA 
<slagl sik s3004XE3 133337) özek (gö) ei 2 po» 
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Sayfa 11 


Aşağıda ayrıntılarıyla açıklanacak olan ve doğruluğu diğer milletlerin eserlerince de kabul edilen bu açıklamadaki "Gotu" kelimesini Britanika Ansiklopedisi, açıklamalarının diğer yerlerinde "Kürdü" şekline sokmakta "Gotu" ya da "Kürdü" demektedir. Bu durumda Urartu, Lohordu, Gotu, Kürdü kelimelerinin bir kökenden çıkmış olması mümkündür. Aşağıda görülecektir ki bu ismin kökeni, tarihi akışa bakıldığında, en çok Musul'un kuzeyindeki bölge ile ilintilidir. Fakat, bu noktanın sınırlarını kesin olarak tespit etmek mümkün değildir. 


Alman eski eserler uzmanı Doktor Emili Fürer şöyle diyor: Ankara'nın 
150 kilometre doğusunda Boğazköy civarındaki muhteşem Hatti harabeleri 
büyük Hatti hükümetinin başkenti olan Hatuşaş şehrindedir, Ankara'nın o dönemdeki adı Ankuva idi ve Büyük Hatti kralının üç ikâmetgâhından birisi de Ankuva'da bulunmaktaydı. 
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ANTALYA LİVASI TARİHİ 


Yazarı 
S. Fikri Erten 


Antalya Sultanisi öğretmenlerinden Borçkalı 
Süleyman Fikri 


1922-1924 
İstanbul Matbaası 


Anıtkabir Atatürk Kitaplığı Bilgileri 


Envanter No : 1982 


Yazar : S. Fikri Erten 
Cild : Mavi 
Ebadı 
En 17cm. 
Boy :24 cm 


Sayfa Adedi : 193 
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E — öl VA gil üY0 ünüysiş EZ SİS İl dağ gu geli 
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Şiyar sala yaz İLA Haki ede S3 Glen Vİ Şi dul 


Ça GİS İde GİS e 3 dl özün yeniye ği çal 


PE ek 


Giriş 

Çok eski zamanlardan beri birçok halk ve uygarlıkların yaşadığı ve zengin toprakları altında birçok tarihi hatıranın gömülü bulunduğu Teke Livası'nın tarihi hakkında araştırma yapmam konusunda öğrencilerim defalarca istekte bulunmuşlardı. 

Amacı, doğdukları, yaşadıkları ülkenin şerefli geçmişini, tarihi varlıklarını tanımak gibi çok haklı ve doğal bir meraktan kaynaklanan bu sevimli isteği, kolaylıkla yerine getirebilmek için maalesef elimde hiçbir olanak yoktu. Fakat, ret etmeyi de 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uygun bulmadım. Kaynakların kısıtlılığına rağmen ve bin türlü mahrumiyet içinde bu araştırma ve incelemeye esas olabilecek bilgileri toplamaya çalıştım. Bugün okuyucularımın inceleyip, eleştirilerine sunmaktan çekinmediğim bu sayfalar, işte bu çabanın ürünüdür. 


Okuyucularım hiç şüphe etmesinler ki bu eserin yazarı, bu beş on forma içinde eksiksiz bir Teke Livası tarihi yazmış olduğu iddiasında değildir. Tam tersine yazar, eserin- hiç şüphesiz çoğunluğu kendi iradesinin dışında bulunan nedenler dolayısıyla- birçok eksiklikleri bulunduğunu tevazu ve mahcubiyetle itiraf eder. Bununla beraber eğer bu mütevazı sayfalar, asırlardan beri bu topraklarda birçok eserler bırakarak yok olan uygarlık ve halkların tarihine rehber ola- 

- bilirse, görevini yapmış olanlara özgü huzur ve mutluluğa erişmiş hissedecektir. Ülkenin kültürüne mütevazı bir hizmetten başka hiçbir arzusu olmayan kanaatkar bir kalp için bundan daha büyük bir mükafat bilmem düşünülebilir mi? 


Bu kısa girişi bitirmeden önce, gösterdikleri destek ve teşvikten dolayı eski Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Bey Efendi ile eserin basımı için gereken maddi desteği verme lütfunda bulunan Eğitim Bakanlığı'na ve klişelerin hazırlanması konusunda yardımlarını gördüğüm Roma Müzesi Müdürü muhterem Mösyö Paribeni'ye teşekkürlerimi sunarım. 


Süleyman Fikri 
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Sayfa 12 
Sehâifü'l-Ahbâr: Yafes bin Nuh kavmini anlatırken, "Rumdan önce Rum vilâyetinde oturmaktaydılar" demesine bakılırsa adı geçen Türk kabilelerinin Yunanlıların Küçük Asya'ya gelmeden önce Anadolu'da oturdukları söylenebilir. 
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Binlerce yıl önce Teke Livası'nda uzun süre oturmuş olan Türk kavimlerinin isimleriyle şehir ve kasabalarının isimleri Yunanlılar ve Romalılar tarafından âdetleri olduğu üzere değiştirilerek unutturulmuş ise de her nasılsa bu Solim kelimesinin yok edilmesi ya da değiştirilememiş olması biz Türkler için iyi bir şanstır. Çünkü yuvamızın gerçek sahibi olan atalarımızın mirasçısı olduğumuzu ancak bu kelimenin tanıklığı ile anlayabiliyoruz. 


Lisya hakkında Kâmüsü'l-Âlam'da şöyle bir bilgi vardır; Likyalıların tanrısı Apollon idi. Bu hata en önce Solim isminde bir kavmin yerleştiği bölgelere; sonradan Plasiçlerden Termiller gelerek buraya yerleşmiş ve nihayet Atina hükümdarı Pandabon'un oğlu Likus, memleketi ele geçirerek bunun ismine dayanılarak Likya denilmişti. Ünlü Truva savaşındaki reisleri Sarpadon'un yönetiminde Yunanlılara karşı Peryam'ın yardımına gitmişlerdi. 


. Sayfa : 15 


ale o ssl g$ se EE Meb dh Ses 
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Sayfa 15 
Diyebiliriz ki Roma ile Kartacalılar arasında meydana gelen 3. Pön Savaşı'nın bir benzeri burada meydana gelmiştir. 


Damarlarında Türk kanı dolaşan Lisiyenler, öteden beri cesur ve savaşçı bir kavim olduklarından, yabancı bir yönetime bağlı kalmamak gibi bir büyüklüğü her zaman gösteriyorlardı. 
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Sayfa : 17 
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Sayfa 17 

Liva'nın her tarafında gördüğümüz değişik şekildeki mezarlar, kayaya oyulmuş muntazam lahitler hep bu devirden kalma eserlerdir. Rastladığımız eski lahitler üzerindeki yazı, eski Yunan harflerine benziyorsa da hangi dille yazıldığı henüz anlaşılamıyor. Çünkü Yunanca ile beraber birçok yabancı kelimelere rastlanıyor. Bu dil hakkında Heredot tarihinde de hiç bir bilgiye rastlayamıyoruz. 


Sayfa : 18 
Eğ 03 b şili 


Sayfa 18 
Görülüyor ki Yunan sanayiindeki atılan ilk adımlar, bu Solimler tarafından atılmıştır. 


Sayfa : 45 
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ATATÜRWÜN OKUDUĞU KİTAPLAR * Antalya Liyası Tarihi 
AA OR RAN E ANAK ZA TEE CE DYMEEARE MAP GESİ MEKE MEMEYE 


Sayfa 45 

Alaattin döneminde Başkomutan olan Mübarizüddin Ertokuş Bey, ordusuyla kıyıyı izleyerek Antalya'ya hareket etmiş ve kırk kadar kaleyi ele geçirmiştir. Bu fetihlerden sonra Alaattin yine Antalya'ya dönerek Sonbahar'dan bahar mevsimine kadar kendinden geçercesine içki içerek zaman geçirmiştir. 


Sayfa : 46 
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Sayfa 46 

11. Alaattin Keykubat'ın kardeşi Gıyasettin, Mesut'un 697'de ölümü üzerine -Gazan Han'ın fermanı ile- Rum hakimi olmuş ve sonraları Moğollara bağlılıktan vazgeçerek; Tatar askerlere karşı birçok savaşlardan sonra, bunların eline esir düşüp 700'de ölmüştür. Sultan Osman Han'a tabi (davull, alem Ibayrak| ve emaret /beylik| veren bu kişidir. Bunun oğlu Gıyasettin zevkine düşkün, zalim ve âciz olduğundan emirlerin bir araya gelmesiyle öldürülmüş sülalede de başka varis olmadığından; devlet, emirler arasında paylaştırılmıştır. 
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Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekâleti Neşriyatından 
Sayı : 54 


Doktor Rıza Nur 


TÜRK TARİHİ 


Resimli ve Haritalı 
Cilt 1 


Telif ve Tercüme Encümenince Kabul Edilmiştir. 


İstanbul-Matbaa-yı Âmire 
1924 


Anıtkabir Atatürk Kitaplığı Bilgileri 


Envanter No : 1863 


Yazar : Dr. Rıza Nur 
Cild : Bordo 
Ebadı 
En :17 cm. 
Boy :24 cm 


Sayfa Adedi :377 
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Sayfa : 9 ir 
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/ > 
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Başlangıç 

Dünyada en büyük gurur kaynağım Türk yaratılmış olmamdır. Bu kadar tarih okudum, Türk ulusu kadar kahraman, dürüst, iyi yürekli, zeki ve sağduyu sahibi ve Türk ulusu kadar büyük ve zengin bir tarihe sahip ulus görmedim. O kadar ulus tanıdım, bugünkü uygarlık dünyasında en yüksek düzeye çıkmak için gereken yetenekleri kendinde ve yurdunda bugünkü kadar toplamış olanını görmedim. Türklük bende sönmeyen ve tükenmeyen bir aşktır. Her tür sevginin üzerinde bir sevgi olarak gönlümde ve göğsümde yaşar. Bütün varlığımı kavrayan bu kutsal ateşin beni yakması oldukça tatlıdır; yaktıkça bana mutluluk ve sevinç verir. Yalnızca bu ateş beni yaşatır. 
Türk yaratılışım dolayısıyla nasıl teşekkür edeceğimi, nasıl bir hizmette bulunabileceğimi bilmiyorum. Belki şükran duygumu biraz olsun giderebilir diye bu eseri yazıyorum. 
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Bir ulusun yaşayabilmesi için her şeyden önce kendisini bilmesi gerekir. 
Kendini bilmek için de tarihini bilmelidir. Nedendir bilinmez, henüz kendimizi bilinçlendirecek bir tarih yazılmamıştır. Bu ise ulusumuz için çok büyük bir gereksinim, eksikliği oldukça zararlı ve hayati önemi olan bir konudur. 
Bizler tarihimizin Osmanlılarla başladığını sanacak kadar aymazlığa düşmüş insanlardık. İşte bu tarih kitabını özellikle okullar ve gençler için yazarak, kendilerini bilsinler ve diğerlerine de bildirsinler diye Türklere, Türk çocuklarına armağan ettim. Bu eser her şeyden önce "ulusal eğitim" içindir. 


Bu eser bilim adamları için değildir. Onlardan önce varlığımızı borçlu olduğumuz halk içindir. Yalnızca bilim adamlarının anlayabileceği eserleri, Avrupalı araştırmacıların eserlerini çevirmek mutlaka gereklidir. Ancak bunlardan önce halkı ve halkın gereksinimlerini düşünmek kutsal bir görevdir. Bilim adamları yabancı eserlerden de istediklerini öğrenebilirler. Avrupa araştırmacılarına kaynak olacak eserler yazmaksa, ulusumuz için bir gurur kaynağı olmakla birlikte, onlardan önce Türk ulusunun bilgi kaynaklarını düşünmek boynumuzun borcudur. Türklüğe ilişkin her hangi bir Avrupa eserinin çevrilmesi belli bir bilinç ve görüş açısıyla ve büyük özveriyle yazılmadığından dolayı pek de yararlı olmadığı gibi, bazılarında bulunan ve sırf bizi sevmediklerinden dolayı aleyhimize uydurdukları ya da o amaçla şeklini değiştirdikleri sayfalar ise büsbütün zararlıdır. Bununla birlikte bilim adamlarını tatmin edecek bilgiler de bu eserde vardır. 


Bu kitabın mükemmel olduğu iddia edilemez. Mükemmel bir Türk tarihi yazmak bugün için mümkün olmayan bir şeydir. Ne zaman ki Çin'de ve Avrupa'da her dilde Türkler üzerine yazılmış kitaplar derlenir, dilimize çevrilir ve Türk yurtları gezilerek, iyice incelenebilirse, belki o zaman bir ölçüde yanlışsız bir Türk tarihi yazılabilir. Türk tarihini iyi bir biçimde aydınlatıcı belgeler henüz tam olarak bilim dünyasına ulaştırılamamıştır. Birçok belge inceledim. Kafkasya ve Rusya'da yaptığım gezilerden de oldukça yararlanmışsam da, bu inceleme yine de yetersizdir ve gezi incelemesi ise bir yılda ve bir kişiyle olacak şeylerden değildir. Ancak şunu söyleyebilirim ki Türkün bu günkü kuşağı için bu kitap yeterlidir. Ayrıca da oldukça hafiftir ve çok gereklidir. Bu bir temel oluşturacaktır. İnşallah bu temel üzerine daha yetkin 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çalışmaların yazıldığını görmek sevinci bana da nasip olur. 


Bütün bunlar bir yana şimdiye kadar gerek Avrupa'da gerek doğuda Türk tarihine ilişkin eski ve yeni birtakım kitaplar yazılmışsa da, henüz Türk tarihi derlenerek sınıflandırılması yapılmamıştır. Bu eser bu görevi de üstlenmiştir. 


Bir de bu eserde, şimdiye kadar Arapça ve Farsça olan tarih adları ve kavramları Türkçeleştirilmiştir. Örneğin; Selçukiler-Selçuklular, Abbasiler-Abbaslılar olarak verilmiştir. Çünkü, itibarı yerine konulmayı bekleyen birçok Türkçe sözcükler de kullanılmıştır. Böylece bu sözcükler yaygınlaşacak ve dilimiz zenginleşecektir. 


Her ulusun ve her sınıfın kültür düzeyi aynı değildir. Bilimsel kitapları herkesin anlaması olası değildir. Ancak bir takım gereksiz sözcüklerle bir dili anlaşılmaz bir duruma sokmak suç ve günahtır. Bilim adamları için olan kitaplar da sade olmalıdır. O kitapların düşüncesini, ruhunu anlamayanlar bile dilini ve sözcüklerini anlamalıdır. Halkın anlayamayacağı bir biçimde kitap yazmak boş yere uğraşmaktan başka nedir ki? Bu bakımdan kitaplar ulusları eğitmek ve bilgi düzeylerini yükseltmek için yazılır. Bu kitabın dilinin halkın dili gibi olmasına dikkat edilmiştir. 


Eser 3 Bölümdür: 


Birinci Bölüm: Turan (Türk Yurdu), Turan Soyu, Türk Tarihi (Genel bir değerlendirme olarak Eski Türk Tarihi, Yeni Türk Tarihi, Çağdaş Türk Tarihi) 


İkinci Bölüm: Türklerin Oluşturdukları Devletler (Anayurt Türk Devletleri, Dışarıdaki Yurt Türk Devletleri). 


Üçüncü Kısım: Türklüğe İlişkin Konular (Türk miti bilgi. vb.) 


Bu esere Mısır'da 1917, (h. 1333) de başlamıştım. 1921, (h. 1338) sonlarında Ankara'da tamamlanmış ise de basımı ancak şimdi gerçekleşebilmiştir. 


Doktor Rıza Nur 
1924 
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Sayfa : 1 
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Sayfa 17 

Turan soyu ve bu soyun çeşitli boyları yani Türk boyları, bu ülkelerde oturmaktadır. Bu boyların bir kısmı Müslüman olup özelliklerini daha iyi korumuşlardır. Bir kısmı Hristiyan kalmıştır. Hristiyan olanların bir kısmı Türklüklerini ve ana dilleri olan Türkçe'yi koruyabilmişlerse de, bir kısmı hem dillerini, hem de asıllarını unutmuşlardır. Şimdiki Rusların büyük çoğunluğu, bu Türklüğünü unutan Hristiyan Türklerden oluşmuştur. "Fin"ler, yani Finlandiya Türkleri ve Macarlar Hristiyan olmalarına karşın Türklüklerini unutmamışlardır. Bu boyların bir kısmı da, Buda ile Türk'ün asıl ulusal ve en eski dini olan Şamanlık'ta kalmışlardır. 


Sayfa : 18 
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Sayfa 18 


Birinci sınıfta Kürtler, Lezgiler, Çeçenler ve diğer Dağıstanlılar; Çerkesler, Gürcüler, Hristiyan Kazaklar, Bulgarlar, Ulaklar bulunmaktadır. Bunların hepsi azınlıkta ve küçük küçük uluslardır. 


m a A 
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Sayfa 37 


Türkler çeşitli kabile ve aşiretlerden oluşmuştur. Bu kabile ve aşiretler ayrı ayrı adlar alırlar. Türkçe kabileye "uruk" derler. Yani yeryüzünde birçok Türk Urukları (kabileleri) vardır. Türk, türe yada türemek kelimelerden 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türemiş olsa gerektir. Türklere; Çinliler Hiyong-nu, Tukyu, İranlılar Türani, Araplar Elğuz (Guz), Hemec Yecüc ve Mecüc, Gok-Magog, Cuz Macuz (onlarda c lerin ğ ile yazılmasına ve ecnebi dillerinden aldıkları ğ'leri c yazıp ğ telefüz etmelerine göre Guz-Mağuz| Hital (Sayfa 38) (Cem-i Haytıl), Türk (Cem-i Etrak), Yunanlılar ve Bizanslılar İskit (Çit), Eftalit, eski uluslardan bir kısmı da Hun adını vermişlerdir. "Hiyong-nu" Çince vahşi ya da yaban domuzu demekmiş. Arapların kendileri dışındaki uluslara Acem, Yunanlıların ise Barbar anlamında Varvaros demelerine benzer olarak Çinliler de Türkleri böyle adlandırmışlardır. 

(Türklerin Kökeni) 

Bu konuda üç kaynak vardır. Bunlar Oğuz, Uygur, Moğol'dur. Oğuz anlatımını Oğuzname, Uygur anlatımını “Alaaddin Cüveyni"nin Tarih-i Cihangüşa, Moğolların anlatımını ise Reşüdiddin El-Vezir'in Camiü't-Tevârih'i belirlemiş ve bugüne getirmiştir. Bunların en ulusal ve doğru olanı Oğuz anlatımı olup, Uygurlarınkinde aslı astarı olmayan hikayeler, Moğollarınkinde ise Yahudi hikayeleri oldukça fazladır. Bunun da sebebi Camiü't-Tevârih'in Moğolların İran'a yayıldıkları zaman yazılmış olması yüzünden, İran yazarlarının Tevrat kaynaklı uydurma hikayeleri konu etmiş olmalarıdır. 
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Sayfa : 39 
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Sayfa 39 

Tutuk da oldukça akıllıymış. Türk geleneklerinin bir kısmı da Tutuk zamanından kalmıştır. "Kiyumers" Acemlerin "pişdâdyân"larından daha ileriymiş. Tutuk bir gün avda geyik vurmuş pişirtmiş, yerken et elinden toprağa düşmüş ve alıp yeniden yediği zaman etin daha lezzetli olduğunu anlamış, bunun üzerine o topraktan aldırıp yemeklerde kullandırmış. Bu toprak "tuz"muş. Böylece sosyal yaşamda oldukça önemli bir rolü olan tuz mutfağa girmiş. Yani tuzu adı Tutuk olan bu Türk keşfetmiştir. Ebülgözi "Aşğa tuz salmakını o çıkardı" (Aşa tuz koymayı o keşfetti) diyor. 
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Sayfa 45 

En sonunda Oğuz Han; Azerbaycan, Anadolu, Irak (ırak Türkçe uzak anlamına gelir. Irak-ı Arap, Irak-ı Acem deyimleri de bu anlamdadır), Şam, Arabistan ve Mısır'ı ele geçirdi. O zamanlar Araplarda devlet yoktu, her zaman olduğu gibi şeyhlerle yönetilen bir sürü aşiret vardır. Oğuz Han ele geçirdiği yerlerin her birine birer daruga atadı. Daruga Türkçe'de askeri vali demektir. 


Bu Oğuz Han'dır ki yeryüzünü neredeyse bütünüyle ele geçirmiş ve ilk beş Türk boyuna adlarını vermiştir. 116 yıl saltanat sürmüştür. Tabi bu yıllar şimdiki yıllardan az ve Türklere özgü bir takvime göre olsa gerektir. 
Mısır'ı ele geçirmiş olan bu ulu padişahın nesli, orada "Hiksos" denilen Firavun sülalesini kurmuştur. Hazreti İbrahim'in karısı Sâra ile beraber bu sülale zamanında Mısır'a gittiği ve İbrahim'in milattan 4000 yıl önce yaşadiğı düşünülürse, Oğuz Han 4000 yıl önce dünyaya gelmiştir. İbrahim'in Mısır'a olan bu yolculuğu, Sâra'nın güzelliği nedeniyle Firavun tarafından İbrahim'in elinden alınması, bunun üzerine Firavun'a ve saray halkına bela gelerek erkeklik organlarının yara olup düşmesi (frengi hastalığıl ve bunun üzerine Firavun'un Sâra'yı Hacer adında bir cariye, koyun ve deve gibi bir ta- 

,Kım hediyelerle İbrahim'e geri vermesi, İbrahim'in dönüşte Kudüs dolaylasrında Beytüllahim yanındaki Kudüm denen yerde çakmak taşından bir keserle (hadis: İtiten İbrahim bilkudum) kendisini sünnet eylemesi ve sünnetten sonra Sâra'dan ve Hacer'den birer oğlunun olduğu Tevrat'ta yazılıdır. 


Sayfa : 45 
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Oğuz Han'a bazı yazarlar hayali bir kişi derler. Ve bazıları onu daha yakın tarihlerde gösterirlerse de bu doğru değildir. Örneğin Jirard dö Riyal (Girard de Riallel, (Sayfa 46) M. 1875 tarihinde yazdığı "Orta Asya Üzerine Hâtırâ" adlı eserinde Oğuz Han'ı miladi Vil. yüzyılda gösteriyorsa da, Oğuz vardır ve çok eskidir. 


Sayfa : 46 
SALI OYA GELİ De üz kz ge iy Os 
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Sayfa : 47 — iv — 
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Sayfa 46 


Oğuz Han böylece dünyayı ele geçirdikten sonra başkenti olan Türkistan'daki "Yas" şehrine dönmüştür. Orada bir Kurultay kurmuş ve oğulları- na, (Sayfa 47) "Siz üç büyüğünüz altın yay buldunuz, yayı bozup paylaştınız. Sizin adınız Bozok olsun, sizden gelen çocuklara kıyamete kadar Bozok desinler. Üç küçüğünüz üç ok buldunuz, sizin adınız Üç Ok olsun. Sizden gelenlere dünyanın sonuna kadar Üç Ok desinler. Bu buluşunuz Tanrı'dan olup insandan değildir. Bizden ewel geçen atalar “yay"ı padişah, "ok'u bir 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padişah yanına gelen elçi alâmeti sayarlardı. Onun içindir ki yay oku ne tarafa gönderse ok o tarafa gider. Şimdi ben öldükten sonra Bozok neslinden kim değerli ise ulus onu padişah yapsın. Dünya batıncaya kadar daima Bozoklar'dan bir iyisi padişah olsun. Diğer Bozoklar onun sağında 

otursunlar. Üçoklar sol olup çadırın solunda otursunlar ve kıyâmete kadar < askerliğe razı olsunlar" demiştir ve çok öğütler vermiştir. 


Sayfa : 51 
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Sayfa 51 

Bu en eski zamanlardan beri demir Türklerde kutsaldır. Hititler'de de öyledir. Bunların ilk padişahları Tobal Kaan demircidir. 
Türklerin inançlarına göre demir beş kutsal unsurdan biridir. Bizanslılar çağında da demir Türklerde kutsaldır. Türklerin içine giden bir Bizans elçisi sözünü ettiğimiz demiri kutsama törenini bizzat görmüştür. Yine bundan dolayıdır ki o zaman Cengiz Han'a Avrupa'da "Tatarların büyük imparatoru" derler ve demirci olduğunu söylerlerdi. Bugün, yani yirminci yüzyılda demirin uygarlıkta önemini, insana hizmetini ve uygar dünyadaki değerini görünce Türklere hayran olmamak ve değerini ortaya koymamak elden gelmez. Koca Türkler en eski zamanlarda bu değeri bilmişlerdir. 

Ergenekon'dan çıktıkları zaman Moğolların padişahı Kıyan soyundan ve Kurlas boyundan Börteçine (Burtaçina) idi. Atalar yurduna gelince Börteçine çevreye elçiler göndererek geldiklerini bildirdi. Bazı iller dost, bazıları düşman oldular. Tatarlar da düşman olanlar arasındaydı. O zamanlar Tatarlar yine Türk boylarının en güçlüsü idi. Moğollar, Tatarlarla vuruştular. Moğollar, Tatarları yendiler. Böylece Moğollar 450 yıl sonra atalarının öcünü, kanını, malını aldılar. Bundan sonra Moğollar Tatarların yerine Türk illerinin hepsine yönetici oldular. Bu boydan olmayan Türklerin çoğu artık kendilerine Moğol diyerek Moğollara koştular. 
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Sayfa 55 


Bu değişik söylentilerde yer alan bir gerçek vardır. Bu söylenti ve soy anlatımlarının hepsi de birbirine benzer ve aynı şeylerdir. 
Bunlara göre özet olarak gerçek durum şöyle olmalıdır. Tarihin bilmediği zamanlardan beri, bundan önceki bölümde de gösterdiğimiz gibi, Turan'da birçok boydan oluşan bir Türk ulusu vardır. 
Bunlar sürekli birbirleriyle savaşırlardı. Çeşitli büyük imparatorluklar kurdular. Padişahlarından Bozkurt adında biri Türklerin bağımsızlık hayatında büyük bir rol oynamış ve adını ulusun belleğine kazımış ve kutsallaşmıştır. Bu demektir ki savaştan doğmuş fütuhat için oluşmuş yiğit bir ulus olan Türkler çeşitli boyların bir araya gelmesiyle bir asıldan türemiş ve üremiş olarak dünya kurulalıdan beri yer yüzünde yaşamaktadır. 


(Türk Boyları) 


Türkler ulusa "İl", Fransızların "Communaute" dedikleri şeye “Budun", avama da "Karabudun derler. İl'i, Boy'lara, yani kabile ve aşiretlere ayırırlardı. Bir siyasi birlik oluşturan bir Türk Ulusu'nu yönetsel ve toplumsal kısımlara bölerek, büyüğüne "Ulus" derler. 
Uluslar oymaklardan, oymaklar "Evlek"lerden, yani ailelerden oluşur. Bin çadıra birden "Güren" derler. 


Sayfa : 56 
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Sayfa 56 
Sonra bu boylar çoğalarak türlü adlarda Türk il ve boyları oluşmuştur. Onlar da şunlardır: Karayet , Nayman, Tanğut, Onğut ... 
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Sayfa 61 


Hitit, Dolan, Kumuk, Kalmuk(10), Avar(11), Çeçen(12), Hazar (Azerbaycanlı, Azeri), Nogayt13) ... 


9-Bunlara İbraniler ve Araplar "Haysi" derler. Tevrat'ta bu adla yazılıdır. Bunlara "Hati" ve "Halet" de derler. Genellikle yazarlar Hititlerin Türk olduğunu, bazıları da olmadığını söylerler. Halbuki Tevrat'ta, Mısır tarihlerinde bunlardan "Tobal Kayın" "Saru Kino" adında padişahlar bulunduğu, merkezlerinin "Karkamış" olduğu, firavunlardan 11, Ramses ile savaş yapıp bir anlaşma imzaladıkları yazılıdır. "Tubal", bizim "Topal"dır. Arapçada "p" olmadığından "b" yazılmıştır. "Dâiret-ül Maarif" te Elbistani de bu kelimenin Türkçe olduğunu belirtiyor. Kayın ise, demirci kelimesinin karşılığı olarak Arapça'ya geçmiş olan kaan kelimesinin bozulmuş halidir. Zaten kitaplar bu adamın topal olduğunu, ilk demiri keşfedip ondan âletler yaptığını, İbrânilerle bu aletleri câriye ile değiştiğini yazmaktadırlar. "Saru" ise "Sarı'nın eski şeklidir. "Karkamış" da Türkçe bir kelimedir. Bunlar da bende Hititlerin Türk olduğu fikrini uyandırıyor. 

10-"Kalmuk”", "kalmak" mastarından gelir. "Kalanlar" demektir. Bizim şivece "kalmık "tır. Bunlar M. 1630'da Çungaryadan 50.000 hane olarak hicret edip Don ve Volga nehirleri arasına yerleşmiş ve bir Hanlık kurmuşlardır. Dinleri Buda dinidir. 

11-Avarlara "Abar", "Var"da derler. Tuna boyunda varlıklarını Bizans tarihçileri haber vermişlerdir. Bunlarla beraber, "Alan "lar da vardır. 
Bunlara Avrupalılar "Alen" (Alain) yahut "Alani" derler. Eski Türkçe'de “dağlı" demektir. Her ikisi de halen Dağıstan'dadırlar ve şimdiki Lezkilerdir. 

Alanlar Kafkasya'ya ve Hindistan'da Ganj Nehrine kadar yayılmışlardır. Yunanlılar bunlara "Masaket" (masaced) yahut "Asya İskit (Çitleri" derler. Hunlar bunları Kafkasya'dan çıkardığından İspanya'ya kadar gidip orada bir hükümet kurmuşlardır. Alanlardan "yasa" boyu ise şimdiki Dağıstan'da yerleşip kalmıştır. Kafkasya'da teşkil ettikleri hükümet Cengiz istilâsna kadar devam etmiştir. İslâm tarihlerinde "Alan", "As" adıyla bahsedilen kavim işte bu "Yasa" kısmıdır. 

12-Çeçenler bir rivâyete göre eski CucenTürk boyu sülalesinden, diğer bir rivâyete göre Finlerdendir. 

13-Nogaylar bir müddet asılları ve eski adları olan " Uygur" diye yâd edilmişlerdir. Bunlar Turfan taraflarından gelip Volga nehrinin kuzeybatısına yerleşen Türklerdir. 
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Sayfa 72 
—vY — 
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Sayfa 70 
(Türk'ün Tarihi) 
TÜRK TARİHİNİN ME'HAZLARI (YAŞAM ALANLARI 


Türkler, en eski zamanlardan beri Doğu, Orta ve Batı Asya'da bulunmaktadırlar. Fakat her üç kısmın da ilk hayatları, tarih kayıtlarına hemen hemen geçmemiş gibidir. Doğu Türklerine ilişkin olarak Çin kayıtları ve tarihi bir miktar yüzeysel bilgiye sahiptir. Bu konuda batı eserlerinde bilgi yoktur. Orta Asya Türklerinin en eski tarihleri bilinmiyor dedik. Araplar İran'ı ele geçirdikleri zaman bütün Acem eser ve edebiyatını bütünüyle ortadan kaldırmamış olsalardı bu konuda belki İran kitaplarında bilgi bulunurdu. Batı tarihleri ancak Anadolu ve Kafkasya'daki Batı Türkleri hakkında yüzeysel bilgiye sahiptir. Bizanslılar da, Çit Türkleri hakkında bir ölçüde bilgi vardır, ancak bu bilgi de milattan öncesine fazla gitmez. Anadolu ve Kafkasya Türk ulusları hakkında Tevrat'ta da bir parça bilgi bulunmaktadır. Örneğin Tevrat, "Haysil"ler adıyla bilinen Hititlerden söz eder. Fransız "Masperu"da "Arartu"lar, "Kumuk'"lar, Çitler gibi Anadolu'da milattan çok çok önce saltanat sürmüş Turan ulusları devletlerinin haritalarını yapmış ve biraz söz etmişlerdir. Arapça'da, Acemce'de de bu Türklerden söz eden eserler vardır. Fakat bu iki tür eserler de Bizanslılarınki gibi milattan öncesine fazla gitmez. Araplar, (Sayfa 72) Acemler ve Bizanslılarca Kaf Dağı (Kafkas Dağları) dünyanın son sınırı olarak kabul edilir. Yukarı tarafta bir şey olduğu bilinmez ve Kaf Dağı'nda devler, cadılar, periler oturur sanılırdı. Hatta Bizanslılar ve Araplar Türk yurdunu "Karanlıklar Memleketi" olarak masallara konu etmişlerdir. Hâlâ bu masal bizde de vardır. Araplar Türklere, Çince bir Türk boyu adını dillerine göre bozarak "Yecüc ve Mecüc" demişler, bunların gelmesiyle kıyametin kopacağı inancını ortaya atmışlardır. Bununla birlikte milattan biraz önceki ve sonraki Türk tarihine ilişkin Bizans, Arap ve Acem dillerinde bilgiler vardır. Fakat bu eserler eksik ve hatta Türklerle ilgili bir takım karaçalmalar ve abartılarla doludur. Nedeni de bu ulusların Türklere yenilmiş olmalarıdır. Yenilmiş uluslar yenen uluslar aleyhine her zaman kötü şeyler yazmışlardır ve bu da doğaldır. Şunu ekleyelim ki Arap dilindeki tarihçilerin bilgileri genellikle milattan sonrayı içerir. 
Türklüğe ilişkin Çağatayca'da bazı eserler vardır. Türklerin Müslümanlık döneminden, özellikle Cengiz İmparatorluğu'ndan başlayarak Türklükle ilgili gerçeğe uygun, açık ve oldukça ayrıntılı bilgiler kaydedilmiştir. 


Asya'da, bugün yaşamakta olan Türklerin dilinde yaşayan masallar ve türkülerin bazılarında da Türk tarihine hizmet edebilecek bilgiler vardır. Türkler masallarında ulusal kök ve tarihlerini her ulustan daha güzel korumuşlardır. Onların masallarındaki ulusal hikayelerin tarihle uyumu pek mükemmeldir. Türkolog Radloff tarafından toplanan Türk türküleri, Türkün mitolojisi ve yazısıyla ilgili olarak oldukça bilgi vermektedir. İlk döneme ilişkin bilgiler uyduruk ve karışık ise de, her ulusunki de böyledir. Bu-bakımdan en önemli bilgileri veren ise "Arkeoloji"dir. Son kırk-elli yıldır Doğu ve Orta Asya'da yapılmakta olan kazılar Türklerle ilgili oldukça değerli bilgileri ortaya çıkarmaktadır. Orhun'da keşfedilen "Kül-Tegin, "yazıtı" bu alandadır. 
Bu kazıların tam hızla yeniden sürmesini dileyelim. Bunlardan önemli bilgiler çıkacağı beklenmektedir. Son zamanlarda Avrupa bilginleri arasında Türkler konusuna ilgi uyanmış, bununla ilgili olarak büyük çabalar ve araştırmalar ortaya koymuşlardır. Türklerin, 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tarihlerine ilişkin yapılan bu çalışmalar, "Türkoloji", yani “Türkbilik" adıyla yeni bir bilimi ortaya çıkarmıştır. Bununla da (Sayfa 74) önemli Türkologlar (Türkbilgiçler) yetişmiştir. Finlandiya'da, Rusya'da, Macaristan'da, Almanya'da, Fransa'da ünlü Türkologlar vardır. Bu kişilerin çabalarıyla Türk tarihi çalışmalar olaganüstü önemli aşamalar geçirmiştir. Rusya'da “Radloff” gibi bilimadamları önemli eserler yayınlamışlardır. Bugünkü Türklük akımının anası yerinde olan bu kişinin, bu alanda Rus, Alman dillerinde önemli bir koleksiyon oluşturan eserleri vardır. Ayrıca Farsça önemli eserleri bulup Rusça, Fransızca ya da diğer bir dilde çevirileriyle birlikte basmışlardır. Vambery gibi bazı Macarlar, Türkler arasında gezerek, Çağatayca, güzel eserler yazmıştır. Özetle Petersburg kütüphanesi bu eserler bakımından oldukça zengindir. Moskova ve Petrograd etnografi müzeleri de Türklük alanında oldukça önemli eşya ve kıyafetlere sahiptir. Berlin ve Londra müzelerinde Türklüğe ilişkin kitap ve önemli antika eserler vardır. Viyana'nın “Hoffmuseum" ile Venedik şehrinin müzesinde ise Osmanlı Türklerine ait çok önemli şeyler vardır. Berlin'deki müze de oldukça zengindir. Ayrıca Peşte kütüphanesinde de Türklükle ilgili eserler vardır. Türklerin en eski tarihleri için hele Çince'de yapılacak inceleme çok önemlidir. 


Şunu da eklememiz gerekir ki Türk tarihini yüceltecek olan Türk bilginlerinin bilimsel bilgiler bakımından oldukça acınacak bir durumdadırlar. Çünkü bu bilgiler genellikle Türk'e düşmanlık etmiş ulusların malıdır. Onlar hem taraflı yazmışlardır, hem de kendi olayları arasında asıl unsur olarak değil, ayrıntı türünden olarak Türklerden söz etmişlerdir. Eğer Türk kendi eliyle kendi olaylarını yazmış olsaydı ya da yazdıkları elimize ulaşsa idi her halde çok başka bir durumla karşı karşıya kalırdı. Böyle olmasına karşın Türklerle ilgili övgüye değer şeyleri de inkar edememişlerdir. 
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Sayfa : 75 
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Sayfa 75 

(Türk Tarihinin Öncesi) 

Türkler Doğu, Orta ve Batı Asya'da oldukça eski zamanlardan beri var olduklarından, ilk tarihi beşiklerinin bunlardan hangisi olduğunu belirlemek önemli bir sorundur. Anadolu ile Kafkasya ve Irak'ta Hititler, Kumuklar, Kumanlar, Çitler milattan çok önceleri saltanat sürmüşlerdir. Asurlulardan önce Mezopotamya'da Türk saltanatı (Elamlar, Sümmerler) vardır. Fakat bunlara ilişkin gerektiği oranda ayrıntı yoktur. Aynı zamanda Hayşsilerin Türk olmadığını söyleyenler de (Sayfa 76) vardır. Bilimsel kaynakların böylesine eksik ve yetersizliği karşısında bugün Türk tarihinin öncesine bir giriş yapmak doğru değildir. 
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Sayfa : 7 
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Sayfa 77 


Olanaklar el verseydi de Orta ve Batı Asya'daki Türklerin de en eski tarihleri hiç olmazsa doğudakiler kadar bilinseydi. Bütün Türkler hakkında başlangıçtan sona kadar güzel bir biçimde olaylar üzerinde, toplumsal, siyasal ve felsefi bir “Genel Değerlendirme" yürütür- & dük. Ondan sonra, Türklerin oluşturdukları devletlere geçip, Hiung-nu, Tukyu, Hitit, Kuman, Cengiz, Aksak Timur, Türkiye vb. imparatorluk ve devletleri birer birer ve ayrıntılı bir biçimde yazardık ve her devletin sonunda da o devleti kuran Türklerin uygarlık, kültür ve toplumsal yapısını bağımsız bir konu olarak eklerdik. 
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Sayfa 80 


Türkler, tarihin karanlıkları içindeki zamanlarda da vardılar. 
» o Pekgururlu olan Çinliler bile Türklerin kendileri kadar eski bir ulus olduğunu söylemişlerdir. En eski zamanlarda bile Çin kuzeyinden Hazar Denizi taraflarına kadar yayılmışlardı. Eğer bu eski ve büyük ulus, yani Turan soyu bazı tarihçilerin dedikleri gibi, tarihi olarak en eski karanlık zamanlarda Altay'dan doğma ve yayılma ise, öncelikle Midyalılar şimdiki İran'ın kuzeyine gelmişlerdir. Onlardan sonra Çin'e, Hind'e, İran'a, Anadolu'ya, Mezopotamya'ya, Irak'a, Suriye ve Mısır'a, şimdiki Rusya ve Orta Avrupa'ya doğru gitmişlerdir. 


Türklerin bu hareketleri ya da göçleri doğudan batıya doğru iki yoldan olmuştur. Biri kuzey yoludur ki Kıpçak ve Kuzgun Denizi'nin kuzeyinden Avrupa'ya girer, diğeri güney yoludur ki güzergahı şimdiki Afganistan'ın kuzey kısımları, Horasan ve İran'dır. Bu yoldan geçen kollar Kuzgun Denizi'nin güneyinden ikiye ayrılıp, biri Kafkasya'dan geçerek kuzey yoluna çıkmış, diğer kol şimdiki Güney İran, Mezopotamya ve Irak, Suriye, Mısır ve Anadolu'ya kollar vermiştir. Türklerin bu güney yolları İran'da kuwvetli İran Şehinşâhlar İmparatorlukları oluştuğu zaman tıkanmıştır. Fakat İran, Arap yayılması ile Müslüman olduğu zaman, Türklere barışçıl biçimde açılmış, Türkler bu yoldan çok işlemişlerdir. 


Türkler bu göçleriyle milattan önce Çin'de çeşitli imparatorluk hanedanları kurmuşlardır. Örneğin Türklerden "Hiya" sülalesi (M. 
Ö. 2205) Çin'de imparator idiler. Hindistan'da da hükümetler kurmuşlardır. Ayrıca “Saka"lar Ganj Nehri boyunda 7-8 yüzyıl kadar oturmuşlardır. Devletleri milada kadar sürmüştür. Yine Türklerden "Masacet"ler İran ile savaşmış, bunlardan kraliçe "Tomiris" (Sayfa 81) oğlunu bir savaşta öldüren Şehinşah Keyhüsrev'den öç almak için yürüyüp Keyhüsrevi bozmuş, ölüler arasında bulunan Keyhüsrev'in başını kestirip kan dolu bir tulumun içine koyarak "şimdi kana doy!" demiştir. 


Midyalı(Medjlar şimdiki İran'ın ilk ulusu, hükümetleri de ilk hükümetidir. Bunlar Hazar Denizi'nden şimdiki Irak, Acem ve Basra Körfezi'ne kadar uzanmışlardır. Mıhi (Mismâri) yazıyı, yani çivi yazısını ilk bunlar icad etmiştir. Asurlularla uğraşmışlar, dört yüzyıl saltanat sürmüş, İran'lılar tarafından ortadan kaldırılmışlardır. 
İranlılar onları bünyelerine almışlar, yani İranlılaştırıp bitirmişlerdir. İran uygarlığı, Med uygarlığı üzerine kurulmuştur. Demek, o olağanüstü denilen İran uygarlığının aslı, Türk uygarlığı, bugün İran denilen yer Türk yurtlarından biri, yani Turan'dır. 
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Irak'a gidenler ise "Elam" ve Sümmerler/Sumir)'dir. Bunlar da oralarda devletler kurmuşlar, uygarlıklar yaratmışlardır. Elamlar şimdiki dağlık Kürdistan taraflarında, Sümerler Elcezire'de idiler. Yeni araştırmaların, dillerinin Türkçe ile ilişkisini gösterdiği Elamlar'ın uygarlığı Geldanilerinkinden gelişmişti. Başkentleri “Sus” şehridir. 
Milattan 25 yüzyıl önce burada idiler. Bunları Asurlular yok etmişlerdir. Sümerler ise milattan 4000 yıl önce oralarda olup, önemli bir uygarlık kurmuşlardır. Oğuz Han“ın, Hazret-i İbrahim'in Mısır'da Hiksosların hepsi bu tarihe rastlamaktadır. Hiksos denilen Firavun soyu Türktür. Nitekim konusu gelince göstereceğiz. Ur, Uruk adında şehirler vardır ki ikiside Türkçe sözcüklerdir. "Ur" Hendek, "Uruk" kabile demektir. Bunların da yazıları mıhidir. 
Bunlar da Orhun Yazısı gibi sağdan sola doğru sıralayarak dikey satırlar şeklinde yazarlardı. Dinleri de Yer, Gök vb. Şamanlık dini gibidir. 

Isayfa 821Çitler (İskitler) bütün Karadeniz havzasını egemenlikleri altına almışlardır. Buralara eskiden beri Çitistan "İskitiye" denmiştir. Etnolojileri hakkındaki bilgileri karışık olan Çitler, "Dörâ" Makedonya'ya geçtiği zaman onunla çarpışmışlardır. Önemli merkezleri şimdiki Kiyef idi. Devletleri 7 yüzyıl kadar sürdükten sonra yine Türklerden Sarumat (Sarmat)lar tarafından ortadan kaldırılmıştır. 
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Sayfa 83 

Çinliler milattan sonra birinci yüzyılından başlayarak Türk ülkelerinden Kaşgarya ile Çungarya'yı "Yollar" adı ile anmışlardır. Kaşgarya'ya "Nan-lu", yani "Güney Yolu", Çungarya'ya "Pe-lLu", yani “Kuzey Yolu", daha uzun ayrıntılı olarak “Tien Şan nan-lu" yani “Tanrı Dağı Güney Yolu", Tlen Şan Pe-lu", yani “Tanrı Dağı Kuzey Yolu" da derlerdi. Bu yollar Doğu ile Batı (Doğu Asya ve Avrupa) arasında bağlantıyı sağlayan yollar ve özellikle ipek yollarıydı. Güney yolu dağ eteklerinden geçer ve bu yüzden daha sakin bulunurdu. Tarımdan Sir Derya'ya varır, oradan Fergana'ya geçmek için Muztağ (Buzdağı demektir) Terek DâvânlTürkçe Kavak kapısı demektir)'ını geçmek gerekirdi. Türkler işte bu tarım vadisindedir ki yabancı dinlere karşı, önce Buda dinine, Mazdeizm'e sonra Hristiyanlığa ve Müslümanlığa karşı büyük savaşlar vermişler, bunların yayılmalarına karşı durmuşlar, kendi ulusal dinleri olan Şaman dinini savunmuşlardır. Yine bu vadide en eski zamanlarda "Hami", "Turfan" ve "Hoten" kentlerini yapmışlardır. Bu yolladırki, milattan çok önceki zamanlardan beri Türkler Afganistan'a ve Hindistan'a girmişler, oralarda devletler kurmuşlardır. Kuzey Yolu Çin'den başlayarak batıya doğru Beşbalık'tan İli ve Çu ırmaklarından Sir-Derya'ya ve böylece Türkistan'a geçerdi. Türkler işte milattan önceki zamanlarda ve sonraları bu yoldan geçip Avrupa'ya, İran'a ve Partlar'a saldırırlardı. O zamanın Doğu Asya Türkleri, Beşbalık'tan başlayarak Batı Türklerine "Çitler" adını verirlerdi. 
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Sayfa 84 


Türk boylarının milattan 13 yüzyıl önce, böylesine eski bir zamanda konfederasyon halinde birleşip bir sağlam devlet oluşturdukları söyleniyor. Bu devlet Hiung-nu ve Tukiu'lardan öncedir ve belki de onların öncülüdür. Bunların padişahlarına Çinliler "Çen-Yu" ya da "Tan-Yu" ve sanlarına da "Çenğr-lı koto" derlerdi. Çinliler Türkçe sözcükleri anlaşılmayacak derecede bozduklarından bu sözcüğün aslı "Tanrıkut"dur.(14) Bu tarihi gerçekleri göz önüne almadan Türklerde Oğuz adında biri olmadığını sananlar ve bunu efsane diye görenler elbette yanlış yaparlar. Oğuz birçok dillerde vardır. Ancak yaşamına efsane karışmıştır. Bu da bu kadar eski olan zamanların önemli şahıslarının hepsinde görülür ve doğaldır. Buna karşın Çinli Koto'lardan önce de milattan kırk yüzyıl önce yaşamış olan Oğuz vardır. Fakat bu hangi boydandır, orası kestirilemez. 


14- Kut: Kudret ve kutsal anlamındadır. Bu sözcüğe bakılınca "Kut" sözünü Araplar Türklerden almışlardır. Zaten Arapça'da, Farsça'da Türkçe'den alınma pek çok sözcükler vardır. Hatta biz Osmanlılar bilgisizliğimiz yüzünden Türkçe'den bu dillere geçmiş kelimeleri asılları Arapça ve Acemce diye tekrar dilimize ve o söyleyişle almışızdır. Örneğin Farsça'da "Ümit" ve "Ayağ" sözcükleri vardır Biz de bunları dilimize almışız, o ağız ile okuruz. Halbuki "ayağ" Türkçe'de ayaklı kadeh'e derler, Ümidin ise aslı Türkçe'de "Umut'tur. 
Türkçe'de bu sözcüğün Um, Ummak gibi asılları olup Türkçe'den, Farsça'ya geçtiğine kuşku yoktur. 
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Sayfa : 85 
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Sayfa : 8 
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Sayfa 85 


Çin kayıtlarına göre Çin'in kuzeyinde ilk Türk Devleti "Hiung-Nu" devletidir. O kayıtlar bu devletin M.Ö. 2000'den beri var olduğunu göstermektedir. Bazı söylencelere göre de bu devlet milattan 13 yüzyıl önce kurulmuştur. Yani bu Türk Devleti, Çin devletleri kadar eskidir. Bu devletin yeri Yeşil Irmağın dirseğindeki Ordu taraflarıdır. Bu durumda ilk bilinen Türk devleti olarak bunu alacağız. Hiung-Nu'lar hayvan besler, onunla geçinirlerdi. Çin tarihçilerinin anlatımlarına göre bunlar sözünün eri, tükürdüğünü yalamayan insanlardı. Çocuklarını binicilik eğitimiyle yetiştirirlerdi. Sürekli Çinlilerle savaşır ve zengin Çin'i yağma ederlerdi. Zora gelirlerse Çin ordusunu çöle çekip işini bitirirlerdi. 


Bu devletten 4 yüzyıl sonra yine aynı yerde Çinlilerin Tukyu dedikleri Türk imparatorluğu kuruldu. Bu devlet M.Ö. 220'den beri bilinmektedir. Bu tarihte bu devletin padişahı "Teoman" adında biridir. Gevşek bir padişahtı. Oğlu "Mete" ise gayretli, özellikle büyük 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bir Türklük ve vatan çabası güden bir kişiydi. Babasını ortadan kaldırıp yerine geçti. Demek bu ülkede ayrıca ilk bilinen ulusalcı Türk padişahı da Mete'dir. Mete'nin bütün amacı nerede ve ne kadar Türk varsa hepsini bir bayrak altına toplamaktı. Öncelikle olağanüstü bir ordu kurulmasının ilkelerini düzenledi. Ulusu eğitimlerle uğraştırarak olağanüstü bir ordu meydana getirdi. İyi bir ok icad etti. Çin üzerine yürümeye hazırlanıyordu. Tatarlar engel oluyorlardı. Kendisinden sevgili atını, şunu-bunu, hatta karısını istediler. Hepsine razı oldu, fakat sonunda toprak istediler. Bunun üzerine Mete: "Her şey verilir. Vatan parçası verilmez. O, benim değil milletindir. Ben veremem!" yanıtını verdi. Çin'den önce Tatarlar üzerine yürüyüp onların işini bitirdi. Sonra ISayfa 86) Çinlilerin büyük bir ordusunu kuşattı. Çinlilerin eline düşmüş olan Türk Yurtların kurtardı. Daha sonra batıya yürüyüp, Volga'ya dayandı. Kore'den Volga'ya kadar bütün Türk boylarını Türk Tuğu altında birleştirip büyük bir imparatorluk kurdu. Mete Han'dır ki Yuşi Han'ın başını kesip kafa tasını şarap kösesi yapmıştır. M. Ö. 174'te öldü. 


0 sola. Ga ğyal gl <> Jazı> O Şu) Şal ös» 

ALLEN vim şa El 6 e Gİ 2d öl 
253 İİ dn $ SS iğye Beyi öİ Es 03 
4maZ a Pages öe agal imz 4 İS diye le vir 
Yy PİE MEP YU yg ilçesi 


sağa Vİ iel öp iş EE iğ 
İLİ lez slh PL se ege Li Gl ala e EŞ 
531 İ)$ vals gü Gi le Eğe ga 
& ALEME 33 6S ez ge — ei gl Şe Ju $ 


b. 


ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR * Türk Tarihi 1 


Ea 

Sayfa : 86 d si isı dal di Sil» “epin eğil selin si Jİ 5 AA İl A 005 e. yoyla Ye gös 


RR e e YO va al 80) lak hk 


ös öyle dl Je 4 ai AEP LP SA A3 ep vol 
GE İMES € öy > ..— Giz JAN LAN vel 

EĞİ 
Par e e Jeil iz eği DAYİ &» «8075 
» silelez öğlele yiy 024 İz 


# 


Sayfa 86 


Bütün bu eski zamanlarda Türkler durmaz, Çin'e akın ederlerdi. 
Orada Han, imparator olurdu. Zengin Çin, Türkleri daima kendisine çekmiştir. Türkler her zaman bu servete fütühât (fetihler) yoluyla gittikleri gibi, zayıf oldukları zamanlar da korunma isteğiyle giderlerdi. 
Bu zayıf uluslar Çin imparatorlarının hizmetine girer, onlara askerlik > ederlerdi. Kızdıkları zaman da yağma edip geri dönerlerdi. Hizmetlerine girdikleri vakit Çin imparatorlarına ana, baba derlerdi. Türkler, Çin ulusuna daima "İli Tavgaç" yani "Şanlı Ulus” adını vermişlerdir. 
Türklerin kendi ülkelerine ise kimse giremezdi. Çin orduları kaç defa Türk yurduna girmişlerse —en son olanı dışında- hiç birinde geri dönememişler, hepsinde de mahvolup bitmişlerdir. Çinlilerde bu acıları anlatan birçok şarkıları bugün bile söylenmektedir. Çinliler Türklerden çok çekiyorlardı. Türk akınlarına karşı ne yapsalar yararı olmuyordu. En sonunda bu akınlara karşı “Sedd-i Çin"IÇin Seddil adıyla bilinen, dünyanın yedi harikasından biri olan uzun ve kalın bir duvar inşa etmişlerdir. Türkler bu duvara “Durkuk”", Hıtaylar "Onğu" derlerdi. Buna İslâmiyetten sonraki doğu tarihçileri “Sedd-i İskender" derlerse de bu deyiş bilgisizcedir ve yersizdir. 
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Sayfa : 88 
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Sayfa 88 


Milattan üç yüzyıl önce Çin'de "Çin" yada "Şin" hanedanını kuran büyük imparator "Hovangti" beş yüzyıldan beri parça parça bir durumda bulunan Çin İmparatorluğu'nu tek bayrak altına topladıktan sonra Türklerin topraklarına hücum etmiştir. Yeşil Irmağın o büyük dirseği içindeki Türklerin "Ordu", Çinliler'in "Şansi" dedikleri Türk yurdunu alıp Türkleri Çitler'e, yani Kuzgun Denizi ötelerine atmıştır. Türkleri attıktan sonra Ordu'nun altını önceden söylediğimiz ünlü Çin Sedd'ini yaptırmıştır. M.Ö. 
214-204. Hovanğti başkentini Ordu yaptı ise de Çin'in soyluluk hevesleri yüzünden bu başkent orada kalamadı. Çin yeniden sekiz krallığa ayrıldı; ancak yine Hovanğti adında ve Ordu'lu biri imparatorluğu yeniden birleştirdi. Bunlardan sonra Çin'de "Han" hanedanı kuruldu (M.Ö. 121). Bazı anlatımlara göre bu soy Türktür. Bu soy zamanında Çin, Türkler üzerine sefer yaptı. Çitlere kadar Türk yurtlarını ele geçirdi.(M.Ö.108). Türkleri silah ve eğitim gücüyle Çinlileştirmeye çalıştı. Çin, o zamandan bu zamana kadar sürekli Türkleri Çinlileştirmekle uğraştı ve bunu çoğu zaman da başarmıştır. Bu yolladır ki Hıtay gibi Türk yurtları bugün Çinlileşmiş bulunuyor. Bir ara Moğollar da Çin'de İmparator olmuşlar, onlar da kendi soylarını Çinlileştirmek gibi çok büyük bir hata yapmışlardır. 


M.Ö. 104 tarihinde Çinliler Kuzey-Batıyı da ele geçirmeye yeltenmişlerse de Kıpçaklarla Kırgızlar arasında orduları yok olmuştur. 


M. Ö. 51 tarihinde Ordu'daki Türk Hakanı Çin'in başkentine gidip Çin İmparatoru'nu Türk geleneğince "baba" tanımış, ondan bir ad istemiştir O da ona bir Çin adı vermiştir. Bu tarihten başlayarak o bölgenin Türk Hanları biri Çince, diğeri Türkçe iki ad taşımışlardır. Bundan sonra da yine o Türkler Çin'e karşı savaşmaktan geri durmamışlar, fakat bu kez savaşı rütbe, para ve İmparatorluk hakkı iddiası için yapmışlardır. Bu görenek ve gelenek yüzündendir ki daha sonra İslâmiyet zamanında da Türkler halifeleri kendilerine baba yapmışlar, onlardan ad almışlardır. Daha doğrusu halifeler onlara ad vermişler- 
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Sayfa : 89 
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dir. (Sayfa 89'| Türklerde Arap adları da böylece başlamıştır. Daha sonra Müslüman olunca bütünüyle denecek derecede kendi güzelim adlarını bırakıp, Arap ve Acem adlarını takınmışlardır. 


Sayfa : 91 
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Sayfa 91 

Çinlilerin elinden kurtulan diğer bir kısım Türk de Altay Dağlarına sığınıp, orada gizli, sulu bir çayırlık yer bulup ve yerleşip çoğalırlar. 
İşte Ergenekon denen yer burasıdır. Ve oraya Çinlilere yenildikten sonra sığınmışlardır. Bu anlatım soy kayıtlarının anlatımına tersdir. 
Çinliler Türkleri batıya sürükledikleri zaman, Türkler Hazar Denizi'ne kadar dayandılar. Eğer İmparatorları Çin komutanını geri 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çağırmasaydı, Partları ve Romalıları da vuracaklardı. (Sayfa 
921 Türk yurdu, yani Ordu Çinlilerin elinde kaldı. Türkleri 
sürekli olarak Çinlileştirdiler. Moğolların bugünkü biçimi bu asimilasyonun sonucu olsa gerektir. Yoksa Türkler Çinlilere benzemezler. Orta Asya halkının biçimi bizim Anadolu Türklerinin biçiminden başka bir şey değildir. Yalnız Tatarlar bir ölçüde Moğollara benzerler. Demek onlar da Çin asimilasyonuna uğramışlardır. 


Tokuk-Hun Türkleri Tibet'te hükümet kurmuşlar ve bu hükümet M. 312- M. 663 yılları süresince devam etmiştir. 
Tibet'te çok zaman Türk Hanlıkları görülmüştür. 
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Sayfa 94 


Türkleri Horasan'dan püskürten Sasani kahramanı "Behramgür'ün zaferlerine rağmen, (Sayfa 95) Sasaniler Şehinşah'ı "Firuz" Amu Derya ile Sir Derya arasında perişan edilmiştir. Tele Türkleri, bir taraftan Bizans'a, bir taraftan Irak yönünden gelen Araplara karşı savaşmak zorunda kalan Acemleri arkadan vurmaya başlamışlardı. Fakat bu sırada bir şey Acemlerin yardımına yetişmiştir. O da daha önce sözünü ettiğimiz, Çinlilerin Türkleri batıya doğru uzak seferlere zorlamalarıydı. 
İşte bu olayın bu zamana denk gelmesi İran'ı kurtarmıştır. Türkler Çinlilerin zorlamasıyla, Çin Taçin arasındaki yolu açıyorlardı. İşte bu doğu Türkleri bu yolu aça aça ve diğer Türkleri eze eze, gelip Tele Türkleri'ni de ezmiş ve Sogd'u ele geçirmişlerdir. 


Doğu Türkleri'nin Batı Türkleri'ni, yani Hunları batıya itmeleri Hunlar'ın ünlü yayılmalarına neden olmuştur. M. 400 yada 430 yılında Avrupa'yı alt üst edip kaygıya düşüren ünlü “Atilla” seferlerini gerçekleştirmiş, Paris kapılarına kadar dayanmıştır. Atilla, İskandinavya, Ren (Rayn) Nehrine kadar Cermanya, Dakya ve Golya'ya girmiş, güneyden 

Triyeste'ye varmıştır. Bizans'ı haraca bağlamıştır. Roma'ya gelmiş, Papa ğ Sen lui'nin ricası üzerine Roma'ya dokunmamıştır. En sonunda Fransa'da "Şalon" da toplanan Avrupa ve Roma kuweti karşısında geri çekilmiştir. IM. 451) Atilla büyük bir ziyafette fazla içki içerek 453'de ölmüştür. Ölümünden sonra oğulları arasında anlaşmazlık çıktığından bu ele geçirilen topraklar ellerinden çıkmıştır. Hunlardan "Lan"lar denilen bir kısmı Pirene Dağları'na yerleşip kalmışlardır. Demek orada bir Türk boyu vardır. "Larus" sözlüğünde, bu dağlarda "Basek" adıyla bir Turan soyunun bulunduğu da söylendiği için göre orada bizden bir kısım olacaktır. 


Hun denilen ve bu seferi yapan Türk askeri post giyer, başlarına boynuz takarlarmış. Bu konuda ayrıntı bulup toplayıp yazmak, bu seferlere ait Türk tarihi sayfalarını bir monografi ile yüceltmek, ulusal görevlerimizdendir . 


ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR * Türk Tarihi 1 


lar Kğ Ne Sli da İŞ yü 
Siz EE GN saz ela ME, Şİ el cü G3 24 
Şİ 3 iyiki ella» si ly İla KL 
<a ceği rel iel gö ES bel vel iz ciyak öy ala 3 4 5 öğ al Şi e 3 A a9 sl e Ml» ai sz Sy yesil > gi, U,Su 
MEN 3 İl yl ele) GOK 353 İİİ 3 Sö 
D4 3 EF yl 
GU rar, lü ea Asiyi AES 0 a üye es PEY el lys «yalaya? ey <0 e ll kiye Ole GET ol DA ĞIŞ spa 6232 ÇE e öl 
Al SİVİ Gk GİNESİ ge Seyi öl EE iie e e Ml im Ge değir ENV Sloy53 ağa 4 OE kl OYlü ŞE 
Ob ki. el Ob ge MİS «e dğiys > Ayy e uğ) 
Ves dy » Alle ce döğer Ak <6 ireği 0 dü yani g3 A y004E> yğze al si Yl sa > « Juli > 
Me 5 SG ga ll sl DB ya li daim ...İ 
Fam ekiyel Hs le) Giy. yalyiz yaza Asli ie 
K Şal ga dami2 üz ÖAl Lil a. siz s3 VEN OE Si» yal ği öp 3 İ e e saz ek ak öğ Az SES öl ğe b Al a eğil ge ile sö 3 Geyik die « GE üz » 6) İ salla yi sal de sl pi Gİsy as ib. sal « yl pe : 
EE gib çu 3, Şal : GE LİN 4, F33 0253323 : Ni 


245 


ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR * Türk Tarihi 1 


Sayfa : 97 
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Sayfa 96 


Doğudan gelen Türklerin önünden Bizanslıların Eftalit dedikleri Türkler, "Varhan" ve "Hoti Han" adında iki önderin yö- 

Si netiminde kaçmışlardır. Bu iki sözcükten oluşan ve Bizanslılarca 

"Var Honit" denilen Uygur ve benzeri Türkler bunlar olup Avrupa'ya girdikleri zaman Avrupalılar onlara; "Avar", "Var", adıni 

vermişlerdir. Bunlar o zaman Triyeste'ye kadar varıp bütün Tuna 

boyunu, Makedonya ve Trakya'yı ele geçirerek büyük bir devlet 

kurmuşlardır. "Avar" sözcüğü "yukarı" anlamındaymış. Avarlar 

"Jüstinyen" zamanında Bizans üzerine yürüyüp İstanbul'a kadar gelmişlerdir. 


Soğd ve Horasan, Türklerle İranlılar arasında sürekli ve yüzyıllarca anlaşmazlığa konu olmuş, birinden diğerine geçip durmuştur. Bu topraklar aslında Türk yurdu iken, Iran denilen Acem yurdu Basra -Körfezi'nden başlayıp ancak Tahran güneylerine 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kadarken, İran fetih hırsı ile bu tecavüzü yapmış ve bu savaşları çıkarmıştır. 


Çinlilerin düzeni ile gelen Türklerin padişahı İli (“Meşhur" anlamındadır) Han'dır. Tukyular'dan olan İli Kağan Türk efsane ve tarih kayıtlarında "Tümene", Çinlilerce "Tümen", Moğollarca "Dotumen" denilen kişinin ardılı Mokan Han'dır. İli Kağan, yani Mokan Han'a Türkler Bumin Kaan, Çinliler “Bumokan”", Bizanslılar “Visabul" ya da "Zabul" derlerdi. İbnü'l-esir ise "Sicbur" demektedir. Asıl adı Tekin ise de Çinlilerden Çince Mokan adını almıştır. 
“Tekin" Türklerde padişahların en küçük kardeşlerine verilen sandır. Bunun zamanında Türk İmparatorluğu birlik oldu. Beş krallığa ayrılmış olan Çin bu birliği engelleyemedi. 


İli Kağan'ın anısı Türklerde çok zaman kalmıştır. Bilge Kağan'ın M. 731'de onun anısı için diktiği, Orhun yazıtında ona “Akıllı Han, Doğuda dağın sık ormanına, Batıda Demirkapı'ya dayandı. Kanunları bu devletleri kurdu. Alim idi. Kahramandı. 
Halkı da doğru insanlardı. Öldüğü zaman yas tutmak için bütün (Sayfa 97) (dışarki kutlu uluslar) doğuya kadar geldiler. Bunlar Çinliler, Tibetliler, Parpurimler, Kırgızlar, Üç Kurikanlar, Otuz Tatarlar, Hıtaylar, Tatabılar'dır. Ağladılar. Ne kahraman Kağan idi." diyor. 
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Sayfa 98 

Burada dikkat edilecek bir deyiş var: "Dışardaki Uluslar", Türkler kendi uluslarını ikiye ayırırlardı. Devletin asıl merkezinde olanlara "İçerideki Budun”", etrafında olanlara "“Dışandaki Budun" derlerdi. Bu gelenek Çinlilerde de vardır. Hatta bizden Ruslara da geçmiştir. Kurikanlar, Tatarlar, Hıtaylar öz olarak Türk oldukları halde, İli Kağan'ın Devletinde, çevrede bulunduklarından dolayı "Dışarıdaki Budun" adını almışlardır. 

Kağan Kül-Teğin Orta Asya Türklerine yardım için doğudan gelip Buhara'yı ele geçirmiş olan Arap komutanı Kuteybe'yi "Demirkapı'da bozguna uğratmıştır. M. 731'de Kül-Tigin ölüp yerine kardeşi "Bilge Kağan" geçti. Orhun Anıtları'nın önemli bir kısmını diken bu kişidir. M. 734'te Bilge Kağan da öldü. Bilge Kağan adınada anıt dikildi. Bilge Kağan'dan sonra bu Türk imparatorluğu çok yaşamamış ortadan kalkmıştır. 


Bu uygar ulusal Türk İmparatorluğu topraklarının asıl kısmı Altay Dağları arasında idi. 


Bu anıtlardaki yazıları "Yuluğ Tigin” adında biri yazmıştır. Bu yazıların düz anlatım ve şiir olan kısımları vardır. Yazıları Sibir Türk yazısıdır. Bugün “Orhun Yazısı" deniyor. Bazı anıflarda bu yazı ile birlikte Çin yazısı da vardır. Yuluğ Tigin'in anıtta bulunan Şiiri budur: 


“Yiğirmi kün oturup 

Bu taşga bu tamga kop 

Yuluğ Tigin bitidim 5 
Bunca bitik bitikme 

Min Kül Tigin atası 

Yuluğ Tigin bitidim.” 
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Sayfa 100 


M. 545 yılında Türk imparatoru “Tay-çu" Çinlilere bir elçi göndermiş, Çinliler elçinin davul ile kendilerini kutlayarak, "Bu gün büyük bir devletin elçisi bize geldi. Devletimiz mutlu olacak." 
demişlerdir. M. 550'den beri "Çeü” soyu imparatorlarından olan Çin İmparatoru "Vuçi", M. 568 yılında Türklerden bir prensesle evlendiğinden Türklere çok cömertliklerde bulunurdu. Onlara her yıl pek çok şeyle beraber yüz bin ton ipek de verirdi. 


Türkler Ermenilerle ilişkide idiler. Hatta M. 617'de Tele Türkleri Ermenileri egemenlikleri altına almışlardı. Ermeniler ticaret işleri dolayısıyla Kaşgar taraflarına giderlerdi. Hele Hazar Türkleri Ermenileri sürekli ezdiler ve egemenlikleri altında tuttular. 


Daha önce söylediğimiz gibi Türk elçisi Bizans'a M. 568 yılında imparator Jüstinyanus zamanında gelmiştir. Bu Türk elçi Horasanlı Manyah(16) adında biri olup Bizans'a hediyeler ve ipek getirmiştir. 
Elçinin bağlılık mektubu, bir de Bizanslıların deyişince Çit (Scythe) yazısıyla yazılmış mektubu vardır. Bu yazı bu gün Orhun yazısı olarak bilinen Türklerin eski yazısıdır ki son zamanlarda Sibirya ve Moğolistan taraflarında yapılan kazılarla çıkarılan buluntularla doğrulanmıştır. O zaman Bizans'ta bu yazıları okuyabilen, bu eski Türkçe'yi bilenler varmış. Mektuplar okunduktan sonra imparator elçiyi huzuruna kabul etmiştir. Manyah, Türklerin dört komutanlığa ayrılmış olduğunu, bunların ulusal ve biricik yönetim altında konfederasyon oluşturduklarını açıklamıştır. Türk elçi, imparatorun iki sorusuna cevap verirken Tele'lerin, Dışarıdaki Budun olarak Türk Kağanı'na bağlı olduğunu "Abarların ise isyancı Türkler olup yirmi bin kişiden oluştuğunu söylemiştir. 


16- Manyah: Türkçe "prens, değerli" demektir. Hâlen Kırgızlar prensleri- ne "Manap" derler ki bu kelime Vamberi'ye göre “mamyah"tan bozulmadır. 
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Sayfa 103 


Ş Batı Türkleri kendilerini doğudan kovulmuş olarak gördüklerinden, Ta Çin ile birlikte hareket etmeye çalışacaklardı. Türgiş Han Valantino'yu eli boş gelmiş görünce ona: "Siz şu Romalılarsınız ki on dil ve yalnız bir tane kurnazlığınız var. Türkler yalan söylemezler. Sizin kralımsı şeyiniz, Abar (Var-Ouvar) ve Hun gibi kölelerimizle birlik olmuşlardır. Onlar benim kırbacımı görür görmez yerin dibine kaçarlar. Onlara kılıç çekmeye gerek duymam, onları benim itaatli Türklerim atlarının ayakları altında solucan gibi ezerler" dedi. Sonra Bizanslıları Türk elçisini kötü yoldan, yani İran dolaylarından ve Kafkasya'dan göndermekle suçladı. "İyi yoldan, yani Kıpçak'tan göndermeli idi.“ dedi. Türklerce o zamanlar, Kıpçak Tuna; Dinyeper ve Volga taraflarıdır. İntikam almak için Kırım'a gireceğini, "Bosforus" (Yeni Kale Boğazı)'u ele geçireceğini Valantino'ya bildirdi. Gerçekten Valantino Bizans'a 
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Sayfa : 104 
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dönünce "Boka" Han (Bizans (Sayfa 104) kitapları buna Bohanus derler) adında bir Türk kumandanının Kırıma girdiği, Bosforus'u ele geçirdiği haberi gelmiştir. 


Sayfa : 105 
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Sayfa 105 


Milattan sonra 6. ve 7. yüzyıllarda Türk İmparatorluğunun sınırları doğudan başlayarak Don Nehri'ne ve Kırım üzerlerine kadardı. Güney sınırları Tibet ve Horasan idi. Kuzeydeki sınırı “Yering Yarku" memleketi idi. Batıda Hun kalıntıları kendilerine, yani yeniden asıllarına karışmıştı. 
Kırım, Volga ve Kafkasya'daki şimdiki Türkler Hun kalıntılarındandır. 
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Sayfa : 107 / 
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“ Sayfa 107 
Kül Tigin ve Bilge Han'lar, yani bu iki kardeş adına yazılan bu yazılardan, bunların Milattan sonra 7. ve 8. yüzyıllarda dikildiklerini, Türkler konusunda ve onların Altay'la Çin Seddi ve Kingan Dağları arasında kurdukları devletlere ilişkin bir fikir edinilebilir. 
Türkler o zaman çiftçi idiler, bir kısmı da şehirlerde otururlardı. 
"Kağan" adında bir önderin yönetimi altında bulunurlardı. Kağan eski Türkçe'de "Bilgin" demektir. Türklerin üç tür padişah sanı vardır: En büyüğü Kaan olup imparator karşılığıdır. Daha az büyük bir devlet padişahı Hakan'dır. Daha küçük devlet padişahına Han denir ki kral karşılığıdır. Türkler prensliğe "Beylik" ve onun padişahına da "Bey" derlerdi. Şehzadeye "Töre" denir. Bundan başka Han, bütün padişahlara da sandır. Kağan ulusu iyi idare ederse uyruğu çoğalır, kötü idare ederse azalırdı. 
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Sayfa 117 


(Yeni Türk Tarihi) 


yada 
(Müslümanlık Dönemi) 


yada 
(Dinsel Dönem ) 
(Genel Değerlendirme) 
2 


İran'ın bu çöküşü Türklerin göç yollarını kuzeyden ziyade İran'a yöneltti. Güçlü bir İran ile, zorluğa düşmüş olan Küçük Asya'ya ve Suriye'ye olan Türk göçü kolaylaştı. Oysaki, bu göç ve hareket, Anadolu akını, güçlü İran zamanında "Çit Yolu" ile, yani Amu Derya ve Hazar Denizi kuzeyinden oluyordu. 


Sayfa 118 


Diğer taraftan da İran'ın İslâmiyet'i, Müslümanlığın Türk yurduna girmesine yol açtı. İslâmiyet İran'dan Horasan'a, Maveraünnehir'den Fergana ve Kaşgar'a kadar vardı. 
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Türkler, önceleri İslâmiyete karşı sert bir biçimde mücadeleye giriştiler. Fakat çok geçmeden Müslüman oldular. Müslüman olunca da İslâmiyetin kahramanı kesildiler. Şimdiye kadar Avrupalılarla Çin'in arasında köprü görevi gören Türkler, artık Ortaçağ'ın Haçlılar tarafından çıkarılan din savaşlarında Avrupalılara karşı durdular. Haçlıların başarısızlığına neden oldular. Bu ünlü ve kanlı savaşların saflarında ne bir Arap, ne de tek bir Acem yoktur. Bunları yapanlar, Avrupalıları o zamanki Asya yayılmasın- da başarısız kılan sadece Türklerdir. 


Türkler bu kahramanlıklarıyla İslâmiyeti, İslâmiyetle birlikte de Arap halkını ve varlığını kaçınılmaz bir yok oluştan kurtarmışlardır. 
Yoksa Türkler olmasaydı, bu gün Arabın yalnızca dini değil, ne dili, ne kendisi kalırdı. Ne yazık ki Birinci Dünya Savaşı'nın yinelenen olayları kanıtladı ki Arap halkı vicdanında en ufak bir minnet duygusu bile saklamamış, İslâmiyeti kahramanca bu kadar yıl koruyan, hatta Hindistanlara, Viyanalara kadar yayan biz Türklere, din kardeşlerine, Hristiyan tarafına geçerek ihanet etmiştir. Yani, bu yeni Haçlılar akınında haçlı ordusuna gönüllü yazılmışlardır. O sel bu kez durdurulamamıştır. Gerçekten, Asya'nın dinç, en cesur ve yetenekli ulusu Türktür. Asya deyince Türk'ü anlamak gerekir. Asya siyaset ve tarihini öğrenmek için kesinlikle Türkü değerlendirmek zorunluluğu vardır. Avrupa'ya Hunlar, Avarlar, Cengizliler, Osmanlar başarıyla saldırmışlardır. Avrupa akınını işte bu durdurmuştur. 
Hatta bugün de öyledir. “Anadolu İstiklâl Gazâsı" olmasaydı, asya için her şey bitmişti. Bugün Anadolu'da önemli bir istihkam duruyor demektir. Avrupalılarda Türk'ten "irsi" (genetik olarak) bir korku vardır. Hind'de, Mısır'da olan hareketi, İngilizler Türk'ten bilirler. 
Gerçekten Fransızlara karşı Suriye ayaklanmalarında önemli zorluklar, engeller çıkaran İskenderun çevresinde ki bir avuç arslan Türkler değil midir? 
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Sayfa 120 


H.30 (M.651) yılında Hazreti Ömer zamanında "İbni Kerayiz" kumandasındaki Arap ordusu Maveraünnehir'e girmiştir. İlk olarak Türklerle Arapların karşı karşıya gelmesi "Merv"de "Ehnef ibn Kays" kumandasındaki Arap ordusu ile Batı Türklerinin Hanı İ-pi-tu-lu Han kumandasındaki Türk askerleriyledir. Han savaşmadan çekilip gitmiştir. Türklerle Arapların arasında ilk savaşı yapan ise Arap Horasan Valisi "Abdullah bin Ziyad"dır. Şunu bilmek gerekir ki Arapların bu Türk yurdunu ele geçirmeleri "Rema- ne"(beş metre boyunda bir Arap mızrağıdır)'leri ile değildir. Bu zaferi, o zaman Türk yurdunda bulunan kargaşaya borçludurlar. Leon Kahun'un dediği gibi: “Yoksa onlar bu işi kargı ile başaramazlardı. Özetle; Türk yurdunun bir kısmı, Araplar tarafından ele geçirildi. 
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Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekâleti Neşriyatından 
Sayı : 54 


Doktor Rıza Nur 


TÜRK TARİHİ 


Resimli ve Haritalı 
Cilt 2 


Telif ve Tercüme Encümenince Kabul Edilmiştir. 


İstanbul-Matbaa-yı Âmire 
1924 


Anıtkabir Atatürk Kitaplığı Bilgileri 


Envanter No : 1863 


Yazar : Dr. Rıza Nur 
Cild : Bordo 
Ebadı - 
En :17 cm. 
Boy :24 cm 


Sayfa Adedi :389 — 
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Sayfa : 8 
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Sayfa 8 

Bu Türkler, Çin uygarlığıyla en çok benzeşen Türklerdir. Buda dinini kabul etmişler ve onu yaymışlardır. Çin'in kuzeyindeki en ünlü Buda tapınaklarını bu Türkler yapmışlardır. Bu din, padişahları uyuşukluğa yöneltmişse de, heykeltraşlık gibi güzel sanatların, mimarlığın ilerlemesine neden olmuştur. 


Bunlar, Cücenlerle kanlı savaşlar yapmışlardır. Hindistan ve İran ile ilişkide bulunmuşlardır. Devletleri 175 yıl yaşamıştır. 


Sayfa : 17 
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Sayfa 17 
Cücen Devleti, büyük bir imparatorluk idi. Cücenler, Kore'den Hazar Denizi'ne kadar uzanan büyük bir saltanat kurmuşlardır. Bu saltanat, Ural Dağları'ndan Ren Irmağı'na kadar uzanan Hun İmparatorluğu ile Ural'da temasta idi. O zamanlar bu iki Türk İmparatorluğu, Çin, Roma ve Bizans İmparatorluklarını gölgede bırakıyorlardı. 

262 


ATATÜRWÜN OKUDUĞU KİTAPLAR * Türk Tarihi 2 


Sayfa : 18 — ve — 
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Sayfa 18 
Devletin dağılması üzerine, Cücenlerin bir kısmı batıya doğru göçmüştür. 
İşte bu Cücenlerdir ki Avrupaya girip "Avar", "Abar", "Var" adlarıyla ta- 


nınacaklar, Hun İmparatorluğu yerine geçecekler, yada -diğer bir deyişle- o şekil ve güçte, o yerlerde yeni bir imparatorluk kuracaklardır. 


Sayfa : 21 
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Sayfa 22 — 
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Sayfa 21 

Yueçilerin Asya tarihinde önemli rolleri vardır. İran, Hint ve Çin uygarlıklarını birbirine götürmüşler, bunların birleşiminden parlak bir uygarlık ortaya koymuşlardır. Bu uygarlığa ayrıca İskender kalıntılarından aldıkları Yunan medeniyetini de aşılamışlardır. Hindistan'da Buda dinini kabul edip bu dini Çin'e ve doğudaki Türkler arasına kadar misyonerler göndererek yaymışlardır. Ortodoksluğun İstanbul ve İznik'de yaptığı gibi "Konsil'ler yapıp bütün Buda papazlarının katılımıyla görüşmeler yapmışlar, Buda dinini belirlemiş ve düzenlemişlerdir. Hindistan'da ve diğer yerlerde birçok Budist tapınakları ve güzel heykeller yapmışlardır. 

Soğd, Horasan ve Kuzey Hindistan'da bunlara ait çeşitli paralar bulunmuştur.(Sayfa 22 J Bu paraların üzerinde çoğunlukla "Kadafes" adı yazılıdır. Üzerinde insan resmi de bulunan bu paralardaki insanın başında Türk "börk"ü, arkasında çit elbisesi vardır. Sakal uzundur. Kimi paralarda resmolunan insan, taht üzerinde oturmaktadır. 

Bu paraların bazısında Yunan harfleriyle "Kuşan padişahlarının padişahı Kanarki" yazılıdır. Bu bilgiyle, bunların Yunanlı olduğu sanılmamalı, Dil ayrıdır. Yazısı Büyük İskender yıkıntısından alınmadır. Paraların kimilerinde Çince yazı da vardır. 

Hindistan ile Roma arasında ticareti kurmuşlardır. Bu sebeple Hindistan'da bu devre ilişkin Pagod kalıntılarında Romalıların paraları bulunmaktadır. Çin'in ipeklerini, Hint'in kumaşlarını da Roma'ya götürmüşlerdir. 

En büyük padişahları olan Kanışka, Orta Asya'yı ve özellikle Hindistan'ı refah ve uygarlıkla yüceltmiştir. Hindistan bu ulu padişahı uzun yüzyıllar boyunca unutmamıştır. Bu kişi Buda dinine bir veli, bir aziz gibi geçmiştir. 

Bu olaydan anlıyoruz ki Hint'te de, Maveraünnehir'de de eski uygarlıklar kuran, uygarlıkları geliştirenler, uygarlıkları birbirine tanıtanlar ve aşılayanlar biz Türkleriz. Bunlar önemli görevlerdir. Dünya karşısında Türk'ün başını şeref ve onur taçlarıyla taçlandırır. Bundan başka Çin'de de uygarlık ilerlemeleri yaptığımızı göreceğiz. Irak, Mezopotamya ve Anadolu'da da ilk uygarlıkları kuranlar bizim atalarımız. Orta Asya'nın Müslümanlık devresinde de ayrı bir uygarlık kurduğumuzu, Mısır'ın bugün yanlış olarak “Arap eseri" denilen uygarlığı bizim meydana getirdiğimiz, Anadolu'da İslâmlık devri uygarlığını yapanların yine biz olduğumuzu göreceğiz. Türklere yalnızca savaşçı diyenler, bunlara ne diyecekler! Türkler! Siz kutlu bir soysunuz. Gururlanmak hakkınızdır. 

Yueçi Türklerini milattan 2 yüzyıl önce Soğd ve Horasan'da görüyoruz. 
Oralar o zamandan beri Türklerin yurdudur. Daha önceki dönemlerde Türk'ten başkasına ait olduğu belli değildir. 
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Sayfa 27 

Hunlar, Royalas kumandasında bir ordu ile Trakya'yı işgal ettiler. Bu işgalden sonra İstanbul'u ele geçirmeyi tasarladılar. Royalas İstanbul üzerine yürüdüyse de; yağmurlardan, vebadan fazla kayıp verdiğinden geri döndü IM. 4201. 

Türkler Roma'nın zenginliğini görmüş, bu zenginliğe göz dikmişlerdi. Yine tıpkı Çin gibi onların da bir yağlı kuyruğu vardı. Durmuyor, saldırı ve yağma ediyorlardı. Bu akınlara, aralarındaki bozgun ve post kavgasından dolayı Romalılar da fırsat veriyorlardı. Romalılar Hun hanlarından Rua'ya yılda 175 
kilo altın vergi vermeğe zorunlu oldular. 

Rua'nın yerine ünlü Atilla ile Bleda geçtiler IM. 430). 

Bu Atilla ile Hun Türkleri Avrupa'ya ikinci, fakat çok büyük akınlar yapmışlardır. Bu mühim kişinin adı Avrupa tarihlerinde bu şekilde yazılmıştır. Bunun aslı- nın "Atlı olduğu mutlak gibidir. Atilla'nın bayrağında başı taçlı sungur resmi vardır. "Tanrının izniyle Hunların, Meydiyelilerin, Danuvaların" Padişahı sanını taşımıştır. 

Batı Roma İmparatoru Teodus, Hunlarla barış içinde yaşamaya önem verdiğinden iki elçi gönderdi. Bu elçiler Türk elçileriyle Belgrad dolaylarında "Margus" denilen yerde bir barış antlaşması yaptılar. 


Sayfa : 42 
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Sayfa 42 

12-Bu on bir maddeye gerek bırakmayan önemli bir delil ise, bu İmparatorluğu ve saltanat hanedânını oluşturan Cengiz Han'ın Moğol boyundan olmayıp Karyet (Kerait) boyundan olmasıdır. Cengiz'in atası Karayetler ise öz be öz Türk'tür; dilleri öz Türkçe ve o vakitler Hristiyan idiler. Bu hakikate göre bu İmparatorluk "Moğol İmparatorluğu" değil, belki "Karayet İmparatorluğu" en doğru addır. 
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Sayfa : 53 
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Cengiz Han oldukça büyük bir siyaset yaparak M. 1193'de Çin imparatoru olan Kin'lere hizmet sundu. O sırada Çin'de kıtlık vardı. Bir de bütün Türk boyları Çin'e saldırıyorlardı. 


— ..,— ç» "zl geli 


Nİ bi EE İİ GE v5» 605 Az 
İz ASS OEZİ 30) 3) 6 ded dal öö iYi, 


Ms cöleirebe. Ni ŞE cla 35) 
> <3 Lia) AS 4 «pü siz» 


al <ÖYJ © Mil e ye e ye e iğila co keli Soğiz 
Üyeye MATT SAS SA. ld Sağl 3 5 
Or». Sir Syaz Hye sizl ( yim Te yal  öym> söle 
Aİ Sİ öl 3 Baya > 
4 


ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR * Türk Tarihi 2 


Sayfa 145 
(KIPÇAK) 
VE 
(ALTUN ORDU DEVLETİ) 


Çinliler, Türkleri yenip batıya sürdükçe, Türkler birbirleriyle uğraşıp bozulanlar Kazak oldukça, takım takım, sürü sürü Kuzgun Denizi'nin kuzey ve doğu kıyılarına, Başkırt'ların yanına geldiler. Buralar "Kıpçak", Arapça kitaplarda “Sahra-yı Kıfçak", Acemce kitaplarda "Deşt-i Kıpçak" olarak geçmektedir. 


Bu Türkler buralarda Başkır, Vağul, Mişer, Kaçar, Bulgar, Alan, Avar gibi Türk ve Fin boylarını buldular. Onları hükümleri altına aldılar. Bu suretle Kıpçak'da “Hun-Ogur (Hungur) adında büyük bir devlet kuruldu. Bütün bu boylar "Kıpçak" adını aldılar. 


5 > 
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Sayfa 148 
(ALTUN ORDU DEVLETİ) 
Cengiz Han büyük oğlu Cuci Han'a kendi fethettiği Kıpçak'ı verdi. 
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Sayfa : 149 
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Sayfa 149 


Cuci ile Altun Ordu Devletinin temeli atılmıştır. Cengiz İmparatorluğu'nun çözüldüğü sıralarda başlı başına bir devlet olmuştur. 
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Sayfa 149 

Batu buradan Rastof tarafına yürüdü ve bir miktar askerini de Galiç- ya'ya gönderdi. Birçok kaleler aldı. M. 1240'da Mengü Han'ı Kiyef şehrine gönderdi ve arkasından kendisi de geldi. Bu orduların atlarının kişnemesi, arabalarının gıcırtısı ve benzeri gürültüleri o kadar imiş ki şehirde konuşanlar birbirinin konuşmalarını işitememişler. Kiyefliler pek gururlu olduklarından teslim olmadılar. Şehir zorla ele geçirilip halkı kılıçtan geçirildi ve kan sel gibi aktı. Kiyef Kinezi (Sayfa 150) Dimitri esir edildi. Kiyef o vakit 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Sayfa : 150 |... 
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Doğu Avrupa'nın en zengin ve güzel şehri idi. Geçiş yolu, ticaret uğrağı idi. 
Batu Han buradan Lehistan'a girdi. Orada Macaristan'ı, Bulgarya'yı, Hırvatistan'ı alıp Almanya'ya geçti. Bu esnada Ögeday Kaan'ın vefâtı haberi geldiğinden Kumandan Subutay'ı dinlemeyip Kaan seçilmek ümidiyle geri döndü. Bu geri çekilmenin nedenini bilmeyen Avrupalılar, dualarının etki edip Allah'ın izniyle geri döndüğü sanısına kapıldılar. 
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Sayfa 153 

Toktay Han'a "Toktuka" da derler. Dörde ayrılan devleti yeniden birleştirdi. Hanlığının üçüncü yılında Kubilay Kaan ölüp yerine Olcaytu Kaan oldu. Bu olayla büyük Cengiz İmparatorluğu tamamıyla bölüşülüp her taraftaki Cengiz soyundan hanlar resmen bağımsız oldular. Buna bağlı olarak Kıpçak Devleti de bağımsız oldu (M. 12931. Z 
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- o Sayfa166 
(Altun Ordu Devletinin Çözülmesi) 


Bu Devlet artık iyice çözülmeye yüz tuttu. Birçok hanlıklara bölündü. 
Kuzey tarafında, yani Bulgar kısmında "Kazan Hanlığı", "Maveraünnehir Hanlığı" Kırım ve Karadeniz taraflarında "Kırım Hanlığı, İdil boyunda "Nogay Hanlığı", Astrakan'da "Astırhan Hanlığı" adıyla hanlıklar ortaya çıktı. Kendisi de "Saray Hanlığı" derecesine indi. Bunun üstüne tuz-biber olarak Tatar uluları Rus hizmetine girip Saray, yani vatanları aleyhine çalıştılar. Vasili zamanında Rusların ortasında "Kasım Hanlığı” adında diğer bir hanlık da Ruslar tarafından kuruldu. Bundan amaç Tatarlara karşı bir kalkan, hem de Tatarları toplayıp diğer Tatar hanlıkları, yani asıl vatanları aleyhine yöneltmek için şeytani bir araç yapmaktı. Rus egemenliğinde olan bu hanlık; ulusu, ülkesi ve dini aleyhine çalıştı. 
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Sayfa : 296 
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Sayfa 296 
(AKSAK TİMURLAR İMPARATORLUĞU! 
Aksak Timur Hanj| 


Timur'un babası o zamanın soylu dileleri gibi Keş köylerinden birinde oturuyordu. Aile yoksul düşmüştü. Timur'un babası köyünde iki- üç arkadaşı beyle oturuyor, Türk geleneğine bağlı olarak doğan, tazı besliyor, avla zaman geçiriyordu. 
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Kazgan'ın bütün Türklerin başına geçtiği, Hüseyin Gert üzerine hareket ettiği zaman, Kazgan Han ordusunda henüz yirmi iki yaşında olan Timur Bey de vardı. Kazgan, Timur'u çok seviyordu. 
Çünkü Timur hem soylu, hem de kahramandı; hem de ahlakı ve büyük kişisel becerileriyle o yüzyılın gıpta ettiği bir mert yiğit, bir çelebi, bir centilmen idi. Timur, kendi yazdığı özgeçmişinde: 12 yaşında iken kendimde büyüklük hissediyordum. Gençliğimi okuyup yazmak, her silahın kullanılmasını öğrenmek, satranç oynamakla geçirdim" diyor. Bu özgeçmiş Timur'un (Sayfa 297) "Tüzük"ünde bulunmaktadır. "Tüzük" Türkçe, "düzülmüş şey; nizam" demektir. Bizim ağızca fi) idi olduğundan, "düzlük"tür, "düzmek" kökünden gelir. "Düzen" de bu asıldandır. Sonra bu sözcüğe Arapça ek ekleyerek “Tüzükât-ı Timur" yapmışlar, “Tüzükât" biçiminde yazmışlardır. 


Sayfa : 298 
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Sayfa 298 

Çağatay tahtına yeni Sultan olan Tukluk TimurlTuğluk; Tuğluj'da devletinin güçlenmesi adına Timur Bey'e bel bağladı. Timur'u Maveraünnehir'e kumandan yapıp beraberine 10.000 kişilik bir kuvvet verdi. Timur bu sefer sarayda siyasetle uğraştı ve bu konuda da yeteneğinin olduğunu gösterdi. 
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Sayfa :. 300 d 
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Sayfa 300 

Timur, kendisine "Min (men; ben) Timur, Tangrı kulu" diyordu. Bunun üzerine Tukluk'a Timur'un isyan ettiğini yazdılar. O da idam edilmesini emretmişti. Fakat bu bilgi Timur'un eline geçti. 


Timur, yaşamının bu devresine "İkinci planım" diyor. 


Timur, din adamlarıyla bir sözleşme yaptı. Hocalar bu sözleşmede “Biz din adamları, şeyhler ve müminler mala, namusa, cana saldıran zalim Özbek'leri kovmak için mal ve canımızı vermeğe söz veriyoruz ve yemin ediyoruz. Eğer yemini bozarsak Tanrının korumasından yoksun kalalm, şeytanın eziyetine uğrayalım!" dediler. Bu iş olunca hocalar eylem için el altından çalışmağa başladılar. Timur da Barlaslardan başına top- 
“ladığı adamlarla birlikte atlara bindi. İlyas Hoca'yı bırakıp Hüseyin tarafi- na geçti. Timur karısını da arkasına alarak, dağ yolunu tuttular. Timur'un Semerkant'tan çıkarken yanında yalnız 60 adam vardı. 


Artık Tukluk, Maveraünnehir'i kesin olarak yönetimi altına aldı ve rahat edeceğini zannetti. 


Şimdi Timur dağa çıkıyordu. O dağda dolaşacak, hocalar düzenleme ya- 
'pacak idi, Sonunda ayaklanma yapılacak, Timur iktidara geçecekti. Günler geçiyordu; fakat hoca takımı hâlâ yeminini yerine getirmiyordu. Timur umutsuzlanıyor ve sabırsızlanıyordu. Timur Semerkant çevresindeki dağlarda boşuna bekliyordu. Henüz bir hafta geçmişti ki Tekel Bağatur adında deneyimli bir kumandan beraberinde bin kişi ile Timur'un izlenmesine çıkarıldı. Kumandan, Timur'u ölü veya diri yakalamak emrini almıştı. Timur'un artık savaşmaktan başka çaresi kalmamıştı. Hoca ve şeyh takımı sözünü tutmamıştı. Bu durum onlarda günümüze kadar sürekli görülecektir. İş başa düştü. Siyaseti bıraktı. Kılıcı ele aldı. Yanındakiler hep akrabası, yukarı tabaka, roman ve şiir okuyanlar, soylu hayatına alışık olanlar idi. Timur korkmayıp 60 kişi ile, bu bin (Sayfa 302) kişiye karşı koydu. Altmıştan on, binden elli kişi hayatını kaybetti ve zafer Timur'da kaldı. 


Timur tam üç yıl bu efelik hayatını yaşadı. Kahramanlığı her yerde duyuldu. Bu nedenle her tarafta saygı kazandı. Ünü arttıkça arttı. Timur'un bu 
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Sayfa : 302 
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hayatında yaptığı işlerin her biri belli başlı, meraklı, heyecanlı, şanlı birer romandır. 


İlk zaferden sonra Timur'u, sağ kalan arkadaşları bırakıp gittiler. Karısıyla yalnız kaldı. Timur'a rastlayan bir haydutbaşı onu hapsetti. Hapishanesinde Timur haydutları gözledi. Fırsat bulunca bekçinin boğazına sarıldı, kılıcını aldı, kendisini yakalatan herifin odasına girdi. Heriften at ve silahlarını aldı. Oradan karısıyla birlikte doğru çöle daldı. Çölde birkaç yıkıntıya rastladı. Atından indi. Oradan bulunan Türkmenler “Soyalım” diye bağırdılar. Timur karısından endişe edip, onu arkasından yıkıntının içine attı. Hemen Türkmenlere saldırdı. O anda Türkmenlerin içinden biri kendisini tanıyıp "Timur Bey" diye bağırdı. Ayağına kapandı. Timur kalpağını bu adamın başına koydu. Bu kahramanlığa hayran olan Türkmenler, bu iyilikten da hoşnut kalarak hepsi Timur'un adamı oldular. 
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Sayfa 303 


Timur, beraberindekilerle iki yüz kişi olunca Semerkant üzerine gitme girişiminde bulundu. Beraberindekileri Buhara çevresindeki köylerde sakladı. Kendisi boyların uluları ve halkla görüşüp onları elde etmek üzere Semerkant'a gitti. Timur'un karısı Buhara dolaylarında bir köyde gizlenmiş, orada çalışıyor, oyunlar düzüyor, Timur'a haberler veriyordu. Bütün Türk kadınları Timur'u ve karısını seviyorlardı. Zaten Timur, Tukluk tarafından Martir makamına konmuştu. Saraylardan, haremlerden pazarlara, dükkanlara ve en yoksul köylü kulübelerine varıncaya kadar her yerde Timur'un karısının çektiklerine acınıyor, bu soylu prensese, bu güzel kadına yazık olduğu söyleniyordu. Kırgızlarda, Sibir Tatarlarında bu gün bile Timur'un türküleri vardır. Bu türküler Timur'un savaşlarındaki kahramanlıklarına, felaketlerine ilişkin ve ona karşı büyük şefkat duygularıyla doludur. Bu türküler ve destanlar bugün bile oralarda söylenmektedir. 
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Sayfa : 304 
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Sayfa 304 

Ayaklanmaya katılanların tamamı Semerkant'ta toplanacaklardı. 
Boylarından 2.000 kişi bayrağı altına geleceklerdi. Timur Bey bir gece karanlığında Semerkant şehrine girip ablası Türkan Aka (Ağal'nın evi- ne indi. Tam 48 gün bu eve kapanıp, karısıyla şeyhlerin Buhara'da düzenleyecekleri ayaklanmanın tamamlanmasını bekledi. Bu sırada kendisi de Semerkant soylularını girişime katmaya çalıştı. Soyluları elde 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edemediği gibi, kendisini ihbar edeceklerini söyleyerek Timur'u tehdit ettiler. Soylulardan elde edebildiği 50 kişi ile şehirden geceleyin kaçtı. 
Bu sırada Çit'lerden bir ordu geliyordu. Fırsat kaybolmuştu. Timur girişimden vazgeçti. Çekilip, vilayetlerden birini elde etmek, orada güçlenip, sonra Buhara ve Semerkanf'a saldırmak için plan yaptı. Yolda Türkmenler'den birkaç yüz at aldı ve paralarını verdi. Adamlarının hepsini toplayıp Horasan'ı, Afganistan'ı ve Kandehar'ı aldı. 


Şimdi Timur'a daha çok para gerekliydi. Siyistan valisi yedi kalesini ele geçirdiklerini, eğer onları geri alırsa askerinin altı aylık parasını vereceğini söyledi. Timur, kalelerin beş tanesini alıp parayı istedi. Bu kez vali kaygıya düşüp eski düşmanlarıyla birleşti. Timur'u zor bir duruma soktu. O da valinin üzerine saldırdı. Savaşta bir ok Timur'un kolunu deldi, bir tanesi'de 


e emye 
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(Sayfa 305) ayağına saplandı. İşte burada ayağından aldığı bu yaradan dolayı Timur topal olmuş, Türklerce "Aksak" (Acemlerce "Leng") lakabını almıştır. İki ay tedavi oldu. 
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Sayfa : 30 
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Sayfa 309 

Artık Hüseyin'in işi bitmişti. Hayatını kurtarmaktan başka bir şey 
düşünmüyordu. Bundan böyle Timur rakipsiz, gerçek bir Han'dı. 8 
Nisan 1369 yılında Belh'de resmen ve Türk geleneği üzere "Ak Keçe" üzerine oturtulup padişah ilân edildi. Üzerine para ve mücevherat saçıldı. Başkentini memleketi olan Keş'de kurduysa da halk ve özellikle hoca ve şeyh takımı sızlanmağa başlayınca, merkezini Semerkant'a kaldırdı. Toplanan "Kurultay" kendisine “Sâhib-i Kur'ân" ünvanını verdi. 
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Sayfa 323 
Timur'un dört oğlu olmuştur: Cihangir Sultan, Şeyh Ömer, Miran Şah, Şahruh. 


Timur yaradılıştan büyük bir kişidir. Sayılı cihangirlerdendir. Son derece « kahraman, çok zeki, ince, kibar, gözlem gücü oldukça gelişkin, sorgulayıcı ve aynı zamanda sağduyulu, şair, güzel sanatları seven, bilimi, bilimadamını koruyan ve onlara saygı gösteren bir kişidir. Timur özellikle tarihi eserleri okumayı çok severdi. Bilimadamları, düşünürler, yöneticiler yanına gelince tahtından iner onlarla yanyana oturur, konuşurdu. Timur için onların gönüllerini almak, ülke fethetmek kadar önemliydi. 
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Sayfa : 323 - 2 
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Oğulları da ilme saygı duymuşlardır. Oğullarından Şahruh resim meraklısı, Halil Sultan şairdi. Şahruh'un oğlu olup H. 853'de tahta geçen, 39 
yıl saltanat sürüp 59 yaşında iken oğluna esir düşüp, oğlu tarafından öldürülen ünlü matematikçi ve astronom Uluğ Bey'in bilinen "Hâtırât"ını, "Mecmüö-i Eş'ârin"i yazan Hindistan Fatihi ve Sultanı Babür Şah ile onun oğlu Hümayun da bilgin kişilerdi. Hümayun'un oğlu Hint Padişahı, ünlü Ekber Han ise en büyük filozoflardan, en büyük yenilikçi ve hükümet adamlarındandı. Bu kişidir ki Hint'de “Urdu dilini bulmuş ve yaygınlaştırmıştır. İlerde Babür bölümünde söz konusu edilecektir. 


Hele hele Timur'un kahramanlığı, her becerisinden üstündür. 
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Sayfa : 324 
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Sayfa 324 


Timur Han, Orta Asya'da bilime ve uygarlığa oldukça büyük hizmetlerde bulunmuştur. İnşaata pek meraklıydı. Maveraünnehir bölgesini yapılandırmış ve geliştirmiştir. Semerkani ile diğer Maveraünnehir şehirlerini oldukça güzel binalarla süslemiştir. Yaptırdığı binaların duvarlarını yağlı boya resim ve işlemelerle süslemiştir. Semerkant'ta yaptırdığı cami pek ünlüdür. Semerkant'ta çok güzel bahçeler yaptırıp her türlü çiçekler ve ağaçlar getirip diktirmiş, bu bahçelere fillere varıncaya kadar her tür hayvanlardan getirip koymuştur. Yani, Timur Han o asırda Orta Asya'da Avrupa'daki şimdiki eşdeğerinden daha mükemmel doğal parklar ve bahçeler yapmıştır. Yine bu şehirlerde birçok medreseler, hastahaneler, hamamlar, her tarafta hanlar, kervansaraylar yaptırmıştır. Toprağın imarı ve ziraatın geliştirilmesine da çok çaba sarfedip, Amu-Derya (Seyhun ile Sir-Derya (Ceyhunl nehirleri arasında birçok kanallar açtırarak oraları sulatmış, pamuk ektirmiştir. 
Oralarda pamuk ürününün bugün için büyük bir servet oluşturduğu, > Rusların gelişmişliklerinin ve refahlarının önemli bir dayanağı olduğu 

bilinmektedir. Timur ipekçiliği de korumasına alıp, oldukça geliştirmiştir. Kenevir ve keten getirtip bunları da ektirmiştir. Atölyelere ve fabrikalara da önem vermiştir. Sonuç olarak Semerkant'ta bir de kâğıt fabrikası yaptırmıştır. 


* 


Oğulları da imar ve inşâ faaliyetlerini sürdürmüşlerdir. Örneğin; Uluğ Bey Herat'ta öyle güzel bir köşk yaptırmıştır ki duvarlarını ve tavanlarını bütün Hint savaşlarını anlatan figürlerle süslemiş, büyük levhalar halinde resimler yaptırmıştır. Ayrıca Uluğ Bey'in üç katlı gözlemevi ünlü binalardandır. 


284 


ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR * Türk Tarihi 2 


, 
Sayfa : 325 
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Sayfa 325 

Timur, her zaman halkla ilişki içinde bulunur, onların dertlerini, ihtiyaçlarını bizzat dinler, anlardı. Her tarafa iyi yöneticiler gönderirdi. İyi memur seçmekte büyük bir becerisi vardı. Bu yetenek, padişahlar, cumhurbaşkanları gibi baş yöneticiler için önemli becerilerdendir ki Timur'da o da vardı. 


Timur, dost değerini, dostunu korumayı, kalbin kalp ile kazanılacağını bilirdi. Adalet duygusu onda pek yüksekti. Hatta davalara bizzat kendisi bakardı. Vergi tahsilinde yetkiyi kötüye kullananların cezası idamdı. Zenginlerin, tefecilerin halkı soymasının önünü almak için her tarafa ayrıca özel görevliler göndermiştir. Daima yönetim işleriyle ilgilenmiştir. Birkaç saat vakit bulursa kitap okur veya eğlenirdi. Eğlencesi av ve satranç oyunuydu. Satranç oyununu geliştirmiştir. Fakat eğlence zamanı pek azdi. İyi bir padişahın asla boş vakti yoktur. Padişahlar, Tanrı'nın emanet ettiği halkın mutluluğu için çalışmakla yükümlüdür. "Halkımın mutluluğu için çalışmak benim biricik emelimdir. 
Ahirette benim eteğime sarılmalarını istemem" derdi. Boş zamanları- nın büyük bir kısmını, yanına topladığı bilginlere tarihi “Ruznâme"sini tutturmaya ayırmıştı. Bunları okutup dinler, yanlışlarını düzeltirdi. İşte bu "Ruznâme"lerden, ölümünden 19 yıl sonra, torunu İbrahim Sultan'ın emriyle Molla Şerifüddin'i Ali Yezdi "Zafernâme-i Emir Timur-ı Gürgân"i yazmıştır. Bu eser Fransızca'ya da çevrilmiştir. 

Timur çocuklarına disiplin ruhu, asker terbiyesi vermeğe çalışmış, onları safahat ve zevk alemlerinden uzak tutmuştur. 


Timur dindar olduğundan yönetim işlerine din adamlarını, şeyh ve dervişleri karıştırmış, bu yüzden hükümet yönetimi bunlar eline geçmiştir. Timur o kadar dindardı ki onun her işinde, hareketinde —esas olarak- dini gerekçe aramak gerekir. 
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Sayfa 326 


Timur'a zalim demek doğru değildir. Timur'un zulmünden edilen şikayetler fazla abartılıdır. O'nu dünyaya zalim diye yayan şey yendiklerinin kinleridir. Bu yenilenler de Kıpçak ve Osmanlı Türkleri, Acemler ve Araplardır. Timur da bizim gibi bir Türk olduğu halde, biz Türkiye Türkleri, Timur için çok kötü şeyler yazmışız, ağır küfürler savurmuşuzdur. Keşke Sultan Yıldırım'la Timur Han'ın, bu iki kardeşin arasında o kötü olay olmasaydı. İki kahramanın düşman olması, iki Türk'ün birbirinin kıymetli kanını dökmesi ne acınacak şeydir. Örneğin; Timur, Şam'da, dendiği gibi, zulüm yapmamıştır. Şam camisini yakmamıştır. 
Son zamanlarda yapılan kazı çalışmaları bu caminin taşlarından bir kısmını ortaya çıkarmış ve bu taşların ateş görmediği anlaşılmıştır. 
Şam'ı fethi sırasında ünlü Arap tarihçi Mağrib-i İbn-i Haldün Şam'da bulunmuştur. Bu kişi Timur'un zulmünden bahsetmiyor. Aksine Timur'un din adamlarına saygılı olduğunu, kendisini yemeğe çağırdığını ve kendisiyle söyleştiğini anlatıyor. 

Timur'da açıkça görünen iki huy vardır: Birisi, düşman ordusunu, kumandanlarını ele geçirerek bozmak, diğeri de düşman kellelerin- den kule yapmaktır. Hele kule yapmak, neredeyse ona özgü bir buluştur. 

Bu büyük yaradılışlı Timur Han, bu büyüklüklerinin yanı sıra, oldukça büyük bir kusur ve suç işlemiştir. O da, İslâmiyet'in ortaya çıkışından beri, gerçeği anlamak yüzünden hasar gören Türk töre ve yasasını ve bunlarla beraber Türk nasyonalizmini baltalayıp devirmesidir. O'nun asıl kusuru budur. 


Denebilir ki Timur, Türk'ün dehasını kurutmuştur. O'nu Arap gelenekleriyle afyon yutmuş gibi uyuşturup ölü hale getirmiştir. 
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Sayfa : 327 
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'Sayfa : 329 çe çağ 
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Sayfa 327 


Oysa tuhaf olanı şu ki kimi hareketlerine göre Timur ulusçu bir Türk idi. Hint Seferi'nde söylediği söz ve bu seferden "Orada halka karışır, cinsimiz bozulur, dilimizi unuturuz" diye dönmesi, Yıldırım Bayezid Han'a "Rumlaşmış Türk" diye hakaret etmesi, “Tus"|Şimdiki "Meşed"l'a girdiği sırada İmam Rıza, Harun Reşid, Vezir Nizâmülmülk, Nasir Tüsi ve Firdevsinin mezarlarından önce ilk olarak Ebu Müslim Horasani'nin mezarını ziyaret etmesi ve Firdevsi'nin mezarına ayağıyla vurup "Kalk, Türk'ü gör!” demesi, sonra da Türklüğü böyle kökünden devirmesi nedendir? Bunun nedeni açıktır. Timur önce makama geçebilmek, sonra siyasette başarılı olabilmek için olanca varlığıyla dine sarılmıştır. Her ne umduysa Müslümanlıktan ummuş, beklemiş; zorunlu olarak dini hükümete geçirmiş ve yerleştirmiştir. Böylece hem din ile hükümeti karıştırmak, hem de Türk ulusçuluğunu yıkmak kusurlarını işlemiş, dini siyasete alet etmek küçüklüğünü göstermiştir. Eğer dini ve ulusu birbirinden ayırsaydı kendisi daha başarılı olurdu. İkisi de aynı zamanda yükselirdi. 

Timur'un, diğer büyük ve vahim bir yanlışlığı da Kıpçakları, Tatarları ezerek Ruslara başkaldırmak, büyümek fırsatını vermiş olmasıdır. İşte onun sayesindedir ki Ruslar, önlerindeki Türk seddini yıkılmış bulup sel gibi taşmışlar, Türk Dünyası'nın büyük bir kısmını kemirmişler, eritip bitirmişler ve bugünkü hâle koymuşlardır. 


Sayfa 328 


Timur ölür ölmez oğulları saltanat uyuşmazlığıyla birbirlerine girdiler. Sanki Timur onlara böyle demişti! Timur'un çabaları, oğullarına verdiği askeri terbiye, bıraktığı tüzükler, ettiği vasiyetler sanki böyle idi! Miran Şah'ın oğlu Mirza Halil'in Şadülmülk adında ünlü bir 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kapatması vardı. Kendisini bu işlere yönelten o idi. Çarpıştılar. Sonunda yenildiler. Metresi kendisine bırakılmak üzere, herşeyi kabul edip yerini Şahruh'a bıraktılH. 8111. Şahruh H. 849'da ölür. Horasan'ın merkezi olan Meşhed'de karısı Gevher Şad adına yaptırdığı cami bu gün bile güzelliği ve sağlamlığı ile beğeniyle seyredilmektedir. Oğulları Baysungur ile Sultan İbrahim hattat idiler. "Gevher Şad Camiinde güzel yazıları vardır. Şahruh'un yerine, torunu Uluğ Bey adıyla pozitif bilim dünyasında oldukça ünlü olan Muhammed Turgay geçti. Bu kişi Timur'un soyu içinde en değerli bir 

. padişahtır. H. 828'de Semerkant'ta ünlü gözlemevini yaptırmıştı. 
Orada çalışırdı. "Uluğ Bey Zici" denilen astronomi ölçüm cetveli dünyaca kabul edilmiş ve kullanılmıştır. Uluğ Bey bilimsel çalışmalardan başını kaldıramıyordu. Yumuşak insandı. Azmış olan din bilginlerini, seyyidleri, ileri gelenleri eğitecek şiddet kendisinde yoktu. Oğlu Abdüllatif birçok kez isyan etmiş, babası kendisine her seferinde haddini bildirmiş ve aynı zamanda affetmiştir. En sonunda, Abdüllatif eline esir düşen babasını öldürmüştür. IH. 8531. 


Uluğ Bey 59 yaşında ölmüş, 39 yıl saltanat sürmüştür. 


Bu olay üzerine Aksak Timur İmparatorluğu küçük hanlıklar halinde devletçikler biçimine girdi. Bu Han'lar uzun zaman birbirleriyle boğuştular, durdular. Bundan sonra Orta Asya, Avrupa'nın "Ortaçağ"daki durumuna düşmüştür. Türklerin Müslüman bilginleri pozitif bilimleri bırakıp din bilimine daldılar. Süfiyyün mezhe- bi (Sayfa 3291 ortaya çıkmış, tarikatlar çoğalarak halkı derin bir bilisizliğe sürüklemiş, mistisizm almış yürümüştür. Bu cahillik bugüne kadar süregelmiştir. Orta Asya Türkleri, Aksak Timur ile ırklarını dinlerine feda ettiler. Kültürel ve ruhsal olarak Araplaştılar. 
Eskiden her yerdeki boylar, ayrı dinde de olsalar severlerken, artık Noğay'lara (Noğay Kâfiri) şamanlıkta kaldıklarından dolayı şimdiki 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Kalmuklara da (Kalmukl| dediler. İşte bu yüzden barış ve uygarlıkta geri giden Asya'yı, Avrupa geçip ilerlemeye başladı. Düşüşümüz ve Avrupa'nın bizi geçmesi tarihi işte bu 15. asırdır. Bunda önemli bir etken, işte bu Aksak Timur'dur. Orta Asya'nın aydın ve özgür düşünceleri, din bilginlerinin kötülüğünden kaçıp kaçıp Hindistan'a Babür Şah'ın yanına gittiler. 


Sonunda da Buhara ve Hive Hanlıkları kuruldu. Özbek, Türkmen yüzyıllarca birbirini yediler. O güzel Türk yurdu harap ve halkı yoksul düştü. Karanlık bir bilgisizlik içinde battılar. Sonunda da Ruslar gelip buralarını zaptettiler ve türlü zulümlerle ve akıl almaz katliamlar yaptılar. 


Timur, Cengiz soyunun her kolunun mülklerini ellerinden alarak Orta Asya, İran, Kafkasya ve kısmen Kıpçak da kendi İmparatorluğunu kurmuştur. Timur Cengizlilerin neleri, ne varlıkları varsa sürüp götürüp yok eden bir sel, bir tufandır. Fakat kendi varlığı da kalıcı olamadığından, sel gibi başlamış, neye rasgeldiyse önüne katıp sel gibi gitmiş, bir selin aktığı sürece varlık göstererek o da akıp bitmiştir. 

Bu imparatorluk ömrü 82 yıl sürmüştür. Türk devletleri arasında kısa ömürlü olanlardandır. 


Timur'un ülkesi Turan, İran, Rum, Mağrip, Suriye, Irak-ı Arap, Irak-ı Acem, Mazenderân, Geylan, Şirvan, Azerbaycan, Fars, Horasan, Cidde, Büyük Tataristan, Harezim, Hotan, Kabilistan, Bahterzemin ve Hindistan'dan oluşmaktadır. 
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Sayfa : 330 
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Sayfa 330 

Timur ve oğulları zamanında Orta Asya bilim ve uygarlık bakımından en parlak dönemini yaşamıştır. Bu sülale bilime, yapılaşmaya ve canlanmaya, özellikle şiir, resim, müzik ve hattatlık gibi güzel sanatlara büyük hizmetler vermiştir. 


a ——— 
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Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekâleti Neşriyatından 
Sayı : 54 


Doktor Rıza Nur 


TÜRK TARİHİ 
Resimli ve Haritalı 


Cilt 3 
Telif ve Tercüme Encümenince Kabul Edilmiştir. 


İstanbul-Matbaa-yı Âmire 
1924 


Anıtkabir Atatürk Kitaplığı Bilgileri 


Envanter No : 1863 


Yazar : Dr. Rıza Nur 
Cild : Bordo 
Ebadı 
En :16 cm. 
Boy :23 cm 


Sayfa Adedi :373 
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Sayfa: Giriş 
Türkiye Devleti 


Tarihler eskiden beri hep bir ağızdan bir Selçuklu Devleti'nden söz ederler. Bu durum günümüze kadar sürmüştür. Bir Selçuklu Devleti düşünmeleri tarihçiler için büyük bir aymazlıktır. Bilimsel bir yanlıştır. Bu aymazlık ve yanlış yetmiyormuş gibi, daha sonra da bir Osmanlı Devleti'nden söz edilmiştir. Doğuda ve Batıdaki bütün zihinler bu yönlendirme etkisinde kalmışlardır. Bu anlayışla eğitim görmüş, bu anlayışla yaşamış tarihçilerin ve o tarihlerin eğittiği beyinler için başka türlü düşünmenin olası olamayacağı doğaldır. Ben de bu etki altındaydım. 
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Sayfa: 6 

Yeniden düşününce gördüm ki iki ayrı devlet olarak düşünülen bu devlette toprak bir ve aynı olduğu gibi millet de bir ve aynıdır. Devletin bilimsel tanımı da, onda bir ulusun ve toprağın gerekliliğini ortaya koyar. Eğer bu toprak ve ulus aynı olursa o devlet doğal olarak bir devlet olur. Yukarıdaki bilgi doğru olmasa bile ulus ve toprak sorununun birliği devletin birliği konusuna yeterli kanıttır. 


Toprak bir dedik. Bilindiği üzere Selçuk hanedanı zamanında devlet Doğu'da ortaya çıkmış, devletin ağırlık merkezi doğuda Orta Asya ve özellikle de İran ile Mezopotamya olmuştur. 
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Sayfa : 7 


İle Şİ İl dai 535 AŞİL Las , Jaoyuk 

O BİL CİNE e hiyağe Uğzsl özel sa) gal 
EZ İMA) Sa Alen alaz) AA ki s7 

JE Mz DİN Keş aa b Yaya sal iş 


ŞİA ele im fi aa BEZİ 2 İİ 003 dalar A 
Yiyei e SUZİ İKİ KOŞ alci SESLER el) ei 
3JS03İy chia ağa a iyim O > 
İİ A ee Beli Sds Ee daimel 


OE ZN 7 Dö par 
> 


Sayfa: 7 

Ulus bir dedik. Selçuklular, daha kendi devletlerini kurmadan önce, Abbasi halifeleri zamanında, boy boy Mezopotamya'ya, Irak'a, Doğu Anadolu'ya, Güneydoğu Anadolu ve Adana'ya gelip yerleşmişlerdir. 
Abbasilerin vali ve komutanlarının çoğu Türk'tü. Türkler bu memurlarla -görevli ve asker olarak- birlikte buralara geliyorlardı. Yani on iki yüzyıl önce buralara Türk göçleri ve yerleşmesi başlamıştı. Selçuklular toplanıp buralara geldikleri zaman, Türkler coşkun bir ırmak gibi, hatta bir tufan seli gibi gelip Mezopotamya, Irak, Suriye ve Anadolu'ya yerleşmiş, bu ülkelerin asıl yerli halkı olmuş ve buralara Türk görünümünü vermişlerdir. Demek ki dokuz yüzyıldan beri bu yerler neredeyse bütünüyle Türk'tür. 
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Sayfa: 8 

Bu boyun Osmanlı sülalesini içinden çıkaran küçük bir kısmı ise, son zamanda gelmiş dört yüz çadır halktan oluşmaktadır. "Bir aşiretten bir cihangir devlet çıkardık" sözü Namık Kemal'in şiirsel bir sözüdür. Yorum yanlış yapılıyor. O, bir hanedanı kast etmiş olsa gerektir. Ya da bu bir şair hurafesidir. Eğer halk Türk olmasaydı, değil dört yüz, dört bin, hatta daha fazlası olsa bile devlet kuramazlardı. Bu 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durumda hangi noktadan incelersek inceleyelim bu devleti oluşturan millet, aynı millettir. 


Burada şunu da söylemeden geçmemek gerekir. Türklerin Mezopotamya, Irak ve Anadolu'ya gelişleri 9 ya da 12 yüzyıl öncesinden de değildir. Milattan 4000 yıl öncesinden bu yana, yani tarihin belirleyebildiği zamanlardan başlayarak, bu yerlerin ve Kafkasya halkının Turanlılar olduğunu "Dö Morgan" gibi tarih ve eski eser bilim çevresinin en yetkili kabul edilen otoriteleri söylemektedir. Gerçekten de buralarda Urartu, Elam, Sümer, Tubal, Hitit, Kuman, Kımık gibi Turahlı ulusların ve devletlerin var olduğunu biliyoruz. Selçuklulara gelinceye kadar Türkler defalarca İran, Asur, Mısır firavunları, Yunan sahillerinde, Makedonyalı Büyük İskender, Romalılar ve Bizanslılar gibi ulusların ve devletlerin yönetimleri altına düşmüşler, dil, din ve kültürce birçok değişime uğramışlardır. Selçuklular geldikleri zaman bunları Hristiyan ve Bizans kültürünün etkisi altında bulmuşlardır. Tarihte bir takım izler halinde olsa da Bizans ordularında Türkleri görebiliyoruz. Bunların bir kısmı, Peçenekler ve Hazarlar gibi dışarıdan gelenler, bir kısmı da Bizans egemenliği altındaki Türklerdi. Bizanslıların Bulgarlara karşı Anadolu'dan bir Türk boyunu Rumeli'ne geçirip yerleştirmesi bu gerçeği ortaya koyar. Bu nedenlerden dolayı, Türklük, Anadolu'da Selçukluların gelmesiyle birlikte kolayca genelleşivermiştir. Selçuklularla birlikte yeni ve oldukça büyük bir Türk göçü olmuş, Anadolu baştan başa ve hızlı bir biçimde "Rene Grousse"nin (Asya Tarihi, 1922, Paris) kullandığı ifadedeki gibi, bir Türkistan, yeni bir Turan olmuştur. Esasen Bizans bir ırkı ifade etmez. Irk ve ulusallık açısından Babil kulesi gibi bir devlettir. Bu durum, bu hareketi (Türkleşme hareketil kolaylaştıran niteliklerden olmuş olsa gerektir. Kolayca ve hızlı bir biçimde Türkleşmenin iki nedeni daha vardır; Bizans'ın kötü yönetiminden ve zulümlerinden dolayı halk öteye beriye göç etmiş. Diğer bir neden de, Selçukluların yayılması zamanında Bizanslıların büyük kitleler halinde kaçışmalarıdır. Bu nedenlerden dolayı, Anadolu'nun üzerinde yaşayacak halka gereksinimi vardı ve bu da yerleşmeyi kolaylaştırmıştı. Diğer önemli bir neden de, 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çevreye ve iklime ilişkin koşullardı. Bilindiği gibi Anadolu kuzeyinde Pont, güneyinde Toros Dağları ve batısında diğer bir takım dağlarla çevrili olarak ortada bir yayla biçimindedir ve böylece kıyılardan ve yaylalardan oluşan iki kısım halindedir. Bu iki kısmın, iklimi, havası, 

> hayvan ve bitki örtüsü, tarımı yani yaşam koşulları olarak büyük 

X farklılıkları vardır. Ortadaki yayla Türk'ün Orta Asya'daki yaylasına ve yaşam koşullarına uygun gelmiştir. Bu uygunluk onun tıpkı Orta Asya'daki gibi koyun sürüleriyle ve hatta Tibef'ten beri getirdiği tiftik keçileriyle birlikte yerleşmesine önemli bir etken olmuştur. Gerçekten de bu yayla, Anadolu'nun kıyılarından çok önceleri bütünüyle Türkleşmiştir. 
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Sayfa: 9 

Burada diyebilirim ki Anadolu'nun yüzyıllardan bu yana Türkiye'ye gövde olması ve Türkiye'nin sağını solunu kaybettikten sonra yine Anadolu'da kalması aynı şekilde bu bölgenin nitelikleri ile açıklanabilir. 

Sonuç olarak bu yerlerin asıl halkı bir takım yabancı yayılmalarıyla Türklükten çalınmışsa da, Selçuklularla yeniden Türklük dünyasına sokulmuşlardır. Yani özlerine dönmüşlerdir. 

Demek oluyor ki toprak bir, ulus da bir ise o zaman devlet de birdir. 
Yani bir tane devlet vardır, bu devlette de iki saltanat sülalesi gelip geçmiştir. 
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Sayfa: 10 

Bu inadın birkaç nedeni vardır: Birincisi, Türklerde kurulan devletlere, hatta boylara, onların padişahlarının ya da aile adlarının ad olarak verilmesi geleneği vardır. Neredeyse bütün Türk devletleri bu şekilde adlandırılmıştır. Selçuklular ve Osmanlılar da bu şekilde ad almışlardır. 
İkincisi; Selçuk hanedanı sönüp, yerine Osman hanedanı geçince, devlet beylikler halinde bir bölünmeye uğramıştır. Bunların her biri Selçukluların varisi olmak davasını güdüyorlardı. Bu davayı ortadan kaldırmak için Osmanlılar yeni bir devlet, yani Osmanlı Devleti'ni oluşturduklarını ileri sürüyorlardı. Buna bir de yeniden bir devlet kurmak onurunu elde etmek ve Selçuk Hanedanı'nı çekememek hevesi de doğal olarak eklenmişti. Bu yüzden her şeyi ve her şeyin adını değiştiriyorlardı. 
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Sayfa: TI 


Ateşkesin ilk aylarında, yani bundan beş yıl kadar önce Akşam Gazetesi'nde Yunanlıların ve Ermenilerin güya tarihsel kanıtlarla —ki hepsi sahte ve tarihi bozmaktır- yurdumuzu sahiplenme iddialarına karşı, bu devletin Osmanlı Devleti değil, Türkiye olduğunu, 600 yıllık bir devlet değil, 900 yıllık bir siyasi varlık olduğunu kanıtlarıyla ortaya koyan bir makale yayınlamıştım. Aynı zamanda o sıralarda İstanbul'da, ömrü çok kısa sürmüş olan, "Meclis-i Mebüsân" kürsüsünde de bunları söylemiştim. Selçuk ve Osmanlı Devletleri adında iki devletin var olmayıp, bunların bir devlet olduğunu ve bu devlette Selçuklu ve Osmanlı adında iki saltanat hanedanı bulunduğu konusunda böyle bir iddia, o zamana kadar hiç yazılmamış ve duyulmamıştı. Tarihle uğraşan bir kısım kişiler bile o zaman bu iddiama sözlü olarak karşı çıktılar. Fakat bu karşı çıkışları zayıf görmüştüm. İddiama ilişkin kanıtların güçlülüğü ise çok açıktı. Bana göre bugün bu iddiaya bilimsel bir biçimde karşı çıkılamaz. Eğer karşı çıkılırsa, bugünkü Cumhuriyetin de ayrı bir devlet olduğunu benimsemek gerekecektir. Oysa böyle bir iddiaya bugün herkes güler. Beş yıldan buyana bu düşüncenin yer bulduğu, artık fikir çevresine yabancı ve olağan dışı gelmemekte olduğu görülmektedir. 
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Sayfa: 17 
Hİlk Sülâle 
(Selçuklu Hanedanı) 


Eskiden beri bunlara Âl-Selçuk, Selçukiler, vb. denmektedir. Bu kelimeyi Araplar Selçuk yapmışlardır. İster ç, ister çile olsun hafif bir hece ile başlayıp kalın bir hece ile biten bir sözcük ya Türkçe değildir, ya da söylenişi bozulmuştur. Bu nedenle Türkçe sözcüğün asli "Salçuk"tur. Çağatayca "Selçik" yada "Salçık" veya "Salçuk" biçiminde yazılır. Bizim bugünkü yazımımıza göre "Salçuk" yazmamız gerekir. Araplar bu sözcüğü “Selâçıka” diye çoğul yapmışlardır. 
Acemler ise "Âl-i Salçuk" demişlerdir. Biz sözcüğü hem Arapça biçimiyle kullanmışız, hem de Arapça'da olmayan ç ile söylemişizdir. 
Her şeyi ulusallaştırmak ve Türkleştirmek önemli ve ivedi işimizdir. 
Bu yüzden bu konudaki görevimizi görerek, bunlara da Türkçe bir tarih deyimi olarak “Salçuklular", “Salçuklu Hanedanı" dedim. 


Bu hanedan adını Salçuk (Salçık) adında bir kişiden alır. Salçık bir söylentiye göre bir tür geyik olup aynı zamanda bir Moğol kabilesi- nin de adıdır. Salçık'ın üyesi olduğu aile üç kol olup bu kollar Buğu Hatakı, Buğu Salçıku, (sayfa 18) Budanca adlarındadır. Birinci koldan "Hata Ken", ikinci koldan "Salçığut", üçüncü koldan ise “Bürciken" ulusları doğmuştur. Selçuk ikinci, Cengiz ise üçüncü ulustandır. 
Bir anlatıma göre Selçuklular, Pelu'da oturan ve Hristiyan olan Karayet ya da Nayman boylarındandır. Oradan Hristiyan olarak yola çıkıp, Batı'ya gelmişlerdir. 
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Sayfa: 19 
(Selçuk Han) 


Bir gün efendisi Buğu ile Selçuk'un arası açılır. Nedeni de Subaşı Selçuk'un çok değerli olması ve Hatun ile Tekin'lerin, yani protokolde Han'ın karısı ile oğullarının önünde yer olmasıydı. Hatun buna kızar ve kocasına şikayet ederdi. Bu yüzden Selçuk durumun kötüye gideceğini anlayınca bir gün 100 atlı, 150 deve, 150.000 koyun ile çıkarak, Semerkant yolunu tuttu. Cend'e gelince Samanlar'ın sonuncusu olan Muntasır'ın valisine “Ben müslüman olmaya geldim. Bize bir bilgin gönderin" dedi. Müslüman oldu ve oraya yerleşti (M. 1004) Cend, Taşkent'in kuzeyindedir. Putperest Türkler Selçuk'tan vergi almaya geldiler. Halkın önüne geçerek bunları yendi. Böylece ün kazandı ve pek çok Türk daha çevresine toplandı. 
Türklerde önderlerinin adını almak gelenek olduğundan dolayı, bunlar da kendilerine Selçuk Türkleri adını verdiler. 


Selçuk'un, Arslan İsrail, Mikail (Mikayl), Yonas (Yunus) ve Musa adlarında dört oğlu vardı. Bu adların Hristiyan adları olmaları da göstermektedir ki Selçuklular Cend'e gelmeden önce Hıristiyandılar. 
Selçuk yaşlanınca yönetimi savaşta ölmüş oğlu Mikayl (Mihâllın oğullarından Buğu TuğrullTığrıl), Mehmed Çakar (Çağrı) (veya Çakır) ve Davud'a verdi. Selçuk 107 yaşında öldü. Mezarı Cend'dedir. 


"Tuğrul"un kökeni Türkçe "Toğraul"dur. "Toğramak" mastarından gelir. Türkçede t, tı genellikle d'ye dönüştüğünden sözcüğün aslı "doğramak"tır. Avl tıpkı Türkçe'deki cı gibi bir edattır. Dolayısıyla bizim söyleyişimizde Tuğrul, doğrayıcı demektir. Böylece "Ertuğrul" ise erkek, yiğit, doğrayıcı anlamına gelmiş oluyor. İşte bunun gibi bizdeki "karakol" sözcüğü de "karaul" aslından gelir. Karamak Çağatayca gözetmek, bakmak anlamına gelir. Bu durumda anlamı gözeten demek oluyor. 
Yoksa kimi dilcilerimizin söyledikleri gibi karakol sözcüğü karada gezen kol'dan gelmez. Genel kabule rağmen Tuğrul kelimesi, bana göre bir tür yırtıcı kuş da değildir. 
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Sayfa LR 
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Sayfa: 23 
(Çakar Han) 


M.1037'de Mesud bizzat kendisi 100.000 kişilik bir orduyla Tuğrul Han'ın üzerine yürüdü. Selçuklular çok az sayıdaydılar. Önce geri çekildiler, daha sonra bir saldırıyla “Damgan"da Mesuf'u perişan ettiler. Mesut zorlukla Gazne'ye kaçtı. Böylece Selçuklular İran'a egemen oldular. Bu savaş, Selçuk yıldızını parlatan bir olaydır. 
Daha sonrası için bu Doğu'nun bağımsızlığında önemli bir olay olmuştur. Oradan Harezm üzerine yürüyerek burayı da ele geçirdiler. Daha sonra Güneye doğru inerek Güney İran'da ne var ne yoksa hepsini cam gibi kırıp paramparça ettiler. M. 1054'de Azerbaycan'ı da alarak, Güneyde Irak'a, Kuzeyde Kafkasya'ya, Batıda Ermenistan'a kadar uzandılar. Tus'dan sonra Nişabur'u da ele geçiren Selçuklular, Horasan'ın merkezi Nişabur'u bu kez başkent yaptılar IM. 139 H. 432), Onlar her hangi bir istekte bulunma- dan halife sanları da dahil her şeyi verdi. Yine yeni kahramanlar doğmuştu. Bu kahreden gücün sahiplerini elde etmek fırsatını kaçırırmıydı. Halifelerin kalıcılıkları da böyle güçlülerin sayesindeydi. Koca halifeler -kadınlar gibi- güçlü, şerefli erkeklerin koltuğuna sığınacak düzeylere inmişlerdi. 


Artık Selçuklu'lar her yöne akınlar düzenliyorlardı. Olağanüstü yağmalar yapıyorlardı. Dolayısıyla bu durum her tarafta bıkkınlığa neden oluyordu. Halife El-Kâ'im bi-Emrillah, Ebubekir-i Tüsi'yi Çakar'a elçi göndererek kendilerine yağma yapmak yerine ülkelerini geliştirmeleri öğüdünü verdi. Çakar ise 40.000 dinar vererek halife-Yi susturdu. Çakar öldü, yerine oğlu Alp Arslan geçti. Amcası Tuğrul kendisine vasi olarak atandı. En sonunda Nişabur'da Tuğrul Bey bağımsızlığını ilân ederek Selçuklu tahtına çıktı. 
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Sayfa : 24 
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Sayfa: 24 
(Tuğrul Han) 


Bu amaçla Selçuklular öncelikle Havarizm'i ele geçirdiler. Âl-i Saffâr ve Âl-i Büveyh zamanında ayakta durmaya çabalayan İran Hükümeti'ni buz gibi eritip Kirman ve Fars'ı kırıp döktükten sonra önce Azerbaycan'ı IH. 4251 ele geçirdi, daha sonra da Ermenistan, Kafkasya ve Irak'ı aldılar. Selçuklu ailesinden Ebu Süleyman Çakar Horasan'a, İbrahim Yinal Hemedan ve Azerbaycan'a, Kutulmuş (Kutilmış, Kutalmış) ise Kerka ve Damgan'a vali olarak atandı. 


H. 440'da İbrahim Yinal Bizans üzerine yürüdü. Trabzon'a kadar ele geçirdi. H. 443'de İsfâahan'ı, H. 446'da Revan ve Şirvan'ı aldı. 
Ayrıca Gürcistan ve Abazistan'ı da ele geçirdi. Abbasilerden de Emirü"|-Umerâ'lık (Emirlerin Emiri| sanını elde ettikten sonra, halifeleri bir hiçlik düzeyine indirmiş olan Irak'taki Âl-i Büveyh Hükümetini de yakıp yıktı. Daha sonra Kafkasya'nın kuzeyine yönelerek Hazarlara saldırdı. H. 447'de Hakan Tuğrul Kabe yollarını onarmak bahanesiyle Irak'a girip Hilvan'a kadar ele geçirdi. Bağdat'a gelmek için Halife'den izin istedi. Halife korkusundan camilerde Sultan Tuğrul Han adına dualar ve hutbeler okuttu. 


Fetihlerini sürdüren Tuğrul Bey, M. 1055/ H. 448 yılına kadar on beş yıl içinde Havarizm, Kühistan, Hemedan, İsfahan (1051), Azerbaycan ve Huzistan'ı ele geçirmişti. Tuğrul Bey bu fetih hareketleriyle, o zamanlar Bağdat'ta hüküm süren Âl-i Büveyh'i ortadan kaldırdı ve İsfahan'ı başkent yaptı. Tuğrul Han neredeyse Bağdat'a zorla girmiş ve orada on üç ay kalmıştır. Halife'ye yüz vermemekle beraber siyaset gereği Abbasi Devleti'ni kazanmak amacıyla kardeşi Davud'un kızı Arslan Hatun Hatice'yi Halife'ye nikahladı. El-Kâim bi-Emrillah'ın: "Türk Ordusu Bağdat'ta kıtlığa sebep oluyor. Askerinizi çekiniz" yolundaki.ricası üzerine; Tuğrul Musul'a çekildi. 
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Sayfa : 25 
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(Alp Arslan Han) 


Askerleriyle birlikte kükremiş arslanlar gibi düşman ordusuna saldırdılar. Öyle bir savaş oldu ki yer gök titredi denilebilir. Bu bir avuç kahraman koca orduyu tuzla buz etti. Bu zaferin asıl nedeni, Alp Arslan ve ordusunun kahramanlığı olmakla birlikte, Bizans ordusunda bulunan "Uz" ve "Peçenek" Türk boylarından olan askerlerin, karşılarındaki düşmanın kendi soylarından olduğunu görünce, Bizans ordusunu bırakıp Alp Arslan tarafına geçmeleri de zaferin kazanılmasına önemli bir katkı sağlamıştır. 


Sayfa : 32 
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Sayfa: 32 

Alp Arslan büyük bir kişiliktir. Bütün yaşamı bir kahramanlık destanıdır. 
Gerek askerlikte, gerekse hükümet yönetiminde oldukça büyük bir iktidara sahip olmasının yanı sıra, bilime de pek çok hizmeti olmuş bu yetenekli Padişah'ın asıl büyük özelliği Türklüğü sevmesiydi. Öyle ki halifelerce verilen Arap ad ve sanlarını kullanmamıştır. Oysa eskiden Çin hizmetine giren Türklerin Çin sanlarını, Müslüman olan Türklerin de Arap ve Acem adları almaları modaydı. Alp Arslan ise Türkçe konuşuyor, Türkçe yazıyor, Türk dilinin gelişmesi için çabalıyordu. 


Sayfa : 3 
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Sayfa: 36 

Koca vezir Nizam-ül Mülk, Sultan Melikşah'a büyük hizmetlerde bulunmuştur. Nizam-ül Mülk ünlü "Siyâsetnâme"sini Anadolu'da padişah olan Melikşah adına yazmıştır. Aynı sıralarda Yusuf Hacib'de Kaşgar'da padişah olan Buğra Han adına "Kutadgu Bilig" adlı eserini yazmıştır. Bu iki Türk çiçeği tam da bu yüzyılın ürünüdür. Ancak birisi sırf Türk ruhu kokarken diğeri Acem kokmaktadır. 
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Sayfa : 42 
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Bu dönemde Selçuk soyundan birçok hükümdar İran, Irak ve Suriye'de hüküm sürdü. Saltanat iddiasıyla birbiriyle boğuştular. Bu mücadeleler sonucunda büyük bir imparatorluk olan devletin parçalanması gerçekleşerek, İran Selçukluları, Anadolu Selçukluları gibi devletler ortaya çıkmıştır. 


Sayfa: 50 

Yapıtlarından bazıları olarak, “Serpezen Hanı" denen imaretin yanı sıra, Kirman'da da Turanşah camisinde oluşturduğu 5000 ciltlik bir kütüphanesi bulunmaktadır. 
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Sayfa: 57 

Tutuş Şam'ı başkent yaptı, ardından Halep'i ele geçirerek H. 489'da bağımsızlığını ilân etti. Mezopotamya ve Irak'a doğru topraklarını genişletmesi halifeleri endişelendirmeye başladı. H. 490'da Fırat üzerindeki "Rahabe"yi ele geçirdi. Elcezire (Mezopotamyal hükümdarı İbrahim Akili bozguna uğratıp, yakaladı ve idam etti. Ardından da Bağdat'a girdi. Hutbeden İran Selçuklularının adlarını kaldırıp kendi adını okuttu. Bu duruma öfkelenen asıl Selçuk Padişahı Hakan Berkyaruk, Tutuş Han üzerine yürüdü. Tutuş savaşta öldürülünce yerine oğlu Melik Rıdvan tahta geçti. 
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Sayfa : 6 
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Sayfa: 62 


O sırada Avrupa'da, tutucu keşiş "Piyer Lermit'"in teşvikiyle Fransa'nın "Klermon" kentinde toplanan büyük bir konsil (M.1095/ H. 4891 İslâmlara karşı kutsal savaş ilân etmiş, Hristiyanlık dünyası haçlar takınarak Kudüs Seferi'ne çıkarmaya karar vermişti. Avrupa'nın her yerinde haçlı orduları hazırlanıyor, eli silah tutanlar din uğruna haç takınmakta ivedilik gösteriyorlardı. 


Haçlıların (Ehl-i Salip) 100.000 kadar olduğu söylenen askerleri İstanbul'a geldi. Oradan da Rumların yardımıyla Anadolu'ya geçtiler. Kudüs'ü kurtarmaya giden bu ordu Selçuklu yurdundan geçecekti. Kılınç Arslan Han bunları bir hamlede bitirdi. Kurtulanların ancak az bir miktarı Bizans'a dönebildi (M. 1096/ H. 490). 
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Sayfa: 65 

Kılınç Arslan döneminde Anadolu'dan geçen Haçlılar Kudüs'ü almış ve bir yönetim oluşturmayı başarabilmiştiler. 1. Mesut'un son günlerinde, İslâm beylerinin özellikle de Türk kahramanı Sultan Nureddin Şehid'in son dereceye varan baskıları dolayısıyla Avrupa yine ayaklanmış, ikinci bir Haçlı Seferi'ne karar vermişti. Önce Alman İmparatoru Ill, Konrat, ardından da Fransa Kralı Vil. Lui kuvvetli ordularıyla bizzat sefere çıktılar. Onlar 

. da Birinci Haçlılar gibi İstanbul'un yolunu tuttular, 
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Sayfa: 66 

Rum Kayzerleri, Avrupa ordularının bu şekilde, ikide bir memleketlerinden geçmelerinden haklı olarak korkuyorlardı. Haçlı ordusu çoğunlukla tutucu kaba kılıç ustalarından oluştuğundan Doğu Kilisesi'ni yerle bir ederek sevap kazanmak, İstanbul gibi bir şehirde yağma yaparak dünyalık elde etmek amacındaydı. Bütün bu tehlikelerde kendi mezhebini ve ülkesini kurtarmak amacıyla Kayzer İmanual önce Alman İmparatorunun yüzüne güldü, ancak yanına da hain kılavuzlar verdi. Mesut Han İmparator Konrat'ı Tarsus geçitlerinde çevirdi ve ordusunu darma dağın etti. Konrat yaralı olarak İznik'ten geri çekilmek zorunda kaldı (M. 1147/ H. 5421. 


Sayfa : 6 
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Sayfa: 67 
Ilkinci Kılınç Arslan Han) 
Bu kişinin adı İzzettin ve sanı da "Es-Sultan-ül Muazzam"(Büyük Sultanl'dır. Yani adı tam olarak “Es-Sultan-ül Muazzam İzzeddin ll. 
Kılınç Arslan"(Büyük Sultan |l. Kılınç Arslan)'dır. 11. Kılınç Arslan 


Han Erzurum Hükümdarı'nın kızıyla evlendi. Kızı getirirlerken, "Yağıbasanlar" boyu, düğün alayına saldırdılar ve kızı alıp götürdüler. 
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Sayfa 09 
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Sayfa: 69 

Tam da bu dönemlerde Türklerde İran Edebiyatı'na karşı büyük bir ilgi ortaya çıkmış ve Türkçe'ye birçok Acem sözcüğü girmiştir. Eserler Acemce yazılmaya başlandı. Törenler İran tarzında yapılır oldu. Çocukların boynuna "şir-hürşid" (arslan güneşi'ler takılmaya başladı. Türk adlarının yerini "Keykâvus", "Keyhüsrev" gibi Acem adları aldı. Ancak acı olanı şu ki bu yüzyıllarda İran hemen her bakımdan Türklerin mahkumu durumundaydı. Eski İran uygarlığı ve edebiyatından da pek bir şey kalmamıştı. Böyle bir durumda nasıl oluyordu da Türkler Acem kültürünü ve geleneğini kendilerine aşılıyorlardı. Bu arada birkaç ölümsüz Acem eseri de vardı ama, onları da Kirman'daki ve Gazne'deki Türkler ortaya koyuyorlar ya da geliştiriyorlardı. İşte bugün Türkiye Türklerinin dilindeki Farsça sözcükler, Türkiye Türkü edebiyatındaki Acem öykünmeleri, bu dönemin eseri ve kusurudur. Şükredelim ki bu durum eski yoğunluğunda kalmamış, Türkçe aşama aşama kendini bulmuştur. Bunda daha sonraları Karaman Beyi Mehmed Bey'in çabalarının çok etkisi olmuştur. 
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Sayfa: 73 
(Birinci Gıyaseddin Keyhüsrev Han) 


Horasanlı tüccarlar Mısırdan dönerlerken Antakya'da Haçlılar tarafından soyuldular. Bunlar, çoluk ve çocuklarının nafakaları için gurbet ellerde zorluklar çektiklerini söyleyerek şikayette bulundular ve adalet istediler, Keyhüsrev: "Ben bilürem sizleyin miskin kişiler halini. Gurbet içre başta zirâkim külâhım vardı. (Ben de gurbette aynı sıkıntıları çektiğim için sizin durumunuzu anlıyorum") dedi. 
Keyhüsrev bunların intikamlarını ve mallarını almak için Frenklere savaş ilân ederek Antakya'yı kuşattı. Bu savaş için Bibioğlu (İbn-i Bibil eserinin 82'ci sayfasında: “Sağ kol ve sol kol çerileri Kayı ve Bayat ve Bayındur ve Salur gibi toplam 24 boy'un çerileri ve anlar- dan başka Kürt ve Arap çerileri ki hazır" diyor. Bu anlatıma göre Osmanlı soyu olan "Kayıhanlılar" daha o zamanlarda Anadolu'da bulunuyorlardı. Hem de Anadolu'da o zamanın en ileri gelen boyuydu. Bu da devletin "Selçuk" ve "Osmanlı" devletleri değil, bir "Türkiye" devleti olduğunu ve yalnızca saltanat hanedanının değiştiğini ortaya koyar. 


H. 603'de Antalya şehrini, İçel sahillerini ve Klikya'yı aldı. H. 
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605'de de Maraş ve çevresini ele geçirdi. 


Bu sırada İstanbul'da Latin İmparatorluğu kurulmuş olduğundan Bizanslılardan İznik'de bir şube oluştu. Hakan Konya'ya gidiyordu. İznik Bizanslılara yol vermek istemedi. Bu yüzden Hakan Alaşehir Tekfuru üzerine yürüdü. Yapılan savaşta onu yenilgiye uğrattıysa da askeri yağma ile uğraşırken bir Rum tarafından şehit edildi IM. 1211/ H. 608, bazı belgelere göre H. 6061. Keyhüsrev bu savaşta bizzat kendisi savaşmış ve büyük kahramanlıklar göstermişti. Zaferden sonra asker yağmaya dalınca yalnız kalmıştı. Bu sırada bir frenk atlısı ortaya çıktı. Han bunu kendi adamlarından sanarak savunma girişiminde bulunmadı. Süvari yanından geçip gitti ve geri dönüp arkasından Han'ı kargı ile vurdu. Bu savaşta sağ kolda Beylerbeyi Kayılardan (Sayfa 74) Aşut Bey, sol kolda Bayundurlar'dan Beylerbeyi İbrahim Bey kumandandı. 


Bu hakan; görgülü, o zamanların Avrupa'sını dolaşmış, ŞGir, pek değerli bir kişiydi. Çok güzel Farsça şiirleri vardı. Bir şiirinde "Stanbul" diyor ki buradan o zamanlar da İstanbul'a Türklerce "İstanbul" dendiği anlaşılıyor. İbn-i Bibi'de de "İstanbul" birkaç kez geçiyor. Yani bu ad yeni değildir. 
Ancak eser sonradan yazıldığı için yazarın bu adı kullanmış olması olasıy- sa da Keyhüsrev'in şiiri açık bir delildir. 


Daha sonra yerine büyük oğlu Malatya Hükümdarı |, İzzeddin Keykavus geçti. İkinci Padişahlığında dört ya da altı yıl saltanat sürmüştür. 


Sayfa : 76 


le 6 eps gib el is af lila OE Süral 


ei in iy il cağ alk ela ğa Giy 


325 


« 


ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR * Türk Tarihi 3 


Sayfa : 77 —iİyyzs 


mia GYM Gs SAK Gİ ağza si Je ül ös 
İRİ SİZA 052. 5533510 005 die Mg 

EŞİM öy EİP Al gaze 77 
<A Sari Ola Silan 3 iel Mia iyatlal Yaz ye 
Jin İş EY RL A EE 
3 eliis İYeİy balk ği 5351 VASİSİ aş 

: b re ah.ş bei GL a We, 

Aİ ye iğ e) e AE gi 
İAİ3 Aİ AF esl YL SUYA Seyyal. DAT yazıl 

elsi, İS Yü pe Şyinaz İğ 423 Yali 


A SİLİN öy yan YONE, p 


ye; 


Sayfa: 76 

- İzzeddin Keykavus Han Pervanelik (Başvekillik! görevini Emir Celalettin Kaysar'a, Sahib-i DivanlıklDivan Başkanlığıl görevini Hoca Bedrettin-i Horasani'ye, İnşâ ve Mektübat (Yazı işleri| görevini Hoca Isayfa 77) Fahrettin Ali Tebrizi'ye verip Konya'ya geldi. Demek ki o zamanlar Türkiye'de Horasanlı, Tebrizli Türkler de bulunuyordu. Bütün bu yerler Türk ve bu Türkler birbirleriyle ilişkideydi. Tevârih-i Âl-i Selçuk”a göre İzzeddin Keykâvus Han Konya'ya şöyle girmiştir: “Konya'nın hocaları ve saygın kişiler ve ileri gelenler şehri süsleyip donattılar ve kanglılar (Kağnı arabasıl üzerine köşkler kurdular. Sazlar ve muiribler Içalgicılari, gençler ve bando ile Ebruk'da Sultan'ı karşıladılar. Saygı ve övgülerle, güzel ağırlama ve ikramlarla hep birlikte Sultan'ı şehre getirdiler ve tahta geçirdiler. ondan sonra Sultan söz aldı. Sultan'ın isteğine göre and içtiler. Ondan sonra Sultan her birinin mal ve mülklerinin yenilenmesi ve zindan tutuklularının serbest bırakılmasını buyurdu. Ve bütün ileri gelenlere ve saygın kişilere değerli giyecekler giydirdiler. Türlü yiyecekler ve içkiler döküp yediler ve hoş kokulu şerbetler, kımız, kımran (deve sütü| ve şaraplar içtiler. 
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İS SİM eğil 3 gesi 
AS Sezgi Saya si İZİ 
AE ee 

AZI li sl 3 


he) 13 İK yaa 

VI 00 $ üye 3 ği 

İL ei Doya yel 
ŞİR İİ İİ |, 


Sayfa: 89 

“Hanlar atası Oğuz Han söyledi. 

Böyle töre yol ve erkân eyledi: 
İş bu resm ile vaziyyet kıldı ol, 
Tâ ola oğlanlarına töre, yol. 

Didi Kayı çünki sonra Han ola, 

Töremiz Beylerbeyi hem sol kola 

Şilekârındır ki bayundur ola 

Töre ve yol ve ağırlamak dahi 

İş bu tertib üzere ola ey ahi 

Kim Kayı o töre andan son Bayat 

Sonra halka oldukda Ulu Basbat 

Piş o töre yazır ve andan Döğer 

Piş Todurgayla Yapurlu meğer 

Avşar ve Kızık ve sonra Beydili 

Sağ Kol'un en sonu Kızık'ındır beli 
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Sol Kol'un başında Bayındır gerek 
Andan alçak kiçi kardeş Bicinek 
Piş Çavundur o töre Çepni bile 
Dahi Salur otura Eymür'le 

Piş Alayundlu ve Üregir, Biyik 
İğdir ve Büğdür ve Yıvak ve Kınık 
İş bu tertib üzere oturmuş gerek 
Önlerinde müçler turmak gerek 
Kımız ve karanda bu tertible 
Ağa ve ini arasında içile 

Mansıb ve Beylik dahi bu resmile 
Uruğ ve soyuna göre virile 

İş bu soylardan kamuya vireler 
Artarsa ayruğu hoş göreler." 
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Sayfa : 92 ax uği$ s5l)z gi 1 in“ ib Map 3 ye ALAY iiL gl UNİ öle. gel e 0s) İM UY > vi >. gmal 


zl, ga 05 zda galler af UY iL 


... ei) Kuyt 4 .. ami 
453)3 591 Ale yy me e gl 


Sayfa: 92 

Selçuk soyunun son dönemlerine ait ünlü bir kişiyi burada anacağız. Bu kişi Mevlânâ Celalettin-i Rümi'dir. Babası Sultan-ül Ulemâ lâkabını taşıyan Mevlânâ Muhâmmed Bahaettin Veled bin Hüseyin el-Bekri'dir. 
Bahattin, Belh'de tefsir ve benzeri bilimler okuturdu. 


eziz ALT Sp Se AN e ls ez Sp iz 
2 y 30. e ii e > 
dazy OE gö solal le » ii 33 a üz 0k yö Öl is03İ zl elan Şİİ ASIR çö4 s3 ğ31T 

liz Ye e İİ mizi egeli ga li ÖL OYA Gİ Süz 
Ja Akol 3 lis özlü e Ağiz 53 Eğl Mz» sela! 
ASE sal Si o le 6 ögle 5 esl (80) 
söndlai kö std ozi de Seir ak sz EİN ulak 2 sizle erler SAT ime ai Dal Mali 
A sol > Sike JOE yök dl Oki üye esya» AE yali sa ylleğle e yenil sa EN li ge332l 3S yale EZ 
503201 EL Üy iğ BL 3 Şekli öle 

«SAİ eğöşl 35 4 
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Sayfa: 93 
Bu dönemin diğer bir olayı da Osmanlı sülalesinin Küçük Asya'ya gelmesidir. Cengiz Hanın Harezm'i ele geçirmesi üzerine, ileride Osmanlı Hanedan'ını doğuracak olan Oğuz boylarından Kayı Han boyu batıya doğru kaçar. Daha önce de Kayı Han boyundan bir kısmının - Anadolu'da bulunduğu önceki bilgilerimizle tespit edilmiştir. 


Bunların reisi olan Süleyman Şah, Caber kalesi dolaylarında ölür. Hâlâ mezarı oradadır. Bunun üzerine boy birkaç kola ayrılır. Bunlardan Dündar ve Ertuğrul 400 oba halkıyla Urfa'dan Kara Dağları'na aşıp Diyarbakır çevresinde yeniden Fırat'ı geçerek Yukarı Pasin dolaylarındaki Sürmeli Çukur'a yerleşir. Fakat orada da Cengizlilerin elinden kurtulamayacaklarını anlayarak Sivas çevresindeki bir ovaya gelirler. Orada Çermahun Noyan ile Baycu Han yönetiminde Cengiz ordusu ile Birinci Alaattin Keykubat 

“ordusu savaşmaktaydılar. Alaattin tarafında Kemâlettin Kamyar, Mübarizettin Çavlı Bey gibi değerli komutanlar olmasına rağmen Selçuk ordusu bozulmak üzereydi. 


Sayfa :106 

ls İŞ ASİ MAİL. al iz 3g 

MİŞ Ey Aİ eyes Şİ O Dat AYAĞI © 

KETEN a mağ, 32 gf il el 
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Sayfa: 106 

Mehmet Bey milliyetperver bir Türk idi. Selçukluların elinde Türk dilinin yok olmasından çok üzgündü. Konya'yı ele geçirir geçirmez bu koca Türk'ün ilk işi Acemce'yi kaldırıp Türkçe'yi resmi dil yapmak oldu. 
Acemce'yi şiddetle yasak etti. Fakat bu kişi de bir hata yapmıştır. Dilimizi resmen Arap harfleriyle yazdırmıştır. O zamanlar herkes Türkçe'yi kendine göre bir yazımla Arapça gibi yazım harfleri kullanmaksızın yazmıştır. Eski el yazması kitaplarımız incelenirse, bu yazım biçiminin yüzyıllar boyunca durumu önceki biçimi ve geçirdiği aşamalar ilgi çekici bir biçimde görülür. Örneğin; bir zaman "buradan" sözü redifle bile yazılmıştır. Bu da pek zararlı bir karışıklık ortaya çıkarmış, bu karışıklık zamanımıza kadar gelmiştir. Günümüzde bile bizi zor durumda bırakmaktadır ve Türklerin ilerlemesinin en önemli engellerinden biri bu olmaktadır. Zaten Mehmet Bey'in bu girişiminden önce de Anadolu'da ve İran'da Türkçe'yi Arap harfleri ile yazanlar olmakla birlikte resmi değil, özeldi. Örneğin; Mevlânâ Celalettin-i Rümi ve oğlu Sultan Veled Türkçe şiirlerini Arap harfleriyle yazmışlardır. Halbuki Türkçe'yi resmen Cengizliler ordularında, İlhanlılar da Uygur yazısı ile kullanmaktaydılar. Bu harfleri düzeltmek gerekir ve bu düzeltme de yapılabilir. Latin harflere geçişe gerek yoktur. 


Sayfa :107 


! 
0 kü $u al y dai I öl 2 : 
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Sayfa: 107 
Bu kadar az kişiyle bu iş yapılamazdı; fakat Müslüman dininde bulunan ve Oğuz Türkmenlerinden olan Ali Bahadır, Sarı Saltuk adlı iki Boybaşı beraberindeki 10.000 kişiyle Anadolu'dan Rumeliye geçirilmiş <5 ve Bizans İmparatoru tarafından Dobruca'ya yerleştirilmişlerdi. Eskiden “beri Bizans İmparatorları, Türkleri Dobruca'ya yerleştirirler, onları sınır korumasıyla (sayfa 108) görevlendirirlerdi. 


ML Şİ OY3İ yi AİR A SA Zel Bae yy 
VET E ŞEYİ SEE EĞİN > Kl aa yle 
İG € eli ez sadi al SA A İŞİ İ.Ç. 
ER SİYAMİ İİ ça Sİ yeğ 373 
AA J $$ gi öy Ay My si İzel Eh şa 

LE REN Hye MİNE GL Sy öy. avene Ti v3 043 syö3La$” .L2ol dye SEEEİMEİZ el ii Gy 
Abe di. ek eeyll il gi ai Ai! 
ATAM İsa. S7 özal, el Sa lk 
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Sayfa: MI 

Devlet bir süre padişahsız kaldı. En sonunda Hemedan'da mahpus olan Il.Sultan Gıyasettin Mesut ikinci kez tahta geçirildi. IM. 
1302/ H. 7021. Lakin artık her şey bitmişti. Padişahın elinde bir şey kalmamış, İlhanlıların kendisine verdikleri para, saray masrafına bile yetişmiyordu. Zorluklar ve üzüntü içinde kendisine inme inerek öldü. Bunun ölümüyle Selçuk sülalesi sona erdi IM. 1308/ H. 7081. Bu kişi Türkiye'nin Selçuk hanedanının son padişahı değildir. Çünkü padişahlığın bir geleceği yoktur. Son padişah Keykubât'dır. Bundan böyle İlhanlılar, Anadolu'yu valiler ile yönetmeye başladılar. Valilerden Timurtaş Bey, devletçikleri temizledi. Valilerden sonra Anadolu'da Ertana Bey hükumeti kurdu. Ertana, İlhanlılar beylerindendi. 
Fakat Karaman Oğulları Konya'yı ele geçirmiş, oradan yönetiyorlardı. Türkmen beylerinden Karaca Bey Dulkadir "Dulkadiriye" hükümetini kurdu. Ertana Bey'e adaletli ve güzel ahlak sahibi olduğundan dolayı "Köse Peygamber" derlerdi. İlhanlılar devleti de artık çözülmüş, ortadan kalkmış buluyordu. Ertana'nın karşısında engel olacak bir kuvvet yoktu. Şeyh Hasan Çobani'yi de Sivas'da büyük bir savaşta bozguna uğrattı ve böylece bağımsızlığını elde etti. IM. 
1340/ H. 744). Ertana Bey M. 1352/ H. 753'de öldü. Valiliği ile beraber saltanat müddeti 18 yıldır. 


Sayfa :113 
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Sayfa: 113 
Anadolu Selçuklularından 17 padişah gelmiştir. Asıl İmparator- 


luktan ise 8 padişah gelmiştir. Bu halde Türkiye devletinin ilk saltanat hanedanı olan Selçuklu sülalesinden 25 padişah yetişmiştir. 


- Bu sülale önce İznik'i, sonra Konya'yı başkent yapmışlardır. 


— NA — 


göeizala e ul LYS dı a vena. Şi 


“Tene. 
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di 


Sayfa: 18 

Selçuklu döneminde Türkiye Devleti'nin kuruluşunun temeli askeri niteliktedir. İlk padişahlar tamamiyle demokrattır. Eski Türklerdeki gibi "Kurultay" mevcuttur. Padişah kişiliği kutsal, tanrısal yönlendirme ile doğuştan padişah olan bir kimse değildir. Hanedan soyundan olurlardı; fakat kurultayın seçimiyle, "yasa"ya ve “Türk Töresi"ne uymaya ve boyun eymeye and içerek tahta otururlardı. 
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Sayfa :118 
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Sayfa: 118 

Hükümete Divan denirdi. Divan'ı vezirler idare ederlerdi. Padişahların emri (sayfa 119) bu divanca onaylanmadıkça uygulanmazdı. Sonra padişahlar baskıcı bir tavır aldıkları zaman divan kuwetini kaybetmiştir. Divanı bağımsız olarak egemen kılan vezirlerin en ünlüsü "Nizam-ül Mülk"dür. 
"Divân-ı İnşâ" yahut "Divân-ı Tuğrâ" "Divân-ı el-Zemâm ve'l-istifâ" gibi daireler vardı. Başbakan'a "Pervâne" veya "Pervâneci", maliye bakanına "Defterdör" derlerdi. Miraslarımızdan biri olan bu kelime hâlâ bizde kullanılmaktadır. Hukuksal ve dinsel işlerde "Kadı", "Hatip", * Muhtesip" adında üç tür memur kullanırlardı. Adalalet yöntem anlayışı, dinsel yani şer'i usül idi. 


Yönetim düzeninin en önemli faaliyeti casusluk idi. Casusluğu redde- den padişah olmuş ise de ondan önce ve sonra casusluk büyük ölçüde uygulanmıştır. Nizam-ül Mülk bunu "Siyasetnâme"sinde ateşli bir biçimde önermektedir. 


Bir sülalenin son devrelerinde Türk milli kaporalizmisi ve itaatinin yerine; 

padişah korkusu ve hükümete hürmet almıştır. Bu durum -Osmanlı 

— sülalesinin başlangıcı hariç- hüküm sürdüğü dönem boyunca devam edecektir. 


Devletin temeli askeri örgütlenme biçiminde olup, orduya çok değer verilirdi. Padişahların kendisine ait askerleri vardı. Bunlara maaş verilirdi. 
Askere maaş, timar olarak parça parça toprak şeklinde de verilirdi. Sipahilik babadan oğula geçerdi. Demek ki daimi bir ordu vardı. Melikşah zamanında bu ordu 400.000 kişi olmuştur. Bundan başka beylerinde kendilerine ait kuwetleri vardı. Bu kuwetler onların satın aldıkları kölelerinden oluşurdu. Her beyin, gurur ve onuru, gösteriş ve süs ile değil, kendisine ait askeri gücüyle ölçülürdü. 

Selçuklularda ordu örgütlenmesi çok iyiydi. Orduların 40 deve ile taşınan seyyar hastahaneleri bile vardı. Büyük memurların timarları vardı. Sınırlardaki timarlar gazilerin ve alplerin idi. 
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Sayfa: 121 

Bu sülalenin hayatının önemli olaylarından biri de sünnilik ve şiilik çatışmasıdır. Sünnilik ve hanefilik bu sülale zamanında Türkiye'nin esas politikasıydı. Osmanlı sülalesi zamanında da -hatta günümüze kadar- devam etmiştir. Miladi on dördüncü yüzyılın sonuna kadar bütün Türklerde din siyaseti, devlet işlerine karışmazken, bundan böyle Selçuklularda devletin esas siyasetini din oluşturmuştur. Dinin önemi gün geçtikçe artmış, ulusal kurumları yıkmış, milli duyguları zihinlerden silmiştir. Bütün bunlara bağlı olarak bu padişahlar, Bağdat'daki elleri altında olan zayıf ve şahsen de âdi halifelere pek çok bağlılık ve saygı göstermişlerdir. Esasen bu, iki nedenden kaynaklanıyordu. Birincisi dinsel düşüncenin zorunlu sonucu, diğeri ise devlette sünniliğin temel politika olarak kabul edilip, şiiliğe karşı harekete geçmek gerektiği düşüncesiydi. 
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Sayfa :122 
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Sayfa 122 

Dikkate değer bir olaydır ki Türkiye Türkmenleri böyle şiilik aleyhindeyken diğer taraftan Şii olan Batınilerle çalışan Türkmenler de vardı. 
Bugün İran ve Anadolu'da bulunan ve sayıları milyonları bulan Şii Türk, elbette bugünlerin ve daha sonraki zamanların meydana getirdiği Şiilerdir. Türkmenlerde Şiiliğin gözde olmasının nedeni sünniliğin kadını kapatması, hürriyeti azaltmasıdır. Halbuki Türk'de, özellikle göçebe Türkmen'de kadın toplumun vazgeçilmez unsurudur. Kadın Türk'de baş, padişah dahi olur. Oruç, namaz dahi göçebeye güç gelmiştir. Nitekim: “Şeriat, seferi olanlara orucu mecburi kılmaz, namazı da adetçe ve şekilce hafifletir" şeklindeki kuvvetli propaganda bir takım Türkleri Şiiliğe kazandırmıştır. 


Sayfa :122 


Ja Yala cv gb yal 4d» çi DAYE ya 
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İV O 
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Sayfa :127 


Dİ ei 
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Sayfa 122 

Tarihte bu sülalenin önemli bir rolü vardır. O zamana kadar Arap, Müslüman milletlerin (Sayfa 124) seçkin hanedan sınıfı sayılır iken, bunlar doğuda Türk milletini bu seçkin sınıftan saymışlardır. Paralı asker ve köle olarak gelmiş olan Bağdad Türkleri ile Gazne Türkleri bu zemini hazırlamışlar, bu ortamı da kesin olarak Selçuklular sağlamışlardır. 


Selçukluların yerine getirdikleri önemli bir görev de Haçlılara karşı durmalarıdır. 


Kanlarını çeşmeler gibi akıtarak bunlarla uğraşmışlar, İslâmiyet'e ve Araplara pek büyük hizmet etmişlerdir. Bunların yüzünden hiçbir haçlı seferi başarılı olamamıştır. Çünkü Selçuklular onların önlerine, yollarına durmuşlardır, sırtlarına binmişlerdir. Birinci Haçlı Seferi ile Vi. 
Lui'nin Haçlı Seferi, ancak mevcut kuwvetlerinin yarısını Anadolu'da gömerek geçebilmiştir. M. 1101'de Lombard Haçlı Seferi kuvveti ise bütünüyle Anadolu'da yok edilmiştir. Onlar için Konya, İstanbul'dan Kudüs'e giden yolun üzerinde önemli bir dipsiz çukurdu ve geçilemiyor, içine düşülüp ölünüyordu. Bu nedenden dolayıdır ki Avrupa tutucuları sonraları Haçlı Seferlerini denizden yapmışlardır. İşte bu Türk siperidir ki haçlılara üstesinden gelinemez zorluklar vererek, zamanında İslâm'ın Avrupa'dan öç almasını hazırlamıştır. Bu intikam 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akınlarına hareket noktası olmuştur. Osmanlılar zamanında Türkiye'nin Avrupa'ya girmesi belki de bugünler ve bu olayların sonucudur. Bu iki sülalede de aynı durum söz konusudur. Ancak birinci sülale Haçlılarla Anadolu'da, ikinci sülale onlarla Tuna boyunda vuruşmuştur. Bu da ikisinin bir devlet olması iddiasını güçlendirir. 


Selçuklu sülalesi zamanında ulus Oğuz Türkmeni'dir. Devleti kuran, koruyan ve yöneten hep odur. Saldırı zamanında ve sonraları akın akın ve yüz binlerce kitleler halinde Anadolu'ya gelenler, yerleşenler hep Türkmen'dir. Bundan dolayı, biz Anadolu halkı, denebilir ki istisnasız Türkmeniz, hatta bu sırada Suriye ve Irak'a yüz binlerce Türkmen gelip yerleşmiştir ki bugün onlar orada din ve Arap kültürü yüzünden Araplaşmış, dolayısıyla (Sayfa 
1251 bizim için kaybolmuş sayılmaktadırlar. Oralar hiç olmazsa 
1000 yıldır, Türk saltanatları altındadır. Birçok Türkler oralara yerleşmiştir. Başka bir millet olsaydı oralar baştan aşağı Türk olurdu. 
Halbuki din, bize milliyeti unutturmak pahasına buna engel olmuştur. Çünkü Müslümanlık Arabın malı sayılmış, Araba ve dine saygi gerekli sayılmış, bir taraftan da bizde millet duygusunu silmiştir. 
Böylece biz onları Türkleştirememişiz, aksine onlar biz Türkleri Araplaştırmışlardır. 


Devlet, ilk zamanlarda Türkmenlere dayanıyordu. Devletin direği onlardı. Hem devleti bizzat kollarının kuwetiyle, kafalarının aklıyla kuranlar onlardı. Kendi mallari idi. Padişah sülalesi de akrabalarıydı. Bu devir ilk saf milli devirdir. Müslümanlık anlayışı baskın gelince Türk'ten başka unsurlar başat olmaya başlamıştır. 
Ordu her ulustan askerle doldurulduğu gibi memuriyetlerde Türk'ün dışındaki unsurlara verilmiş, bu yabancı unsurlar saraylara sokulmuşlar, nüfuz kazanmışlar, yönetimi ellerine almışlardır. Türkmen beyleri bu duruma gücenmişlerdir. Türkün şansı yoktur. Ve bu her zaman böyle olmuştur. Türk kellesini koltuğuna alır, savaş meydanlarında ömrü geçer, bin bir zorlukla, yoksulluğa katlanır, uykusunu bile at üstünde uyur, didinir, vurunur, bir devlet kurar getirir, iki gün sonra yabancı unsurlar mikroplar halinde devlete üşüşürler. 
Bakarsın ki devleti yemeğe koyulmuşlardır. Damarlarına yapışmış 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emip dururlar. 


Yalnız yeseler, emseler o da bir sey değil! Üstelik Türk'e bir de hakaret yağdırırlar! Mikrobun kazancı bellidir. En gerçek anlamıyla pozitif bilimler, tıp, mikrop denilen haşerenin zararlı hayatını karşı konulamaz bir biçimde böyle olduğunu ispat etmişlerdir. Onlar üşüştükleri vücudu yer, bitirirler, o varlıktan eser kalmaz. Siyasi benlikte de mikroplar yabancı unsurlardır. İşte bunlar böyle sayısız Türk siyasi varlıklarını yiyip yok etmişlerdir. Ne gariptir! Çakan Igürzi ile dağları deviren, kılıcı demir ve çelik bedenleri kesen, oku başlardaki en sağlam tolgaları (Sayfa 127) delen, böyle gürbüz olan Türk sürekli bu hastalıkla ölmektedir. Bu kadar bir ırksal dirilik, bu kadar ateşli, sağlam bir güç, eşsiz yaşam gücü, bu mikrop hastalığa tutulmamağa yeterli gelemiyor! Evet, tıbbi kanun böyledir. En dinç ve sağlam insanları, en gürbüz hayvanları, arslanlar cüsseleri mikroskop ile görülebilecek kadar küçük olan birkaç mikrop yer, o dağ gibi vücutları devirir, toprak altına sokar. Bu hastalığa çare yoktur. İş mikroplardan korunmaktır. 


Sayfa :131 
— A — 


Mg i 
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j e 1 
Sayfa 131 
Cami, medrese ve türbelerinde dahi eski Türk arması olan dokuz başlı 


ejderha resimleri ve koç başları vardır. O kadar tutucu sünni iken bunları yapmışlardır. 
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Sayfa :131 
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Sayfa 131 


Mısır'da yanlış olarak "Arap mimarisi" adı verilen mimari, Selçuk mimarisi gibidir. Kapılar onlar gibi pek yüksek ve işlemelerle süslüdür. Mısır'da, Arap'ta işleme yoktur. Demek, bu mimari Arabın degil, dışarıdan gelme bir sanattır. Uzmanlar bu konuyu araştırmalıdırlar. 


Sayfa :131-4 
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Sayfa 131 

Bu güzel anıtları ile, onlar bilhassa Konya'yı doldurmuşlardır. Karaman, Niğde, Sivas ve Erzurum gibi şehirlerde dahi eserleri hâlâ durmaktadır; fakat çoğu yıkılmış ve yok oluyor. 
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Sayfa :132 
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Sayfa 132 

Aynı zamanda Arap diline de hizmet eden şairler ve edebiyatçıları da korumuş ve bu dile de hizmet etmişlerdir. Gazneli ve Selçuklu saraylarındaki bu harekete bakılırsa, İran edebiyatını biz Türklerin meydana getirdiğimiz çok açıktır. 


Sayfa :135 
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Sayfa 135 


Selçuklu sülalesinde, ilk devrede her şey öz be öz Türk'tür. Dil sadedir, Arapça ve Acemce'den korunmuştur. Kurultay, yasa, oğuz töresi, 24 
boy ve makamları, sağ ve sol kol ve bunların beylerbeyleri, boybeyleri, uc beyleri, alpler, Oğuz adetince kımız içmek, şölen, vb. vardı. Bunlarda top, çomak oynamak gelenektendi. Sonraları her şey Acemleşmeye başlamış ve çok şey Acem olmuşsa da Türk töre ve geleneklerinden çoğu bu Acemlikle birlikte yine yaşamıştır. Kadın ilk devrede toplumda önemli iken, sonra din ve Acem etkisiyle bir hiç olmuştur. Selçuklular zamanında Anadolu'da 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Sayfa :136 —— KN 
İMLEĞ A Şat ayal 2S geye gl BA 
AĞİR LEZ BAR İİ İt YE 


AA İş di ix Ozkl ,p Ole dji Iş ve elm. IX 


hi. 


(Sayfa 136) Türklerde kahramanlık duygusu pek yüksektir. "Battal Gazi" bir Türk kahramanıdır. Malatya'da doğmuştur. Hicri beşinci yüzyılda, Selçukluların ilk devrelerinde yaşamıştır, Battal Gazi Divanı kahramanlık 

, Örneği olup, Türk ulusunu savaş coşkusunu arttırmak için yazılmış olsa gerektir. Çünkü o zamanda Anadolu'nun feth edilmesi gerekliydi. 


Sayfa :138 
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Sayfa 138 
IBirinci Beylikler Dönemil| 

Asırlardan beri Türklerin batıya doğru bir göçü vardır. Bu süreç doğanın zorlaması altında gibidir. 


Bazan bu akımı bir engel durduruyordu. Ancak kararlı ve sabırlı olan Türk, bu hareketinden vazgeçmiyor, yarım, bir veya iki yüzyıl engelin kalmasını bekliyor, yine akıyordu. İran Müslüman olduktan sonra bu kapı ardına kadar açılmiştı. 
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Sayfa :14 
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Sayfa 142 


Oğuz sülalesi “Bozok”, "Üçok" adıyla iki büyük kısım olup, hepsi birden 
24 boya ayrılır. Çünkü Oğuz Han'ın altı oğlundan 24 torunu olmuştur. 
Oğuzları 22 boy diyenler var ise de, doğrusu 24 boydur. Yirmi dört boyun yarısı "Üçok", yarısı "Bozok"tur. Her boya ayrılmış oturacak "Orun'u (mevkii), damgası vardı. Bu boylar: Kayı, Bayat, Alka Evlü, Kara Evlü, Yazır, Döğer, Dodurga, Bayırlı, Avşar, Kızık, Beydili, Karkın, “Bayandur (Bayındıri, Peçene, Cavuldar (Cavuldırl, Çepni, Salur, Eymür, Alayundlu, Üreğir, Bindir, Buğduz, Biyuva, Kınık'tır. Bu gün gerek kabile, gerek köy ve yer adları olarak Anadolu'da gerek yerleşik, gerek göçebe halk arasında her tarafta bu adlara rastlanılmaktadır. 
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Sayfa :14 


san cin 

Kİİ 3 elek gaizsl 2) OARIİ z Na Vo e Sy > Ai 

«2903! İM ASYA yağa eti de. HT wSJ: ./ 
“ slk illet, £ ei sisle. ZAN zall 3 2 

YA 3 kal yaz WU3 ML Gel plliği ; 

Soya 146 

.. Diğeri de, büyük, geniş yayılma dır ki ulus adeta dünyanın bir 


ucundan öbür ucuna kadar yayılmış ve öteye beriye kitleler halinde yerleşmiş, sonra geri çekilme başlayınca da bu kitleler oralarda, bu geniş - arazi üzerinde dağılmış, parçalar "ilot"lar halinde kalmış, bu parçalar 

kuşatılmış oldukları uluslar tarafından zamanla eritilip, yutulmuştur. 
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Sayfa 146 


Cengiz seli önünden kaçarak Mohan'dan, Azerbaycan, Ahlat, Van, Van Gölü kıyıları ve Erciş'e gelip yerleştiler. Sonunda Ahlat taraflarında da 50.000 hane olarak tekrar Cengizlilerin önünden kaçıp, Süleyman Şah'ın yönetimi altında Erzincan taraflarına geldiler. Orada hayvanlarına yetecek kadar otlak olmadığından Haleb, taraflarına göçtüler ve Caber Kalesi civarına kondular. Süleyman Şah, Fırat'ı geçerken boğuldu. Naşı Kale'nin önüne gömüldü. Türbesine bu gün de "Türk Mezarı" denilir (M. 1228/ H. 622). 
Sungur Tekin, Gündoğdu, Ertuğrul, Dündar adında dört oğul bıraktı. 
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Sayfa 158 


Zamanında sınır, güneyde Kütahya, kuzeyde Marmara kıyıları ve Sakarya ağzına kadardı. Diğer kısımlar başka beyliklerin elindeydi. 


Alaattin Paşa ve Orhan Bey adında iki oğul bırakmıştır. Samsa Çavuş, Turgut Alp, Hasan Alp, Uygud Alp adındaki ünlü beylerin çok hizmetleri olmuştur. 


(Orhan Han| 


Osmanlı tarihlerinde "Orhan Gazi", “Sultan Orhan" adıyla anılır. 
Ağabeyi Alaattin Paşa bilim ve tekniğe düşkün olduğundan padişahlığı kabul etmemiştir. Orhan Han ise askerlik ve yönetim işlerini seviyordu. Türkler arasında "paşa" ünvanının ilk Alaattin Paşa ile görüldüğü söylenirse de, bu konuda ilk sülale zamanında geniş bilgi vardır. Orhan Gazi, Bursa'yı başkent yaptı. 


Konya Karamanoğlu Yahşi Bey'in elindeydi. Selçuk Beylerinden Aydın Bey, Saru Han, Menteşe Bey, Germiyan Bey, Hamit Bey, Teke Bey, Karesi Bey bugün adlarıyla Aydın, Saruhan, Teke, Germiyan, Hamiteli, Karesi denilen yerlerde; Kızıl Ahmetlü Şemsettin Bey Kastamonu'da, Dulkadiroğulları Maraş'ta, Ramazanoğulları ise Adana'da yönetimde bulunuyorlardı. 


Orhan Han babasından kalma beylerden Akça Koca Bey, Konur Alp ve diğer beylerle İzmit, Hereke ve İznik kalelerini, Taraklı, Gemlik ve Kartal'ı tekfurlardan aldı. Tekfurlar, Bizans'a bağlı vali veya küçük özerk hükümdarlardır. Bu seferle artık Bizans yönetiminde Anadolu'da yalnız Alaşehir ve Biga kalmıştı. Bu savaşlar H. 
738 tarihine kadar yani 10 yıl sürmüştür. 


ri İz 
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Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekâleti Neşriyatından 
Sayı : 54 


Doktor Rıza Nur 


TÜRK TARİHİ 


Resimli ve Haritalı 
Cilt 4 


Telif ve Tercüme Encümenince Kabul Edilmiştir. 


İstanbul-Matbaa-yı Âmire 
1924 


Anıtkabir Atatürk Kitaplığı Bilgileri 


Envanter No : 1863 


Yazar : Dr. Riza Nur 
Cild : Kahverengi 
Ebadı: 
En :16 cm. 
Boy :23 cm 


Sayfa Adedi : 403 
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Sayafa : 9 
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Sayfa 8 

Bu açıklamayla anlıyoruz ki bu cinayetler 1. Murat döneminde başlamış ve Yıldırım ile kurumsallaşmıştır. Fuhuş ve benzeri kötülükler, içki, yabancı eş ve rüşvet de bunun zamanında başlamıştır. O halde bu adama kötülüklerin anası demek yakışır ve bu ünvanı da hak etmektedir. Görüyoruz ki cinayetler |. Abdülmecit ile ara veriyor, başka bir şekilde olsa da ll. Abdülhamit'de tekrar görülüyor. Demek 
11. Abdülhamit, bu sülalenin belirgin bir özelliği olan vahşilik ve caniliği şahsında toplamış bir ucubesidir. 

Osmanlı tahtının 18. padişahı olan Sultan İbrahim hanedanın hayattaki tek erkek üyesi olarak kaldığı için sonraki nesil ondan gelmiştir. 18 rakamı 36 rakamının yarısıdır. Yani İbrahim bu Gilenin orta aşamasıdır. 
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Sayfa 12 


Padişahın başkanlık yaptığı Divan-ı Hümayun Saray'da toplanırdı. 
Divan'ın üyeleri ise; veziriazam, kubbe vezirleri, şeyhülislâm, kazaskerler, İstanbul kadısı, yeniçeri ağası, nişancı, defterdar ve bölük ağalarıydılar. 
Fatih döneminde ise, padişahın yaldızlı demirden yapılmış bir kafesin arkasında oturması gibi gülünç bir gelenek başlamıştır. Toplantı başlayacağı Zaman nevbet çalınırdı. Yani Mehterhâne-i Hümüyün (Padişah'a ait mızıka takımıl çalardı. Bu divana davası olanlar da gelir, davalarını çözüme kavuştururlardı. Kararlar dinsel hükümlere göre verilirdi. 
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Sayfa : 21 
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Sayfa 20 
(Kültür ve Uygarlıkl 


Bu sülale zamanında "Osmanlı Türkleri" adıyla anılmış olan Türkiye Türkleri, büyük bir uygarlık kurmuşlardır. Selçuklular orijinal bir uygarlık meydana getirmişlerdi. Osmanlı sülalesi zamanında bu uygarlığa büyük oranda Bizans'ın etkisi olmuştur. Bu orijinal uygarlık, şeklini değiştirerek diğer bir orijinal şekle dönüşmüştür. Osmanlı sülalesi zamanındaki Isayfa 
21) Türk uygarlığı kaynaklarını, Selçuklular zamanındaki uygarlıkla, Bizans uygarlığından almıştır. Yani bugünkü uygarlığımız; asıl Türk uygarlığına Bizans uygarlığının aşılanmasından oluşmuştur. Buna Müslümanlığın etkisi de olmuştur. 
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Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekâleti Neşriyatından 
Sayı : 54 


Doktor Rıza Nur 
TÜRK TARİHİ 
Resimli ve Haritalı 


Cilt 6 


Telif ve Tercüme Encümenince Kabul Edilmiştir. 


İstanbul-Matbaa-yı Âmire 
1924 


Anıtkabir Atatürk Kitaplığı Bilgileri 


Envanter No : 1863 


Yazar : Dr. Riza Nur 
Cild : Bordo 
Ebadı Ni 
En :16 cm 
Boy :23 cm 


Sayfa Adedi :411 
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Sayfa : 63 
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Sayfa 63 

Hindistan'ın gerçek tarihi, Ganj'ın geçtiği toprakların tarihidir. 
Hinduizm, Budizm ve Cayenizm gibi önemli felsefi ve toplumsal sistemlerin beşiği ve yatağı Ganj boyudur. Türk ve İngiliz istilalarının gerçekleştiği başlıca alanlar da yine Ganj boylarıdır. 
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Sayfa 67 
T-Send-Ganj ovasındaki Aryalar Hindistan'ı. 
2- Dakkan'da Dravidiler Hindistan'ı. 


İşte Hint uygarlığı bu iki ırkın ruhlarının birbirini karşılıklı etkilemesin- den doğmuştur. Bunda iklim de önemli bir rol oynamıştır. 
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Sayfa 68 

Himalaya Dağları ve diğer dağlarla Asya'dan; etrafındaki denizlerle de bütün dünyadan ayrılan Hindistan ayrı bir dünyadır. Bu dağlar ve denizler eski zamanlarda geçilmez, aşılmaz birer engeldi. Bir doğal korunak olan Hindistan'ın kendi başına kalması gerekirken, tersine birçok saldırı ve göçe uğramıştır. Bu saldırıları yapanların tamamı başarılı olmuşlardır. Göç ve saldırıların başarılı olmasının temel nedenini, -iklimin verdiği uyuşuklukla- halkın dünyevi ve emeğe dayalı hayat yerine hayalperestliğe daha yatkın olmalarında aramak gerekir. 

Bu saldırılar son dönemde yapılan İngiliz saldırılarına kadar istisnasız olarak kuzeyden gelmiştir. Bu saldırıları gerçekleştirenler de, genellikle Turan soyundan Türklerdir. Türkler, milattan çok önceleri dönem dönem kuzeydeki Sarp Dağları çemberini aşıp, Hindistan'a girmişler, orayı ele geçirip devletler kurmuşlar, yerleşik bir halk haline gelmişlerdir. 
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Sayfa 69 

Türklerden Sakalar, milattan önceki zamanda, Vi yüzyıl kadar Hindistan'da hüküm sürmüşlerdir. Bunların devleti milada kadar yaşamıştır. Yuşi(Yüeçillerden "Kuşan"lar Hindistan'da Send ırmağı boyunda M.10 ve 60 tarihleri arasında bir yönetim kurmuşlardır. 
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Sayfa 71 

iskender önce Hacend, Belh, Merv, Herat, Kandahar şehirlerini kurdurdu. İşte bu yol, bütün Hint fatihlerinin yoludur. İskender'den önce de sonra da Türkler Hindistan'a bu yoldan gitmişlerdir. İskender 327 yılı kışın- da Köbil'i alıp “Hindikuş" şehrini kurmuştur. Bir yıl sonra da ilkbaharda Send'i geçip Pencap'ı ele geçirmiştir. İskender'in fetihlerine, oralardaki yerli padişahların aralarındaki anlaşmazlık ve rekabet çok yardım etmiştir. Yoksa böyle kolayca ele geçiremezdi. İskender Ganj ovasına inemedi. O yalnız Hindistan sınırına kadar gelebilmiş, oradaki varlığı da kısa sürmüştür. 

Makedonyalı fatih sonra da Horasan'da olduğu gibi Hindistan'da da Makedonyalı bir yönetim kurulmasını sağlamıştır. 

Makendonya İmparatorluğu 

“Çanatra Gupta" adında biri, Makedonyalıların verdiği korku ve karışıklıktan faydalanarak Ganj boylarında "Nanda" sülalesini devirerek "Mağadha" tahtına geçti. ğ 

O zamana kadar yönetimi elinde tutan sülale askeri sınıftan iken, bu kişiyle Sudralar lamele sınıfıl tahta geçmeye başlamıştır. Daha sonraki dönemlerde İskender'in haleflerinin arasındaki anlaşmazlıktan da faydalanarak Makedonyalıları Pencap'tan çıkarmayı başarmıştı. Köbilden Ganj deltasına kadar büyük bir imparatorluk kurdu. "Morya" sülalesi adı verilen bu sülale 231 tarihine kadar hüküm sürdü. Bu sülale İskender'in Horasan'da kurduğu "Selusid"ler hükümeti ile ilişkide bulunmuştur. 
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Sayfa 80 


Bu uygarlık milattan önce Il. yüzyılda başlayıp Milattan sonra Vi. yüzyılın (sayfa 81) sonlarına kadar devam etmiş, Ak Hunların istilasıyla da sona ermiştir. Buda'yı takip etmiş, yine onunla yok olmuştur. Kandahar Okulu'nun bu önemi onun coğrafi konumundan kaynaklanır. Kandahar, Hindistan ile İran ve Doğu Türkistan'ın geçidi, dört yol ağzıdır. 


Sayfa 1185 
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Sayfa 85 


Yüeçiler, 425 de İran şehirlerini kaybettiler. 450 de Türklerden Ak Hunlar, Keşmiri onların elinden aldılar. Ak Hunlar, Kırgız Kıpçaklarından geliyorlardı. Yüeçiler yalnız "Kandara" da kaldılar. Hükümetleri orada milattan sonra 16. yüzyılın başiangıcına kadar hüküm sürmüştür. 
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Sayfa : 87 
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çar 87 
Ak Hunlar Aral Gölü, Balkaş ve İrtiş arasındaki Kırgız Kıpçağında do- 


laşan bir Türk boyudur. M. V. yüzyılın başlangıcında (425) Sir ve Amu ne- 


hirlerini geçerek Yüeçiler Soğdlardan Horasan'ı aldılar. 
Bu Türkler orada bulundukları Milattan sonra 425 -550 tarihleri ara- 


sında her zaman İran'ın Sasanileri ve Hendek Goptaları üzerine o ünlü süvarileriyle saldırmışlardır. 
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Sayfa 108 
(Hindistan Türk Kölemenleri Devleti| 


Bu andan itibaren "Delhi Padişahlığı" kurulmuşlardır. Gurlular, Hindistan'da sade bir ordu halinde idiler. Ordularını Türk Dünyası'nın her tara- 

— fından satın aldıkları kölelerden oluşturuyorlardı. Bu Türk kölemenler IMemluklar) çabucak önemli askeri görevler alıyorlardı. Çünkü cesur ve kahramandılar. Kısa süre içinde tahta da çıkıyorlardı. İşte bu Kölemenler yani Gurluların vali yaptıkları köleler bu devleti kurmuşlardır. Artık Müslüman ve Türk, bazen de Müslüman ve Afgan olmak üzere bir Delhi Devleti vardır. 

Bu devlette bir takım sülaleler hüküm sürmüştür. Frenklerin “Büyük Moğol" dedikleri Babürlüler de bu sülalelerden biridir. Delhi Devleti, Hicri Vll. 

- yüzyılın başlarından X. yüzyılın ortalarına kadar yaşamıştır. 
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Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekâleti Neşriyatından 
Sayı : 54 


Doktor Rıza Nur 


TÜRK TARİHİ 


Resimli ve Haritalı 
Cilt 7 


Telif ve Tercüme Encümenince Kabul Edilmiştir. 


İstanbul-Matbaa-yı Âmire 


1924 

Anıtkabir Atatürk Kitaplığı Bilgileri <7 
Envanter No : 1863 
Yazar : Dr. Rıza Nur 
Cild : Yeşil 
Ebadı 

En :16 cm. 

Boy :23 cm 
Sayfa Adedi :357 | 
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Sayfa : 320 
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Sayfa 320 
Bunlar arasında Racputlar saltanatları vardı. Bunların eski olan ve uzun süren saltanatları Müslüman Türklerin saldırıları ve darbesiyle yıkılmış, an- 


cak son yüzyıllarda yeniden birkaç devlet halinde ortaya çıkmışlardır. Racputların, Yüeçiler'den gelen Turanlı bir millet oldukları söylenmektedir. 


Sayfa : 327 


ENA yi ebe Şi 


Gay Gk El 4635 dö Day ize sala es 9 OY 


2 pi Dj 05 5 GE DAK öl e ei 


e N <d 


Sayfa 327 

Hint tarihi bize bir şey daha gösteriyor. Dünyanın en yiğit ve savaşçı milleti olan Türkler, Hindistan'a yerleştikten bir süre sonra burada asimilasyona uğruyor, Hintlileşiyor, kahramanlığı ve faaliyetleri yok oluyor. Ve yeni gelen Türklere karşı koyamayarak yeniliyorlar. 
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Sayfa : 328 
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Sayfa 328 


Çok zaman İslâm hakimiyeti özellikle Hindistan'ın kuzeyinde etkili idi. 
, Milattan sonra 16. yüzyılda Babür'ün kurduğu imparatorluk bütün Hindistan"ı birleştirmiştir. 
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Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekâleti Neşriyatından 
Sayı : 54 


Doktor Rıza Nur 


TÜRK TARİHİ 


Resimli ve Haritalı 
Cilt 9 


Telif ve Tercüme Encümenince Kabul Edilmiştir. 


İstanbul-Matbaa-yı Âmire 
1924 


Anıtkabir Atatürk Kitaplığı Bilgileri 


Envanter No : 1863 


Yazar : Dr. Rıza Nur 
Cild : Yeşil 
Ebadı 
En :16 cm. 
Boy :23 cm 


Sayfa Adedi :395 
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/ 
ayfa : 161 
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Vİ e oz Aİ İyi ük Eyi 


e be. | 


Sayfa 161 

Eyyubiler o zaman Avrupa vahşilerine insanlık ve ahlak dersleri vermişlerdir. Eğer Selçuklular, Atabekler, Kölemenler ve Eyyübiler olmasalardı, daha doğrusu Türkler olmasaydı, bugün İslâmın, Arap kavminin ve dilinin, Kâbe'nin ve peygamberin mezarının yerinde yeller eserdi. 


Sayfa : 179 


si çi ŞE SG öl il esloyö yale 


£ 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b 


Sayfa 179 

Selahattin'in bir kardeşinin adı Turan Şah, diğerinin Tuğ Tekin'dir. Yemen'de bir saltanat ve devlet kuran kardeşinin oğlunun adı Tuğ Tekin, kızının adı Münseba Hatun'dur.(hanım ve kadın değil de hatta en eski şive ile hatun) Torununun adı ise Kılıç Arslan'dır. Bu Türk adlarının moda olarak konmuş olduğunu bir an farz etsek bile, bunların en orijinal ve eski Türk adları olduğunu da göz önünde tutmak gerekir. Bunlar da onun Türklüğüne--delildir. 
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Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekâleti Neşriyatından 
Sayı : 54 


Doktor Rıza Nur 


TÜRK TARİHİ 


Resimli ve Haritalı 
Cilt 12 


Telif ve Tercüme Encümenince Kabul Edilmiştir. 


İstanbul-Matbaa-yı Âmire 
1924 


İ Anıtkabir Atatürk Kitaplığı Bilgileri 


Envanter No : 1863 


Yazar : Dr. Riza Nur 
Cild : Yeşil 
Ebadı İ 
En 115 cm. 
Boy :24 cm 


Sayfa Adedi : 401 
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Sayafa : 327 / 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ik 
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Sayfa 327 

Yine bu kişi diyor ki: "Atilla'nın, Cengiz Han'ın askerleri çoğunlukla Türk'tü. Bunlar arasında mavi gözlü 'Vusun' denilen bir boy vardı. İşte bunlar Hunlar ve Moğollardı. Bunların arasında sarı derili insanlar vardır. 
Bunlar “Neguritu'lardır. Türkler bu sarı derili yani tam olarak ırkları oluşmamış insanları, ordularında sürülere bakmak, hamallık yapmak gibi önemsiz işlerde kullanıyorlardı. Bu sarı derili insanlar beyaz ırkın yani Türklerin “Negurutu' lar ile karışımından meydana gelmiştir. Sarı ırk yani Çinliler böyle meydana gelmiştir. Moğol tanımına gelince bu Turan milleti içinde bir aşiret adı idi. Bu da bu kabilenin reisi olan, Mong-gu'dan alınmıştır. Bu ad Cengiz'in sayesinde duyuldu. Avrupa, büyük oranda bir Moğol ırkının var olduğunu zannediyor. Şimdiki Moğolistan'da seyahat edenler fiziksel ve düşünsel anlamdaki durumları ve sayılarının az (bir milyon) olduğunu görüp o eski koca fatihlerin soyu bu mudur diyebiliyorlar. Gerçek şudur ki: Bu günkü Moğollar o eskilerin yani Türklerin önemsiz işlerde kullandıkları melezlerdir. " 
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OSMANLI TARİHİ 


Osmanlı Tarihi Komisyonu Tarafından Yayınlanmıştır 
Cilt 1 


Birinci Cilt Giriş, Osmanlı'nın Doğuşu ve Osman Gazi Dönemini İçermektedir 


Yazanlar 
Necip Asım - Mehmet Arif 


İstanbul 
Orhaniye Matbaası 
1919 


Anıtkabir Atatürk Kitaplığı Bilgileri 


Envanter No : 1875 


Yazar : Necip Asım Yazıksız-Mehmet Arif 
Cild : Siyah 
Ebadı 
En :16 cm. 
Boy :23cm 
Sayfa Adedi : 638 
Açıklama : Atatürk kendi elyazısı ile, Recaizade Ekrem, 


Namık Kemal, Tevfik Fikret ve Fuzüli'ye ait 6 adet şiiri Latin harfleri ve Arap harfleriyle yazarak bu kitabın sayfalarının arasına koymuştur. 
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Başlangıç 


Tarih belirli zaman dilimlerinde meydana gelen ve akıllarda iz bırakan olay ve gelişmeleri kayıt ve nakleder. 


Meydana gelen olaylar tarih sayfalarında iz birakmasaydı geçmiş bilgimiz dışında devam edegelen bir olaylar silsilesi olarak kalırdı. Geçmiş geleceği aydınlatmak konusunda rehber olmadığı zaman, devlet yöneticileri nasıl hareket edeceklerine dair geçmişten yeterli bilgiyi alamadıkları için çabaları boşuna olurdu. Tarihin öğreticilik vasfı olduğu bir gerçektir. 


Tarih olayların aynasıdır. Tarihçilerin bu gerçekleri değiştirmeye hakları yoktur. Tarihçinin asıl görevi; gelişen olayları olduğu gibi anlatmasıdır. Bir cisim parlaklığı ve kütlesinin büyüklüğü oranında aynada görülür. Tarihe mal olan ulus ve kişilerin büyüklükleri ise insanlığa hizmetleri ölçüsünde ölçülmeli ve aynı oranda değer verilmelidir. 

Olayları sadece tasvir etmek yeterli değildir. Olayların neden ve sonuçlarını araştırmak ve her olayı kendi döneminin özellikleri çerçevesinde ele almak gerekir. Yani, olayları mümkün olduğu kadar dönemin olayları ve şahitlikleri çerçevesinde değerlendirmek zorunluluğu vardır. “Tarihçi tüm dönemlerin adamı ve dünya vatandaşıdır” diyenler çok iyi bir tespitte bulunmuşlardır. Bir devrin tüm özellikleri dikkate alınmalı, ne abartı ne de bir olaya olduğundan daha az yer vermekten kaçınılmalıdır.Siyaset bilimi-hukuk ve felsefe ondan faydalandığı için, tarih vicdanların hakim ve nazımıdır demek daha uygun olur. 


Padişahın tahta geçmesinin ardından bütün yönleriyle bir Osmanlı tarihi yazılmasını istemiş ve bu amacı gerçekleştirmek için “Tarih-i Osmani Encümeni” kurulmuştu. “Tarihi olmayan bir millet mutludur” diyenler olmuş ise de tarih sahnesindeki ulus ve kavimlerin meydana getirdikleri tarihin yazılması zorunluluğu da vardır. Bu çaba Murat Han Hazretlerinde vardı. Fakat ilk defa tarih yazımı için memur görevlendiren Il. Mehmet olmuştur. İdris Bitlisi'nin “Heşt Behişt” adlı muhteşem eseri Il. Bayezit Hanın teşvikleriyle yazılmıştır. 


Şehname yazarlarının İdris Bitlisi ve Hoca Saadettin Efendi gibi özel emirle tarih yazanların bir kısmı Farsça'yı tercih etmiş, diğer bir kısmı ise yine halkın anlayamayacağı derecede ağır bir dil kullanmışlardır. Şehname yazarları Tusi ve “Heşt Behişt” ve “Tacü't-tevörih“yazarları Sofu Yezidi'yi taklit ettiklerinden eserleri tarih eseri olmaktan çok edebiyat eseri kabul edilmelidir. 


Şehnamecilik vakanüvisliğe dönüştükten sonra, üslup değişip hicri 1000 senesinden itibaren Naima Efendi'yle başlayan dönem, vakanüvisliğin güzel bir örneği olmuş ve bu tarihten sonra da daha anlaşılır hale gelmiştir. 


Vakanüvislerden başka, bir takım kalem sahibi devlet görevlileri veya önde gelenler, devrin özellikleri veya dönemin olayları ve meydana geliş şekillerini yazdırmışlardır. Enderün ve Birün ricalinden ve seferlerde katiplerden ve hatta sipahilerden duyulan ve görülenler- den yazılarak oluşturulan önemli eserler çoktur. 


Basılmamış olan bu eserlerin bir kısmı ilgisizlikten veya yangınlardan yok olmuş ise de, elde kalanlar hâlâ zevkle okunmakta ve birakanlar rahmetle anılmaktadır. 


Altı buçuk asırlık çalkantılı fakat gösterişli bir siyasi geçmişe sahip olan Osmanlı Devleti, kaderin bir cilvesi olarak Tanzimat döneminden sonra Meşrutiyetin uyandırdığı yeni duygularla donanan millet, geçmişinden gurur duydu ve geleceğe ümitle bakmaya başladı. 


İşte encümenimiz bu altı buçuk asırlık dönemi tasvir ve hikaye etmekle görevlidir. Görevini yaptığı sırada resmi ve gayri resmi tüm eserleri incelemiş ve yabancı eserleri dahi gözden geçirmiş, bu eserler içerisinde daha sıhhatli gördüğü bilgileri tercih etmekle beraber tartışmalı olan konuları da ek halinde aynen yayınlamıştır. Her devrin idari yapısı, ilmi ve toplumsal olaylar hakkında elde ettiği bilgiyi ve kısaca ulaşabildiği her bilgi kaynağına müracaat etmiştir. 
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Bundan dolayı, encümenin hazırlayarak yayınlayacağı eserin ayrıntılı olmasına özellikle dikkat edilmiştir. Osmanlı tarihi; bir takım dönemlere, her dönem bölümlere, her bölüm de uygun kısımlara ayrılarak yayıma hazırlanmıştır. 


Osmanlı tarihine bir giriş olmak üzere, bu birinci ciltte Osmanlıların aslı olan Türklere ve Osmanlıların fethettiği ülkelere ve o ülkelerdeki millet ve kavimlerin durumuna dair bir özet hazırlanıp kitaba eklenmiş, Osmanlıların ortaya çıkışı ve ilk padişah olan Osman Gazi'nin dönemi anlatılmıştır. 


Encümence yapılan ayrımlar usulüne göre her üye uzmanı olduğu konu çerçevesinde çalışmalar yapmış, bunun dışında bilgisi olanlara başvurmuştur. Birinci cilt Mehmet Arif Bey ile Necip Asım Bey tarafından yazıldığından onların imzasını taşımaktadır. 


Birinci cildin yayınlanması elde olmayan sebeplerden dolayı oldukça geciktiyse de, bu gecikmeden kaynaklanan sorunların ortaya çıkmamasına özen gösterilecektir. 


Padişahımız encümenin oluşturulması masrafını kendi hazinesinden ödediğinden, kendisine şükran borçluyuz. Kendilerine arz ve takdim ettiğimiz birinci cilde gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkürlerimizi arz ediyoruz. 


Tarih-i Osmani Encümeni 
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Sayfa : 6 
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Sayfa 6 Dipnot 

() çinliler kendi dillerinde (Gök/Köks Tanrı Dağı) demek olan Tien Şan sıra dağlarının doğusundaki Çusarya ve Kaşgar illerini eskiden beri yol anlamına gelen (lu) ismi ile genelleyerek anmışlar ve Mamakya ülkesini Doğu Yolu anlamına gelen (Pelu) ve ikincisini Güney Yolu demek olan (Nanlu) diye birbirlerinden ayırırlar. Türkler birincisine (Biş (Beş| Balığ| ve ikincisine (Altışar) derlerdi. Eski Türkçede balığ ve şar kelimeleri şehir anlamındadır. 


Sayfa : 98 
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Sayfa 98 


Abbasi Devleti üçüncü kez askeri alanda düzenleme yapmakla karşı karşıya bulunuyordu. Ne yazık ki asker ihtiyacını bu kez daha uzak yerlerden karşılamaya kalkıştı. Önceki olaylardan ders alamadıkları için büyük zararlara uğradılar. Sözü edilen üçüncü düzenlemedeki uygulama Türklerden asker getirmek idi. 


Sayfa : 99 
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Sayfa 99 
Abbasi hilafetinde Türk askerinin etkinliği bu şekilde başlamış ve bu uygulama giderek devletlerin başına bela olmuştur. 


Türk askeri, askerlikte ünlü olduklarından Bağdat sokaklarında at koştururlar, silahlı oyunlar oynarlar ve halkın heyecanlanmasına ve hatta yaralanmalarına sebep olurlardı. Bundan dolayı halk ile aralarında ağız dalaşları ve kavgalar oluyordu. Sonunda halk galeyana geldi. Ve bu durumdan çok etkilendikleri yönündeki şikayetlerini Halife'ye söylemeye başladılar. Bağdat halkı sözü edilen şikayetlerinin çözüme kavuşturulması ve adı geçen askerlere hadlerinin bildirilmesini istiyorlardı. Halife Muttasım Billah yüz verip şimarttığı bu başı boş askere söz dinletmekte ve korkutmakta başarılı olamadı. O dereceye geldi ki başkentinde oturamaz oldu (sayfa 100) ve Bağdat'tan on iki fersah uzaklıktaki Samra beldesine tahtını taşıdı ve oraya yerleşti. (H.220- M. 835) Ne yazık ki bu yeni yerleşim yerinin koruyuculuk görevini yine Türklere vermek zorunda kaldı ve hata etti. 


Sayfa :101 


ea) İN ei 


Aa Şal dg  ma> «> 5 
1.6330) JE 


Sayfa 101 
Türklerce, halifenin hizmetine girerler "kul" yani köle kabul edilir ve saygı duyulurdu. 
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Sayfa :117 
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4) 
Sayfa 16 


İbn Raif önceden halifelik hizmetinde bulunmuş Sâciyye ve Hicriyye gruplarını dağıtarak, Divanü'-ceyş'de (Hükümetin ordu ile ilgili birimil kayıtlı “isimlerin hepsini silmiş ve başına acemi Türklerden oluşan bir grup toplamıştı. (sayfa 117) Adı geçen Türklerin arasına bir miktar da Deylem'li karışmıştı. Bu Türkler halifelik makamının varlığını ve kutsallığını takdir etmiyorlardı. 


Sayfa :466 


By ŞE 3 SOYOYA SE lr Zağa giye X m a mim AM 


Sayfa 466 
Moğollardan Deşt-i Kıpçak'ta (Kıpçak Çölü) hüküm süren Mengü Timur Han asker göndererek... 
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Sayfa :546 
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Sayfa 546 

Osman Devleti hicri yedinci yüzyılın (M13.yüzyıl) son senelerinde kurulmuştur. Devleti oluşturanlar, Oğuzların Bozok kolunun Kayı şubesinden büyük bir aşiretin boyu idi. Sonra çevreden kendilerine katılan halkla büyük bir nüfus yoğunluğu oluşturarak bir aşiret haline gelen bu boy, Türklerde âdet olduğu üzere sancağı altına toplandıkları boy beyi Osman Gazi'nin adını aldılar ve devletimizin oluşumundan sonra “Osmanlı" diye anılır oldular. 


— sağ — 
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Kurün-ı Cedide ve Asr-ı Hâzırda 
TÜRKİYE TARİHİ 


(Yeniçağ'dan Günümüze Türkiye Tarihil 


Ahmet Hamit — Mustafa Muhsin 


İstanbul'un Fethinden Zamanımıza Kadar 


Lise birinci dönem 3. sınıflarda okutulmak üzere Maarif Vekaleti Milli Talim ve Terbiye Dairesi tarafından kabul edilmiştir. 


İkinci baskı 
İstanbul-Milli Matbaa 
1926 


Anıtkabir Atatürk Kitaplığı Bilgileri 


Envanter No : 1919 


Yazar : Ahmet Hamit - Mustafa Muhsin 
Cild : Bordo 
Ebadı 

En :15 cm. 

Boy :18 cm 


Sayfa Adedi : V4 719 4 15 
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Giriş 

incelendiği zaman anlaşılacağı gibi kitabımız, Lise 1.devre 3. senesine ait müfredat programına tamamen uygun olarak yazılmıştır.İstanbul'un fethinden itibaren dağılmasına kadar Osmanlı İmparatorluğunun geçirdiği safhaları ve bir de Türkiye devletinin kuruluşunu içerecek olan bu kısmı, yeni bir yöntemle yazmak itiraf etmek gerekirse, bir cürettir. Hele bu işin her türlü eleştirilere göğüs gerecek bir tarzda başarılabileceğini iddia etmek kolay değildir. Fakat, devrimden sonra değiştirilen lise programlarına uygun bir kitap hazırlanması bir zaruretti. Bunu kabul etmekle beraber bu ağır işi üstleneceğimizi hatıra getirmemiştik. Ancak bir muallim sıfatıyla bize böyle bir görev verilmesi gündeme gelince de reddetmek elimizden gelmedi. Bu konuda yeterli olduğumuzu iddia etmemekle beraber, iyi niyetimize ve az çok tecrübemize güvenerek, her halde kısa bir zamanda mükemmel bir eser çıkarılmak imkanı bulunmadığının da kabul edileceğini düşünerek, bu görevi kabul ettik. Bir okul kitabı olacağı için eserimizin her şeyden önce tedrisata elverişli olması ve liselerde tarih öğreniminden beklenecek faydaları mümkün mertebe temin edecek bir şekilde çıkabilmesi emelimizdir. Bu sebeple öğretmen arkadaşların ve bu konuda yetkin olanların yayınlanacak olan kısımlarda görülecek kusur ve eksiklikleri göstermelerini temenni ediyoruz. Bu eleştiri ve uyarılarla görevimizi nispeten daha iyi yapabileceğimize inanıyoruz. 


Herkes müttefiktir ki orta öğretimde güdülen başlıca gayelerin biri ve belki de en mühimi akli melekeleri ortaya çıkarmak, idrak, düşünme ve yorum yapılabilmesini sağlamak, velhasıl akıl ve zekayı faydalı yönlendirmektir. Tarih, bu gayeye belki diğer herhangi bir dersten daha fazla hizmet edebileceği için konularımız bu yön düşünülerek yazılmış, gereksiz ayrıntılardan ve söylencelerden kaçınılmıştır. Yalnız, örnek gösterilebilecek ve bir dönemin dikkate değer anlayış, faaliyet ve hareket tarzını anlamaya yardım edecek olaylar ile istisnai bir önemi olan gelişme ve olaylar kısmen ayrıntılı olarak anlatılmış, bir devrin veya şahsiyetin farklı özelliklerini göste- 

- ren söylenceler ise ihmal edilmemiştir. Eski vakanüvislerin (tarih yazıcısıl “ yaptığı gibi ve son zamanlara kadar yazılan Osmanlı tarihlerinden bir çoğunda görüldüğü gibi, bütün olay ve gelişmeleri şahıslar etrafinda toplamak ve her şeyi onların başarıları şeklinde göstererek onlara ve Gilelerine bağlılık ve taraftarlık aşılamaya çalışmaktan özellikle kaçınılmıştır. Daha ziyade fikri terbiye üzerine etki edebilmek için olayların mantıklı açıklamalarını esas olarak kabul ettiğimiz gibi, hadiselerin masalsı anlatımından kaçı- 
»narak, onların sebep ve sonuçlarını göstermeye çalıştık. Çünkü; başka tür- 
'lü hareket edildiği taktirde tarihin birbiriyle bağlantısı olmayan söylenceler silsilesinden ibaret olarak görünmesi ve talebenin dimağında bir sergi salonundaki resimler gibi bir diğeri ile ilişkisi olmayan ayrı ayrı bir takım etkiler yapması ihtimali baş gösterir. Halbuki, biz olayları birbirine bağlayarak gelecek yıllarla olan bağını göstermek istedik. 


Takip ettiğimiz usule göre her bölüm mümkün oldukça tetkik olunan olayın kısa bir özetiyle başlıyor. Bundan sonra sebepleri ve daha sonra hadisenin kısaca oluşum şeklini açıkladıktan sonra, en mühim veya dikkate şayan hadiseleri ilave ile sonucu zikrediyoruz. 


Kitabımızda olaylar, padişahların saltanat devreleri çerçevesi içinde yazılmış görülmeyecektir. Bu durumu eleştirenler olacaktır. Ancak müfredat programının haklı olarak tesis etmek istediği bu yöntemi bilimsel görmemek mümkün müdür? Bu tarzda yazılan konuların daha basit ve öğrenci için öğrenilmesini kolaylaştıracak şekilde, olayların genel özelliklerinin ortaya çıkışı ve sonuçlarının belirlenmesi daha faydalı olacaktır. Biz bir taraftan da, aynı zamanda meydana gelen olayların karşılaştırabilmesi için -aralarında bulunması doğal olan münasebetlerin anlaşılması amacıyla- olayların yanı başına meydana geliş tarihlerini de yazmayı ihmal etmedik. Yine aynı amacı güderek eseri yazdığımız zaman zarfında saltanat sürmüş olan padişahlarla, çok meşhur devlet adamlarını ve olaylarını tarih sırasıyla bir cetvelini kitabın sonuna eklemeyi düşündük. 


Olayların meydana geliş zamanını göstermek üzere milat tarihini tercih ettik. Düşündük ki Türk; Anadolu'ya ayak bastığı tarihten beri hep Batı ile ve Avrupa ile münasebette bulunmaktan geri durmamıştır. Hele son asırlar- da bütün mücadeleleri Batıyladır. Nihayet, bugün uygarlık açısından Batılılar kafilesine katılmak kararını vermişizdir. O halde, o âlemin bütün olaylarıyla kendi tarihimizi mukayese edebilmek için, milat tarihini kabul etmek zorundayız. Medeni âlemin tarih öğretimi için genellikle kabul ettiği bir yönteme uymamak doğru olamazdı. 


İlave edelim ki müfredat programı, olayları, ancak genel hatlarıyla tespit etmiştir. Bunun için noksan görülebilecek önemli olayları, bu esas hatlar etrafında toplayarak Osmanlı İmparatorluğu'nun bir çerçevesini vücuda getirmeye çalıştık. Osmanlı Türklerinin gelişim safhalarını ve ne şekilde teceddüd Iyenileşmel yoluna girdiğini göstermek istedik. 


Harita ve resimlerin bir tarih kitabı için ne kadar önemli olduğunu gözden uzak tutamazdık. Bu sebeple olanaklar çerçevesinde ve özellikle uygarlık kısmı için bunlardan da faydalanmaya çalıştık. 


Kitabımız birinci baskısında, bir taraftan yazılırken, diğer taraftan basılmış olduğu için kusurlu çıkmaması mümkün değildi. İkinci baskı da biraz aceleye geldiğinden bu eksiklikleri tam olarak giderebildiğimizi zannetmiyoruz. Bir okul kitabı olmak itibariyle önemsediğimiz bu kitap hakkında bazı arkadaşların şükranla karşıladığımız görüşlerine-ek olarak, bilgi sahibi olanların da görüş ve açıklamalarını alabilseydik, eserin daha faydalı bir şekle girmesi mümkün olurdu. Bu münasebetle bu çeşit yardımların esirgenmemesi temennisinde bulunmaktan kendimizi alamadık 
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« Sayfa : 459 
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Sayfa 459 


Osmanlı padişahları |, Selim'den önce iki kıtanın sultanı ve denizlerin hakanı ünvanlarını kullanıyorlardı. 1, Selim'den itibaren ise halifeliğin Osmanlı padişahlarına geçtiğinin göstergesi olarak, Mekke ve Medine'nin hizmetkârı ünvanını kullanmaya başladılar. İlk üç padişah birer mutlak hükümdar sayılmakla birlikte, aşiret hayatından tamamen uzaklaşılmadığı için, oldukça sade bir yaşam sürdüler. Hakim olan kanunlar, ya eski Türk âdet ve uygulamaları ya da yöneticilerin ve kadıların devletin yararı ve dinin gereği olarak ileri sürdükleri ve padişahlara da kabul ettirdikleri yönetsel ve dinsel gerekliliklerdi. 
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Sayfa : 460 
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Sayfa 460 


Il. Mustafa'dan itibaren kişisel çaba gösteren bazı padişahlar iktidara geldi. Il. Selim ve ll. Mahmut bunların en bilinenleridir. 11. Mahmut aydın bir mutlakiyet rejimi kurmak istemişti. Sadece V. Mehmet Reşat, meşrutiyetin ilânından sonra sınırlı bir yetki devrine razıymış gibi göründü. 


Sayfa : 461 
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Sayfa 461 


Merkezi Yönetim 


Bütün yönetim organları padişahın şahsında toplanmış sayılırdı. 
,< Devlet sorunları, Fatih zamanına kadar bizzat padişahın başkanlığında; < Kanuni dönemine kadar da, kafes (Sayfa 462) arkasında oturan padişahların gözetimi altında Divan-ı Hümayun'da görüşülürdü. Kanuni'den sonraki padişahlar ise, artık Divan görüşmelerini de dinlemez oldular. Ancak elçi kabulü ve ulüfe (yeniçerilere verilen maaşl dağıtımı gibi önemli törenlere mutlaka katıldılar. 


Bütün devlet işleri bu Divan'da görüşülmekte ve alınan kararlar, son onay yeri olan padişaha sunulmaktaydı. 


Divan-ı Hümayun 


Divan-ı Hümayun, barış zamanında tatil günleri dışında, her gün öğleden önce sarayda ve çoğunlukla da Kubbe altında ;(Sayfa 463) savaş durumunda ise, ordunun bulunduğu yerde toplanmaktaydı. Veziriazam, kubbe vezirleri, kazaskerler , İstanbul kadısı, yeniçeri ağası, nişancı ve def- 

“terdar ile bölük ağaları divanın doğal üyeleriydiler ve Divan'da, protokol siralarına göre otururlardı. Kaptan paşa İstanbul'da ise o da Divan toplantılarına katılırdı. Divan, padişaha tâbi idi ve sefer sırasında da onu izlerdi. Veziriazamın yokluğunda ise İstanbul'un korunması ve idaresi "Kaymakam" ünvanını alan bir vezire verilirdi. 


Sabah erkenden mehter çalınarak Divan-ı Hümayun açılır; önemli evrakları Reisü'l-Küttab okur; verilen kararlar ve emirler zabıt katipleri (Hacegan) tarafından kaydedilerek, ilgili birimlere gönderilirdi. Divanın bir diğer görevi de büyük davaları çözüme kavuşturmaktı. Bunun için, davası olanlar Divan'a alınarak dinlenir, hükmü ise, kazasker veya İstanbul kadısı verirdi. Toplantının sonunda Divan üyeleri padişahın huzuruna kabul edilirler, görevleriyle ilgili açıklamalarda bulunurlardı. Bundan başka, yeni göreve atananlar için de törenihil'at giydirmel yapılırdı. Bütün bunlar öğle- ye kadar tamamlanırdı. Çünkü öğleden sonra Divan üyeleri kendi dairelerinde çalışmaya devam ederlerdi. İsterlerse kendi dairelerinde de toplantılar yapabilirlerdi. 


Divan-ı Hümayun bir süre sonra devlet işlerini ve halkın sorunlarını başka başka günlerde ele almaya başladı. Bu yönetim şekli XVll. yüzyıl ortalarına kadar devam etti. MW. Mehmet'in Edirne'ye taşınması Divan-ı Hümayu- nun önemini azalttı ve Kubbe Vezirliği de (Sayfa 464) unutuldu. Artık önemli sorunlarda devlet adamları sadrazam veya şeyhülislâmın konağına çağrılıyor, orada meclis kurularak görüşmeler yapılıyordu. Bu durum İl. Mahmut'un bakanlıklar sistemini kurmasına kadar (sayfa 465) devam etti, Önemli sorunlar bu tarihten, devletin son dönemlerine kadar, haftada iki gün toplanan ve Meclis-i Hass ismi verilen mecliste görüşülmeye başlandı. Meşrutiyetin ilânından sonra da bu görevi Meclis-i Vükelâ üstlendi. Gerek Divan-ı Hümayun gerek Meclis-i Hass'ın başkanlığını sadrazam yapardı. 


Eski dönemlerde Veziriazam'lığa ve Kanuni döneminde sayıları 6-7'ye çıkan Kubbe vezirliğine, devletin idari ve askeri görevlerinde bulunmuş, tecrübeli kişiler atanmakta idi. Bunlar, devletin en yüksek yöneticileri sayılmak- ta ve Divan'da bulunarak görüş bildirmekteydiler. Savaşta padişahın emri altında bulunurlardı ve gerektiğinde de kendilerine ikinci derecedeki savaşları yönetme görevi verilirdi. Padişahın vekili ve bütün vezir ve askeri yöneticilerin başı sayılan veziriazam veya sadrazam çoğunlukla bu kubbe vezirlerinin arasından atanırdı. Veziriazamın dört, vezirlerin ise üç tuğu vardı. 
Vezirlik daha sonraki dönemlerde sadece bir rütbe haline gelmiştir. 


Divan-ı Hümayun, günlük işlerini bitirdikten sonra Paşa Kapısı denilen konakta çalışmalarına devam ederdi. Sadrazam konağına sonraki dönemlerde Babıösafi ve Babığli (Yüksek kapıl denmiştir. Daha sonraki dönemlerde, sadrazamların Babiâli'de aileleriyle oturmaktan vazgeçmeleriyle, burası bir resmi daireye dönüşmüştür. Divan-ı Hümayun'un sarayda toplanmasına karşın, Meclis-i Hass-ı Vükelâ, Babiâli'de toplanırdı. Babiâli (Sublime Porte) ismi Osmanlı Devleti yıkılana kadar kullanılmıştır. 
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Sayfa 466 
Devlet Memurları 


Yönetim organında kuwetler ayrılığı olmadığı gibi devlet memurları ve teşkilâtı arasında da görev ayrımı yapılmamıştı. Mülki idare ile askeri teşkilât hatta ilk zamanlarda mülki idare ile adaletin dağıtılması görevleri iyiden iyiye birbirine girmişti. Bununla beraber, memurları; mülkiye ve kalem memurları, ulema ve asker diye birkaç sınıfa ayırmak mümkündü. 
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Sayfa 470 


Ulema 


« o Osmanlı Devleti'nde, ulema sınıfı çok önemli bir misyona sahipti. 
— Devletin ilk zamanlarından itibaren kadılar, hem adli hem de idari işleri yürütürlerdi. İlk veziriazamın kazaskerlikten yetiştiği düşünülürse, bu sınıfın askeri sınıftan daha önemli olduğu görülür. İlmiye sınıfının statüsüyle ilgili temel düzenlemeler, Fatih döneminde yapılmıştır. Fatih'in son zamanlarına doğru, görevi önceleri yalnızca orduyla sınırlı. olan kazaskerlik; Rumeli ve Anadolu kazaskerlikleri diye ikiye ayrıldı. XV. yüzyıl sonlarına kadar başmüftülük görevini yerine getirecek ayrı bir memuriyet yoktu. 
“Padişahlar bu görevi, bazen Bursa bazen de İstanbul kadılarına verdiler. 
Ancak fetvaldini olur) almak için başka ulemayaldin âlimi) başvurdukları ve istedikleri tarzda fetva aldıkları da olurdu. Il. Bayezit zarnanında müftülük Mevlânâ Ali Cemali'ye verildi. Kanuni zamanında bu kişinin ölümü üzerine görev Meşihat-ı İslâmiye adıyla Kemal Paşazade'ye geçti ve kurumlaştı. 
Böylece, ulemanın şeriat adına fetva vermesi hükümdarın kararlarına müdahalelerini de kolaylaştırıyordu. Padişahların halifelik ünvanını (Sayfa â7I) kullanmalarının bir sonucu olarak, şeyhülislâmlar, sadrazamlarla aynı seviyede kabul edildiler. Fetva hizmetinin kurumlaşmasının bazı faydaları da olmuştu. Bazı şeyhülislâmlar, şeriat adına, padişahların taşkınlıklarına sınırlı da olsa engel olabilmişlerdi. 


Sayfa : 471 
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ayfa : 473 
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Askeri teşkilât bozulduktan sonra ilmiye sınıfında da yozlaşma belirtileri başlamış, padişah ve çevresindekilerin müdahalelerine meydan bırakmadan, ilmiye rütbeleri ulema sınıfının tekeline alınması süreci başlamış ve bunda da aşırıya (Sayfa 472) gidilerek Beşik Ulemalığı gibi gülünç bir görev icat edilmişti. Gerçekten, devletin dağılma döneminde, doğar doğmaz kendilerine müderrislikimedrese hocası| rütbesi verilen ulema çocukları vardı. Beşik Ulemalığı denen uygulama da budur. 


(Sayfa 473 | 


Bu uygulamanın, eskiden olduğu gibi ilmi niteliklere sahip ulema yetiştirmesi mümkün değildi. Bu şekilde yetişen cahil ve mutaassıp sarıklılar, mevkilerini korumak için her türlü fenalığa başvurmuşlar, sonraları ise her türlü yeniliğe düşman olan yeniçerilerle el ele vererek, irticayı körüklemişlerdir. Tanzimat'tan ve hatta Meşrutiyet'ten sonra bile, fetva kurumulmeşihat) ve ilmiye sınıfı az çok konumunu muhafaza etti, Bir taraftan çağdaş devletlerde olduğu gibi, yasama meclisleri ve adli teşkilât yeniden yapılandırılırken, diğer taraftan da fetva kurumu ve şer'i mahkemeler yerinde bırakıldı. Yine eğitim ve adalet görevi ilmiye sınıfına Gitti. İlk zamanlarda kadılar azl edilemediği için bağımsız olarak görev yaparlardı. XVIl. yüzyıl sonlarına doğru, kadıların birer yıllık sürelerle görev yapması kuralı getirildi. İstanbul kadısının asıl görevinden başka; ticaret, sanayi, üretim ve yiyecek-içecek gibi konuları da gözetmesi gibi bir diğer sorumluluğu da vardı. 


Askeri Sınıflar 


Osmanlı Devleti teşkilâtının en mühimi, askeri teşkilâttır. Devletin kurulması sırasında ordu teşkilâtı yoktu. Gerektikçe, Bey'in daveti üzerine aşiret delikanlıları savaşa giderlerdi. Devlet önem kazanmaya başlayınca temel birim piyade olmak üzere bazı askeri sınıflar oluşturuldu. Bunlar sefer esnasında ulüfe alırlar, savaştan sonra ise memleketlerine dönerlerdi. Sürekli bir ordunun olmaması sakıncalı görüldü. Orhan ve |, Murat zamannında, hükümdarların kudretlerini arttırmak ve devleti merkezileştirmek-için yeni askeri teşkilât kuruldu. 


415 


ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR * Türkiye Tarihi 


Sayfa : 606 va dg 
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vSayfa : 607 
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Sayfa 606 

(Tanzimat dönemi anlatılırken) ... bu haklardan Müslüman olan olmayan herkesin istisnasız faydalanacakları temin ediliyor, gerek bu hususlar için, gerek askeri düzenlemeler için, gerekli kanunların ilgili meclisler tarafından hemen uygulamaya konulması emrediliyordu. Fermanın sonunda da bütün bu kanunlara uyma konusunda, hem padişahın hem de ulema ve vekillerin yemin edeceği ilave edilmiş, tersine hareket edenler hakkında hiç rütbeye, hatır ve gönüle bakılmayarak ceza vermek üzere bir de ceza kanunu düzenleneceği eklendikten sonra, bu şekilde "eski uygulamaların tamamen değiştirilip yenileştirildiği" ifade edilerek, uygulanması istenilen kanunların dini kanunlar olmadığı özellikle belirtilmişti. Dikkat edilirse, fermandaki son sözlerin ilk sözlerle tezat oluşturduğu ve yeni kanunların eski zamana ve uygulamalara (sayfa 607) dönüş demek olmadığının 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açıktan açığa itirafına cesaret edilemediği için, dini hükümlerden bahsedilerek mutaassıp ve muhafazakarlara hoş görünmek arzu edildiği kolaylıkla anlaşılır. 

Tanzimat'ın sonuçlarına gelince; siyasi, toplumsal, iktisadi ve mali olmak üzere birkaç kısma ayrılabilir. Tanzimat'ın ilânı, Mısır meselesinin çözümlenmesine yardım ettiği gibi, Kırım Savaşı'nda da Avrupa Devletlerinin yardımının sağlanması konusunda önemli bir etki yaptı. Devlet ise iç örgütlenmesi açısından az çok Ortaçağ devleti kimliğinden çıkarak, kismen çağdaşlaştı. Milli hakimiyet esası kabul edilmiş değilse de, Fransız devriminin prensiplerinden bazıları padişah tarafından yemin ile onaylanmış oldu. Kanunların düzenlenmesi, ilgili memurlardan oluşan bazı meclislere havale edildi. Hükümet daireleri Avrupai bir şekilde düzenlenmeye başlandı. Bir taraftan fıkıh hükümlerine dayanan bir Mecelle, diğer taraftan da Avrupa kanunlarını esas alan idari, askeri, cezai ve ticari bir takım kanunlar yapıldı. Eski medreseler yanında Batılı tarzda okullar açılmaya başlandı. 

İkinci olarak, Müslüman ve Müslüman olmayanlar arasında hukuki eşitlik sağlandı. Kimi Doğu eğitimi almış kimi de Avrupa tarzında eğitim almış Müslüman ve Müslüman olmayanlardan oluşan güçlü bir memur sınıfı oluşturuldu. Kıyafet, yaşayış ve âdetler karmaşık bir (Sayfa 608) şekil aldı. Müslüman olmayanlara ise, yeni haklar verildi. 

Üçüncü olarak, ülke yabancılarla Müslüman olmayanların ekonomik faaliyetine daha uygun bir hale geldiği için ticaret de büyük oranda onların eline geçmeye başladı. Devlet ise, dışardan borç almaya başladı. Gerek bu şekilde, gerek özel girişimler sonucunda ülkeye yabancı sermayesi girişi hızlandı. Fakat bu sermayeler ülke için faydalı bir şekilde kullanılamadı; tam tersine yabancıların güçlenmesini sağladı. Öteden beri ticaret ve sanayiyle uğraşan Müslüman olmayanlar daha büyük servetler edinmeyi başardılar. 

Görülüyor ki Tanzimat genel olarak Batı'ya doğru bir adımdır. Fakat bu adım, ülkeyi Avrupa uygarlığına tamamen taşıyamamıştır. Çünkü bu hareket siyasi nedenlerle Doğu uygarlığının kurumları feda edilmeyerek gerçekleştirildiği için tam bir dönüşüm sağlayamamıştır. Bunun dışında değişik yabancı nüfüz ve etkiler güçlenmiş, Osmanlı Devleti'ne dış müdahaleler artmış, Müslüman olmayan milletler siyasi emeller peşinde koşacak bir hale gelmiştir. 
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Sayfa 627 
Islahat Fermanı 


Hükümet, 18 Şubat 1856 Islahat Fermanı'nı Paris Anlaşması'nın geçerli olabilmesi için ilân etmişti. Kongre sırasında Osmanlı Devleti'nin Hristiyan vatandaşlarıyla ilişkileri hakkında Rus delegasyonu tarafından ileri sürüleceği kesin olan itirazlara karşı gelinebilmek üzere böyle bir fermanın yayınlanması, anlaşmanın imzalanmasından önce müttefik devletlerle Osmanlı hükümeti arasında kararlaştırılmıştı. Padişahın kendiliğinden vatandaşlarına eşitlik hakları verdiği izlenimini veren ve müttefik devletlerin elçileri ile görüşülerek meydana getirilen bu ünlü fermanın bazı önemli maddelerine kısaca değiniyoruz. Bunların incelenmesi gösterir ki Âli Paşa ve arkadaşları hem siyasi bir önlem olmak, hem de devleti biraz daha çağdaşlaştırmak üzere bu fermanın yayınlamasını gerekli görmüşlerdi. 
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Sayfa 639 
Abdülaziz'in Tahttan İndirilmesi 


Âli Paşa'nın ölümünden sonra, halkın sevgisini en çok kazanan kişi Midhat Paşa olmuştu. Midhat Paşa ile onu destekleyen bazı aydınlar, Abdülmecit ve Abdülaziz'in savurganlıkları sonucunda günden güne kötüye giden ekonomik durumun çaresini, Meclis-i Mebusan'ın oluşturulmasında görüyorlardı. Kısmen kötü yönetimden kaynaklanan isyanlara karşı da en iyi önlemin, Kanunu Esasi'nin hazırlanarak Meşrutiyetin ilânı olacağına inanıyorlardı. 
Halbuki meşrutiyet sistemini Abdülaziz'e kabul ettirmek mümkün görünmüyordu. Abdülaziz'in bir Kanunu Esasi kabul etmek şöyle dursun, isyanların yoğunlaştığı bir dönemde Mahmut Nedim 

© Paşa'yı yeniden Sadrazamlığa ataması, herkesi kendisinden nefret ettirmesi için yeterli oldu. Çünkü Mahmut Nedim Rus taraftarlığıyla tanınmıştı. General İgnatiyev'in bütün isteklerini yerine getirmekte tereddüt göstermiyordu. İgnatiyev'in nüfüzu bu sıralarda büyük memurların göreve atanma ve el çektirmelerine bile etki edebiliyordu. Halk Abdülaziz'i, 1833 de babası Il. Mahmut'un yaptığı gibi Çar'la anlaşmaya hazır olmakla suçluyordu. 
Mayıs ayı içinde medrese öğrencilerinin ve halkın yaptığı bir gösteri sonucunda, Mahmut Nedim Paşa sadrazamlıktan istifa etti. Yeni oluşturulan Meclis-i Vükelâ'da Midhat Paşa da görev almış ve kendisinin yetiştirdiği Hayrullah Efendi de Şeyhü'l-İslâm olarak atanmıştı. 
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Sayfa 642 

. Abdülaziz'in tahttan indirilmesinden sonra Rusya'ya çağrılan İgnatiyev tekrar İstanbul'a gönderildi. İgnatiyev, daha önceki Rus Büyükelçisi Mençikof gibi, oldukça ağır hareketlerde bulunuyor, Sırbistan'dan olumsuz haberler aldıkça da kibirli davranışlar gösteriyordu. 
Türklerin Aleksinac kalesini almasından sonra, Belgrat yolu savunmasız kalınca, İgnatiyev hemen 48 saatlik bir ültimatom vererek derhal barış anlaşması yapılmasını talep etti. Rusların bir savaş açacağından ürken vekiller heyeti, İgnatiyev'in anlaşma talebini kabul etti. 
(2 Kasım 1876). 
3 Kanunu Esasi'nin İlânı 
: İstanbul'da toplanacak konferansa, altı büyük devlet temsilcilerini göndermişti. Büyük devletler, Osmanlı hükümeti temsilcilerini aralarında bulundurmaksızın özel toplantılar yaparak Sırbistan ve Karadağ ile yapılacak barış şartlarını, Bulgaristan'la Bosna ve Hersek'te ilân edilecek özerklikle ilgili birçok görüşmelerde bulundular. 
Osmanlı temsilcilerine teklif edilmek üzere ayrıntılı bir program hazırladılar. 
Avrupalı temsilciler İstanbul'da bu görüşmeleri sürdürürken Osmanlı hükümeti de boş durmuyor, hazırlık çalışmaları oldukça ilerlemiş olan Kanunu Esasi'nin bir an önce ilân edilmesi için çaba harcıyorlardı. Sadrazam Rüşdi Paşa'nın istifası üzerine, Midhat Paşa'nın sadarete geçtiğinin dördüncü günü (23 Aralık 1876), konferans resmen açılacak ve Osmanlı Devleti temsilcileri diğer dev- 
- etlerin temsilcileriyle birlikte görüşmelere katılacaklardı. Tersanede, bu konferans için düzenlenmiş olan salonda başlayan konferansa başkanlık eden Osmanlı temsilcisi ve Dışişleri Bakanı Safvet Paşa, (sayfa 643) konuşmasını yaptığı sırada Babiâli avlusunda binlerce kişi de Kanunu Esasi'yi dinliyorlardı. Topların atılmaya başlandığı sırada Safvet Paşa temsilcilere: "İşittiğiniz şu top sesleri Osmanlı Devleti'nin hakim olduğu her yer için ilân edilen Kanunu Esasi'nin habercisidir. Artık bu dakikadan itibaren Türkiye meşrutiyetle yönetilen devletlerin arasına dahil olmuştur" demişti. İnsanlık adına hareket ettiklerini söyledikleri halde, diğer Müslüman ve Müslüman olmayan halkı düşünmeyerek, yalnız Slav ve Hristiyanların oturdukları ülkelerle ilgili yeni düzenlemeler isteyen Avrupa devletlerine nazaran daha insancıl davranarak, tüm halkı kucaklayan ve hukuki eşitlik tanıyan bir anayasa ilânıyla, Avrupa devletlerinin bu ayrımcı tutumuna cevap veriyor ve bunda da başarı kazanacağını zannediyordu. Fakat Osmanlı hükümetinin ilân ettiği bu Anayasa'da, temsilciler üzerinde olumlu bir etki yaratmadı. Çünkü, büyük devlet temsilcileri daha önceleri de kendilerine verilen sözlerin yerine getirilmediğini varsayarak konferansa devam ettiler. Osmanlı hükümeti, Avrupalı temsilcilerin kendilerine sunduğu ilk taslağı kabul efmediği için ikinci bir taslak daha teklif ettiler. Midhat Paşa, devlet ileri gelenlerinden 180 kişilik bir meclis toplayarak ileri sürülen taslak maddelerinin kabul edilip edilmeyeceğini sordu. İkinci taslağı görüşmek üzere bir araya gelen meclis, bağımsızlığa müdahale anlamı taşıyan maddeleri içeren taslağı 20 Ocak 1877 tarihinde reddetti. Bu olumsuz karardan sonra konferans dağıldı. General İgnatiyev Avrupa'da siyasi nitelik taşıyan ziyaretlere başladı. Sırasıyla büyük devletlerin başkenilerini dolaşarak, Paris Antlaşması'nın hükümleri hâlâ yürürlükte ise; Hristiyanlarla ilgili hakların ve düzenlemelerin takip edilmesi için Rusya'nın Osmanlı hükümetini baskı altinda tutmasının kötü niyet olarak algılamamasını, (644. sayfa) eğer, o antlaşma artık geçerli değilse, Avrupa'nın Osmanlı hükümetini koruması için hukuki bir sebep kalmadığını takdir etmeleri gerektiğini bütün kuwetiyle bu devletlere kabul ettirmeye çalıştı. İngilizler, Londra'da yeni bir konferansın toplanmasını istediler. Toplanan Londra Konferansı'nın sonuçları 3 Nisan 1877'de Babıdli'ye bildirildi. 


Midhat Paşa'nın Sürgüne Gönderilmesi 
Meclis-i Mebusan'ın Açılması 


11. Abdülhamit Kanunu Esasi'nin ilânından az önce yaptığı bir düzeltmede bazı maddeleri değiştirmiş ve "hükümetin güvenliğini tehlikeye düşürecek kişileri ülke sınırlarından dışarı çıkarma ve sürgüne gönderme hakkını padişaha veren" 113. maddeye bir fıkra eklemişti. İşte bu fıkraya dayanarak, Tersane Konferansı'nın dağılmasından birkaç gün sonra ( 5 Şubat 1877) birden bire Sadrazam Midhat Paşa'yı görevden alarak Avrupa'ya sürgüne gönderdi. Ancak Kanunu Esasi'nin gereklerini yerine getireceği izlenimini de vermek için Mart ayında meclisin toplanmasını sağladı. 
Londra Konferansı sonuçları Babıâli'ye bildirilince padişah bu s0- nuçları meclise gönderdi. Meclis de konferans sonuçlarının onaylanamayacağına karar verdi. 
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Sayfa 646 


Meclis öteden beri hükümetin isteklerini büyük oranda yerine getirdiği için (647 sayfa| “evet efendim meclisi" ismini almıştı. Ancak, birkaç milletvekili sınırlı da olsa bu durumu eleştirmeye başlamıştı. Bunun üzerine Abdülhamit, meclisi bir daha açmamak üzere kapattı ve milletvekillerinin bazılarını hemen o gün sürgüne gönderdi. 
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Dokuzuncu Kısım 
-4- 
Meşrutiyet 


1908-1920 


Meşrutiyetin İlânı ve Mutlakiyetin Sona Ermesi 


Osmanlı-Rus Savaşı'nın yol açtığı felaketlerin en önemlilerin- den birisi de meclisin - bir daha toplantıya çağrılmamak üzere kapatılmasıdır. 11. Abdülhamit, tahttan indirilme korkusuyla bir taraftan Babiâli'nin gücünü zaman içinde hiçe indirmiş, diğer taraftan da gittikçe artan baskılarla ilk zamanlarda sınırlı da olsa var olan özgürlükleri hiçe saymış, jurnale dayanan kişisel bir baskı rejimi kurmuştu. Ancak artan baskı karşısında bazı aydınlar da gizli bir takım arayışlara girmişlerdi. Özellikle Makedonya'da başlayan baskı karşıtı hareket karşısında, Abdülhamit ısrar edemeyerek meşrutiyeti yeniden ilân etmek zorunda kaldı. Bu siyasi örgütlenmeler arasında ön plana çıkan İttihat ve Terakki idi. Meşrutiyetin ilânından sonra Bulgaristan'ın bağımsızlığı, Bosna-Hersek'in Avusturya-Macaristan'a katılması gibi dış sorunlar ve 13 
Nisan/31 Mart olayı gibi iç sorunlar birleşince, meşrutiyet kısmen tehlikeye düştü. (Sayfa 654) Ancak Rumeli'den bir hareket ordusunun İstanbul üzerine yürümesi sonucunda Abdülhamit tahttan indirildi. İttihat ve Terakki de bir kat daha kuvvetlenerek bir çeşit 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gizli diktatörlük kurdu. Buna karşın meclis içinde ve dışında şiddetli bir muhalefet başladı; İttihat ve Terakki'nin meclisteki çoğunluğu tehlikeye girdi. İç siyasi çekişmeler sürerken İtalya, Trabp) lusgarp'a saldırdı. Bu savaş henüz bitmemişti ki Balkanlarda Os- 
7 manlı Devleti aleyhinde siyasi komplolar meydana geldi. Arnavutluk'ta bir isyanın çıkması engellenemedi. Başlayan Balkan Savaşı da iyi yönetilemediği için yenilgiyle sonlandı. Henüz anlaşma olmuştu ki İttihat ve Terakki bir hükümet darbesiyle iktidarı tekrar ele geçirdi ve Balkan devletleri ile oldukça makul sayılabilecek bir barış anlaşması yapmayı başardı. Ancak, bu sırada Avrupa'da da büyük devletler arasında mücadele hazırlıkları ilerlemişti ve büyük savaşınlI. Dünya Savaşı| başlaması gecikmedi. İttihat ve Terakki'nin bazı yöneticileri Osmanlı Devleti'ni bu büyük maceraya sürüklediler. Daha da büyük bir felakete sebep olarak Mondros Mütarekesi imzalandı. Osmanlı İmparatorluğu artık dağılıyordu. Çünkü, İstanbul, İzmir ve daha bir takım yerlerin galip devletler ve Yunanlılar tarafından işgali olayları, Anadolu ve Türkler hakkındaki planlarının korkunçluğunu ortaya çıkardı. Türki- 
- — ye'nin varlığı ve bağımsızlığı tehlikeye girmişti. 


Şimdi, özet olarak incelediğimiz bu devrin başlıca olaylarını biraz daha ayrıntılı olarak inceliyoruz: 


Sayfa : 655 


Goy Ege SİNE enik, ye diy ale Gükiğ 


salağı Al iy» 3, 


Sayfa 655 


Abdülhamit saltanatı boyunca halifelik ünvanına ve dini nüfüza büyük önem vermişti. 
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Sayfa : 659 
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Sayfa 659 
Yeni nesil, sınırlı bir özgürlüğün olduğu zamanlarda yayınlanmış olan Namık Kemal gibi vatan sevgisini işleyen yazarların eserlerini okuyor, bilgisi artarak diğer ülkelerin yönetim şekliyle, Abdülhamit yönetimini karşilaştırarak; baskı rejiminin sona erdirilmesinden başka çare görmüyordu. 


Sayfa : 660 
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Sayfa 660 


Bu cemiyetler arasında en çok ünleneni 1889'lara doğru İstanbul'da , Kurulan İttihat ve Terakki oldu. Bir ara Avrupa'ya kaçanlar da İsviçre'de yi- 
”— ne bu isimle anılan önemli bir grup oluşturmuşlar ve Abdülhamit'i tahttan uzaklaştırmak için propagandaya başlamışlardı. Bu grup içinde önceleri Düyun-ı Umumiye komiserliği yapmış olan Murat Bey de vardı. Yayınladığı Mizan gazetesi ile şiddetli eleştirilerde bulunuyordu. Ancak bir süre sonra mücadele arkadaşlarıyla görüş ayrılığına düştü ve padişahın İstanbul'a dönmesi için kendisine yaptığı daveti kabul ederek ülkeye geri döndü. Murat Bey'in bazı arkadaşları da onu izleyerek ya ülkeye geri döndüler yada “Avrupa'da bir görev kabul ettiler. Bu gelişmeler üzerine Jön Türklerin mücadeleleri biraz kesintiye uğradı. Zaten Yunan savaşında kazanılan başarı Abdülhamit'in konumunu güçlendirmişti. 


Sayfa : 66 


BU ağza yili elle ol Serial Uyu 
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Sayfa 664 

Selanik ve Manastır'daki oldu bittinin haber alınması üzerine son tereddütler de yok oldu. 24 Temmuz 1908 sabahı gazeteler resmi bir ilânla “Kanunu Esasi'nin gereği olan meclisin açılmasının padişah tarafından kabul edildiğini " ilân ediyorlardı. Sonraları bir kanunla milli bayram olarak kabul edilen 24 Temmuz günü ülke için yeni bir dönemin başladığına işaret ediyordu. 


434 


ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR * Türkiye Tarihi 


Sayfa : 668 
İl 
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ME. 


Sayfa 668 


Medlisin Açılması 
Siyasi Mücadeleler 


Bir taraftan da milletvekillerinin hangi yöntemle belirleneceğiyle uğraşılıyordu. Seçimlerin iki dereceli olmasından ve seçim kanununun maddelerinden ustalıkla yararlanan Ermeniler ve Bulgarlarla anlaşan İttihat ve Terakki, mecliste önemli bir çoğunluk sağlamayı başardı. Yalnız, Rumlar seçim sisteminden şikayetçiydiler. Bu şikayetler az çok dikkate alınarak görünürde de olsa bir sürtüşmeye meydan verilmedi. 


17 Aralık Perşembe günü, Abdülhamit büyük bir törenle Ayasofya'daki Adliye Nezareti binasına gelerek medlisin açılışını yaptı. Derin bir sessizlik içinde açılış nutku dinlendi. Milletvekilleri ve halkın "yaşasın hürriyet, yaşasın meşrutiyet" diye bağırması baskı rejiminin sona erdiğinin göstergesiydi. 
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" 
Sayfa : 669 
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Sayfa 669 


Sadrazam Kamil Paşa, İttihat ve Terakki'nin gittikçe artan müdahalelerine karşı Kanunu Esasi'nin bazı maddelerini dayanak yaparak, sınırlı bir meşrutiyet uygulamasına izin vermek suretiyle ipin ucunu kaçırmamak istiyordu. Fakat İttihat ve Terakki kuwetlenmiş, iş işten geçmişti. Kamil Paşa'nın Harbiye ve Bahriye bakanlarını görevden alarak yerlerine başkalarını kabineye alması darbe olarak algılandı ve bu görev değişikliklerinin sebeplerini açıklaması istendi. Sadrazam bu konuyla ilgili açıklamasını geciktirmek istedi. Fakat, görevden alınan bakanların Kamil Paşa'yı suçlayarak protesto etmeleri üzerine meclis birden bire hareketlendi. Buna, meşrutiyetin ilânından sonra Rumeli'den getirilen Avcı Taburları askerlerinin tehdide uğraması da eklenince, Kamil Paşa 1670. sayfa| kabinesi mecliste yapılan güvenoyu yoklamasında güvensizlik aldı.(13 Şubat 1909) Geniş çaplı bir parlamentarizmin önündeki son engel de kalkmış oldu. Ertesi günü Hüseyin Hilmi Paşa'ya, kabineyi oluşturma görevi verildi. 

Parlamentarizm- Avusturya ve Rusya ile İmzalanan Protokoller 

Yeni kabine, programında, parlamentonun üstünlüğünü ve bakanların da meclise karşı sorumlu olduğunu kabul ediyordu. Artık 1876 Kanunu 


Esasisi'ne göre değil, parlamentarizm esaslarına göre hareket edecek bir hükümet oluşturuluyordu. 


Sayfa : 671 
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Sayfa 671 
18 Nisan/31 Mart Olayı 


â Meclis içinde ve dışında İttihat ve Terakki ile muhalifleri arasında Şiddetle devam eden mücadele, her iki tarafın gözlerine öyle bir hiddet ve düşmanlık perdesi germişti ki meşrutiyeti tehdit eden gerçek tehlikeyi görmüyorlardı. 


İm M3 BI A İğ Ee gas eyl 
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Sayfa 675 


İstanbul'da türlü dedikodularla beslenen bir korku ve telaş mevcuftu. Abdülhamit ise savunma imkanına sahip olduğu halde, meydana gelen olaylarla hiçbir ilgisi yokmuş gibi davranıyor, masum ve 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s m ayfa 676 ava 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kendisine bir şey yapılmayacağından eminmiş gibi hareketsiz duruyordu. 23 Nisan'da Mahmut Şevket Paşa, Erkân-ı Harbiye Reisi Kolağası Mustafa Kemal Bey'in kaleminden çıkmış bir beyanname yayınlayarak; Hareket Ordusu'nun, Sultan'ın tahttan indirilmesi için değil, asayişi sağlamak için geldiğini ilân ediyordu. 23 Nisan sabahı Hareket Ordusu İstanbul'a girdi. Bazı karşı koymalardan sonra kışlalardaki askerler teslim olmaya başladılar. Yıldız Sarayı da kuşatılarak, teslim alınmasıyla ilgili görüşmelere başlandı. Herkes Abdülhamit'in tahttan indirilmesini istiyordu. 


Abdülhamit'in Tahttan İndirilmesi 


26 Nisan'da meclis, Ayasofya'daki parlamento binasında toplandı ve Abdülhamit'in tahttan indirilmesi görüşülmeye başlandı. 
Ancak Yıldız şimdilik teslim olmamıştı. Bunun için karar (676. sayfa) verilmesi ertesi güne bırakıldı. 27 Nisan'da yapılan olağanüstü toplantıda tahttan indirme ile ilgili fetva okunarak kabul edildi ve Abdülhamit'in kardeşi Reşat Efendi'nin V. Mehmet ismiyle tahta çıkması kararlaştırıldı. Her iki kararın da muhataplarına bildirilmesi için ayrı iki heyet seçildi. Abdülhamit 28 Nisan'da Selanik'teki Alatini köşküne gönderildi. 
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Sayfa : 691 
14) 
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# 


Sayfa 691 


Bir ara, Gelibolu Adası'nın batısında bulunan Anafartalar'dan yapılan şiddetli bir İngiliz saldırısı bir an için durumu tamamen ümitsiz hale getirmişti. Yarımadanın Seddülbahir ve Arı Burnu mevkilerinde bulunan kuwetlerimizin arkası çevriliyordu. Ancak, Miralay Mustafa Kemal Bey kumandasındaki kuwetlerin ustaca ve cesurca harekâtı, saldırıyı sonuçsuz bırak- 
1. Bu zaferle, gerçekten Çanakkale çıkarması tamamen sonuçsuz kalıyor ve İstanbul kurtuluyordu. Çünkü bundan sonra mücadele siper savaşı şekline girmişti. Ağır topların getirilmesinden sonra da, düşmana Gelibolu yarımadasını boşaltmaktan başka bir yol kalmamıştı. 


Çanakkale Savaşı Türk tarihinin en parlak sayfalarından birini oluşturur. Burada teknolojinin en yok edici silahları ile Türk'ün azmi, cesarefi ve fedakarlığı çarpışmıştı. 
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Sayfa : 696 , 
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Sayfa 696 
Mondros Mütarekesi 


Türkiye, Mondros Mütarekesi ile, çok ağır ve maddelerinden bazılarının da yoruma açık olduğu, çok tehlikeli şartları kabul etmişti. 


Sayfa : 698 


deriye Basir sağl Yİ alar? 
GT all ME gele scl İİ A a — 


yazl AE e geli Teyinl ii ei öz eee 
PK İLE Gr eril dsi gl il fis 
Şal Bİ göz İni 


Sayfa 698 


Bu sıralarda devletin yuvarlanmak üzere bulunduğu uçurumu gören Mustafa Kemal Paşa, artık İstanbul'da bir iş yapmanın mümkün olmadığını anlamış, daha serbest bir faaliyet alanı bulmak üzere Anadolu'ya geçmek istemiş ve Dördüncü Ordu Müfettişliği'ni kabul etmişti. Çünkü İstanbul hükümeti yabancıların nüfüzu altında idi. 
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Sayfa : 702 
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Sayfa 702 


Bu asgari yaşamsal şartları ilân eden meclis, bazı muhalifler tarafından şiddetle eleştirildi. Ali Riza kabinesi yerine Salih Paşa kabinesi göreve başladı. Ancak, gittikçe daha çok artan milli uyanış, işgal güçleri- nin de dikkatini çekiyordu. Bunun için İstanbul 16 Mart 1920 de müttefikler tarafından işgal edildi: Savunmasız bazı askerlerimiz şehit edildi. Birkaç gün sonra da meclis basılarak bazı milletvekilleri tutuklanmış ve Malta'ya sürgüne gönderilmişti. Bu gelişmeler üzerine Sadrazam Ferit Paşa meclisi bir hafta sonra feshetti. 
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Sayfa : 709 
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Sayfa 709 

Saltanatın Kaldırılması ve Osmanlı Hanedanının Çöküşü 

Büyük Millet Meclisi 1 Kasım 1922 tarihinde hükümet şekli hakkında bir kanun kabul ederek Teşkilât-ı Esasiye Kanunu'nu onayladı. Bu kanuna göre Türkiye halkı şahsi hakimiyete dayanan İstanbul'daki hükümeti, 
16 Mart 1336/1920'den itibaren sonsuza kadar tarihe karışmış olarak kabul ediyor ve artık Büyük Millet Meclisi hükümetinden başka hükümet şekli tanımıyordu. Bundan başka, hilafetin Osmanlı hanedanına ait olduğu kabul edilerek, halifeliğe, bu hanedanın ilmen ve ahlaken lâyık olanı- nın Büyük Millet Meclisi tarafından atanacağı kuralı getiriliyordu. 

Bu kanuna göre, yeni Türkiye Devleti'nin kuruluş tarihi olarak 16 Mart 1920'yi kabul etmek gereklidir. 
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Sayfa 713 

Lozan Konferansı görüşmelerinin sonuçlanması, Birinci Büyük Millet Meclisi'nin tarihi görevinin sona erdiğini gösteriyordu. Milli mücadelenin en korkunç günlerinde, başındaki büyük reis ile birlikte büyük bir azim ve kararlılık gösteren meclis üyeleri, son zamanlarda iki guruba ayrılmış, özellikle hükümetin gelecekte alacağı şekle ilişkin çeşitli görüşler ortaya atılmaya başlanmıştı. Ortadaki sorunu çözmek için halkın oyları- na ihtiyaç vardı ve seçim yapılması kararı alındı. 

Şimdiye kadar Müdafaa-yı Hukuk Cemiyeti adıyla faaliyette bulunan teşkilât, barışın sağlanmasından sonra varoluş sebebini kaybetmişti. 
Gazi Paşa, bu teşkilâtın yerine barış zamanında faaliyet gösterecek siyasi bir parti kurmaya karar verdi. Yeni partinin nitelik ve programına uygun bir isim olan Halk Fırkası ismi uygun görüldü. Yeni yapılan seçimler dolayısıyla seçim kanununun bazı noktaları (714. sayfa| değiştirildi. İki dereceli seçim sistemi korunmakla beraber, 18 yaşında olanlara seçme hakkı verilmişti. Bununla beraber, 20.000 erkek nüfus başına bir milletvekili seçilmesi kararlaştırıldı. 

Yeni Millet Meclisi 12 Ağustos 1923 de toplandı. 23 Ağustosta da Lozan Barışı'nı onayladı. 
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Sayfa 716 
Cumhuriyet'in ilânı Teşkilât-ı Esasiye Kanunu'nun bazı maddelerinin değiştirilmesini gerektirdi. Bu değişiklikle Türkiye Devleti'nin yönetim şekli 
5 Cumhuriyet olacak, meclis kendi üyelerinden birini bir dönem için 
© Cumhurbaşkanı seçecek; Cumhurbaşkanı devletin başı olarak gerekli gördükçe meclise ve bakanlar kuruluna başkanlık edebilecek; Başbakan da, Cumhurbaşkanı tarafından, meclis üyeleri arasından seçilecekti. 
Bakanları yine milletvekilleri arasından Başbakan atayacak, Bakanlar Kurulu listesi Cumhurbaşkanı tarafından meclisin onayına sunulacaktı. 


Sayfa : 7 
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Sayfa 718 

Tanzimat'ın, devleti çağdaş hale getirmek için attığı tereddütlü adımlarına; meşrutiyetin, fikir ve anlayışı ön plana alan tavırlarına karşın yeni Türkiye Devleti, büyük reisinin rehberliğiyle, asrın en uygar halkları gibi miliileşmiş, demokratlaşmış, lâik bir şekle girmiş, sonuç olarak da tamamen çağdaşlaşmış sayılır. 
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CEMAL PAŞA 
HÂTIRÂT 


1913-1922 
Eserin tüm hakları merhumun ailesine aittir. Türkçe'den 


diğer dillere tercüme hakkı Münih'teki Drei Masken Verlag kurumuna devredilmiştir. 


İstanbul 
1922 


Anıtkabir Atatürk Kitaplığı Bilgileri 


Envanter No : 1540 


Yazar : Cemal Paşa 
Cild : Kahverengidir 
Ebadı 
En :15cm 
Boy :22cm 


Sayfa Adedi :282 
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Sayfa :20 
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Sayfa 20 


Ben gerçekten Salih Paşa IDamatl'yı korumak istiyordum. Fakat Paşa zaferden emin olanlara özgü bir inatla teklifimi kabul etmemekte ısrarlıydı. Ne yapalım ki cinayeti affedilecek türden değildi. Paşa'nın affını sağlamak, uğrunda hayatımı bile vermekten çekinmeyeceğim ülkenin, huzur ve güvenliğini tehlikeye düşürebilirdi. 


Sayfa : 23 
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Sayfa 23 

Bir yönetimin, kendi ülkesinin devamını sağlamak için alacağı önlemler konusunda, başka bir ülke elçisinin hangi hakla müdahale edebildiğini Paşa (Sadrazam Mahmut Şevketi'ya sormak mümkün değildi. Çünkü Paşa artık mantıklı sözleri değerlendirebilecek halde değildi. 
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Sayfa : 25 > i 
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Sayfa 25 


"Paşa hazretleri emin olunuz ki bu kötü muameleye sizin verdiğiniz anlam dışında herhangi bir anlam vermedim. Her zaman kendimi sizin çocuğunuz gibi kabul ettim. Ayrıca ülke için yaptığınız hizmetleri de düşünerek, bu tür olumsuz davranışları her zaman tahammül edilebilir olarak algılarım. Görevden ayrılmamın nedeni bu olumsuz tavırlar değil, bu şekilde görev yapamayacağımı anlamış olmamdır. Sizin gelişmeler- den ve alınmış olan önlemlerin uygulanmasıyla ilgili yeterli bilginiz yok. 
Hayatınız boyunca ve bütün gücünüzle ülke için harcadığınız çabalara saygı duyduğumdan, askeri sorunlar ve karşı karşıya bulunduğumuz kritik durumla ilgili sizi meşgul etmek istemediğimden geniş açıklamalarda bulunmuyorum.” 


Sayfa : 26 
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Sayfa 26 


Aramızda tekrarını gereksiz gördüğüm bu konuşmalar geçti. 
Kararımın kesin olduğunu Kamil Paşanın oğlu (Abdullah Beyi çok güzel anlamıştı. Babasını uyararak, boş yere ısrar etmesine engel olacağını ve akşama kadar da olumlu bir cevap getireceğini söyleyerek gitti. Kamil Paşa'nın oğlu akşam üzeri gelerek babasının ertesi gün öğleden sonra Mesajeri vapuruna binerek, İstanbul'u terk edeceğini söyledi. Paşa, Cuma günü yanında İngiltere Elçisi Sir Lowther olduğu halde, konaktan ayrılarak vapura bindi ve akşam üzeri de İstanbul'u terk etti. 


Sayfa : 29 
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Sayfa 29 

Ben cenaze törenine katılmak yerine, atlı bir devriye kuvvetinin başında ve cenaze bölgesinin yakınlarındaki sokaklarda olmayı tercih ettim. Ancak cenaze töreninin genel durumuna bakmak için bir ara otomobille Beyoğlu tarafına geçip, arka sokaklardan Pangaltı'daki Notre Dame de Sion Okulu önünde cenaze alayına katıldım. 


Sayfa : 30 
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Sayfa 30 


Cinayet Çarşamba günü işlenmişti. Cenaze töreni ise Perşembe günü yapılmıştı. Cuma günü de Allahın da yardımıyla cinayeti işleyenlerin ele- 

, o başısı olan Çerkez Kazım ve suç ortaklarından bir kaçını Beyoğlu'nda Pire > o Mehmet Sokağı'nda sıkıştırmayı başardım. Çarpışma sırasında yaverim Yüzbaşı Hilmi şehit oldu. Polis merkezi memurlarından Samuel Efendi'nin de sonradan topal kalacak şekilde yaralanmasına sebep olan çarpışma sonucunda tümünü yakalayarak, Divân-ı Harb'e yargılanmaları için teslim ettim. 
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Sayfa 57 

Ülkenin üç silahlı gücü vardır; birincisi ordusu, ikincisi donanması, üçüncüsü de jandarmasıdır. Biz bunlardan birincisinin modernizasyonunu Almanlara, ikincisini İngilizlere, üçüncüsünü de Fransızlara bırakmış durumdayız. Peki bu durumda tartışmayı gerektiren ne var? Ordumuzu moderleştirme işini Ruslara mı bırakmalıyız? Hem bakınız Ruslar ne diyorlar? 
Eğer Alman subayları Birinci Kolordu'nun kumandasını üstlenirler ise, boğazların savunması güçlenecek demek olur ki biz bu görevi aynı şekilde Fransız ya da İngilizlere bıraksak yine Ruslar itiraz etmeye devam edeceklerdir. Çünkü; Fransız ya da İngiliz subayları Osmanlı Devleti'nin Birinci Kolordusu'nun yönetimini alırlarsa, amaçları sadece, gerektiğinde boğazları Ruslara açmak olmayacaktır. 


Mantıklı sözlerim karşısında verecek bir cevap bulamayan bu kişiler, her defasında "Ne yapalım her şeyden önce Ruslar bizim müttefikimizdir. Onların istemediği şeyi biz de istememek zorundayız. İkinci olarak da Almanlar düşmanımız olduğu için onların her giriştiği işte, bizim için bir tehlike olduğunu varsaymak ve bir tehlike olmasa bile yine de onların karşışında yer almak zorundayız" türünden bir karşılık vererek haksızlıklarını itiraf etmek zorunda kalırlardı. 


Hiç kuşkusuz Liman Paşa (Von Sanders) İstanbul'a geldiği günden beri bir çok hata yaptı. Her fırsatta İmparator'la çok iyi ilişkileri olduğunu ve İstanbul'a gelmeden önce tam bir saat onunla yalnız görüşüp talimat aldığından söz ederek, onun askeri elçisi olduğunu kanıtlamaya çalışıyordu. 
Ancak yetki ve sorumluluklarının sınırları hakkında Paşa'yla yapılan sözleşme metninde, kesinlikle böyle bir misyon ve içerik olmadığı gibi; ingiliz Hey'et-i Islâhiyesiyle (Modernizasyon Kurulul yetki ve sorumluluk açısından aralarında herhangi bir fark olmadığı da ortaya çıkar. Fakat Liman Paşa'nın İstanbul'a geldiğinden beri sergilediği tavır, yersiz kibir ve kendisine verilen görevin önemini kavrayamamasından kaynaklanan gülünç olaylar oldu. > 
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Sayfa 58 

Örneğin, Saray'da verilen bir resmi yemekte, protokolde kendi yerinin bakanlardan önce geldiğini iddia etmişti. Yine; Amerikan Elçiliği'nde verilen yemekte de aynı tuhaflığı sürdürerek diğer ülke elçilerinin protokolde kendisinden sonra geldiğini öne sürmüştü. 

Bizimle bu konuda konuşan Almanya Büyükelçisi Wangenheim ve diğer elçilik görevlileri, generalin bu iddialarının yersizliğini kabul etmekle birlikte, durumu kurtarmak için kendilerini Liman Paşa'nın söylediklerini tekrar etmek mecburiyetinde hissediyorlardı. Amerikan Büyükelçisi Morgenthau'nun anılarının 44. ve 48. sayfaları arasında anlattığı olay budur. Bu olay üzerine gelecekte de buna benzer olayların olmasını engellemek için Protokol Genel Müdürlüğü, Liman Paşa'nın protokoldeki konumunu sadrazamlığa sormuş, sadrazamlık da bu sorunu Bakanlar Kurulu'na havale etmişti. Bakanlar Kurulu, Liman Paşa'nın protokoldeki sırasının; Osmanlı paşalarıyla aynı konumda olduğuna, yani Küçük Elçiler'den sonra geldiğine karar vermişti. Amerikan Büyükelçisi'nin Osmanlı Medlis'i ve Bakanlar Kurulunun, Liman Paşa'nın yabancı devlet Küçük Elçileri'nden önce geldiğine ilişkin bir karar aldığı iddialarının gerçekle bir ilgisi yoktur. Bunun da kanıtlanması için, Protokol Genel Müdürlüğü kayıtlarının incelenmesi yeterli olacaktır. 


Liman Paşa, Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu bu kararı benimsemediğinden kendisi hiçbir resmi yemeğe davet edilmemiştir. 


Bu kadar sıradan olaylara dayanarak bir çok gerçek dışı siyasi yorumda bulunmak için insanın, Mongenthau gibi her ne olursa olsun Türkleri küçük düşürmek ve Almanya'nın siyasetini canilik olarak göstermek gibi bir amaca sahip olması gerekir. 
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Sayfa : 92 
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Sayfa 92 
"Cavit Bey'in hâlâ haberi yok. Onu da davet ettim. Şu sıralarda yoldadır. Buraya gelince ona, diğer arkadaşlara ve size anlaşmayı göstereceğim." dedi. Diğer Bakanlar Kurulu Üyelerinin bu gelişmeden haberi - olup olmadığını sordum. "Üyeler içinde bu gelişmenin büyüklüğünden ürkerek bu önemli devlet sırrının vaktinden önce duyulmasına sebep olabilecek kimseler bulunduğundan tümüne haber vermedim. Yalnız şeyhülislâm efendi hazretleri ile Halil ve Talat Beyler, Enver Paşa ve siz biliyorsunuz. Diğerleri bilmiyor. İbrahim Bey'le Şükrü Bey'i, Talat Bey bilgilendirecek. Ancak Bakanlar Kurulu'nun tümü bu sırrı öğrenmeyecekler. Bu kadar önemli bir sorunda tedbirli davranmak görevimizdir. Peki, bütün gerçekleri öğrendiğiniz halde fikrinizi neden söylemiyorsunuz?" dedi. 
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Sayfa 96 


... Osmanlı İmparatorluğunun hatırı için Türkiye gibi bir yükü omuzlarına yükleyecek bir hükümet düşünülemez. 1. Dünya Savaşı'nın(Harb- i Umümil yakın bir gelecekte çıkacak olması, bizim için kötü şans olarak kabul edilebilir. Fakat, kâr ve zarar dengesinde, kâr hânesinin daha dolgun göründüğü bu girişimden geri çekilmek devlet ve millet için her halde hayırlı bir iş olmaz. Arkadaşlarımın yerinde olsaydım da böyle düşünür ve tıpkı onlar gibi bu ittifakı memnuniyetle kabul ederdim. 
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Sayfa 99 

TI Ağustos gecesi yine her zaman olduğu gibi PrenslSait Paşal'in Yalısı'nda toplanmamız kararlaştırılmıştı. Talat, Cavit ve Halil Beylerle ben daha önce gelmiştik. Sonradan gelen Enver Paşa kendisine özgü sakin tavrıy- 


- lagülerek, "Bir oğlumuz dünyaya geldi" dedi. Tabii ki bundan bir şey anla- 


mamıştık. Bizi çok merakta bırakmayarak; Goeben ve Breslau adlı Alman savaş gemilerinin bu sabah Çanakkale önüne geldiğinden ve İngiliz donanması tarafından da takip edildiklerinden söz ederek, boğazdan geçişlerine izin verilmesi konusunda talepte bulunduklarından bahsetti. "Bir müttefik devlete ait savaş gemilerinin kesin olan bir tehlikeden korunması emrini verdim. Gemiler şu anda boğazda bulunuyorlar. Fakat biz 


, de bunun sonucu olarak, siyasi bir sorunla karşı karşıya kaldık. Bu gece 


bir karar vermemiz gerekiyor." dedi. 

Sorun çok ciddiydi. İki düşman devletten birine ait bir savaş gemisi Osmanlı sularına sığınmıştı. Tarafsızlık gereği savaş gemilerini 24 saat içinde ya karasularımızdan çıkarmak ya da gemileri silahlarından arındırarak herhangi bir limanda bekletmek zorundaydık. Ancak, Almanya ile fiilen müttefik olduğumuz için savaş gemilerini karasularımızdan çıkaramazdık. Bu, hem çıkarlarımıza, hem de sorumluluklarımıza aykırıydı. İkinci 
olasılığa da Almanların razı olmayacağı da bir gerçekti. Bu durumda 24 
saat sonra bu hareketimizi Casus Belli (Savaş Sebebil kabul ederek bize savaş açabilirlerdi. 


Sayfa : 100 
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Sayfa 100 

Bir iki saat görüştükten sonra gemilerin görünüşte silahlarından arındırılmasını Almanya'dan rica etmeye karar verdik. Talat ve Halil Beyler bu kararımızı Almanya Büyükelçisi Wangenheim'a iletmek üzere Tarab- ya'daki Büyükelçilik binasına gittiler. Bir saat sonra döndüklerinde Büyükelçi'nin bu kararı kesinlikle kabul etmediğini, kabul etmeme gerekçesi olarak da, "Osmanlı Devleti'nin tarafsızlığını ilân ederek savaşa girmesini ertelemesi noktasında daha önce anlaşmaya varıldığı halde, gemilerin Osmanlı karasularına sığınmasının yeni ve farklı bir gelişme olduğundan bahsederek; eğer bu gelişme İtilaf Devletlerinin Osmanlı Devleti'yle ilişkilerini keserek ve hatta düşmanlıklarını ilân etmeleriyle sonuçlanması halinde, bunun fayda ve zararlarını göz önünde bulundurarak mevcut durumu kabullenmek zorunda bulunduğumuzu" elçinin kendilerine ifade ettiğini bildirdiler. 


Sayfa : 101 
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Sayfa 101 

Güzel bir rastlantı olarak dört beş gün sonra Amiral'deniLimpusl kısa bir mektup aldım. Sadrazam'a İngilizce olarak sunduğu raporun bir örneğini bana da göndermiş olduğunu söylüyordu. Raporu tercüme ettirdim. Donanma ve ordumuzun halini ileri sürerek, Osmanlı Devleti'nin kesinlikle tarafsızlığını koruması gerektiğini ve yeni gelen gemilerin Osmanlı görevlilerinin kullanabilmesi için en az üç beş yıllık bir eğitime gereksinim duyacaklarını söylüyordu. 
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5 3 
Sayfa : 109 
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Sayfa 109 

Ertesi gün yapılan toplantıda, mevcut sorun, etraflı olarak ele alındı ve iki görüş ortaya çıktı. 1- Hemen savaşa girmek; 2- Altı ay daha tarafsız kalmamızın gerekliliğinin Alman makamlarına anlatması için Erkân-ı Harbiye- i UmümiyelOrdunun sevk ve idaresiyle uğraşan en yüksek askeri makam/Genel Kurmayl İkinci Başkan'ı Hafız Hakkı Bey'i Alman Genel Karargâhı'na göndermek. 


İkinci görüşü Cavit Bey savunuyor, ilk görüşü ise diğer bakanlar destekliyordu. Sadrazam ise ilk defa kararsız bir tavır takınmıştı. 


O sırada Enver Paşa, Goeben ve Breslau'ın Karadeniz'e çıkmalarını artık engelleyemeyeceğini, çünkü amiralin gayet haklı olarak bir çok askeri sebep öne sürdüğünü belirtti. Fakat bu iki geminin diğer Osmanlı 

> 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gemileriyle birlikte Karadeniz'e çıkması da bizim mutlaka savaşa gireceğimiz anlamını taşımakta idi. İtilaf Devletleri, Goeben ve Breslau adlı 


gemilerin Osmanlı bayrağı ve mürettebatıyla boğazlardan çıkacak olurlar ise hemen düşman gemisi muamelesi görecekleri konusunda açık- 


ça uyarıda bulunmuşlardı. 


Sayfa : 110 
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Sayfa NO 

Amiral Souchon'nun (Osmanlı Donanması Birinci Komutanı) 29 
Ekim'de Karadeniz'de düşman donanması tarafından saldırıya uğradığını rapor etmesiyle, önce Ruslar daha sonra da İngiliz ve Fransız hükümetleri Osmanlı Devleti'ne savaş ilân ettiler. 


Sayfa : 111 
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Sayfa MI 
Cavit Bey, o gün Bakanlar Kurulunda değildi. Fakat, istifa edeceğini Ta- 
« lat Bey söylemişti. İstifa eden bakanlar kabineyi terk ettiler . 


Sayfa : 112 
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Sayfa 12 


Bir gün ve bir gece sonunda şafak vakti üçüncü fırka tarafından savunulan Çamlıca Tepesi'ne yapılan bir saldırıyı takiben, gerçekleştirilmiş olan harekâtın yanlışlarını ordu kumandanı olarak anlatmak için topladığım dört fırkanın subaylarına savaşa girildiğinin haberini verdiğim zaman, vatansever sevinç gösterileri hiçbir zaman gözümün önünden gitmeyecektir. Bu dört fırkanın subay ve erleri, Osmanlı milleti mensubuydular. Bunların o zamanki neşesini görmeden, “Millet 1. Dünya Savaşı'na katılmayı istemedi” demeye cesaret etmek; adilikten ileri gelmiyorsa ihanet ve ahmaklıktan kaynaklanıyor demektir. 
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Sayfa : 114 
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Sayfa 114 

Olağanüstü zor olduğunun farkında bulunarak ve bana verilen görevin gereği olarak, benim emrime verilen kahramanlarla Kanal'a yapacağımız saldırıda başarılı olamayıp cesetlerimizi kanala dökecek olursak geriden gelen vatanseverlerin Kanal'ı cesetlerimizin üzerinden geçerek 


bir İslâm ülkesi olan Mısır'ı, İngiliz saldırısından kurtaracaklarına inanıyorduk. 


Sayfa : 117 
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> e 3 
Sayfa 117 


Yaptığımız araştırmalarda İskenderun-Halep şosesi otomobil geçişine uygun değildi. Halep ve çevresi daha doğrusu; bütün Kuzey Suriye, Urfa, Diyarbakır ve Musul taraflarını Akdeniz'in en önemli iskelesi olan İskenderun'a bağlayan tek yol konumundaki yolun bile otomobil geçişine uygun olmayacak bir halde bırakılmış olması, cidden ağlanacak bir ihmaldi. 
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Sayfa : 126 ç 
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Sayfa 126 

- Komutanından erine kadar, yalnız altı yüz elli gram peksimet ve bir miktar hurma ve zeytinden başka bir yiyeceği olmayan ve mümkün olduğu kadar az su içmek için sabrını zorlayan bu ordu, emin olunuz ki büyük ümitlerle ilerliyordu. Karşılaştığım tüm kuwvetlere, Kanal'ın geçileceği ve tam bu sırada da Mısır vatanseverlerinin İngilizlere karşı ayaklanarak kazanacağımız zaferden ve zaferin yüceliğinden bahsediyor ve onlara moral aşılıyordum. Ancak İngilizlerin mükemmel savunmalarına baktı- 

- ğımda, zafer kazanabileceğimize ihtimal vermiyordum. 


Sayfa : 128 
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Sayfa 128 


Kanal seferine iki buçuk aydan beri hazırlanmış ve bu süre zarfında hiçbir gün bile dinlenmeyi düşünmemiş ve bu seferi kendine bir ideal haline getirmiş olan Fon Kress'in başarısızlık karşısında büyük bir üzüntü duyduğu görülüyordu. Dedi ki “Fakat, Paşa hazretleri ben harekâtımızın bugünkü amacının Kanal önünde olmaktan ibaret olacağını zannediyordum." 
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Sayfa : 130 
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Sayfa 130 

Gerçeği söylemek gerekirse bu Birinci Kanal Seferi'ni yaptığımız zaman hiç kimse kanalın ne şekilde geçileceğini bilmiyordu. Böyle bir keşif saldırısına ihtiyacımız vardı. Her an gelebilecek olan bir saldırı emri durumunda, Kanal'ı geçmek için nelere ihtiyacımız var? Düşman savaş gemilerinin gözü önünde bu kanal geçme harekâtını yapılabilir mi? Hiç olmazsa doğu sahilinde yerleşip uzun menzilli toplarla kanalın nakliye ve tüccar gemilerinin geçişini engellemek mümkün olmaz mı? Bizim için yapılacak en iyi plan bu değil midir? 


Sayfa : 133 
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Sayfa 133 
Beyrut'un kuzeyi ve orta kesimleriyle, Suriye, Halep ve Adana şehirlerin- den oluşan bölgede askeri kıtaların komutanlığını "Dördüncü Ordu Kumandan Vekili" ünvanıyla Onüçüncü Kolordu Komutanı Fahri Paşa'ya verdim. 
Ordu karargâhını Kudüs'te kurarak özellikle İkinci Kanal Seferi hazırlıklarıyla uğraşmaya karar verdim. 
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Sayfa : 139 
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Sayfa 139 
Fakat bir yandan Medine, diğer yandan Medine'den Maan'a kadar olan askeri kuvvetlerin yiyecek, içecek, cephane vb. ihtiyaçlarının sağ- 
.lanması ve Hicaz bölgesinin ihtiyaçları konusunda gösterdiğimiz feda- 


karlıklar nedeniyle Sina ve Filistin bölgesine gerekli yardım yapılamadı. 
Bundan dolayı Sina cephesi istediğimiz kadar kuvvetli olamadı. 
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Sayfa 185 
1915 senesi Ağustos'unda Irak askeri harekâtının aleyhimize gelişmekte 
olduğunu gören Enver Paşa, oranın askeri ve mülki kuwetlerinin sorumluluğunu bana verdi. O sırada Suriye ve Filistin'deki Arap ayrılıkçılarının gizli faaliyetleri de tespit edildiğinden Filistin'i terk edersem buradaki durumun daha kötüye gideceği olasılığıyla ilgili öngörümü kabul etmezse Bağdat'a hareket edebileceğimi Enver Paşa'ya bildirdim. Filistin konusundaki görüşlerimi kabul eden Enver Paşa, Irak hattı komutanlığını Golts Paşa'ya vererek oraya gönderdi. 

İri 
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Sayfa : 140 
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Sayfa 140 

1916 yılı Temmuz'u sonlarında başlayan harekât, Kadbe ve Romani 
önlerinde yenilgiyle son buldu. Ondan sonra İngilizler, kuvvetlerimizi El Ruş'a kadar çekilmek zorunda bıraktı. Sonunda 16 Aralıkta El- Ruş'u da boşaltarak eski Filistin-Sina sınırı üzerinde bulunan Hanyunus'tan El-Hafir hattına kadar çekilmeye mecbur kalındı. 

İngilizler, demiryollarını harikulade bir hızla inşa ediyorlar ve günde iki kilometrelik demiryolu yapıyorlardı. Nihayet, Şubat ortalarında Filistin cephesini teftiş için gelmiş olan Enver Paşa ve Von Kress Bey'le tartışılarak Gazze-Telüşşeria-Berrüssaba hattı savunulması gereken hat olarak kararlaştırıldı. Mevcut kuvvetlerle bu hattın savunmasını Von Kress Bey'e verdik. Bir taraftan Hicaz ayaklanması ve bir taraftan da Dürzilerle Arapların sürekli kontrol altında tutulması zorunluluğu, karargâhın Şam'dan ayrılmasını engelliyordu. 
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> Sayfa 145 
Savaş 17,18 ve 19 Nisan günlerinde bütün şiddetiyle devam etmiş, İngilizler, cephemizi yarmak için bütün güçlerini sarf etmekten geri kalmamışlardı. 


Fakat, Türk erlerinin kahramanlığının İngilizlerinkinden fazla olduğu bir kere daha kanıtlanmış ve İngilizler, Türk kuvvetlerine eşit olan yedi binden fazla ölü ve yaralı birakarak 19 Nisan akşamı eski siperlerinin gerisine çekilmek zorunda kalmışlardı. Saldırıya katılan sekiz İngiliz tankından üçü, cephemiz önünde ve hatta siperlerimizin içinde kalmıştı. Osmanlı tarihinin kahramanlık sayfalarını süsleyecek derecede olan bu üç günlük savunma, öyle iki satırla anlatılacak şeylerden değildi. Bu bölümdeki ayrıntıları başka fırsatlara bırakarak bu İkinci Gazze savunmasının sonuçlarından bahsetmek isterim. 
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Sayfa : 146 
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* Yanlış ihtilâldi. Olan harb üzere ordumuz ise mağlüb eyledi. 


ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR * Hâfırât 
Sayfa 146 


Filistin cephesine ne kadar kuwet gerekeceğine ve cephedeki firkaları zaman zaman değiştirmek için gerilere doğru, nerelere kaç fırka lazım olduğunu ve her türlü ihtimale karşı da Suriye veya Halep'te ne kadar askeri 


— güç bulundurmak gereğine ilişkin karargâh merkezine uzun uzadıya açık- 


lamalarda bulunmuştum. 


Mayıs sonlarına doğru Başkumandanlıktan bir telgraf aldım. Diyordu ki: "Bağdat'ı almak için ne kadar kuwet gerektiğini tespit için General Falkenhayn Halep üzerinden Musul ve Fırat vadisine doğru bir araştırma gezisi yapmakla görevlendirilmiştir. Bu gezideki amacı gizlemek için Kudüs'e kadar gidip sizi ziyaret etmesini de kendisine tavsiye ettim. 


“ Kolaylık gösterilmesini ve iyi karşılanmasını rica ederim." 


General Falkenhayn'ın özellikle Filistin ve Suriye'de olmak üzere Osmanlı İmparatorluğu'na ne büyük kötülükler yapmış olduğu hakkında sonradan vereceğim bilgilerle daha açıklıkla anlaşılabilmesi için öncelikle 1917 Mayısında Osmanlı cephelerindeki genel durumu tasvir etmeyi uygun gördüm. 


Kafkas Cephesi 


“ 1917 yılı başlarında Rusya'da meydana gelen ihtilal, bir taraftan Erzin-Can ve Trabzon'a ve diğer taraftan Bitlis'in beri tardflarına kadar Doğu Anadolu kentlerimizi işgal etmiş olan Rus ordusunun düzen ve planlarını bozmuş ve hatta Nisan ayında Mustafa Kemal Paşa kumandasındaki İkinci Ordu, Bitlis ve Muş çevresini Ruslardan geri almayı başarmıştı. 
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Sayfa :148 DON 
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Sayfa 147 

Bu arada Enver Paşa, Filistin Cephesi'ni ziyaret etti. Alınmış olan önlemlerden çok memnun olduğunu belirtmekle beraber İngilizlerin sağ tarafı gerilerine bir saldırı harekâtı yapılması hakkındaki fikrinden vazgeçmemişti. Nihayet dedi ki: "Ben bu sırada başka bir şeyle uğraşıyorum. Ordu kumandanlarından bazılarını Halep'e davet ettim. Onlarla bu durumu konuşmak istiyorum. Fikrim, Bağdat üzerine bir saldırı harekâtı yapmak. Ve Bağdat'ı düşmandan geri almaktır. İkinci Ordu Kumandanı Mustafa Kemal Paşa'nın kumandasında bir Yedinci Ordu kurmak ve bu ordu ile Halil Paşa kumandasındaki (sayfa 148 | Altıncı Ordu'yu Yıldırım Gurubu adıyla ordu gurubu kumandanlığının emrine vererek, Bağdat üzerine göndermek amacındayım. Hangi cephelerden hangi fırkaların alınması gerekeceğini ayrıntılı olarak anlattı. Yıldırım Gurubu Kumandanlığı için de Almanya bize General Falkenhayn'ı verdi. Zannediyorum 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ki bu görevi iyi yapacaktır. " 

Önceleri bu olay karşısında hiç sesimi çıkarmadım. Fakat bu olayı sonraları çok düşünmeye başladım. Birkaç gün sonra birlikte Hadep'e gittiğimizde, Kafkas Orduları Gurubu kumandanı İzzet Paşa ile Alıncı Ordu Kumandanı Halil Paşa'yı da orada bulduk. İkinci Ordu Kumandanı Mustafa Kemal Paşa, daha önce Şam'a gelmiş ve Filistin Cephesi'ni bizimle beraber ziyaret ederek birlikte Halep'e dönmüştü. Bu dört ordu kumandanının Başkumandan yardımcısı başkanlığında toplanması şimdiye kadar bizde görülmüş şeylerden değildi. Ben Filistin cephesinin öneminden ve Başkumandanlık vekaletinin her şeyden fazla bu cepheyi güçlendirmesi için gerekçelerimi anlattım ve Bağdat seferi yerine Halep'te önemli bir güç toplanarak, bu kuvvetin ihtiyaç duyulduğu anda istenilen tarafa gönderilebileceğini söyledim. 


Sayfa :149 
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Sayfa 149 

Bu Halep toplantısını hiç unutamayacağım ve o gün ileri sürdüğüm bu görüşümde niçin daha ısrarlı olmadığımdan dolayı kendimi affetmeyeceğim. Memuriyetim boyunca istifamı gerektirecek bir iki olay olmuş ise bu Halep toplantısı şüphesiz bunların en önemlisiydi. O zaman istifamı düşünmedim değil, bunu düşünmüş olduğuma İzzet Paşa tanıktır. 
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Sayfa :150 
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Sayfa :151 
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Sayfa 150 

Nihayet bu durumu daha ayrıntılı anlatmak ve Filistin cephesinin karşı karşıya bulunduğu büyük tehlikedenbir kere daha bahsetmek üzere Ağustos ayı ortalarında İstanbul'a gittim. Amacım Yıldırım gurubuna ayrılmış olan kuvvetlerin Şam ile Halep arasında toplanmasını ve hatta bir kısmının Filistin'e gönderilerek her ihtimale karşı Sina cephesindeki kuwetin yedek güçlerini oluşturmasını ve Kasım veya Aralık aylarına kadar İngilizlerin bir kesin 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saldırısı gerçekleşirse, Filistin Cephesi'nin yarılmasının engellenebileceği ve aksi halde istenilirse Ocak ve Şubat'tan sonra da Bağdat 

(Sayfa 151) seferi yapılabileceğini mümkün olursa anlatabilmek ve 
5 O buzaman zarfında Fırat hattının mükemmel bir şekilde düzenlene- 
” bileceğini kanıtlamaktı. 


O zaman, "Yıldırım Gurubu Kumandanı Müşir Von Falkenhayn “Paşa" ünvanını almış olan General Falkenhayn ile onun Erkân-ı Harbiye Başkanı ve benim Erkân-ı Harbiye Başkan'ımla (Ali Fuat Erden) Karargâh-ı Umümi Erkân-ı Harbiye Reisi Bronsart Paşa bulunduğu halde Enver Paşanın başkanlığı altında bir Savaş Meclisi kurduk. Önce İngilizlerin kuwetleri ve ona karşı bizim kuwetlerimizin durumuna dair Erkân-ı Harbiye Reisim Miralay Ali Fuat Bey, ayrıntılı bir açıklama yaptı. Bu duruma göre, ne kadar kuwete ve ne gibi malzemeye muhtaç olduğumuzu da ben açıkladım. Bağdat seferinden vazgeçmenin Osmanlı Devleti'nin faydasına olacağını belirtim. 


“Sayfa :153 
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Sayfa 153 

Böyle bir hareket için Yıldırım Gurubu kumandanının karargâhıyla beraber Filistin'e gitmesine kesinlikle gerek yoktu. Üç yılı geçkin bir zamandan beri bu cephede bulunmuş, iki Gazze savunmasını bizzat savaş alanında idare etmiş olan Filistin Cephesi kumandanı Von Kress Paşa, birinci ve ikinci hat kuvvetlerine kumanda eder; yedek kuvvetler ise doğrudan doğruya bana bağlı olurdu. 


Halbuki Yıldırım Gurubu Filistin'e inecek olursa, bu guruba bağlı olan Yedinci Ordu karargâhı da bu cepheye ineceğinden kesinlikle ayrılmaması gereken Filistin Cephesi'ni iki ayrı ordu cephesine ayırmak zorunda kalacaktık. Tüm kuvvetler toplandıktan sonra toplamı elli, altmış bin süngüye ancak ulaşabilecek olan bir kuvveti, iki ordu, sekiz-dokuz ve belki on kolordu ve bilmem kaç fırkaya ayırmak kadar gülünç bir şey olamazdı. Bütün bu ordu ve kolordu karargâhlarını oluşturan kıymetli genç subaylar, fırkalardaki subay eksikliğini tamamlamak üzere cepheye gönderilmiş olurlarsa elbette daha faydalı olabilirlerdi. 


Sayfa :153 
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Sayfa 153 

Fakat Enver Paşa ne Filistin cephesine kuwet göndermeyi ne - — de Bağdat seferinden vazgeçmeyi kabul etti. Ve kararında ısrarlı olduğunu söyleyerek savaş meclisinde yapılan görüşmeleri sona erdirdi. Bir ayı geçkin bir zamandan beri Halep'te Yedinci Ordu'ya bağlı kıtalar toplanmaya başlamış ve Yedinci Kolordu Kumandanı Mustafa Kemal Paşa karargâhını Halep'te kurmuştu. Bu kuvvetlerin Filistin cephesi için hayat derecesinde gerekli olduğuna imanım kadar eminken, bunların gereksiz yere Halep'te oturmakta olduğunu görmek benim için kabul edilmesi mümkün olmayan bir olaydı. Savaş Meclisi'nde (sayfa154) Enver Paşa tarafından alınmış olumsuz karara rağmen, bu kuvvetlerin vakit kaybettirilmeden güneye gönderilmesini karargâh merkezine yazdığım yazılarla sürekli yineliyordum. 
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Sayfa 154 

Bu telgrafta Enver Paşa diyordu ki: “Fon Falkenhayn ile bir kaç görüşmeden sonra Filistin cephesindeki İngilizler aleyhine Yıldırım Gurubu'nu oluşturan kuvvetlerle bir saldırı harekâtı yapılmasına karar verdim. Hareketin gerçekleştirilmesini sağlamak için Fon Falkenhayn"ı Filistin'e gönderdim. Bu duruma göre Filistin cephesinin de Falkenhayn'ın kumandasına verilmesi zorunludur. Bundan dolayı kendisi tarafından verilecek emirlerin yerine getirilmesi gerekliliğini Von Kress Paşa'ya da iletmenizi rica ederim." 


Sayfa :155 
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Sayfa 155 

Kreuznach'dan sonra Brugge, Zeebrügge, Ostende taraflarını ve karargâhı Courtrai'de bulunan Dördüncü Alman Ordusu cephesini dolaştıktan sonra Berlin'e ve oradan da Viyana yoluyla İstanbul'a döndüm. 
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N — 
Sayfa :157 LA 
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Sayfa 156 


Benim için yeni bir fedakarlığa katlanmaktan başka çare kalmamıştı. 
Suriye ve Filistin'deki konumum ile General Falkenhayn'ın konumunu ve “görevlerini belirleyecek bir karar aldık. Bu karara göre, General Falken- 
“ hayn Yıldırım Orduları Gurubu Kumandanı ünvanıyla ve bu ordu gurubuna bağlı Yedinci Ordu ile Filistin Cephesi'nde İngilizler aleyhine bir saldırı yapılmasıyla görevli olacaktı. O zamana kadar benim kumandama bağli olan Von Kress Paşa kumandasındaki Filistin Cephesi kuvvetleri bu saldırıyı hazırlamak ve gerçekleştirmek aşamasında geçici olarak Yıldırım Gurubu Kumandanı'nın emrine verilecekti. Gerek Yıldırım Gurubu'na bağlı orduların ve gerek Filistin Cephesi kuvvetlerinin yiyecek-içecek ihtiyaçları ve askeri gereksinimleri benim tarafımdan sağlanacaktı. General Falkenhayn, Suriye ve Filistin'in yöneticileriyle hiç bir ilişkide bulunmayacak ve yöneticilerle sadece ben temasta bulunacaktım. Şeria Nehri'nin doğu kıyılarındaki Arap güçlerine karşı hareket eden kuvvetler, benim emrimde olacaklar ve Yafa'dan itibaren kuzeye doğru bütün sahilin savunması ve o bölgelerin iç güvenliği bana ait olacaktı. Bu nedenle benim ünvanım "Suriye ve Batı Arabistan Orduları Genel Kumandanı" olacak ve 

” Ordular Gurubu Kumandanlığı yetkisini de elimde bulunduracaktım. 


Eğer, General Falkenhayn'da iyi niyet olsaydı, Suriye ve Filistin'in kumanda ve yönetim işlerinde hiçbir karışıklık olmaz ve her şey eskisi gibi devam ederdi. 


Bağdat Seferi fikriyle Halep'te boşu boşuna iki ay kadar vakit geçirmiş olan fırkaların Filistin cephesine çok geç dahil olmuş bulunmaları gibi büyük bir sakınca hiçbir şeyle telafi edilememekle beraber, hiç olmazsa Suriye'nin üç senelik yönetiminde aksama olmazdı. 

Alman Cephesi'nden İstanbul'a döndüğüm zaman Yedinci Ordu Kumandanı Mustafa Kemal Paşa ile General Falkenhayn'ın arasının açılmış olduğunu haber almıştım. Sebebini araştırınca Mustafa Kemal Paşa'nın tamamıyla haklı olduğunu anladım. 


Mustafa Kemal Paşa Ordu Kumandanlığı'na ait yetkilerini tamamıyla korumak istiyordu. Halbuki Falkenhayn kolordu kumandanlarına karşı bile yapılamayacak şekilde Yedinci Ordu'ya müdahale etmeye kalkışıyordu. Örneğin Mustafa Kemal Paşa kendisine (sayfa 1571 ayrılmış olan bölgeye doğrudan doğruya müdahale etmek isteyen Falkenhayn'a, buna yetkisi olmadığını ve bu işlerin ancak ordunun görev ve yetkisi içinde bulunduğunu söylüyordu. Falkenhayn'ın müdahalelerinin faydadan çok zarar getirdiğini anlayan Mustafa Kemal Paşa, Alman generalinin yetkisi dışındaki işlerle uğraşmasına kesinlikle engel olmak istiyor ve bu konuda da ordu kumandanlığının kendisine verdiği yetkiye dayanıyordu. 


İşte, Ekim ortalarında İstanbul'dan Halep'e geldiğim zaman Suriye'deki genel durum bu şekildeydi. Mustafa Kemal Paşa ile o sırada uzun uzadıya görüşmelerde bulunduk. General Falkenhayn'ın ülkenin başına gelen en son bela olduğuna karar verdik. Mustafa Kemal Paşa bu adamın emri altında kesinlikle hizmet edemeyeceğini anlıyor, ben de General Falkenhayn Suriye'de bulundukça üç senedir orada kazandığım nüfüzun yok olacağına ve bu durumda memleket için telafi edilemez zararlar ortaya çıkacağına inanıyordum. Filistin cephesindeki harekâtın yönetilmesinde başanlı olabileceğine emin olsaydık, diğer hatalarını belki de mazur görecektik. Fakat gerek benimle ve gerek Mustafa Kemal Paşa ile yaptığı görüşmelerde akıllara durgunluk verecek fikir ve görüşler ortaya atıyordu ki bu gidişle en son ümidin de yok olmaya yüz tutmakta olduğunu görüyorduk. 


Nihayet, Mustafa Kemal Paşa ile cereyan eden bir iki tatsız haberleş- 
“ meden sonra, Mustafa Kemal Paşa ordu kumandanlığından istifa etti ve İstanbul'a döndü. Kendisinden sonra benim de hemen istifa edeceğimi, ancak o sırada Suriye'ye geleceğini bildirmiş olan Enver Paşa'nın gelmesini beklediğimi, Mustafa Kemal Paşa'ya söyledim. Kararım çok kesindi. 
Fakat Şam'a gelmiş olan Enver Paşa o kadar rica etti ki Beyrut, Suriye ve Halep valileri Azmi, Tahsin ve Bedri Beyler de o derece ısrar ettiler ki bir süre için Suriye'yi terk etmemek zorunda kaldım. Mustafa Kemal Paşa bu hareketimden dolayı bana gücenmişti. Fakat sonradan kendisini ikna ettim ama, o zamanki durum beni son bir fedakarlık yapmaya mecbur bırakmıştı. Bir ay sonra Kudüs'ün -özellikle Falkenhayn'ın hatası yüzünden- boş yere düşmesi artık bende dayanma gücü bırakmadı ve İstanbul'a dönmeme sebep oldu. A 
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Sayfa 159 

Falkenhayn'ın çekilmesi ve Von Kress Paşanın yerinde bırakılmasını veya hiç olmazsa Falkenhayn'ın yerine Yıldırım Grubu Kumandanlığı'na Mustafa Kemal Paşanın gönderilmesini rica ettim. Bu siralarda bunun kabulüne imkan olmadığını ve Almanlardan maddi yardım alabilmek için bir Alman generalinin Filistin cephesi kumandanlığında bulunması lazım geleceğini söyledi. 


Falkenhayn cephede uğradığı yenilgiyi hiç kendi üzerine almayarak yine üst perdeden atıyor ve benim işlerime müdahale- ye bile cüret edebiliyordu. O kadar ki Nablus Mutasarrıfımızı IKaymakam ile vali arası bir yöneticil aşağılamaktan, valilere amirane açıklamalarda bulunmaktan bir dakika geri durmuyordu. Doğrudan doğruya kendi karargâhına bağlı olmak üzere ötede beride kurduğu Alman menzil noktaları kumandanları Falkenhayn'dan yüz bularak, devlet görevlilerine ve hatta subaylarımıza kötü muamelelerde bulunmaya cesaret etmişti. Özet olarak; Falkenhayn'ın varlığı, Suriye'nin o zamana kadar alıştığı yönetim şeklini tamamen alt üst edecek şekil almıştı. Bunların tümünü Enver Paşaya anlatarak bu şartlar dahilinde benim Suriye'de kalmamın mümkün olamayacağını, benim buradaki konumumun fayda yerine zarar getireceğini anlattım. 

Özetle diyordum ki; "Eğer Suriye'de iyi bir yönetim isterseniz, ya ben, ya Falkenhayn ikimizden birinin buradan alınması ve tüm işlerin yalnız bir kumanda altında toplanması gerekir. Gazze-Berrüssaba cephesinin düşmesi üzerine Filistin cephesi ile Maan tarafındaki Arap Cephesi ortak bir hat haline gelmişti. Hele yakın- da, Kudüs de İngilizlerin eline geçecek olursa bu iki cepheyi diğerinden ayırma imkanı olamaz. O halde, Filistin Cephesinin bir kumandaya ve Arap Cephesi'nin ondan tamamen ayrı bir kumandaya tâbi tutulması ne akla, ne de bilime uygundur. 


Maan Cephesi'nin dahi Falkenhayn'a verilmesi halinde benim Suriye'deki görevim bir menzil müfettişliğine indirgenmiş olur ki 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her halde üç senelik hizmetten sonra bu hakareti bana reva görmezsiniz. Şayet, Falkenhayn'ı buradan çekecek olursanız Filistin Cephesi Kumandanlığı'nı Mustafa Kemal Paşa'ya ve Arap Cephesi Kumandanlığı'nı da Mersinli Cemal Paşa'ya -Araplar Cemal Paşaları ayırmak için bu ünvanı vermişlerdi- veririm. Ben de tümünün kumandasını üstlenirim. Şayet bunun yerine getirilmesine imkan yoksa, o zaman ben gayet ustalıkla ve hiç kimseye sezdirmeyerek buradan güya görev gereği İstanbul'a gelirim ve sonradan istifa ederek tamamen çekilirim." 
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